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NİSAN 1984 


TKP MK Genel Sekreteri 
Haydar Kutlu yoldaşın yerel seçimler üzerine konuşması 


Bu konuşma, 30 Mart 1984 günü 
TKP'nin Sesi radyosunda yapılmıştır. 

Değerli yurttaşlar, işçi arkadaşlarım, genç kardeşlerim, 

25 Mart yerel seçimleri sonuçlandı. Ortaya çıkan sonuçlar nasıl bir anlam 
taşiyor? Seçimlerden sonra oluşan yeni politik durum ve önümüzde duran görevler nedir? 

Sizlere bu Sorularla ilgili, TKP'nin görüşlerini açıklamak istiyorum. 

Şurası açıktır ki, seçimler, 12 Eylül cuntasının iktidarda olduğu, TKP'nin, sol partilerin yasa dışı sayıldığı, tutuklamaların aralıksız sürdüğü, DİSK'in kapatıldığı, Özal hükümetinden sonra da işkence ile onlarca yurtseverin öldürüldüğü, Türkiye Barış Komitesi yöneticilerinin, DİSK yöneticilerinin ve onbinlerce yurtseverin zindanlarda tutulduğu sıkıyönetim altında, faşist diktatörlük koşullatında yapılmıştır. 

Evren-Özal rejimi, yalnız sol güçleri değil, muhalefet partilerini bile baskı altına almıştır. SODEP: DYP, ve RP'nin yönetici ve adayları seçim kampanyası sırasında her firsatta gözaltına alınmış, kapatılmakla tehdit edilmiş, kamuoyunun gözünde kuşkulu duruma düşürülmüş, antikomünist saldırılarla karşı karşıya bırakılmışlardır. Bu partilerin düzenledikleri kahve toplantıları bile defalarca polis baskısına uğramıştır. 

Bu koşullarda yapılan 25 Mart yerel seçimleri hem demokratik değildir, hem de bu seçimler demokrasiye geçildiğini hiç bir şekilde göstermez. 

Partimiz, 25 Mart seçimlerinde halkımızın yanında yer aldı ve bütün olanaklarıyla, halkın diktatörlüğe karşi savaşına yardımcı oldu, yol gösterdi. 
Sonuçta, seçim kampanyası boyunca yürütülen savaşımdan, hem diktatörlüğe karşı halkın muhalefeti, hem de TKP ve sol partiler güçlenerek çıktı. 
Hükümet ve cünta zayıfladı, parlamento dışında kalan muhalefet partileri önemli bir oy desteği kazandı. 

Ne var ki, burjuva partileri ise aldıkları sonucu değerlendirme, cuntanın bir zafer kazanmamış olduğunu açıklama cesaretini kendilerinde bulamıyorlar. Kazanılan sonuca sahip çıkamıyorlar. 

Bugün, geniş yığınların seçimlerden sonra ortaya çıkan gerçek durumu görmesinin önünde ciddi engeller ortaya çıkmıştır. Burjuva basın tekeli, yalan yayan propaganda makinası gerçek durumu ters yüz ediyor. 

Yerel seçimlerden bu yana geçen şu birkaç gün içinde, hükümet çevrelerinin, yerli ve yabancı burjuva basının, TRT'nin, eşi görülmedik bir yalan ve demagoji kampanyası ile karşı karşıyayız. Bize, artık her türlü ölçüyü aşan bir pişkinlikle, Özal'ın büyük bir zafer kazandığı anlatılıyor. 

Batılı emperyalist çevreler, kendi halklarını aynı şekilde Özal'ın zaferine inandırmak için yoğun çabalar harcıyor. 

Halkımıza bu gürültülü kampanyayla, zorla kabul ettirilmek istenen, 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Özal'ın politikasına halkın daha da büyük bir destek verdiği ve Türkiye'nin artık demokrasiye geçtiği yalanıdır. 

Oysa, Özal'ın sözde zaferi çıplak gerçeklerin karşısında yıkılıp giden boş bir efsaneden başka birşey değildir. Hükümete muhalif partiler bile, seçmenlerin bugünkü antidemokratik koşullara rağmen kendilerine somut bir çıkar sağlamayacağını, partilerinin iktidara gelemiyeceğini bile bile kendilerine oy vermiş olduklarını unutup, bu gürültülü kampanyadan etkilendiğine göre gerçeği halkımıza göstermek, bir kez daha 'TKP'ye düşüyor. 

TKP, bir dizi belgesinde, yerel seçimlerin, diktatörlükle, ona karşı güçler arasında eşitsiz koşullarda yapılacak bir hesaplaşma olacağını açıkladı. Ortak bir çağrı imzaladığımız dört sol parti ile birlikte, TKP halkı cunta partilerine oy vermemeye çağırdı. Seçimlere katılan parlamento dışındaki üç muhalefet partisi, birbirine karşı değil, parlamentodaki üç cunta partisine karşı seçim kampanyası yürüttü. Sonuçta boyalı basın, diktatörlükle diktatörlüğe karşı çıkan güçler arasında aylardır açık bir savaşımın sürdüğünü itiraf etmek zorunda kaldı, Seçimlerden hemen sonra, şimdi bu gerçeği unutturmaya Çalışiyorlar. Ama, gerçeği değiştirmek mümkün değildir. Hükümetle, muhalefetin; cunta partileriyle, parlamento dışındaki partilerin aldıkları oylar neyi gösteriyor? İşte sorulması gereken soru budur ve Özallar, Evrenler, tüm emperyalist çevreler, bu soruyu yüksek sesle sormaya cesaret edemiyorlar. Korkuları boşuna değildir. 


Hükümet süngüye ve Amerikan desteğine dayanıyor 


25 Mart yerel seçimlerinde, Özal ve partisi, parlamento dışındaki muhalefetin karşısında yenik düşmüştür. Şimdiye kadar kesinleşen sonuçlar şunu gösteriyor: Halk, Özal'ın politikasına karşı çikan muhalefet partilerine, oyların % 43'ünü vermiş, Hükümet partisi ise ancak % 41 oy alabilmiştir, Hükümet partisi azınlıktadır. Seçmenin ve partilerin çoğunluğu bü hükümete karşıdır, Pentagonun peşinde sürüklendiğimiz maceracı dış politikaya, ulusal ekonomiyi yıkma, kemerleri sıkma politikasına, faşist baskıya ve işkencelere halk karşı çıkmıştır. 

Üstelik 25 Mart yerel seçimlerinde Özal ve partisi, 6 Kasımda aldığı oyları da koruyamamış, Anavatan Partisi'nin oyları, % 45'den, % 4l'e düşmüştür. 
Açıktır ki, milyonlarca yurttaş da, Özal'ın boş vaadlerine inanarak, çaresizlik içinde oylarını vermişlerdir. Ama, kimse Özal'a verilen oyların, hükümetin politikasını destekleme anlamına geldiğini öne süremez. Özal'a oy veren seçmenin durumu, önce işkenceden geçirilen, sonra da sözde ikna edilerek işlemediği suçu itirafa zorlanan idam mahkumundan hiç de farklı değildir. 
İşkenceyle alınan itiraf ne ölçüde geçerliyse, Özal'ın aldığı oylar da o ölçüde geçerlidir. 

Biz komünistler, ulüslarin ve halkların sefaletine, yıkımına ve abartmasız topyekün nükleer yokoluşuna yol açacak politikaları, en demokratik bile olsa, hiçbir parlamenter çoğunluğun haklı gösteremeyeceğine inanıyoruz. 
Vatana, halka hıyaneti, Pentagon'a, IMF'ye uşaklığı demagoji, yalan, tehdit sonucu alınan oylarla örtmek imkansızdır. 

Kaldı ki hükümet, zaten kendisine verilen oylara değil, Evren cuntasının süngüsüne, Amerikan desteğine dayanıyor ve yalnızca bu güçlerden aldığı destekle övünüyor. Halktan alınan oylar Özal için kendi politikasını haklı göstermekte kullanılan değersiz bir propaganda aracından başka bir şey değildir. O nedenle dört ay içinde zayıflayan Özal hükümetinin daha dört yıl ayakta kalmasına, sözde milli irade adına izin vetilemez. 

25 Mart yerel seçimlerinde, parlamentodaki sahte muhalefet partileri, 
MDP ve HP, 6 Kasım'da aldıkları oyları korumak şöyle dursun, bunların oyları % 54'ten , tam % 17'ye düşmüştür. Bu iki parti, üstelik, ilerici partilere karşi konan % 10 barajını aşamamış, yok olmuşlardır. Parlamentoda artık muhalefet diye anılan partiler hiç kimseyi temsil etmiyor. Cuntanın icezetli muhalefet taktiği yikılmış, faşizmi örten parlamenter kılıf parçalanmış, altında diktatörlüğün iğrenç suratı bütün çıplaklığı ile ortaya çıkmıştır, , 

25 Mart yerel seçimlerinde, cuntanın parlamentodaki üç partisi, 6 Kasım' 
da bir milyon geçersiz oya karşı aldıkları % 95'lik oyların yarıya yakınını kaybetmişlerdir. 6 Kasım seçimlerinin gayri meşruluğu kanıtlanmıştır. 
Parlamento ne ulusal iradeyi, ne de halkın gerçek iradesini temsil etmemektedir, Bu parlamento, bu hükümet meşru değildir. 

İşte bütün bu sonuçlar partimizin, Ortak Çağrı yayınlayan beş sol partinin ve diktatörlüğe karşı tüm güçlerin, 25 Mart seçimlerinde önlerine koydukları amaca büyük ölçüde ulaştıklarını gösteriyor. 

Bilindiği gibi TKP, bu yerel seçimlerin demokrasiye doğru bir gelişme sağlayamayacağını,ancak bu uğurdaki savaşım için elverişli koşulların yaratılmasına yardımcı olabileceğini ısrarla belirtmişti. Partimiz, 13 Mart 1984 
günlü MK bildirisiyle, 6 Kasım'da üç cunta partisine oy veren seçmenleri, yerel seçimlerde, parlamento dışındaki üç muhalefet partisinden birine oy vermeye çağırmıştı. Biz tüm seçim kampanyası boyunca işçi sınıfını, emekçileri, ayırım gözetmeksizin muhalefet partilerine tabandan sürekli baskı yapmaya, bunları barış, demokrasi, genel af, ekonomik ve sosyal hakları savunmaya zorlamaya çağırdık. Yığınları bu ulusal, demokratik talepleri savunan adayları desteklemeye yönelttik ve parti örgütleri on binlerce bildiriyle, seçim toplantılarındaki sözlü propagandalarıyla, tüm yurttaşları diktatörlük karşıtı hareket içinde birleştirmek için çâliştı. Ama aynı zamanda komünistler, diktatörlüğe karşı güçlerin oluşturduğu geniş yelpaze içinde, partimizin politik amaçlarını yaydılar. Biz komünistler, olanaklı olan her yerde, kahvelerde, mitinglerde, işçilerin, emekçilerin diktatörlük karşıtı girişimlerine öncülük ettik, destek verdik. Diktatörlük karşıtı güçleri bölen anti-komünist önyargılara karşı savaştık ve hangi muhalefet partisine bağlı olarsa olsun, tabandaki emekçilerle komünistler arasındaki diyalogu geliştirdik. 

Komünistler, bu savaşımda elbette kendi başlarına değildiler. Partimiz soldaki öteki partilerle iş ve güç birliği amacından ayrılmadı. Seçim kampanyasında, Kürdistan Öncü İşçi Partisi, TİP, Türkiye Komünist Emek Partisi ve Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi ile ortak bir çağrı imzaladık ve yığınları, beşli çağrının gösterdiği yönde cunta partilerine karşı tutum almaya çağırdık. 

Partimiz de içinde, beşli çağrıyı yapan sol güçlerin çizgisi gerçekte Türk ve Kürt tüm işçi ve emekçilerin, sıradan milyonlarca insanm özlemlerini dile getirdi. Biz gerçek duruma en uygun politikayı çizdiğimiz için, düşmanlarımızın da üzerinde etkide bulunduk, Cunta ve hükümet, seçimleri tüm çabalarına karşın, sözde, sol ile sağ arasındaki bir mücadele gibi göstermeyi başaramadı. Cuntanin ve hükümetin gizli destekçileri uzun süre bocaladılar, Seçimlerden sonra, hükümete destek olan basında, bugün de diktatörlükle, ona karşı güçlerin çatışmasını gizlemek için harcanan telaşlı çabalar, şunu gösteriyor: 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Beşli çağrıyı yapan TKP ve öteki partiler halk düşmanlarının en zayıf noktasına saldırmayı başarmışlardır. 

İşte, değerli yurttaşlar, hiçbiri seçimlere katılmayan, üyeleri sürekli tutuklanan, öldürülen sol güçlerin seçimlerde önlerine koydukları amaç böyleydi; cuntanın üç halk düşmanı partisine karşı halkımızın savaşına yardımcı olmak, yol göstermekti. Diktatörlüğe karşı geniş bir muhalefetin oluşmasına ve işbirliğine yardımcı olmaktı, Biz komünistler ve öteki sol partiler bu amaçlar için elden geleni yaptık. Ve ileri adımlar attık. 


Amansız saldırı hazırlığı 


Yerel seçimlerden sonra, ülkenin politik durumunda kimi yeni çizgiler belirmekle birlikte, hiçbir ciddi değişim olmadı. TKP böylesi bir ortamda yapılan seçimlerde boş umutlara kapılmanın yersiz olacağını daha en baştan açıklamıştır. İşçilerin, emekçilerin güçlü bir atımı olmadan, Evren-Özal ikilisine karşı cesaretle, inatla yığınsal bir direniş göstermeden şu ya da bu partinin, üstelik yerel seçimlerde alacağı oylarla, diktatörlüğün kendi kendine eriyip gideceğini, çözüleceğini sanmak yanlıştır. 6 Kasım'da seçimlere sokulmayan üç partinin bü kez seçimlere katılmasına ve halkın bu partilere önemli bir oy desteği vermiş olmasına bakarak, durumun değiştiğini, demokrasiye geçildiğini sananlar, yanıldıklarını çok geçmeden acı bir şekilde anlayacaklardır. Türkiye'de bunalım derindir, yapısaldır. Uluslararası durum, özellikle bölgemizde durum gergindir. ABD emperyalizmi bölgemizde ciddi tehlikeler yaratıcı adımlar atiyor, Güçlü bir halk direnişi karşısında çaresiz kalmadıkça, ne bugün iktidarı elde tutan Evren-Özal ikilisi ne de sözde insan hakları şampiyonu kesilen Reagan ve ortakları, sırf demokrasi olsun diye demokrasiye geçilmesine izin vermeyeceklerdir. Onlar demokrasinin can düşmanıdır. 
Demokrasiye ancak bu Amerikancı diktatörlük rejiminin yıkılmasıyla geçilebilir. 

Geçtiğimiz üç yıl boyunca diktatörlük rejimi, bugünkü halk düşmanı hükümetin yolunu açmak için Türk ve Kürt bütün yurtsever demokratik güçlere karşı her türlü yöntemlerle saldırdı. Ama, bu üç yılın sonunda Amerikan emperyalist çevreleri ve işbirlikçi oligarşı önlerine koydukları amaçların tümüne henüz ulaşmış değillerdir. 

Evren- Özal ikilisi, asıl şimdi en amansız saldırıya hazırlanıyor. Burada sözkonusu etmek istediklerimiz nelerdir? 

Birincisi, ABD emperyalizminin Türkiye'ye yönelik planları doğrultusunda cunta ve onun hükümetleri bir dizi adımlar atmışlardır. ABD'ye, çevik kuvvetleri topraklarımıza yerleştirmesi için yeni üsler verilmiş, eski üsler genişletilmiştir. Bu üslere yeni Amerikan nükleer roketleri ve kimyasal silahlar yerleştirilmesi yönünde pazarlıklar başlamıştır. Ama henüz, topraklarımıza nükleer roketler ve kimyasal silahlar yerleştirilmemiştir. Türkiye bir nükleer savaşta ilk vuruş bölgesi ve sınırlı nükleer savaşın başlatılacağı ilk alanlardan birisi olarak ilan edilmiş, ama henüz, Türkiye'nin önünde bu tehlikelerden sıyrılma yolları büsbütün, geri dönülmezcesine kapanmamıştır. Türkiye'ye Basra Körfezine yönelik bir emperyalist saldırıda çok önemli tol verilmiş, O. 
Doğu'da Amerikan jandarmalığı yolunda diplomatik ve askeri bir dizi adımlar atılmıştır. Ama, henüz Türkiye sınırlarımızdaki savaş ateşlerine sürüklenmemiştir. 

incisi, yeni-sömürgeci güçler ve onların içerdeki uzantısı durumundaki 


vurguncu tekelci sermaye ulusal kurtuluş savaşı sonrasında ve özellikle Türk-Sovyet işbirliği ile oluşturulan ulusal ekonominin temellerini yıkma yolunda önemli adımlar atmışlardır. Ülke doların istilasına uğramış, devlet-kamu işletmeleri yabancı ve yerli tekellerin eline adım adım geçmeye başlamıştır. Ama, henüz halkımızın düşmanları, güçlü kamu işletmelerini tümüyle ele geçirememiş, ülkenin stratejik merkezlerinde, PTT'de, demiryollarında, ulaştırmada, enerjide her alanda, istedikleri konumlara ulaşamamışlardır, Ülke ekonomisini koruyan gümrük duvarlarında derin yıkıntılar yaratılmış, ulusal endüstriyi yıkıma uğratacak olan emperyalist sermaye için gerekli kanallar, gedikler açılmış, ama henüz Türkiye'yi tümüyle açık pazar, serbest bölge durumuna getirme amacına ulaşılamamıştır. 

Uluslararası kapitalist işbölümünde çoktan beri Türkiye'ye tarıma dayalı bir ülke olma rolü verilmiş, endüstri yatırımları dondurulmuş, Amerikan tarım tekellerinin, yerli tekelci parababalarının gözleri köylünün toprağına, buğdayina, tütününe, sürüsüne çevrilmiş, tarıma emperyalizmin el atma hazırlıkları yapılmıştır. Küçük üretici köylü bilinçli olarak gübre ve tohumluk fiyatlarına yapılan zamlarla, taban fiyatlarını düşürme yoluyla adım adım yıkıma, topraklarını terketmeye sürüklenmekte, bu amaçla onun kooperatiflerle kendisini savunma imkanları yıkılmakta, kooperatifler devletin ve büyük kapitalistlerin etkisi altına alınmaktadır. Ama, tarımın yerli ve yabancı tekellerce kontrol altına alınması amaçlarına henüz ulaşılamamıştır. 

Bütün bu tehlikeler, işte asıl şimdi çok daha reeldir, yaşamsaldır, yakınımizdadır. Özal hükümeti tüm bu alanlarda ABD emperyalizminin ve işbirlikçi oligarşinin planlarını daha açık, amansızça uygulayacaktır. İşçi ücretlerine, köylü ve memur gelirlerine, kamu işletmelerine karşi saldırıya geçecektir. 
Zindanların kapısını daha da perçinlemeye çalışacak, memleketi Amerikan nükleer savaş arabasının peşinde felakete doğru sürükleyecektir. Daha seçimlerin üzerinden bir hafta bile geçmeden, Özal hükümeti bol keseden yaptığı vaadleri toptan unutmuş, asgari ücrete bir yıl için yalnızca % 25 zam yapılmış, ardından akaryakıta, gübreye, şekere, ekmeklik buğdaya büyük zamlar getirilmiştir. 

En başta işçi sınıfından köylülere, memurlara, küçük esnaf ve zanaatkarlardan küçük ve orta, hatta kimi büyük işletme sahiplerine kadar toplumun 
ezici çoğunluğunun çıkarlarıyla derinden çelişen bu gidiş durdurulabilir, 25 
Mart yerel seçimleri, Evren-Özal ikilisini durdurabilecek olan güçlerin daha belirgin bir biçimde ortaya çıktığının göstergesi olmuştur. Hangi muhalefet partisine oy verirse versin, 7 milyon işçi, emekçi, köylü, esnaf, küçük ve orta işletmeci, en elverişsiz koşullarda da olsa diktatörlüğe ve Özal hükümetine karşı oy kullanmışlardır. Bu güçlü diktatörlük karşıtı muhalefet hareketi, aynı zamanda "Türkiye'nin Amerikan sömürgesi olmasına”, "ülkenin savaş ateşlerine sürüklenmesine", "ulusal endüstrinin yıkılmasına", “işsizliğe, sefalete", "insan haklarının çiğnenmesine" karşı çıkmıştır. "Politik genel af”, "DİSK yöneticilerine özgürlük", "Kahrolsun ABD ve faşizm" sloganları, üç yıl sonra ilk kez mitinglerde haykırılmıştır. Yığınlardan yükselen bu talepler, diktatörlük karşıtı saflarda, kimisi geçici de olsa, yer alan politik güçleti etkilemiş, cuntaya karşı demokrasi savaşını, barış, ulusal bağımsızlık, ekonomik ve sosyal haklar için savaşımla birleştirmiştir. 


İstikrar nasıl sağlanır? 


Partimizin 5. Kongre çizgisi, yeni parti programimiz, girdiğimiz bu ilk önemli savaşım sınavından bütünüyle doğrulanarak çıkmıştır. Önümüze koyduğumuz barış ve ulusal demokrasi hedefi için savaşımın kitlesel tabanı ilk kez somut olarak belirmiştir. 7 milyonluk yığının ayn ayn partilere oy vererek dile getirdikleri özlemlerine, taleplerine biricik geçerli yanıtı partimizin programının verdiği açıktır. 

Hiç kuşkusuz, durumu abartmak yanlış olacaktır. Diktatörlüğe karşi oy kullanan geniş yığınlar, henüz kararlı bir savaşıma atılmaya hazır değiller: dir. Burjuva muhalefetinin, reformizmin etkileri altındadırlar, Bu güçler, sınıfsal konumları gereği, yığınları kendi özlem ve talepleri doğrultusunda birleşmeye, aktif eylemlere geçmeye çağırmıyorlar. Diktatörlük ile halk arasında sallantılı bir tutum alıyorlar. 

Daha önce kendilerinin gündeme getirdikleri ve yerel seçim sonuçlarıyla her türlü meşruluğa sâhip olduğu apaçık ortaya çıkan erken seçim istemine bile sahip çıkmıyorlar. 

Üstelik göstermelik parlamentolarının ipliğinin pazara çıktığını gören Evren-Özal ikilisi, muhalefet partilerini çeşitli yollarla kendi parlamentolarının içine çekip, halkın muhalefetini etkisizleştirmeye, muhalefet güçlerini bölüp parçalamaya, sol güçlerin yalıtlanmasına elverişli bir ortam oluşturma- ya çalışıyorlar. Dün, mecliste adam satın almaya, sözüm ona büyük bir öfkeyle saldıran 12 Eylül'cüler, şimdi SODEP'i parlamento dışında kalan sol güçlerle işbirliği yapmaması için, milletvekili pazarı kurmaya özendiriyorlar. 
Kendi başkanlarının bile hepsinin MİT'in kontrolünden geçtiğini itiraf ettiği Halkçı Parti'nin milletvekilletinin SODEP'e transferiyle, parlamentoya sözde meşruluk kazandırılmak ve böylece sözde bir politik istikrar sağlanmak isteniyor. Benzer çoraplar DYP'nin başına da örülmeğe çalışılıyor. 

Söz konusu partilerin yöneticileri ise, seçmenleriyle birlikte parlamento dışında diktatörlük karşıtı savaşımı yükseltmektense, cuntacıların göstermelik parlamentosunda ANAP ile laf yarıştırmayı yeğler bir eğilim içinde görülüyorlar, Muhalefet partileri, bu oyuna gelmemelidir. Çünkü bu yol, istikrar adı altında , Özal hükümetine karşı muhalefetten vazgeçme, halkı parlamentodaki, cuntadan izinli sözde muhalif kimseler aracılığı ile oyalama yolu olacak, ve elbette, bu yola girenlerin dağılmalarına, güçten düşmelerine yol açacaktır, İstikrarsızlık muhalefetin parlamento dışında ya da içinde olmasıyla değil; doğrudan Özal hükümetinin politikasıyla, ülkenin kronik sorunlarıyla bağlıdır. İstikrar için Evren-Özal iktidarı yıkılmalıdır ve halkın sorunları çözülmelidir. 

Evren-Özal diktatörlüğünün muhalefet güçlerine Karşı temel silahlarının antikomünizm olduğu, yerel seçimlere iki gün kala son derece planlı bir biçimde başlatılan ve büyük gürültülerle yürütülen antikomünist kampanyada tüm açıklığıyla görüldü. Halkımızın başdüşmanları, kaderlerini Amerikan emperyalizmine bağlamış bu bir avuç sömürücü, kendilerine karşı olan herkesi, TKP ile aym safta olmak suçlamasıyla sindirmek, geriletmek istiyorlar. 
Diktatörlük karşiti tüm güçler, şimdi antikomünizmin yalnız biz komünistlere değil, kendilerine de yönelen kirli bir silah olduğunu görmelidirler, Halkımıza karşı yürütülen bu psikolojik savaşa karşı çıkmalıdırlar. Bu, kendi çıkarlarina olacaktır. Biz komünistler, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan böyle de, işçi sınıfımızın, tüm halkımızın çıkarlarının, ulusal bağımsızlığın, Türk-Sovyet dostluğunun en hararetli savunucuları olmaya devam edeceğiz. Biz hiç kimseye kendi görüşlerimizi zorla kabul ettirmek istemiyoruz. Halkın acil 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ve ortak çıkarları için işbirliği istiyoruz. 

Şimdi hükümet Ametikan emperyalizmiyle her şeyimizi satışa çıkaran pazarlıklar yürütürken. biz komünistler, Evren-Özal ikilisine karşı çıkan tüm güçlerin arasında ulusal demokratik bir diyalogun zorunlu olduğu görüşündeyiz. Bugün bu gidişi durdurmaktan daha önemli hiçbir görev yoktur. 
Biz inanıyoruz ki, böyle bir diyalog seçimlerde diktatörlüğe karşı çıkan 7 
milyon yurttaşın istemleri ile tam bir uyum içindedir. 


Çetin bir savaşıma hazır olalım 


Ama şurası da,açıktır ki, şimdi, yalnizca TKP ve beşli çağrıyı imzalayan sol partiler seçim sonuçlarını doğru yorumlayabilmekte, yalnızca onlar, faşist rejime karşı oy kullanan yurttaşlarla, 7 milyon işçi, emekçi, aydın, küçük esnaf ve gençle birlikte bundan sonra da yürüyeceklerini ilan edebilmekte ve yalnızca onlar, 12 Eylül'den beri süregiden savaşımin bu elle tutulur kazanımına sahip çıkmakta, onu savunabilmektedirler. 

Yalnızca bu partiler, burjuva muhalefet partilerinin sallantılarını, savaşımdan yan çizmelerini bu 7 milyon emekçi arasında sergileyebilecek, ve onlar, 
25 Mart'da faşist diktatörlüğün partilerine karşı çıkanları, genel af için aynı 
şekilde eyleme geçmeye, Amerikan üslerine, füze yerleştirme planlarına, sendikal hakların çiğnenmesine, ulusal ekonominin yıkılmasına, kemer sıkma politikasına yine hep birlikte karşı çıkmaya çağırdıklarında en fazla inandırıcı olacaklardır. 

Şimdi görev parlamento dışındaki savaşımı yükseltmektir. 

Şimdi önümüzde duran görevler çok daha ağır. Başarıya bir çırpıda ulaşmayı ummak, düşmanı küçümsemektir. Yenilgi getirir. Yapılacak iş, safları sıklaştırmak, örgütlenmek, iç yüzü açığa çıkan cunta parlamentosundan medet ummamak ve kendi yöntemlerimizle, olanaklı olan her durumda yığınsal eylemler için, ulusal direnişi hazırlamak için çalışmak, savaşmaktır. 

TKP hiç kimseye kolay bir zafer vadetmiyor. Çetin bir savaşıma hazır olalım. 

Biz şimdi , Özal'ın kişiliğinde, siyasal kabalığın, seviyesizliğin ve ahlaksızlığın tipik bir temsilcisiyle karşı karşıyayız. Bu adam karşıtlarını, "'birakılan yerde otlayan" hayvan sürülerine benzetmekte, sövüp saymaktadır. 
Başbakan sıfatıyla sokaklarda, elinde mikrofon, en bayağı meyhane şarkılarıyla seçimlerde halktan oy istemekte, cuntanın süngüyle delik deşik ettiği sözde çok pattili rejimi bile iyice gözden düşürmekten kaçınmamakta, rezil etmektedir. Ama tüm bunlar, Özal ve benzerlerinin bayağılıklarından, seviyesizliklerinden ileri gelmiyor, Yapılmak istenen kendi sınıfsal, işbirlikçi politik amaçlarına ulaşmak için halkı politika dışına itmek, depolitize etmektir. Amerikan beyin yıkama yöntemleri, Türkiye'mizde sökmeyecektir. 
Fabrikalardan, tarlalardan barış ve özgürlük şarkıları, kavga marşları yükseldiği zaman, Özal ve ortaklarının ağzında, "arılı, ballı, petekli" meyhane şarkıları donup Kalacaktır. 

Yalnız şu 25 Mart seçimlerinin ortaya koyduğu sonuçlar bile,o günlerin pek de uzak olmadığını -herşeye rağmen- göstermiş bulunuyor. 


İşçi sınıfının faşizme karşı savaşım 


ilkeleri ve kimi yanlış yaklaşımlar 
N. GÜREL 


"Alternatif olmak lazım", "halka yığınlara bir alternatif göstermek lazım". 
Bugün hangi sol parti ya da grubun yayın organını karıştırsanız, hangi sol eğilimli yurttaşla konuşsanız, böylesine somut bir hedefin savunulduğunu, bunun özlendiğini görebilirsiniz. 

Ne ki, bir altetnatif oluşturmanın zorunluluğu ve ivediliği üzerinde anlaşan sol güçlerin arasında bu somut hedefe nasıl ulaşılacağı konusunda henüz bir görüş birliği oluşmuş değildir. Kimi sol güçlerin sıralarında bir dizi yanlış görüş savunulmakta ve sözkonusu hedefe ulaşılmasına hizmet etmeyen tutumlar alınmaktadır. Alternatifin nasıl yaratılacağı konusundaki yanlış görüşler, aslında Türkiye'deki rejimin karakterinin yeterince kavranmamış olmasıyla, genel olarak günümüzdeki faşizm ve özel olarak Türkiye'deki faşizm konusundaki görüşlerin yetersizliği ile de bağlıdır. Bu, kimi sol güçlerin 25 Mart yerel seçimlerinde aldıkları tutuma boylu boyuna yansıdı, 

Partimizden ve onunla birlikte halkımıza yerel seçimlere ilişkin ortak bir çağrı yapan dört partiden farklı olarak seçimler konusunda tamamen kayıtsız kalıp somut bir tutum almayan, boş oy atılmasını ya da boykot öneren; yalnızca SODEP'in desteklenmesi için açık ya da kapalı çağrılar yapan sol güçler oldu. Böylesi tutumların, bir alternatif oluşturulması amacıma niçin hizmet etmediğini ele almadan önce, genel olarak alternatif sorunu ve partimizin yerel seçimlere ilişkin taktiği üzerinde durmakta yarar vardır. 


NASIL BİR ALTERNATİF? 


Alternatif denilince anlaşılması gereken iktidar alternatifidir. İktidarı almaya aday olacak ve alabilecek bir politik gücün oluşturulmasıdır. İktidar bugün faşistlerin elindedir. Devlet faşistleşmiştir. Faşist rejim kurumlaşmaktadır. TKP Programı, "günümüzün en ivedi görevi faşist diktatörlüğü yıkmaktır" (bak: TKP Programı, 5.28) saptamasını yapmıştır. Demek ki, söz konusu alternatif faşizme karşı alternatif olmak zorundadır. Faşizmi yıkmaya yönelmelidir. 

Bugün faşizme karşi tek bir politik güç, tek bir parti kendi başına alternatif olamaz. Tek başına hiçbir parti faşizmi yıkamaz. Faşizme karşı savaşan ayrı ayrı birçok partinin varlığına karşın, alternatif yaratılması sorununun gene de tartışılmakta olması bunun bir kânitıdır. 

Demek ki, alternatif yaratılması sorunu, faşizme karşı çıkan farkli politik güçlerin bir araya gelmesi sorunudur. 

Türkiye'de faşizm, işbirlikçi oligarşinin terörist diktatörlüğüdür. İşbirlikçi oligarşinin dışında kalan tüm sımf ve katmanların nesnel çıkarlarıyla çelişki içindedir. 
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Sözkonusu bü $ınıf ve katmanların politik temsilcileri faşizme şu ya da bu ölçüde karşı çıkmaktadırlar. Demek ki, bu güçler faşizme karşı ortak çıkarları çevresinde birleşerek bir alternatif oluşturabilirler. 

Faşizme karşı çıkan politik güçler bugün kabaca ikiye ayrılıyor: Marksizm-Leninizmi savunan ya da şu ya da bu ölçüde ondan etkilenen, partimizin de içinde yer âldiğı sol güçler ve burjuva muhalefet güçler. Sol güçlerin büyük bir bölümü faşizme karşı bir alternatif yaratılmasi için muhalefet içinde bir birlik sağlanmasının zorunlu olduğunu savunurken, burjuva muhalefet partileri bu zorunluluğu kabul etmemekte ve ayrı ayrı kendilerini birer alternatif olarak görmekte ya da halka böyle göstermektedirler. ` 

O nedenle bir alternatif yaratılmasında atılacak ilk adım sol güçlerin kendi aralarında birleşmeleridir. Bu, burjuva muhalefet partilerini hâlâ izleyen halk yığınlarının ve bu partilerin belli kesimlerinin birliğin zorunluluğunu kabul etmesini sağlamada önemli bir rol oynayabilir. 

Fakat faşizmi yıkacak olan asıl güç halk yığınlarıdır, onların birleşik aktif eylemleridir. Demek ki, alternatif yaratılması sorunu aslında halk yığınlarının birleşmesinin, bilinçlenmesinin, örgütlenmesinin faşizme karşı eylemlere geçmesinin sağlanması sorunudur. Aynı şekilde halk yığınlarının tabandaki birliğine, aktif eylemlerine dayanmayan, bunun üzerinde yükselmeyen bir alternatif de gerçek bir alternatif olamaz. 

Türkiye'de faşizme karşı tüm güçleri birleştirebilecek olan tek güç işçi sınıfıdır. TKP MK Genel Sekreteri Haydar Kutlu yoldaş, "5. Kongrenin Politik Önemi" (Yol ve Amaç, sayı 2-3) ve "Yığınların Çıkarlarının Sözcüsü (Yeni Çağ, Mart 1984) yazılarında, partimizin 5. Kongresinin kararları ışığında bunu geniş biçimde ortaya koydu ve bu saptamanın işçi sınıfının politik öncüsüne yüklediği görevleri inceledi, partinin savaşım taktiklerini temellendirdi. 

Faşist diktatörlüğü yıkmak için, işçi sınıfının politik öncüsü her bir politik adımında, faşizmi demaske etmeye ve yalıtlamaya, ona karşı çıkan en geniş güçleri, öncelikle de sol güçleri, birleştirmeye ve halk yığınlarını faşizme karşı aktif savaşımlara, eylemlere yöneltmeye, halk yığınları içinde işçi sınıfının politik aktivitesini artırmaya çalışmak zorundadır. Bugünkü aşamada işçi sınıfının politik çizgisinin doğruluğunun, bağımsızlığının başlıca ölçütleri bunlardır. Çünkü onun önünde en ivedi görev olarak duran faşizmin yıkılmasına ancak bu yolla ulaşılabilir. Faşizmi yıkma görevi işçi sınıfı açısından stratejik bir görevdir ve işçi sınıfının politik öncüsünün tüm taktikleri bu stratejik görevle bağlı olmak zorundadır. 


TKP'NİN YEREL SEÇİMLERDEKİ TAKTİĞİ 


Partimizin yerel seçimlerdeki taktiği işte bu ilkeler temel alınarak hazırlanmıştır. Partimiz yerel seçimleri faşizmi yıkma savaşımında yararlanılması gereken legal bir olanak olarak değerlendirmiş ve ulusal çapta direnişi hazırlamada bu olanaktan yararlanmak için her çabayı göstermiştir. 

Kutlu yoldaş, TKP MK 1, Plenumunda yerel seçimlere ilişkin şu saptamaları yapmıştı: "Şu ya da bu partinin bu seçimleri kazanması ile bir şey değişecek değildir. Halk şu ya da bu partiye oy atmakla yazgısım değiştiremez... 
Halkımız ancak örgütlenerek ve aktif savaşımlara atılarak durumunu değiştirebilir.... Demokrasi güçleri yerel seçimlerde savaşım hedefini salt rejime bağlı partilerin oylarının azalması, seçim sonrasında ise erken seçim hedefi 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ile sınırlamamalıdırlar. Silah zoruyla hükümet edenlerin, sandik sonuçlarına boyun eğeceğini kimse beklememelidir. .... Durumda bir değişikliğe ancak, Evren'iyle, Özal'ıyla, Anayasasıyla bu rejime karşı birleşmekle, savaşımla yol açılabilir... Yerel seçimlerde Evren-Özal kliğinin bozguna uğratılması, ancak tüm rejim karşıtı güçlerin kendi aralarında öteki konulardaki ayrılıkları geçici olarak bir yana bırakarak bu hedefte birleşmeleri ile olanaklı olabilir, Böylesi bir birlik ancak halkın tabandan birliği yoluyla sağlanabilir. Partimiz rejim karşıtı güçlerin birliğini savunuyor. Ama bugün kısa erim- de böylesi somut bir işbirliğinin sağlanmasının sözkonusu olmadığı açıktır. 
O nedenle, halka yerel seçimlerde sorunun yerel yönetimlerin partiler arasında paylaşılması değil, rejime karşı en geniş güçlerin birliğinin sağlanması olduğunu göstermek büyük önem taşıyor”, 

Partimiz bu saptamaların ışığında, yerel seçimlerde faşizmin yalıtlanmasına hizmet edecek ana hedef olarak öne, mevcut parlamentonun halktan yalıtlanmasını sağlamayı koydu. TKP, o nedenle halka, "üç cunta partisine de oy verme!" diye çağtı yaptı. Ajitasyon çalışmasında, ağırlığı, militarist generallerle, ANAP arasındaki işbirliğini ve bunların politikasının halk düşmanı yüzünü açığa vurmaya verdi. 


En geniş güçlerin birliği için 


Partimiz yerel seçimlerden en geniş güçlerin birliği yönünde yararlanmak için “6 Kasım seçimlerinde ANAP, MDP ve HP'ye oy vermek zorunda kalmış yurttaşlarımızı şimdi bü partilere oy vermemeye, oylarını üç muhalefet partisinden birine vermeye" çağırdı. 

TKP sınıfsal temellerine, dünya görüşlerine ve programlarındaki tüm farklliklara karşın, her üç partiyi de faşizme şu ya da bü ölçüde karşı çıkan güçler olarak değerlendirdi. Onların faşizme karşı savaşımdaki tüm eksiklik ve yetersizliklerini halka açıkladı ve daha ilerde en geniş güçlerin birliğine, en başta da halk yığınlarının tabandaki birliğine katkısı olacağı için, genel olarak üçünün de desteklenebileceğini açıkladı. Bu, hem bu yerel seçimlerde bir yanda üç cunta partisi, karşı yanda tüm diktatörlük karşıtı güçler biçiminde ortaya çıkan güçlerin gerçek yeralımına denk düşüyordu. (gericiliğin sözcülerinin bu gerçeği ters-yüz etmek, yerel seçimleri sağ ile solun karşı karşıya gelmesi gibi göstermek için harcadıkları çabaları hatırlayalim!), hem de burjuva muhalefet partilerinin tabanını gericiliğin eline bırakmamak için zorunluydu. 

TKP yerel seçimlerde halka tek bir partiyi, örneğin DYP ve RP'ne göre solda yer alan SODEP'i destekleme çağrısı yapmadı. Bu üç parti arasında bu anlamda bir ayırim yapmadı. Bu, partimizin tek bir partinin faşizmi yıkmasının olanaksız olduğu saptaması ve faşizm karşıtı tüm güçlerin birliğinin sağlanması için çalışmak ilkesiyle bağlıdır. Yalnızca bir partinin desteklenmesi, diktatörlüğe karşı savaşım açısından, hem gerçekçi olmayan umutlar yaratıcı sağ, hem de yığınları birleştirici değil, tersine dağıtıcı olacak sekter bir tutum olurdu. Biz her üç partinin de tabanına seslenmeyi, onları cuntanın üç partisine karşı birleşmeye çağırmayı, yığınların demokrasi savaşımında eğitilmesine yardımcı olacak tek döğru tutum olarak gördük. 

Bizim tek bir partiyi, desteklemememiz, gericiliğin öteki iki partinin tabanını işçi sinıfına karşı çıkarma planlarını büyük ölçüde boşa çıkardı. Her üç partinin tabanındaki emekçileri hem birbirlerine, hem de işçi sınıfına yakınlaştırdı. Biz, her üç partinin tabanının da aktif bir demokrasi savaşımına kazanılmasını bem olanaklı, hem de zorunlu görüyoruz. Ve şimdi yerel seçimlerden sonra bunun olanakları artmıştır. Partimizin taktiği öteki emekçi yığınlarım işçi sınıfına, onun savaşım belgilerine yakınlaştırıcı bir taktik olmuştur. 


Solun güçlenmesi ve birliği için 


SODEP'in sağcı-tutucu DYP'den daha çok oy alması halkın sol görüşlerden soğutulması amacıyla aralıksız sürdürülen faşist propagandanın geriletilmesi açısından elbette bir önem taşımaktaydı. Ama bu, hem bugün faşizme karşı tüm güçlerin birliğinin sağlanması amacından daha önemli değildi, hem de SODEP'in oylarının çok olmasi kendi başına solun güçlenmesi anlamına gelmeyecekti. 

TKP solun yerel seçimlerden güçlenerek çıkması için, halka, özellikle de onun politik bakımdan aktif kesimlerine, yerel seçimlerde burjuva muhalefet partilerinin adaylarına ayırımlı yanaşılması çağrısını yaptı. Bunların içinde yer alan barış ve demokrasi yanlısı, antifaşist adayların desteklenmesini söyledi. 

Partimiz antifaşist, barış ve demokrasi yanlısı nitelemelerini de soyut olarak ele almadı, bunları günümüzün en ivedi görevleri açısından somut tanımladı. 13 Mart günlü MK bildirisi, TKP MK 1. Plenumunun saptadığı dört ana savaşım konusunu somutlayarak, halkımızı, “sınırsız genel af çıkarılması, Türkiye'nin Amerikan üslerinden, nükleer ve kimyasal silahlardan arındırılması, ulusal ekonominin emperyalizme karşı savunulması, İMF ile imzalanan anlaşmanın yırtılması, emekçilerin kemerlerinin sıkılması yerine, yerli ve yabancı tekellerin sınırlanması, sendikal hakların eksiksiz sağlanması, DİSK'e konan yasağın kalkması, % 43 ücret zammı, 40 saatlik iş haftası taleplerini savunan partili ya da bağımsız adayları" desteklemeye çağırdı. 

Partimizin yerel örgütleri, partili ya da bağımsız, antifaşist, barış ve demoktasi yanlısı adayları saptamış ve halkı bu adayları desteklemeye çağırmışlardır. Bu yaklaşım, burjuva muhalefetin, özellikle de SODEP'in sıralarında sol eğilimin güçlenmesine ve bü çevrelerle seçimlere katılma olanağı olmâyan sol güçlerin savaş arkadaşlığına hizmet eden bir politik tutum olmuştur. 

Yerel seçimlerde 5 sol partinin 19 Mart günü ortak bir çağrıyla halka seslenmeleri, hem faşizme karşı çikan halk güçlerini yüreklendirmiş, hem de solun birliği çalışmalarına önemli bir katkı olmuştur. TKP bu çağrıya katılarak olanakları ölçüsünde onu halkımıza duyurarak, antifaşist savaşımda önemli bir görev yerine getirdiği inancındadır. 

Görüldüğü gibi partimizin seçim taktiği, faşizme karşı en geniş güçlerin birliğini sağlamaya ve bunun içinde sol güçlerin etkisini artırmaya yönelik olmuştur. 


Yığınların savaşımını yükseltmek için 
Hepsinden önemlisi, partimiz yerel seçimleri, yığınların politik aktivitesini artırmanın, onların tabanda, eylemler içinde birliğini sağlamanın bir 


aracı olarak ele almıştır. Bu sağlanmadan antifaşist savaşımda önemli bir yükselişin sözkonusu olamayacağı gerçeğinden yola çıkan komünistler, 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olanaklı olan her yerde, bir yandan halkin günlük, yerel sorunlarına çözüm getirilmesi ve yerel yönetimlerin demokratikleşmesi gibi hedefleri öne çıkaran yerel halk girişimciliğini desteklemişler, biryandan da işçileri, emekçileri, aydınları burjuva muhalefet partilerinin adayları üzerinde yukardaki dört ana konuya ilişkin talepler yönünde baskı yapmaya çağırmışlardır. Yerel parti örgütlerimizin kimi yerde yalnız, kimi yerlerde de başka sol güçlerle omuz omuza birlikte yürüttükleri bu doğrultudaki çalışmalarının olumlu sonuçları, muhalefet partilerinin seçim toplantılarına, özellikle de kahve toplantılarına ve kimi mitinglere yansımıştır. Komünistler birçok yerde ANAP'ın kahve toplantılarında bu partinin demagojilerinin açığa çıkarılmasını da sağlamışlardır. İşçi sınıfının bağımsız sesi, yerel seçimler platformunda güçlü bir biçimde duyurulmuştur. 

Son olarak, partimizin seçim taktiği, partinin her alanda güçlendirilmesi, yiğın bağlarının, politik ajitasyonun, politik etkisinin, planlı ve eşgüdümlü çalışmasının, polise karşı güvenlik önlemlerinin iyileştirilmesi için ve öteki antifaşist ve sol güçlerle dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi için elverişli olanaklar yaratmış, parti örgütleri bu olanakları ustalıkla değerlendirerek, genel olarak başarılı bir sınav vermişlerdir. Tüm parti örgütleri, "TKP güçlenmeden Türkiye'nin ulusal çaptaki hiçbir sorunu çözülemez” saptaması- nın ne anlama geldiğini, bunun kendilerine ne gibi tarihsel sorumluluklar yüklediğinin bilincindedir, 


Gericiliğin "böl ve yönet" taktiğinin başlıca aracı: antikomünizm 


Yerel seçimlere iki gün kala, TKP'nin seçim taktiğine karşı başlatılan yogun antikomünist kampanya, bu taktiğin faşizmi canevinden vurduğunun açık bir kanıtı olmuştur. 

Burada şu da apaçık ortaya çıkmıştır: Antikomünizm bugün yalnızca TKP'nin politik etkisini kırma, onu halktan, öteki demokrasi güçlerinden yalıtlama hedefine yönelmiyor. Antikomünizm faşizm karşıtı güçlerin birliğini önlemeyi amaçlıyor ve yalnız TKP'yi değil, tüm sol güçleri halktan yalıtlamaya çalışıyor. Antikomünizm bugün emperyalizmin ve iç gericiliğin “böl ve yönet" taktiğinin başlıca aracıdır. 

Gericiliğin, tüm demokrasi güçlerine, demokrasi için savaşan ve savaşma potansiyeli olan herkese yönelen “saldırılarında antikomünizmi bayrak edinmesine karşısında, kimileri, "TKP illegal savaşımını sürdürmesin, köşesine çekilip beklesin, o zaman gericliğe böyle bir koz verilmemiş olur" demeye getiriyorlar. Bunlar, antikomünizme karşı çıkmanın en temel demokratlık görevi olduğunu unutup, sanki demokrasi için savaşımda ellerini tutuyormuşuz gibi bizim demokrasi savaşımı yürütmemize karşı çıkmayı yeğliyorlar, Demokrasiyi ardıcıl savunan herkesin, (yalnızca bu nedenle,hiç de TKP ile aynı safta görüneceği için değil) faşizmin saldırılarına hedef olduğunu ve hedef olacağını ve bu saldırıları geri püskürtmenin tek yolunun savaşımı daha da yükseltmek ve tüm demokrasi güçlerinin birliği için çalışmak olduğunu görmezden geliyorlar. Böyleleri, sanki faşistlerin değil, komünistlerin halktan yalıtlanmasını amaçlıyorlar, Oysa geçmiş yılların deneyimleri apaçık gösterdi ki, TKP illegal savaşımını güçlendirmeyi ne denli iyi başarırsa, işçi sınıfı demokrasi savaşımına ne denli geniş ve aktif katılırsa, gericilik o denli zayıf olur ve öteki demokrasi güçlerinin konumları o denli sağlam olur. 
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Biz doğru bildiğimiz, halkımızın çıkarları ile uyum içindeki yolumuzdan yürümeyi sürdüreceğiz. Eğer, "TKP demokrasi için savaştığı için, ben onunla aynı safta görünmektense savaşmam" diyen olursa, bu yalnızca halkımızın demokrasi savaşımının tutarsız dostlarından kurtulmasına hizmet eder. 

Öteyandan sol güçlerin sıralarında da antikomünist saldırıların gerçek amaçları, ne yazık ki, yeterince kavranmış değildir. Kimilerince bu saldırıların yalnızca TKP'yi ilgilendirdiği sanılıyor, bunun kendilerine de yöneldiği, TKP ile benzer devrimci görüşler savundukları için kendilerini de halktan yalıtlamayı amaçladığı görülmüyor. Görülse bile, "sonuçta bize değil, TKP'ye yarar" gibi anlamsız bir endişeyle bu saldınlara karşı tutum alınmıyor. Sol içinde hatta antikomünist kampanyaların etkisinde kalıp, "TKP ile işbirliği yapılmaz” diyenler bile çıkıyor. Oysa antikomünizme karşı çıkmak, gericiliğin maskesini indirmek için TKP'yi, onun politikasını savunmak gerekmi: yor. Faşizme karşı savaşmayı, ayrımsız her antidemokratik uygulamaya karşı sesini yükseltmeyi ilke edinmek gerekiyor. Antikomünizme karşı tutum almak, yalnızca demokrasi güçlerini, tüm sol güçleri güçlendirecektir. Antikomünizme karşı çıkmadan başarılı bir antifaşist savaşım verilemez. 

İşçi sınıfı özetle bu seçimlerde şu taktiği izledi: Burjuva muhalefet partilerin tabanlarına şunu dedi: "Biz sizin partilerinizi seçimde cunta partilerine karşı destekliyoruz. Siz de partilerinizi ortak amaçlarımızın ifadesi olan talepleri desteklemeleri için baskı altına alın!” 

Bu taktik ivedi görev olan faşizme karşı savaşımla, antiemperyalist, demokratik halk devrimi uğurundaki savaşımı birleştirdi, geniş yığınların tabandaki işbirliği için olumlu bir psikolojik ortam hazırladı. 

TKP'nin taktiği, işçi sınıfına "sana en yakın parti şudur, onu destekle" ya da "ancak şu partiye oy vermek faşizmin çözülmesini sağlar” türünden gerçekçi olmayan alternatifler göstermediği, tam tersine proleter olmayan emekçi yığınlarını işçi sınıfına yaklaştırdığı için, işçi sınıfının bilincini geliştirici bir taktikti. Bu işçileri "bizi en iyi kim kurtarır?" gibi sorulara yanıt aramak yerine, “diktatörlüğe karşı en elverişli savaşım koşulları nasıl hazırlanır?" sorusunu pratikte çözmeye yönelten, onların savaşkanlığını artiran devrimci bir taktik oldu, yığınlara mal oldu. 

TKP kimilerinin yaptığı gibi masabaşında "adet yerini bulsun" diye taktik icat etmeye çalışmadi, tam tersine Lenin'in "taktik ancak yığınlar tarafindan benimsendiğinde bir söz oyunu olmaktan çıkar” sözlerini kendine kılavuz edindi. Partimizin seçim taktiğinin yığınlara mal olduğunun en açık kanıtı da diktatörlük yandaşlarının seçimlere iki gün kala antikomünist kampanyaya başvurmak zorunda kalmalarıdır. 


Durumu değiştirmek için 


TKP'nin tüm antifaşist savaşım boyunca izlediği ve izleyeceği savaşım çizgisinin ilkelerini, partinin yerel seçimlere ilişkin taktiği somutunda incelemiş olduk. Burada şuna da işaret etmek gerekir ki, sözkonusu seçim taktiği gibi, partimizin savaşımına, günlük politik çalışmasına işık tutan MK 1, Plenumunun saptadığı dört ana konudäki politik şiarların her biri de, işçi sınıfının faşizme karşı bir alternatif oluşturma ve faşizmi yıkma, yunları bu doğrultuda somut savaşımlara yöneltme amaçlarıyla bağlıdır. 
Bu politik şiarlar, faşizmin uygulamalarını sergiliyor, yöneldiği halk düşmanı 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amaçları açıklıyor, onun ana desteklerine, Amerikan emperyalizmine ve işbirlikçi oligarşiye yöneliyor ve yığınların en ivedi, yaşamsal gereksinimlerini ifade ediyorlar. Bunlar uğrunda savaşılabilir şiarlardır. Bu şiarlar temelinde en geniş güçler birleşebilir. Ve bu şiarlar temelinde yükselecek her yıgınsal hareket, faşizmi yıkılmanın eşiğine biraz daha getirecektir. Son üç yıldaki tüm gelişmeler, son olarak yerel seçimlerin deneyimi, yığınların aktif eylemlere atılmadığı koşullarda, ne olursa olsun, durumda önemli bir değişikliğin gerçekleşmeyeceği yolundaki partimizin görüşünü doğruluyor. 
Yığın eylemini yükseltme, bu temelde ulusal direnişi örgütleme görevi, başarılması en zorunlu görev olarak boylu boyuna önümüzde duruyor. Özlenen alternatif ancak ve ancak böylesi savaşımlar içinde oluşacaktır. Sonuçta bu alternatifi oluşturmak için hangi somut politik güçlerin birleşecekleri ise yalnızea faşizme karşı olan politik güçlerin bu savaşımlarda alacakları yer ve tutum ile ortaya çıkacaktır. Komünistler halka her zaman faşizme karşı uzlaşmadan savaşım veren, kendisine çıkarlarını savunmada yardımcı olan güçleri, böylesi güçlerin birliğini desteklemesini söyleyeceklerdir, Her zaman böylesi bir güç olmak için ardıcıl çalışacaklardır. 


B. AVRUPA DEV- YOL'UN TUTUMU ÜZERİNE 


Ortak seçim çağrısı çıkaran beş partinin yerel seçimlerdeki tutumu, faşizme karşı bir alternatif oluşturulması yolundaki çalışmalara genel olarak olumlu bir katkıda bulunmuştur. Buna karşılık kimi sol güçler yerel seçimlerde bu amaca ters düşen tutumlar almışlardır. 

B,Avrupa'daki Dev-Yol bunlardan biridir. Örneğin, ana yazıları bu grubun görüşlerini yansıtan Demokrat Türkiye gazetesi 16 Mart günlü sayısında “Mahalli seçimlere 10 gün kala" başlıklı uzun bir yazı yayınlamıştır. Ne ki, Demokrat Türkiye bu yazısında yalnızca seçimlere yasal olarak katılan partilerin tutumlarını kendi açısından incelemekle yetinmiştir. Ama devrimcilerin, ilericilerin seçimlerde hasıl bir tutum takınması gerektiği konusunda hiçbir şey söylememiştir, Bir zamanlar her derde deva gibi hararetle sarılinan boykot taktiğine bile başvurulmamiş, tamamen tutumsuz kalınmıştır. 
Üstelik aynı yazıda, 'SODEP de DYP gibi seçimlere az kala demokrasi içerikli bir söylemi ön plana çıkartmaktadır. Bu da 25 Mart seçimlerinden sonra demokrasi talepli bir siyasal muhalefetin yaygınlaşacağının bir başka belir tisidir. Çünkü gerçek DYP'ne, gerekse SODEP'e böylesine bir söylemi önplana çıkarttıran sıkıştırılmış bir toplumsal muhalefetin sinirli kıpırdaniışlarıdır”, denmesine rağmen, yerel seçimlerde tutum almamak yolu seçilmiştir. 

Oysa, yerel seçimler bu "sıkıştırılmış toplumsal muhalefet"'i açığa çıkartmada, "sinirli kıpırdanışlar"”ı, aktif tutuma çevirmede sol güçlere, büyük olanak veriyordu. 

Bizce Demokrat Türkiye'nin bu tutumsuzluğu, onun rejime ve bugünkü politik duruma ilişkin çarpık görüşleriyle bağlıdır. Bu gazele artık Türkiye” de faşist bir rejim olduğunu vurgulamıyor, bir “geçiş dönemi" içinde bulunulduğunu ("nereye geçiş?" sorusunu ise yanıtsız bırakıyorlar) ve bugün Türkiye'de bir "ikili iktidar" olduğunu öne sürüyor. (Bak: Demokrat Türkiye'nin aynı sayısının başyazısı ) 

Demokrat Türkiye'nin bugün Türkiye'de "ikili iktidar" olduğuna ilişkin çözümlemesi, antifaşist savaşıma büyük zarar verecek bir yaklaşımdır. Demokrat Türkiye, cuntacı generaller ile Anavatan Partisi'ni iki ayrı ve karşıt iktidar odağı olarak ele alıyor, İşbirlikçi oligarşinin farklı kesimleriyle olan dolaysız bağları nedeniyle, militarist generaller ile ANAP hükümeti arasında ortaya çıkan ve çıkacak kimi sürtüşmeleri böylesine abartmak basit bir değerlendirme yanlışı değildir. Antifaşist savaşımın hedefini bulandıran bir yaklaşımdır. 

Sözkonusu "ikili iktidar" çözümlemesi, antifaşist savaşımı yalnızca ''asker-sivil bürokrasi"'ye karşı savaşıma indirgemektir. Antifaşist savaşımın sınıf içeriği yokolmaktadır. İşbirlikçi tekelci burjuvaziye ve Amerikan emperyalizmine karşı savaşım ile antifaşist savaşım birbirinden koparılmakta, sözde, ikincinin yararına birinciden vazgeçilmektedir. 

Üstelik bu yaklaşım ANAP'ı, faşizmin geçmişteki tüm suçlarından ve şimdiki hükümetin attığı halk düşmanı tüm adımların sorumluluğundan aklamaktadır. Hatta militarist ANAP'ı militarist generallere karşı bir güç gibi göstermektedir. 

Cezaevlerindeki faşist teröre ve Türkiye ile Suudi Arabistan arasında gerici ilişkilerin gelişmesine dikkat çeken sözkonusu başyazıda, şu cümlelerde bu aklama çabası açıkça görülüyor: "Özal'ın Adalet Bakanı cezaevlerine karışamamaktadır. Dışişleri Bakanı dış politik ilişkilerde gazeteciler kadar bilgi sahibi olabilmektedir," Oysa, generaller ve ANAP hükümeti farklı sınıfları temsil etmiyorlar. İkisi de işbirlikçi oligarşinin temsilcisi, faşizmin sürdürü. 
cüsüdür. Onlar halka, "toplumsal muhalefete" karşı, onun yükselecek her hareketine karşı birliktitler, öyle kalacaklardır. 


Niçin tutumsuz kalındı? 


Dev-Yol'un Batı Avrupa'daki kimi yöneticilerinin son aylarda savunmaya başladıkları "yeni anlayış"'ın en yeni görüşü olan "ikili iktidar” çözümlemesinin en tehlikeli yanı ise "iki" iktidarı birbirinden ayırmada kullandığı ölçüttür. Bu ölçüt ne sınıfsal temeldir, ne savunulan ve izlenen politikadır, ne kullanılan iktidar mekanizmalarıdır. Hayir! Yalnızca oluşma biçimidir. 
Demokrat Türkiye'nin başyazısına göre, "gerçek iktidarı ellerinde bulunduran asker-sivil bürokrasi toplumsal onaydan geçmemiştir". Buna karşılık ANAP'ı "toplum seçmiştir, ama o gerçek iktidar olamamaktadır." 

Görülen o ki, bu yazarlar yalnızca, burjuva demokrasilerindeki oy mekanizmalarının yığınların gerçek iradesini yansıttığı yolundaki bilinen burjuva yalanlarına değil, Türkiye'deki faşizm altındaki 6 Kasım seçimlerinin toplumun gerçek iradesini yansıttığı yolundaki işbirlikçi oligarşinin yalanlarma da inanmak istiyorlar. 

Oysa herkes biliyor ki, 6 Kasım'da ANAP, halk istediği için değil, cunta bu partiye izin verdiği için ve emperyalizm ve holdingler istediği için seçimleri kazanmıştır. 

ANAP'ın 6 Kasım'da "toplumsal onay"dan geçmiş hükümet olduğunu, generallerin ise geçmediğini öne süren Demokrat Türkiye'nin başyazarı şu soruyu acaba nasıl yanıtlar: Generalleri niçin "toplumsal onay 'dan geçmemiş 
sayıyorsunuz? Eğer ANAP geçmişse, generaller haydi haydi geçmiştir. 6 
Kasım seçimlerinde ANAP oyların % 45'ini almıştı. Generaller ise anayasa referendumunda oyların % 91,5'ini almışlardır. Anayasa referandumu ile Evren cumhurbaşkanı oldu, öteki cuntacı generallere bir dizi anayasal yetki tanındı ve 12 Eylül devirmesinin ve 5 generalin, ordu üst yönetiminin tüm 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yaptıkları meşru sayıldı. 7 Kasım 1982 Anayasa referandumu ile 6 Kasım 
1983 seçimleri arasında demokratiklik açısından bir fark mı vardı ki, Demokrat Türkiye yazarları 6 Kasım'ın sonuçlarını "toplumsal onay” sayıyorlar da, Anayasa referandumunun sonuçlarını “toplumsal onay" saymıyorlar? 

Bu tezler açıktır ki, yalnızca 6 Kasım seçimleriyle Türkiye'de demokrasiye geçişin başladığını öne süren ve bününla faşizme sivil kılıf geçirmek isteyen gericliğin işine yaramaktadır. Şimdi, 6 Kasım'a sokulmayan partilerin de katıldığı yerel seçimlerden sonra, ANAP'ın % 41 oyla "en büyük parti" olduğu kanıtlandığı için, Demokrat Türkiye'ye göre bu hükümetin "toplumsal onay"'ı iyice kuvvetlenmiş olsa gerekir, İşte Özal ve yandaşları da tam bunu söylüyorlar. 

Bizce, Anayasa referandumu da, 6 Kasım seçimleri de, 25 Mart seçimleri de, hiçbiri demokratik koşullarda yapılmış seçimler değildir, hiçbirinin sonuçları meşru değildir ve üçü de, "toplumsal onayı", yığınların iradesini değil, süngünün, doların ve boyalı basının karşısında burjuva muhalefetin güçsüzlüğünün göstergesidir. 

Dev-Yol'lu yazarlar, kendi içlerinde de tutarlı değillerdir. Onlar dediğimiz gibi generallerle ANAP arasındaki sürtüşmeleri alabildiğine abartıyor, hatta “yarın toplumsal muhalefetin etkisiyle ya da 6 Kasım seçimlerine sokulmayan partilerden birinin iktidara gelmesiyle, iktidar ikiliği çelişkisinin devlette zaaf ve hareket yeteneksizliği yaratacak" kadar önemli olduğunu öne sürüyorlar, ama bu çelişkiyi derinleştirmek için devrimcilerin, halkın ne yapması gerektiğini söylemiyorlar, Eğer kendi içlerinde tutarlı olsalardı, örneğin yerel seçimlerde ANAP'ın desteklenmesini istemeleri gerekmez miydi? 
Bu, "ikili iktidarın" çelişkisini daha derinleştirmez miydi? Ya da en büyük muhalefet partisi olacağı belli olan SODEP'i desteklemek gerekmez miydi? 

İşte zaten tam da bu nedenden, "yeni anlayışın çözümlemelerine göre her iki öneri de gerçekçi olacağından, (ama halkın ve öteki sol güçlerin gözünde ilkesiz bir konuma düşüleceğinden) Demokrat Türkiye tutumsuz kalmayı yeğlemiştir. Politik güçleri sınıfsal özlerine ve izledikleri politikalara göre değil de "asker-sivil bürokrasi" ile bağı olup olmadığına göre (daha doğrūsu yalnızca kendi gözlerine görünen bağlara göre) ayırmada ısrar ettikleri sürece de, doğru bir politik tutum alamayacaklardır. 


Nasıl ölçütler temel alınmalıdır? 


"Toplumsal onay” ölçütü antifaşist savaşım açısından niçin tehlikeli bir nitelik taşıyor? 

Bir kere bu, kapitalizm altında her tür seçimin sonuçlarına işçi sınıfının, halkın kölece boyun eğmesi, seçim kazanmış her hükümetin uygulamalarına karşı sessiz kalması, dolayısıyla solun pratikte, seçim kazanarak "toplumsal onay" almaktan başka bir savaşım biçimi benimseyememesi sonucunu getirecek bir yaklaşımdır, Oysa Kutlu yoldaşın dediği gibi, "Biz komünistler, ulusların ve halkların sefaletine, yıkımına, ve abartmasız topyekün nükleer yokoluşuna yol açacak politikaları, en demokratik bile olsa, hiçbir parlamenter çoğunluğun haklı gösteremeyeceğine inanıyoruz." 

Reagan, Thatcher, Kohl yönetimlerinin Demokrat Türkiye'nin ölçütlerine göte bizdeki faşist generallerden farklı olarak "toplumsal onay" almış olması, onlardan daha az halk düşmanı oldukları anlamına geliyor mu hiç? Ya da onların da bir an önce etkisizleştirilmesi için savaşım zorunlu değil mi? 
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Elbette Demokrat Türkiye yazatları, daha şimdiden, parlamenter savaşım yöntemlerini mutlaklaştıran, legalist bir tutuma girmiş değillerdir. Tersine onlar sözkonusu başyazıda, “tutuklu analarının protesto eylemlerini yaklaşan bir toplumsal muhalefetin ilk ve mütevazi belirtileri olarak" değerlendirmekte ve solun “önümüzdeki dönemde böylesi kitle hareketlilikleri içinde yer alması kendiliğinden doğan böylesi hareketlerin belirsizce ifade ettiği örgüt ve eylem biçimlerini gözlemesi ve onlara bilinçli anlamlar vermesi" gerektiğine işaret etmektedirler. 

Ne ki, genel olarak doğru ilkeleri savunan bu görüşler, bugünkü antifaşist savaşım açısından *hiç de yeterli bir yaklaşım olmamaktadır. Çünkü yazar, böylesi hareketlerin istek sonucu ya da parti kararı ile yaratılamayacağı gibi genel olarak doğru bir görüşün ardına gizlenerek en önemli yanı, böylesi hareketlerin oluşmasının hızlanması ve yükselmesi için solun bugünden yapması gerekenler nedir, sorusunun yanıtını, bugünkü aşamanın belirleyici noktasını eksik bırakıyor, 

Marksistler hangi konular çevresinde, hangi alanlarda böylesi hareketlerin oluşabileceğini önceden yaklaşık olarak görmekle ve bu oluşumu hızlandırmakla görevlidirler. Bilinçli faaliyet böylesi hareketlerin oluşmasını hızlandırır. Ve ancak önceki bilinçli örgütlenme ve ajitasyon faaliyeti sayesinde biz, kendiliğinden oluşan harekete bilinçli bir anlam verebiliriz. Dışarda durup, bekleyip, önceden karınca gibi yığınlar içinde çalışmadan, onların en ileri öğelerini kazanmaya çaba harcamadan, solun birliğini hızlandırmadan, kendiliğinden doğacak hareketlerin ne içinde yer almak olanaklı olur, ne de onlara bilinçli anlam vermek. TKP MK 1. Plenumunun saptadığı 4 ana savaşım hedefi işte tam da bu amaca, yığınsal halk direnişini örgütlemeye, yığınsal eylemlerin oluşmasını hızlandırmaya yöneliktir. Bizim görevimiz, yalnızca, kendiliğinden yığın hareketlerinin doğmasından sonra başlamıyor. 

Ne ki, "yeni anlayışın yandaşlarının önerilerinin tehlikesi yalnızca kendiliğinden savaşımın yükselmesini beklemek, politik eylemsizliğe düşmek değildir. Antifaşist savaşım açısından asil tehlikeli yaklaşım, yığınların faşizmin yasalarının dışına çıkan savaşım biçimlerini belli bir sınırlama çabasında görülmektedir. Bu da o çarpık "toplumsal onay" anlayışıyla bağlıdır. 
Demokrat Türkiye'nin başyazarı “şiarlar, ama özellikle eylem çizgisi olarak önümüzdeki dönemin siyasal çatışmasının ana karakteristiğini" şöyle tanımlamaktadır: "Şiarlarda demokratik talepler, eylemde ise bütünüyle açık ve üzerine gidilmeyecek kadar meşru, ama bugünkü siyasal hava ve hukuki statüde gayrı yasal ve radikal bir eylem çizgisi". Ve sola işte yalnızca böylesi hareketler içinde yer alması ve bunlara bilinçli bir anlam vermesi öneriliyor. 

Barışa ilişkin, antiemperyalist, antitekel, antişovenist vb. taleplerin yazarın “demokratik talepler"'i içinde yer alıp almadığını, böylesi talepleri dıştalayan bir demokrasi savaşımı olup olmayacağını tartışmayı bir yana bırakalım. 
Ama, "bütünüyle açık ve üzerine gidilmeyecek kadar meşru" eylem çizgisi sözlerinin üzerinde ısrarla duralım, Duralım, çünkü bu sözler Türkiye'deki rejimin gerçek karakteristiğinin hiçbir biçimde kavranmadığını çok açık göstermektedir. Pasifist ve teslimiyetçi bir eylem anlayışını savunmaktadır. 

Türkiye'deki bugünkü rejim, Amerikan Kongresindeki milletvekillerinin bile "meşru ve açık" saydığı hareketlerin üzerine gitmektedir, (12 Nisan günü 
53 ABD Kongre üyesi ortak bir açıklamayla Barış Derneği'ne karşı yürütülen 
davaya son verilmesini ve tüm sanıkların aklanmasını talep etmişlerdir. Dikerdem ve arkadaşlarının önceki ve mahkemelerdeki eyleminin antifaşist savaşıma büyük katkısı, radikal niteliği ise sanırız tartışılamaz). 

Kaldı ki, Demokrat Türkiye'nin daha yukarıdaki satırlarının mürekkebi bile kurumadan Genel Kurmay Başkanlığı yaptığı sert bir açıklamayla tutuklu yakınlarının da üzerine gitmiş, bu hareketi dağıtmak için bir dizi baskı önlemi yürürlüğe sokmuştur. 

Faşizm halkın en küçük bir hareketinin bile karşısına dikilmektedir ve dikilecektir. Halka "üzerine gidilmeyecek kadar meşru eylem biçimleri kullan" demek, pratikte savaşma demektir. Çünkü bugün böylesi eylem biçimleri yoktur. Seçimler gibi en tehlikesiz görünen bir olayda bile, muhalif yurttaşlara her türlü baskının yapıldığını hepimiz biliyoruz. Ya da, halkı, “şu tür eylem üzerine gidilmez tür eylemdir" deyip, somut eyleme çağırmak, cinayet işlemek demektir. Bizim görevimiz halka en küçük bir hakkın bile, ancak en sert savaşımların göze alınmasıyla elde edilebileceğini önceden göstermek ve onu gene de aralıksız eyleme çağırmak, buna girmesine yardımcı olmaktır. 

"Meşru" sözünün anlamı üzerinde durmak da önemlidir. Demokrat Türkiye başyazarı büyük önem verdiği bu kavramı tanımlamıyor. Örneğin, ANAP hükümetinin % 45 oy alarak toplumsal onaydan geçtiğini öne sürdüğüne göre, bununla yalnızca "'asker-sivil bürokrasiye" yönelecek ve ANAP'ı destekleyenlere kadar tüm toplumun meşru kabul edeceği talep ve eylemleri mi kastetmektedir? Bu belli değildir. 

İşçi sınıfı açısından ise, mevcut düzene ve rejime karşı olan yığınsal her eylem, her savaşım biçimi meşrudur. Meşru eylemler tarihsel gelişmenin doğrultusundaki, onun gereksinimlerini dile getiren taleplerin savunulduğu eylemlerdir. Ölçüt budur. Yoksa üzerine gidilip gidilmeyeceği, ya da nüfusun çoğunluğunun benimseyip benimsemeyeceği değil, 

Ama biz bugün nasıl eylemlerin yükseltilmesini amaçlamalıyız? Bir yandan halkın yükselteceği her eylemi desteklerken, biz, en başta, yalnız işçi sınıfı açısından değil, faşizmle çelişki içinde olan tüm güçler açısından desteklenebilecek eylemleri öne çıkarmalıyız. Önemli olan eylemin biçiminden, üzerine gidilip gidilemeyeceğinden çok, öne çıkardığı talebin ulusal, demokratik güçlerin destekleyebileceği, çevresinde birleşebileceği bir talep olmasıdır. 

Çünkü ancak böylesi talepler için öne atılacak, "yasal" ya da "gayrı yasal" eyleme geçecek işçilere, öteki emekçilere, gençlere yönelecek baskılara, tüm ulusal demokratik güçler karşı çıkabilir, bu eylemleri destekleme durumuna gelebilirler. Yani ulusal ve demokratik talepler, ulusal çapta etkili olacak, halkın faşizm ile uzlaşmaz çelişkilerini açığa çıkaracak talepler! 
İşçilerin, emekçilerin, gençlerin öne çıkacağı eylemler, Antifaşist savaşımı bunlar yükseltebilir ancak. 

TKP MK 1. Plenumunun dört ana konu çevresinde saptadığı taleplerin her biri işte bu niteliktedir. TKP'nin en başta fabrikalarda, emekçi semtlerinde, köylerde ve gençliğin sıralarında örgütlenmesi, antifaşist savaşımın bu gereklerine de uygundur. Rejim bu taleplerin birini olsun yükselten herkesin, her tür eylemin üzerine gedecek, gitmek isteyecektir. Faşizmin saldırıları ancak halk bu konuda önceden aydınlatılırsa geri püskürtülebilir. Halk sol güçlerin, öteki demokrasi güçlerinin böylesi hedefler çevresine ne kadar çok birleştiğini görürse, açıktır ki, kendisi de daha bir cesaretle savaşacaktır. 

Bugün faşistlerin cezaevlerindeki barbarlıkları tüm dünyanın tepkisiyle karşılaşıyor. Öteyandan toplumdaki tüm çelişkiler cezaevlerine, faşizm ile 


20 


halk güçleri arasında burada yürüyen savaşıma yansıyor. O nedenle cezaevlerindeki durum rejimin en zayıf noktalarından biridir, kolay kolay yamayamayacağı bir gediktir. Ve tutuklu yakınlarının hareketini, genel politik af hareketini desteklemek bu nedenle de büyük önem taşıyor. Ama yarın özgür toplu sözleşme hakkı için, ücret artışı için harekete geçecek, fabrikalarda direnecek işçilerin, YÖK'e karşı, paralı eğitime karşı, üniversitelerden, liselerden seslerini yükseltecek gençlerin, ya da İncirlik üssüne karşı "Defolun!" 
diye yürüyecek Adana halkının bu eylemleri daha mı az meşru olacak, ya da rejimde daha mı az büyük gedikler açacaktır? Bunlar birbiriyle karşılaştırılamaz. Antifaşist savaşımı yalnızca, generallerin faşist uygulamalarına karşı ve demokratik özgürlükler için savaşımla sınırlamak, onu olanaklı olan en yığınsal tabana sahip olmaktan alıkoyar, burjuva reformizminin politik hedeflerinin ötesine uzanmasını güçleştirir. 

Yok Demokrat Türkiye yazarları böylesi taleplerin yığınlarda yankı bulmasını, ya da yığınların sert savaşım biçimlerine başvurmasını olanaksız mı görüyorlar? Ülkemizdeki çelişkilerin derinliği bize tersini gösteriyor. Ve biz desteklenecek "eylem çizgisi" ve "talepler" konusunda "üzerine gidilmeyecek kadar meşru" gibi bir ölçütü bu nedenle antifaşist savaşıma büyük zarar verecek bir yaklaşım olarak eleştiriyoruz. Bugün en küçük bir hak uğrunda bile olsa, her halk eylemi bizce son derece devrimci bir rol oynayacaktır. Bu nedenle solun görevi legal, illegal her olanağı kullanarak bügünden, yığınlar içinde ulusal çapta bir direniş ruhunu yaygınlaştırmak için aralıksız çalışmaktır. 

Şu da unutulmamalıdır: İşbirlikçi oligarşi, elinde bulundurduğu yığınsal iletişim araçlarıyla en ileri burjuva propaganda yöntemlerini de kullanarak yığınları büyük ölçüde şaşırtabiliyor. O nedenle antifaşist savaşım, ideolojik savaşımın etkili desteğine muhtaçtır. Tüm sol güçler bugün yığınlara "hak verilmez, alınır" ilkesini kavratmak için her zamankinden daha çok çaba harcamak zorundadırlar. 

Dev-Yol'un Batı Avrupa'daki "yeni anlayışi"'nın savunucuları ise, kadrolara yalnızca beklemeyi ve politik gelişmeler karşısında tutumsuz kalmayı öneriyorlar. Bu, antifaşist şavaşımı zayıflatan, faşizme karşı bir alternatifin oluşmasını güçleştiren bir tutumdur. Ve olsa olsa benimsendiğinde Dev-Yol hareketinin dağılıp gitmesini getirir. 

Yoldaşlarımız bize yerel seçimler sırasında İstanbul'un çeşitli yerlerinde, Devrimci Yol imzalı "Faşist Ccuntanın üç partisine de oy verme!" yazılı pul, pankart vb. çağrıların görüldüğünü, SODEP'in İstanbul'daki mitinginde antifaşist, antiemperyalist belgiler yükseltenlerin arasında Dev-Yol'lu arkadaşların da yer aldığını ilettiler. Dev-Yol'un Türkiye'deki yandaşlarının antifaşist savaşımda aktif tutum almayı sürdürmeleri, bizi yalnızca sevindiriyor. 
Bize Dev-Yol ile eylem birliği çabalarımızı daha da yoğunlaştırmamız gerektiğini gösteriyor. 


TSİP'İN TUTUMU VE İLKELERİ ÜZERİNE 


25 Mart yerel seçimlerinde TSİP de ilginç bir tutum almıştır. TSİP'in 
bizce önemli sağ yanlışlar içeren bu tutumunu, bu seçimler antifaşist savaşim açısından kendi başina belirleyici bir önem taşımadığı için, burada ayrıntılı biçimde ele almak gerekmeyebilirdi. 

Kaldı ki, biz başından beri, öteki sol güçlere karşı olduğu gibi, TSİP'e 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karşı tutumumuzda da, solun birliğine hizmet edici bir ideolojik savaşım yürütme ilkesine bağlı kaldık. Bu nedenle de, TSİP yöneticilerinin partimize her fırsatta yöneltmekten kendilerini bir türlü alıkoyamadıkları haksız eleştiri ve yakıştırmalara yanıt vermektense, yalnızca onun antifaşist savaşım çizgisindeki yanlış ve eksikleri ele almayı tercih ettik. Bu partinin bize karşı tutumunu değiştirmemesine karşın: biz önun yanlışlarını zamanla düzeltmesini olumlu karşıladık. Açık polemiği, bu gelişmeyi kesintiye uğratmamak için sürekli erteledik. Biz "fırsat kullanmak" yerine, fırsat tanımaktan yana olduk. Örneğin, antifaşist program önerisinde bu partinin başta yalnızca demokratik hak ve özgürlüklere yer veren bir tutumdan giderek barışa, ulusal bağımsızlığa ilişkin somut, programatik taleplere de yer veren bir tutuma gelmesini olumlu bir gelişme olarak karşıladık. (TSİP'in Aralık 1981 tarihli Siyasi Demokrasi Program Taslağı ile KİTLE'nin Haziran 1983 tarihli, 260. 
sayısındaki "Güncel Antiemperyalist Görevler" -s.5- ve Mart 1984 tarihli 
269. sayısındaki "Demokratik Hak ve Özgürlükler" -s.13- karşılaştırıldığında bu olumlu gelişme kolaylıkla görülebilir. ) 

Biz bu tutumumuzu bugün de sürdürmekten yanayız ve bunun, örneğin bu partinin antifaşist program önerilerinde, ekonomik bağımsızlığa ilişkin önönlemlere ve sosyal-ekonomik alanda antioligarşik somut önlemlere yer verilmesine, bu parti tarafından demokrasi için savaşımla antiemperyalist demokratik halk devrimi için savaşımın birbirinden koparılmasına son verilmesine ya da antifaşist programa "Kürt halkıyla ilgili konularda Kürdistan'da plebisit yapılması" gibi, Kürdistan'da köklü sosyal-ekonomik köklü dönüşümler gerçekleştirilmeden ve Kürt ulusuna kendi kaderini tayin hakkı, ayrılma hakkı baştan tanınmadan, yalnızca Kürt halkının zorla birlikte yaşamayı "gönüllü" kabul etmesi ya da iki halkın arasının açılması gibi gerici sonuçlar getirecek bir talebin konulmasının yanlışlığının görülmesine yardımcı olacağını düşünüyoruz. Antifaşist savaşımı güçten düşürücü böylesi yaklaşımlar konusunda 'TSİP'le olan polemiğimizi şimdiye kadar olduğu gibi yapıcı bir tutumla sürdüreceğiz. Arna artık, bu partinin yöneticilerinin 12 Eylül'den bu yana, bizim yapıcı tutumumuzu görmezden gelerek, partimize yönelttikleri haksız, çoğu durumda kaba suçlamalar düzeyine varan eleştirilerir solun birliğine zarar verici niteliğini de ortaya koymanın gerekli olduğunu düşünüyoruz. 
Bunu yaparken de amacımız, bu "suçlama"ları yanıtlamak değil, antifaşist savaşıma ve solun birliğine yardımcı olmak, TSİP yöneticilerinin bu konudaki olumsuz tutumlarını ortaya koymak olacaktır. 

TSİP yöneticileri yerel seçimlere ilişkin taktiklerinde, hem solun birliğine hizmet etmeyen bir çizgi izlemişler, hem de bu sözde taktiklerini savunabilmek için TKP'ne, "60 yıldır süregelen başkalarını desteklemek hastalığından kurtulamayanlar"' diye çatmaya yeltenmişlerdir. 

Partimize, burjuva partilerinin peşine takılmak suçlamalarıyla iftira edenlere, "destek hastalığı" üzerine partimize "'sataşanlar''a, gerçeklerin verdiği yanıt yeterince sert olmuştur. 

Bize bu tür "'eleştiri"lerin yöneltildiği günlerde, tüm büyük burjuva basını, kimi "sol" köşe yazarcıkları da içinde, partimizin seçim taktiğine karşı gürültülü bir kampanya yürütmek zorunda kaldılar. Geticilik TKP' nin savaşımını suskunlukla boğmayı başaramadı. Onun üzerinde konuşmak zorunda kaldı. Komünistler öylesine yığınların içindeydi ki, düşman ancak partimizi "dış güç" gibi göstererek onun yığınlar içindeki etkisini zayıflatabileceğini düşündü. Tek merkezden yönetilen bu propaganda burjuva muhalefet partilerini ve onların seçmenlerini, ne ilginçtir ki, “komünistlerin oyununa gelmek"'le suçluyordu. 

Eğer TSİP yöneticileri partimize böylesi kaba ve temelsiz suçlamalar yöneltmeselerdi, bu partinin seçim taktiği üzerinde uzun uzun durmaya gerçekten gerek olmazdı. Kim neden kurtulamamış, görelim şimdi: 

TSİP'in yerel seçimlerde ilk başta "'il genel meclisi seçimlerinde boş öy verilmesini" önermiş, belediye seçimlerinde ise “adayın kişiliği gözönünde tutularak, bir genellemeye gidilmeden yerel değerlendirmeler hesaba dahil edilmelidir" demiştir. (Bak KİTLE Şubat 1984, sayı 268, s. 14) Sözkonusu yazıdan, TSİP'in bu yerel değerlendirmelerin nasıl, hangi ölçütlere göre yapılmasını istediği ise anlaşılmamaktadır. Bu bir yana, TSİP il genel meclisi seçimlerinde boş oy kullanılması taktiğini, bu yanlış taktiği, SODEP de içinde seçimlere katılan burjuva muhalefeti partilerinin hiçbirinin işçi sinifina, sol güçlere alternatif olarak gösterilemeyeceği yolundaki doğru bir saptamayla gerek çelendirmeye çalışmıştır. 

TSİP bu gerekçeyi öne sürerek, 5 sol partinin ortak açıklamasına katılmayı da veddetmiştir. 


Beşli Çağrı'ya niçin katılınmadı? 


Ne ki, KİTLE dergisi bir sonraki Mart sayısında "Bu yazımız mahalli seçimlerin yapılmasından yaklaşık 2 hafta önce kaleme almıyor. Ancak okurun eline, içinde bulunduğumuz şartların zaruri sonucu olarak 25 Mart'tan sonra geçecek" sözleriyle başlayan "Seçimler ve Örgütlü Halk Muhalefeti" başlıklı bir yazıda, seçimler de alınması gereken tutum konusunu her nedense bir kere daha ele almıştır. 

Bu yazıda il genel meclisi seçimlerinde boş oy verilmesi gerektiği görüşü gene savunulmuş ve ortak çağri yapan 5 partinin tutumu, ad belirtilmeden “burjuva muhalefetle bir bakıma özdeşleşmek”, "seçmen karşısına özde yekdiğerinden farketmiyecek şekilde 'cuntanın partilerine oy verme, ötekileri- ne ver' diye gitmek" olarak eleştirilmiştir. KİTLE'ye göre "sosyalistlerle burjuva muhalefet arısında taktiklerin belirlenmesinde olması gereken ilkesel fark" bizim tutumumuzda sözde silinmiştir. "Cuntanın tayinli partilerini azınlığa düşürecek bir taktik gütmek bizim de görevimizidir" diyerek 5 partinin ortak çözümlemesini paylaşan TSİP, kendisinin, bizlerce benimsenmeyen boş oy verme tutumunu, sosyalistlerin burjuva muhalefetten olan taktik farkı olarak tanıtmak istemektedir, 

Oysa, sosyalistlerin taktiği her zaman stratejik görevleriyle bağlı olmalıdır. 
Taktik şü ya da bu güçten farklı, apayrı görünmek gibi bir gereksinimden değil, politik hedefe ulaşmanın gereksinimlerinden çıkar. Eğer ivedi politik görev, TSİP'in de belirttiği gibi faşizmin yıkılması ise, seçim taktiği de, her konudaki taktik de, bu amaca bağlanmalıdır. 

TKP, yazımızın başında açıkladığımız gibi, yerel seçimlerdeki taktiğini bu ilkeye göre saptamıştır, Öteyandan TKP, TSİP'in öne sürmeye Çalıştığı gibi, burjuva muhalefet partilerinden ilkesel bakımdan farkı olmayan bir taktik mi izlemiştir? Halka alternatif olarak burjuva partilerini mi göstermiştir? 
Elbette hayır, çünkü bu partilerin üçü de seçmenlerin karşısına "bana oy verin" diye çıkmıştır. Hiçbiri tüm diktatörlük karşıtı güçlerin birliğini savunmamıştir. Dolayısıyla bu partilerin hiçbiri seçim platformu faşizme karşı bir alternatifin oluşmasının aracı olarak kullanmamıştır. Halka yalnızca kendilerini, kendi tutumlarını alternatif olârak göstermişlerdir. TKP ise, sürekli olarak halka, hiç bir partinin tek başına demokrasiye geçilmesini sağlayamayacağını açıklamıştır. Eğer biz, bir tek partinin, örneğin SODEP'in çok oy almasıyla demokrasiye geçilebileceğini söyleyip, halkı bü amaçla bu partiyi desteklemeye çağırsaydık, o zaman TSİP'in eleştirileri belki haklı bir gerekçeye sahip olurdu. 

Peki, TSİP boş verilmesini önererek işçi sınıfına, emekçi halka nasıl bir alternatif göstermiştir? Hiç! Hiçbir alternatif göstermemiştir. Kendileri de bunun farkında ki, bir yandan da şöyle yazıyorlar: "Er veya geç 'seçim' konusu yeniden gündeme gelecektir. Artık... kendi alternatifimizi, halk muhalefetini, yığınların güvendiği gerçek bir alternatif olarak, örütlü birlik içinde yaratmayı bilmeliyiz. "25 Mart'da "biz yokuz, o nedenle siz de boş oy verin" diyenlere, yani kendilerine somut hiçbir şey söylemeyenlere, yıgmlar yarın niçin güveneceklerdir? Bu belli değildir. Bu bir yana, "kendi alternatifizimi'' yaratmak için, hem de "örgütlü birlik içinde"' yaratmak için, biz niçin "seçim konusunun yeniden gündeme gelmesini" bekleyelim? Biz seçimler için mi'örgütlü alternatif yaratmalıyız, yoksa, iktidarı, nasıl ve hangi yolla olursa olsun, almak için mi? TSİP'in bu konudaki görüşlerini netliğe kavuşturması gerekiyor. Çünkü eğer "biz şimdiki aşamada devrim için değil, önce yalnızca demokrasi için savaşıyoruz"'diyen bir anlayış, “er veya geç gündeme gelecek seçimler" açısından Zorunlu bir alternatifi savunmakla birleşirse, (bu seçim sözünü tırmak içinde yazmak birşeyi değiştirmiyor) TSİP'den geriye siradan bir burjuva reformizminden başka birşey kalmaz. 
Bu, ise sola büyük bir zarar verir. 


Alternatif neydi? 


Peki, 25 Mart'ta sol seçime katılmasa da halka gösterilebilecek bir alternatif gerçekten yok muydu? Vardı? Bu, halka, faşizme karşı birliğin zorunluluğunu göstermekti; işçi sınıfı partisi ile öteki diktatörlük karşıtı güçler arasında bir yakınlaşma ortamı sağlanması için, sol güçlerin birliği yönünde adımı atılması için ve halk yığınlarının aktif eylemlere geçmesi için çalışmaktı. Yani faşizme karşı bir alternatif yaratılması için çaba harcamaktı. Alternatif buydu. Geleceğin somut alternatifinin tohumlarını bugünden ekmekti. 
Eğer biz bugünden her politik gelişmede, bu ilkeler ışığında somut bir tutum almazsak, “örgütlü bir birlik içindeki gerçek alternatif"'i hiç bir zaman yaratamayız. Eğer yerel seçimler gibi bir olayı bile bu uğurda değerlendirmezsek, yığınsal halk eylemleri gibi çok daha karmaşık gelişmeleri yarın hiç değerlendiremeyiz. 

Kaldi ki, TSİP sözkonusu seçimlerin faşizm koşullarında yapıldığının bile yeterince bilincinde değil gibidir, Nasıl, görelim; TSİP boş oy verme önerisini, seçimlere katılan partilerden hiçbirinin işçi sinifina, demokrasi mücadelesinde alternatif olarak gösterilemiyeceği saptamasıyla gerekçelendirmek istemiştir. KİTLE'nin Şubat sayısında şöyle denmekteydi. "SODEP'in desteklenmesi için, onun demokrasinden yana olduğunu, bu uğurda mücadele vereceğini açıkça ve Türkiye somutunda deklare etmesi gerekir. Yani 'ben şu, şu, şu demokratik hak ve özgürlükler olmadıkça demokrasiye dönüleceğine inanmıyorum, bu haklar uğruna mücadele edeceğim ve başa gelince de bunları gerçekleştireceğim' diye açıkça ilan etmesi lazımdır." 

TSİP böylece bir yandan SODEP'in belli şartları yerine getirdiği durumda, onun işçi sınıfına demokrasi mücadelesinde alternatif olarak gösterebileceğini açıklamış oluyor, Üstelik bu şartların ne olduğu da belli değildir, “Şu, şu, şu” sözleri yeterli bir ölçüt olmasa gerekir. Çünkü SODEP programında "şu, şu, şu” türünden bir dizi demokratik hak ve özgürlük savunulmakta ve iktidara gelindiğinde, bunlann gerçekleştrileceği söylenmektedir. TSİP ise, Şubat 1984'de, SODEP'ten hangi "Şu, şu, şu"'lan açık savunmasını istediğini belirtmemektedir, 

Oysa SODEP'in demokrasiyi nasıl savunduğunu yığınlara gösterebilmek ve onun tabanını tutarlı demokratlar olarak eğitmek için bu "şu, şu, şu"'ların somut belirtilmesi ocanalıcı değil midir? Eğer bir işçi TSİP'e kulak verse, SODEP'i desteklemek için hangi “şu, şu, şu''nun kendisi açısından vazgeçilmez olduğunu nasıl anlar, ya da bir TSİP militanı bu belirsiz "şu, şu, şu'"'- larla SODEP tabanını daha sola çekmek için nasıl bir demokrasi ajitasyonu yapar? bu tutuma desteklemek mi denir, yoksa başka birşey mi? 

TSİP'in demokratik hak ve özgürlükleri eksiksiz savunduğu bilindiği için, bu belki çok önemli bir eksiklik sayılmayabilir. TSİP'in yaklaşımındaki antifaşist savaşıma zarar verici asıl yanlış tutum şu olmuştur: TSİP, bu yaklaşımıyla eğer SODEP demokrasiyi gerçekten savunursa, seçimlerde onu demokrasi mücadelesi açısından alternatif olarak göstermenin doğru bir tutum olacağını savunmaktadır. Bu yanlıştır, ve tam da işçi sınıfına antifaşist savaşımda bir burjuva partisini alternatif olarak göstermek olur. TSİP buna hazır olduğunu açık söyliyor. Burada, birinci olarak, işçi sınıfının demokrasi savaşımında hegemon rolünden ilk "parlamenter, legal" olanak doğar doğmaz vazgeçme yönünde bir eğilim sözkonusudur. İkinci olarak, geniş diktatörlük karşıtı muhalefetin birleştirilmesi görevine kaygısız kalınmaktadır. Yanlışlık, SODEP'in bugün demokrasiyi tutarlı savunmamasından değil, bir partinin (hele bir burjuva partisinin), demokrasiyi ne denli kararlı ve içten savunursa savunsun, (ki yarın SODEP vb. böyle bir çizgiye gelebilir) faşizmin yıkılmasını tek başına sağlayamıyacağının görülememesinden geliyor. Türkiye 'de antifaşist savaşımın püf noktası bugün burasıdır. 

Faşizm koşullarında işçi sınıfı seçimlerde bir burjuva partisini de destekleyebilir. Antifaşist savaşım âçısından burada ölçüt, yalnızca bu partinin seçim başarısının işçi sınıfına tüm demokrasi güçlerini birleştirmede, kendi bağımsız savaşımını yükseltmede yeni olanaklar sağlayıp sağlamıyacağıdır, 25 Mart yerel seçimlerinde ise böylesi olanaklar sağlayacak bir sonuç, bir partinin değil, üç partinin geniş yığınları diktatörlüğe karşı savaşıma seferber etmekle elde edilecek seçim başarısıydı. Bunu önceden görebilmek için tek birşey, gelişmelere faşizmi yıkma amacı açısından bakabilmek gerekiyordu. 

İşte TSİP böylesi sudan gerekçeler öne sürerek 5 sol parti ile birlikte davranmaktan geri durmuştur. Oysa TSİP ortak çağrıya (ki ortak çağrı yalnızca üç cuhta partisine oy verilmemesi ve partili ya da bağımsız ilerici adaylara oy verilmesi çağrısını içeriyordu) pekala imza atabilir ve üç burjuva muhalefet partisine ilişkin görüşlerini, örneğin SODEP'in demokrasiyi nasıl savunduğuna ilişkin kendi görüşlerini, tıpkı TKP'nin yaptığı gibi, kendi belgelerinde ayrıca açıklayabilirdi. Bu durumda TSIP hiçbir şey kaybetmez, ama solun birliği kazanırdı. 

Bu kadarla kalsaydı, bu tutumu Marksist Leninist taktiklerin işçi sınıfının bağımsız çizgisinin nasıl savunulması gerektiğinin bu parti tarafından yeterince kavranmamış olmasıyla açıklayabilirdik. Ne var ki, ortak çağrının çikmasının üzerinden daha bir hafta geçmeden kaleme alınmış olan KİTLE" nin Mart sayısındaki adı geçen yazıda okuduklarımız bizi gerçekten şaşırttı. 
KİTLE başyazarı, kendilerinin ortak çağrıya katılmayı niçin mümkün görmediklerini anlattıktan sonra aynen şunları söylüyor: "Daha sonra SODEP'in seçim politikasında hissedilir bir değişme oldu. Gerek yığınlardaki eğilimlerin tesiriyle, gerekse demokrasi konusundaki ötekilerden farklı bir politikasının bulunmamasının uyarısıyla, SODEP seçim bildirgesinde, 12 Eylül'de or. 
tadan kaldırılan bir kısım demokratik hak ve özgürlükleri soyut planda savundu. Yani bir anlamda şartlar değişti." 

Biz (sanıyoruz ki her sol görüşlü yurttaş, böyle düşünüyor) SODEP'in seçim politikasında hissedilir bir değişmeye ne yazık ki, tanık olamadık. 
SODEP'in seçim bildirgesi ile onun 1983'de kabul ettiği parti programı arasında hissedilir bir fark yoktur, Elbette seçim miting ve toplantılarında bilinçli işçi ve solcu aydınların yaptıkları baskının ve SODEP içindeki solcu çevrelerin etkisiyle, SODEP genel başkanının ve kimi öteki yöneticilerinin açıklamalarında yer yer olumlu vurgu farkları olmuştur. Örneğin politik affın zorunlu olduğu açık söylenmiştir. Ama, örneğin İstanbul'daki SODEP mitinginde haykırılan "DİSK'e özgürlük", “kahrolsun faşizm", "kahrolsun Amerikan emperyalizmi", İMF'ye hayır” vb. sloganlardaki içeriğin SODEP açıklamalarına yeterince yansıdığı hiç de öne sürülemez. Kaldı ki seçim kampanyası sürecinde DYP yöneticilerinin açıklamalarında da belli tutum değişiklikleri, bir eğilim olarak belirmiştir. Yığınlardaki güçlü değişim istemi tüm muhalefeti etkilemektedir. 

Değerlendirme hataları, abartmalar elbette olabilir. Önemli değildir. Ama TSİP yazarları, sözkonusu yazıda SODEP'e ilişkin “şartların bir anlamda degiştiğini" öne sürdükten sonra şu soruyu soruyorlar: "Şartlardaki bu değişiklik SODEP'in bu seçimlerde desteklenmesi için yeterli midir?" 

Soruyorlar ve bu soruya açık bir hayır yanıtı veremiyorlar! Bunun yerine SODEP'e ve onun genel başkanına kimi haklı eleştiriler yönelttikten sonra şunu söylüyorlar: "Bütün bunlara rağmen, SODEP'e verilen oylar, demokratik hak ve özgürlüklere olan özlemin ve ihtiyacın ifadesi olarak değerlendirilmelidir." 

TKP, SODEP gibi Refah Partisi'ne ve DYP'ye verilen oyları da demokratik hak ve özgürlüklere olan özlemin ve ihtiyacın somut bir ifadesi olarak değerlendirdiğine göre, bu görüşe karşı diyecek ne var diye sorabilir oküyücu, Görüşün kendisine diyecek bir şeyimiz yok elbette, diyeceğimiz bu görüşle gerekçelendirilmek istenen tutumdur, Çünkü Mart sayısındaki aynı yazıda KİTLE “Geçen Şubat sayımızda açıkladığımız seçim taktiğimizi özetle hatırlatırsak"' diye başlayan bir bölümde şöyle diyor: "Bağımsız ve SODEP listelerinde yer alan mahalli olarak tanınmış yurtsever ilerici demokrat belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri dışında protesto oyu kullanılması gerektiğini ifade ettik", "özellikle... il genel meclisi seçimlerinde.. boş oy vererek veya sandıklar başına gitmeyerek protesto edilmesinin ...şart olduğunu vurguladık." 

Oysa bir kere, Şubat sayısında "6 Kasım'daki seçim taktiğimizin yani boş oy atılmasının aynen geçerli olması gerekir” deniyordu, Mart sayısında ise boykot taktiği de, yani oy atmaya gitmeme taktiği de buna eklenmiştir. 
Bu "çizgi düzeltme"nin pek bir önemi yok. olsa olsa KİTLE yazarı daha çok sayıda seçmen ile TSİP'in birlikte davrandığını öne sürme olanağı elde ederiz diye düşünmüştür. 
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Asıl önemli çizgi değişikliği, Şubat sayısında hiç bir şekilde adı geçmemesine karşın, Mart sayısında belediye seçimlerinde SODEP listelerinde yer alan ilerici adayların da desteklenmesinin önerilmesidir. Ve bu, baştan beri aynı şey söylenmiş gibi yapılıyor. 

TSİP iki haftada "SODEP'e ilişkin şartların değiştiğini" görüyor, kendi seçim taktiğini fiilen değiştiriyor. üstelik bunu değiştirdiğini açıkça söylemiyor. Ve tüm bunları, kendi boş oy önerisi benimsenmediği gerekçesiyle 
5 sol partiyle birlikte davranmaktan geri durduktan sonra yapıyor, 

Üstelik Şubat sayısında SODEP'ten istenenler “şu, şu, şu" sözleriyle "tanımlanmış"; belediye seçimlerinde ise seçmenlere yalnızca "yerel değerlendirmelerin hesaba katılması” gerektiği belirtilmiş, yani hiç bir somut ölçüt getirilmemiş; "okuyucunun eline geçmesi seçimden önce olanaksız" olduğu söylenen Mart sayısında ise, SODEP'e ilişkin "şartların değiştiği" öne sürülmüş ve "ilerici SODEP adaylarının" da desteklenmesi istenmiş, ayrıca il genel meclisine ilişkin olarak boykot taktiği de eklenmiştir. Bu nasıl bir politikadır? İlkeli bir politika mıdır? 

Eğer, TSİP yöneticilerinin, bu yazıları yazarken dikkate aldıkları ilke nedir sorüsuna, yanıt olarak, SODEP'e ilişkin "şartların değişmesi" varsayımından başka bir şey değildir, desek, haksızlık etmiş olmayız sanıyoruz. 

Bizce, TSİP yöneticilerinin kendilerini SODEP'deki "şartların değişmesi" ne bu denli çabuk yanıt vermek zorunda hissetmeleri gene de önemli bir politik yanlış sayılmayabilirdi. Ne var ki, başta da belirttiğimiz gibi KİTLE' nin söz konusu her iki yazısında da bir Kaç kez hiç de dürüst olmayan ve sinik bir tutumla, "60 küsur yıldır süregelen başkalarını desteklemek hastaliğından kurtulamayanlar"' diye partimize alabildiğine çatılmaktadır. SODEP' e karşı böylesine ilkesiz bir tutum alanların ve en önemli konu olan solun birliğine sırt çevirenlerin partimize ve onun geçmiş savaşımına böylesine kabaca dil uzatmaya ne hakları vardır? Üstelik partimizin dünkü ve bugünkü politikası böylesi saldırıları haklı gösterebilecek bir yanlışla hiçbir zaman "malül" olmamıştır. 

TSİP yazarları söz konusu yazılarda bol bol yığınların güveneceği gerçek bir altenatifin yaratılmasının zorunluğundan söz ediyorlar, Ama ne SODEP'e yarı açık, yarı kapalı utangaç destek sağlayan politik çizgileri, ne de öteki sol güçler karşısındaki sekter tutumları, partimize yönelik saldırıları bu amaca hizmet etmemiştir. 

Umarız ve isteriz ki, bundan böyle eylem birliği ve solun birliği konulârındaki çalışmalara TSİP daha aktif ve içten bir yaklaşım gösterir. Çünkü bizce alternatif yaratma gereği, yalnızca seçimlere katılma sorunuyla bağlı değildir, alternatif yaratmak için gerekli çabalar bugünden artırılmalıdır. 
Bir dahaki seçimlere kadar beklemek gerekmemektedir. Alternatif asıl, seçimler için değil, işyerlerinden köylere, mahallelerden okullara, kışlalara kadar her yerde ve her olanakla, legal, illegal her araç kullanılarak halk yığınlarının antilaşist savaşımını yükseltmek için zorunludur. Yurtiçinde de, yurtdışında da bu doğrultuda aktif ve yapıcı tutum göstermek bizim kadar, TSİP'in de görevidir. 


FAŞİZM ÇÖZÜLÜYOR MU? 


Londra'daki İşçinin Sesi grubu, yerel seçimlerde, SODEP'e oy verilmesi gerektiğini söyledi. SODEP'in "demokrat bir parti olmadığı'nı, ama gene de 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bunun “faşizmin çözülmesini hızlandıracağını” öne sürdü. (Bak: İşçinin Sesi. S. 254) İşçinin Sesi bu çağrıyı yaparken, niçin, örneğin "demokrat olmayan DYP"'nin değil de, "demokrat olmayan SODEP'"'in oylarının artmasının, "faşizmin çözülmesini özel olarak hızlandıracağını açıklamadı. 
Ama bu derginin seçimlerden sonra çıkan ilk sayısı, hem seçim sonuçlarının “faşizmin çözülme sürecini hızlandırdığı "nı, hem de "Halkçı Parti ve SODEP' in Birlikte %32 oy almış olmaları"nın, "toplumda sola kayışın ilerlediğini gösteren nitel bir fark” olduğunu öne sürdü. (İşçinin Sesi, Sayı 255, s.1) 
Böylece seçim "taktik"lerinin başarısı kanıtlanmış oldu. 

İşçinin Sesi'nin “seçimlerde demokrat olmayan SODEP'e oy ver" çağrısını eleştirmeye, 6 Kasım'da HP %30 oy almışken, şimdi "demokrat olmayan SODEP" ile HP birlikte %32 oy alınca, bu sorunun nasıl olup da sola kayışı yantısttığını, İşçinin Sesi'nin kimlerden ne beklediğini tartışmaya gerek yoktur. Çünkü bu çok ilginç, ilk bakışta çarpıci görünen ve insanların kendi aralarında uzun uzun gevezelikler yürütmesi için elverişli malzeme sağlayan “taktik"in, halk yığınlarına ulaşmayacağını, yalnızca "siyasal hareketin kendine güvenini artırma"'ya yarayacağını, bunu amaçladığını bizzat Yürükoğlu kendisi açıklamıştır. (İşçinin Sesi, sayı 254, s.4) Onun örgütünün, yaşamın kendisine ve politik sayaşıma değil, yalnızca aşırılığa, keskin konuşmaya, "ilginç" yaklaşımlara, abartmacılığa ilgi duyduğu ise bilinen bir gerçektir. 

Biz burada asıl İşçinin Sesi'nin 6 Kasim seçimlerinden bu yana savunduğu "Türkiye'de faşizmin çözülmekte olduğu'' yolundaki görüşü ele almakta yarar görüyoruz. Çünkü bu görüş bir çok sol çevrede, İşçinin Sesi kadar açıklıkla dile getirilmese de, şu ya da bu ölçüde savunulmakta, dolayısıyla sol güçlerin sıralarında legalizmin güçlenmesine, burjuva muhalefet güçlerinden olumlu beklentilerin artmasına yol açmaktadır. "Faşizm çözülüyor" denilince, yaşamdan, politik savaşımdan iyice kopulmakta, masabaşlarında, kimisi İşçinin Sesi gibi, bunu hızlandırmak için SODEP'i desteklemekte, kimisi seçim sonuçlarında “toplumsal onay” aramakta, kimisi de adım adım, seçimden seçime demokrasiye biraz biraz geçilebileceğini ummaktadır. Bunlar, antifaşist savaşımın başarısı açısından tehlikeli, kadroları pasifize edici yaklaşımlardir, 

İşçinin Sesi 239. sayısında "önceleri kişiliksiz ve pısırık bir beklenti içinde 'muhalefet' yapan çeşitli burjuva kesimler şimdi giderek artan bir muhalefet yürütüyorlar" diye bir saptama yaptığında, biz, bunu, bu grubun "faşizm tanımı" ile karşılaştırarak şöyle demiştik: "Bu durumda 'Komiternin faşizm tanımı yetersizdir! savıyla yeni bir faşizm tanımı yapan İşçinin Sesi, şimdi sanırız, ya yeni bir faşizm tanımı daha yapmak, ya dâ Türkiye'deki faşizmin kendiliğinden yıkıldığını ilan etmek zorundadır.” 
(Atilim, Eylül 1983, 5.8) 

Sonra gerçekten de öyle oldu ve İşçinin Sesi "teori"'sinden ödün vermeyip, gerçekleri tepe taklak etmeye devam etti. 21 Kasım 1983 günlü 246. 
sayısında "faşizm çözülme sürecine girmiştir” dedi. Aynı günlerde "Tankla gelen devrimle gider” belgisini de kullanımdan kaldırdı ve artık "Görev faşizmin çözülmesini hızlandırmaktır” dedi. Atılım, İşçinin Sesi'nin bu yaklaşımının, onu yerel seçimlerde SODEP'i desteklemeye yönelteceğini de önceden gördü. (Atılım, 1 Mart 1983, 5.9). Şimdi yerel seçimlerde SODEP'i destekleyen ve bu seçimlerin sonucunda "faşizmin çözülmesinin hızlandığı" nı öne süren İşçinin Sesi, "teorik üstünlüğünü" korumak, tutarlı olmak için, 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sanırız, SODEP'i bundan böyle de desteklemek zorundadır. 

İşçinin Sesi'nin bu serüvenleri bir yana, bugünkü durumu ile dünkü durumu arasında hiçbir değişiklik görmeyen halk, "Dün faşizm vardı, şimdi çözülüyor, haydi bunu hızlandıralım" diyenle "eğer dünkü faşizm, biz birşey yapmadan bugün kendiliğinden çözülüyorsa, yarın da kendiliğinden yıkılır, gider. Biz ne diye başımızı derde sokalım." diye alay etmez mi? 

Gerçekten de, "faşizmin çözülmesi''nden ya da "bir geçiş dönemi içine girildiğin"'den söz edenler, buna neyin yol açtığını açıklamak zorundadırlar. 

Seçim yapılması mı? ANAP'ın iktidara gelmesi mi? Yoksa burjuva muhalefet partilerine önce kurulma, sonra da yerel seçimlere katılma hakkı tanınması mı? Rejimde bunlardan başka değişen ne var? Rejimin ne yapısında, ne de işçi ve öteki emekçilerin hak ve özgürlükleri konusundaki tutumunda değişen birşey olmamıştır. DYP'nin kapatılması girişiminde görüldüğü gibi, burjuva muhalefet partilerinin elde ettikleri haklar bile pamuk ipliğine bağlıdır. Tutuklamalar sürmektedir. İdam cezaları kesilmeye devam edilmektedir. Cezâevlerindeki barbarlık daha da artmıştır. Rejimin kendini halkın haklı eylemleri karşısında daha çok baskı ve teröre başvurarak koruma olanakları daha azalmış değildir. Rejimin sınıf temelinde de değişen birşey yoktur. Tersine 6 Kasım seçimlerinden sonra ABD emperyalizminin ve işbirlikçi holdinglerin iktidar üzerindeki dolaysız etkisi daha da artmıştır. 
TKP'nin "Bu hükümet cumhuriyet tarihinin en anti-ulusal, en işbirlikçi, en halk düşmanı hükümetidir” saptaması, laf olsun diye yapılmamıştır. 

Öteyandan, halk yığınlarının eylemliliğinde henüz bir yükselme söz konusu değildir. Faşizm niçin çözülmektedir? Yoksa işbirlikçi oligarşinin artık faşime gereksinimi mi kalmamıştır? İşbirlikçi oligarşi, artık faşist olmayan bir rejimle erkini sürdürebileceğini mi düşünmektedir? (Başından beri Türkiye'de faşizmi, “finans-kapitalin emperyalistleşme zorunluluğu" ile açıklamış olan İşçinin Sesi, üstelik şimdi onun bu hedefe ulaşmış, çelişkileri "tersinden çözme"'yi başarmış olduğunu da öne süremiyor. Ama gene de faşizmin, 'çözüldüğü"nü "sulandığı"nı tekrarlayıp duruyor. Ortada sulanan birşey varsa o da faşizm karşısında dizlerinin bağı çözülenlerin beynidir.) 

Faşizm kendiliğinden ne yıkılır, ne de çözülmeye başlar. Bu kavranmadıkça başarılı bir antifaşist savaşım verilemez. 

Dün Türkiye'de faşizm tırmanırken, bunlar "devrim" gevezelikleriyle, demokratik hak ve özgürlükleri koruma savaşımının zotunluluğunu örtmeye çalıştılar, Daha sonra gerici askersel diktatörlük daha faşist bir karakter kazanmamışken, "faşizm işte budur" gürültüsüyle, bunu önlemenin zorunluğunu gözden kaçırmak istediler. Şimdi faşizm gerçekten kurumlaşırken, “işte çözülüyor" çığlıklarıyla, onu yıkmak için en küçük de olsa her bir demokratik hak için en büyük, en güçlü savaşımları vermenin zorunlu oldugunu gözlerden gizlemeye çalışıyorlar. Her durumda en geniş demokrasi güçlerinin birliğine karşı çıkan, sekter çizgilerine, TKP'nin politikasına karşı savaş yürütme görevlerine belki sadık kalmış oluyorlar, ama antifaşist savaşıma, demokrasi savaşımına, doğrudan devrimci savaşima hiç bir yararları olmuyor. 


TÜRKİYE'DE FAŞİZM NEDİR? 


Yazımızın başında birçok çevrede genel olarak günümüzde ve özel olarak Türkiye'de faşizm konusunun yeterince kavrtanamamış olduğundan söz etmiştik. Faşizme ilişkin yeterince kavranamayan gerçekler dediğimizde, özellikle belirtilmesi gerekenler nedir? Partimizin 5. Kongre belgeleri ışığında bunları şöyle sıralayabiliriz (Biz burada TKP Programının ve ona temel olan Mustafa Suphi 100. Yu Tezleri'nin sol hareket içinde geniş olarak tartışılmasının, kendimiz de içinde tüm sol güçlerin ülkemiz gerçeklerini daha doğru ve daha tam kavrtamasına yardımcı olacağı yolundaki görüşümüzü de ayrıca belirtmek isteriz): 

Birincisi,bu faşizmin, tamamen işbirlikçi oligarşinin kendini halka karşı bir savunma çabası olduğudur. Zayıf olduğudur. Bir anlamda sürünen, kendine hiçbir zaman görece kalici bir politik istikrar ve yığınsal taban sağlayamayan ve sağlayamayacak bir rejim olduğudur. Bu nedenlerle son derece sinsi, gaddar ve saldırgan, en küçük bir demokratik gelişmeye karşı bile tahammiilsüz olduğudur. Faşizmin politik egemenlik sistemindeki bizzat bir süreğen bunalım, istikrarsızlık durumu olduğudur. 

İkincisi, bu faşizmin emperyalizme, en başta da ABD empetyalizmine bağımlı olduğudur. Onun desteği olmadan ayakta duramayacağıdır. ABD emperyalizimin ise kendi amaçları açısından Türkiye'deki konumlarını korumak ve artırmak için herşeyi göze alacağıdır. 

Üçüncüsü, bu faşizmi, işbirlikçi oligarşinin bir tek politik güce dayanarak ayakta tutamiyacağı, mutlaka farklı politik güçlerin bir tür bağlaşıklığına dayanmak Zorunda olan bir rejimin söz konusu olduğudur. İşbirlikçi oligarşinin içinde, onun çekirdeği olan işbirlikçi tekelci burjuvazi giderek daha da güçleniyor ve oligarşi, öteki bileşenlerinin tekellerle artan ölçüde içiçe geçmesiyle daha da pekişiyor. Ama, bu süreçler toplumdaki tüm çelişkileri daha da derinleştiriyor, ekonomik, sosyal, politik istikrarsızılıkları genel olarak daha artırıyor ve artıracaktır, O nedenle bugün bir yandan, militarist generaller, ANAP başları ve MHP kadroları birbirlerine çatılarak faşizme politik güç sağlanmak isteniyor, ama bir yandan da artan istikrarsızlık ister istemez bağlaşıklıkları da istikrarsız ve çelişkili kılıyor. 

Dördüncüsü, Türkiye'de faşizme yol açan, onu besleyen temel nesnel faktör, işbirlikçi oligarşinin yönetiminde olan ekonomideki yapısal bunalımdır. Bu bunalım ekonominin emperyalizme bağımlılığından ve getiliğinden, kendi çok yapili niteliğinden kaynaklanmaktadır. Ekonomideki yapısal bunalım aşılmadan, Türkiye'de demokrasi uzun süre yaşayamaz. İşbirlikçi oligarşi ve onun itici gücü olan işbirlikçi tekelci burjuvazinin kendi olanaklarıyla Türkiye kapitalizmini, onun üretici güçlerini modernize etme, bu yapısal bunâlımı aşma gibi bir perspektifi yoktur. Yoktur çünkü onların politikaları yalnızca emperyalizme bağımlılığı daha da artırıyor, geriliği koruyor. 

Bugün emperyalizme çok yönlü bağımlılık daha da artarak yapısal bir karakter kazanmıştır. Türkiye'nin emperyalizme bağımlığı artık yapısaldır. 
Emperyalizm Türkiye'nin içine girmiş, burada dolaysız etkinlik yürüten bir faktöre dönüşmüştür. Üstelik kendi genel bunalımı giderek derinleşen ve her seferinde daha keskin devresel bunalımlarla karşılaşan dünya kapitalizmi, bugün, Türkiye gibi geri kalmış ve çok yapılı bir ekonomiye sahip bir parçasını, ekonomik bunalımdan kurtaracak araçlara da sahip değildir. Tersine önümüzdeki yıllarda emperyalist ülkelerle Türkiye gibi bağımlı kapitalist 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ülkeler arasındaki çelişkiler daha da keskinleşecektir. Bu şimdiden görülmektedir. 

Bugün Türkiye ekonomisinde işsizliğin artması, reel ücretlerin ve köylü gelirlerinin gerilemesi, geçici değil, yapısal bir karakter kazanmıştır, Bilinen kapitalist yol ve araçlarla durum değiştirilemez. 

Bugün Türkiye'de emperyalist sömürü ve yağma öylesine artmaktadır ve dolayısıyla ekonomik bunalım öylesine derinleşmektedir ki, erki zorbalıkla elinde tutan işbirlikçi oligarşi, bırakın işçi ve öteki emekçi yığınlara kimi ödünler vermeyi, burjuvazinin öteki kesimlerine artı değerden her seferinde daha az bir pay bırakmak için herşeyi göze almak zorundadır. Böylesi koşullarda işbirlikçi gligarşi egemenliğini parlamenter yöntemlerle sürdüremez. 

Gelişmeler bizi doğruluyor. Yerel seçimlerde 7643 oy almasına ve bugün bu seçimler üzerinden yalnızca üç hafta geçmiş olmasına karşın, herkes ANAP'ın bugün seçimler yeniden yapilsa bu oyu alamayacağı görüşünde birleşmektedir. Bu baştan belliydi ve partimizin MK 1. Plenumu işbirlikçi oligarşinin yerel seçimlerden sonra da politik istikrar kurmayı başaramayacağı saptamasını yapmıştı. İşte bu nedenledir ki, uzun süreli bir yığın desteği sağlayamayacağı baştan belli olduğu için ANAP'ın sıraları MHP kadrolarıyla doldurulmuştur ve şimdi bu Kadrolar öne çıkarılmaktadır. MHP'nin terör örgütlenmeleri yeniden devreye sokulmaya hazırlanmaktadır. Generallerin devlet terörü hükümet partisinin denetimindeki para-militer sivil terör örgütleriyle tamamlanmak istenmektedir. Anayasanın çizdiği legalite sınırının dışına çıkacak legal partiler ve yığın örgütleri devletin zoruyla, ilerici kişilerin güçlerin ve halkın direnişleri sivil para-militer örgütlerle, bunlar yetmediğinde de sıkıyönetim ya da olağanüstü hal uygulamalarıyla bastırılmak istenecektir. 

Kutlu yoldaşın yerel seçim sonuçlarını değerlendiren konuşmasında vurguladığı gibi "Evren-Özal ikilisi asıl şimdi en amansız saldırıya hazırlanıyor." 

Kimileri demokrasiye geçildiğini sanarken, faşist rejim tamamen kurumlaştırılmak istenmektedir. Bu yalnızca boyalı basının yalanlarına ve göz boyamalarına ve teröte dayanarak ayakta durabilecek bir rejimdir. O nedenle de zayıf bir rejimdir. 


ÇIKARILACAK SONUÇLAR 


Antifaşist savaşım ve faşizme karşı alternatif oluşturulması sorunları açısından bütün bu sayılanlardan ne gibi sonuclar çıkarılabilir? 

Birincisi, halka, hem rejimin zayıflığını sürekli göstermek, hem de ona karşı savaşımın hiç de kolay olmayacağı konusunda halkı sürekli uyarmak gerektiğidir. Faşist rejimin ancak ona karşı olan en geniş güçlerin birliği ve halk yığınlarının aktif savaşımlarıyla yıkılabileceğini, demokrasi isteyen herkesin görmesi gerektiğidir, Değil yalnızca faşizmin yıkılmasının, en küçük bir demokratik hakkın bile ancak en güçlü savaşımların göze alınmasıyla elde edilebileceğinin ve korunabileceğinin görülmesinin zorunlu olduğudur, 

İkincisi, yapılması durumunda her bir seçimden antifaşist birliği güçlendirmek için yararlanmanın yanısıra, erken seçim vb. gibi hiçbir beklentiye kapilmadan, bugünden her olanağı kullanarak halkın savaşımını yükseltme- nin ve birlik yolunda aralıksız somut adımlar atmanın zorunlu olduğudur. 
Hızlı ve ani değişikliklere hazır olunması gerektiğidir. 

Üçüncüsü, her türlü legal olanağı sonuna kadar kullanmaktan geri durmadan, illegal örgütlenmeye ağırlık verilmesinin zorunlu olduğudur. Bu her antifaşist güç için ve antifaşist birlik örgütlenmeleri için de geçerlidir. 

Dördüncüsü, faşizmin kökten yıkılmasını demokrasiye gerçek geçişi isteyen ber güç, bunun barışçıl yollardan başarılmasının olanaksız olduğunu görmeli, yığınları legal-illegal her olanağı kullanarak bü bilinçle eğitmeli, bu ruhla ulusal çapta bir direnişe hazırlamaya çalışmalıdır. Faşizmin çözülmesi, giderek sınırlı bir burjuva parlamenter rejime dönüşmesi gibi hem kalıcı hem de halk açısından hiç yeterli olmayacak bir sonuç bile, ancak böylesi bir direnişin bir ürünü olarak ortaya çıkabilir. 

Beşincisi, bugün, mevcut parlamentoyu canlandırma yolundaki her girişime karşı çıkmak, bu parlamentoyu yığınların gözünde daha da açığa vurmâk gerektiğidir. Ne militarist generallerin parlamentonun, ne de ANAP hükümetinin generallerin arkasına saklanmasına izin vermemek gerektiğidir. 

Altıncısı, antifaşist savaşımın yalnızca demokratik hak ve özgürlükler için savaşımla sınırlanmamasının, barış için, ulusal bağımsızlık için ve emekçilerin sosyal ve ekonomik hakları için savaşımla demokrasi için savaşımın birbirine bağlanmasının zorunlu olduğudur. 

Yedincisi, mevcut yapı yıkılmadan, köklü, antiemperyalist, antioligarşik sosyal-ekonomik dönüşümler başlatılıp tamamlanmadan, en küçük bir demokratik hakkın bile Türkiye'de kalıcı olarak sağlanamıyacağını demokrasi isteyen herkese kavratmaya çalışmaktır. Böylesi dönüşümlere, ancak faşizmin yıkılması ve ulusal demokratik bir hükümetin işbaşına gelmesiyle, yani politik bir devrimle yol açılabileceğini savunmaktır. Eğer işbirlikçi oligarşinin Türkiye'de egemenliğini ancak, faşist, yarı faşist, totaliter zorbalık yöntemleri ile ayakta tutabileceği görülüyorsa, faşizmi yıkma hedefi, mutlaka TKP programında yapıldığı gibi, ulusal demokrasinin kurulması hedefiyle bağlanmalıdır. İşbirlikçi oligarşinin ekonomi ve devlet üzerindeki egemenliğine son vermeye, mevcut yapıyı yıkmaya yönelmeyen her gelişme, Türkiye'de son çözümlemede ancak faşizmin restorasyonu ile sonuçlanabilir. 

TKP Programı, faşizme karşi ulusal demokrasi alternatifini, yani mevcut yapıyı yıkıp sosyalizim kurmaya yönelecek antiemperyalist demokratik halk devrimini başlatacak bir erk değişikliğini bu nedenle, Türkiye'nin yapı özellikleri bunu gerektirdiği için savunuyor. 


YENİ SINAVLAR BİZİ BEKLİYOR 


Bugün işbirlikçi oligarşinin aralıksız "sosyal patlamalar tehlikesi"'nden sözetmesi boşuna değildir. O bu tür propagandalarla, mülk sahibi sınıf ve katmanları korukutmaya ve onların "komünizm canavarı"'na karşı kendi çevresinde kümelenmesini sağlamaya, faşizmi böyle ayakta tutmaya çalışmaktadır. Bir yandan da kendisi kendi dışındaki mülk sahibi sınıfların mülklerini birer birer yutmaktadır. Antikomünizmin, faşizm karşıtı güçlerin birliğinin sağlanmasını önlemesine son vermek için daha aktif çaba göstermek gerekiyor. 

Bu amaçla bu birliği sağlayabilecek tek güç olan işçi sınıfi kendi amaçlarını ve her bir eyleminin gerekçesini ve hedeflerini tüm öteki faşizm karşıtı sınıf ve tabakalara sürekli açıklamalı, kendisinin her bir eyleminin faşizme karşı onların çıkarlarını da korumaya yönelik olduğunu göstermelidir. İşçi sınıfını desteklemezlerse, kendi çıkarlarını korumalarının olanaksız olduğunu vurgulamalıdır. Kendi devrim programıni, bunun mülkiyet konusuna her bir aşamadaki yaklaşımını işbirlikçi oligarşinin dışındaki tüm kesimlere göstermeli,tanıtmalıdır. Bugün küçük mülkiyetin, orta mülkiyetin gerçek düşmanının kim olduğunu herkese somutlamalıdır. Tüm sol güçler işçi sınıfına bu konularda yardımcı olmalıdırlar. 

“Sosyal patlamalar" dedikleri şey, yani kendiliğinden yığın eylemleri kapitalizmde istemekle, ne yaratılabilir, ne de önlenebilir, O nedenle burjuva muhalefet güçlerinin “sosyal patlamalara neden oluruz" korkusuyla Evren -Özal ikilisine karşı daha sert muhalefetten yan çizmeleri, yalnızca kendilerine de uygulanan ve daha da uygulanacak baskıların sürmesine ve artmasına yardımcı olur. + 

Aynı şey kendiliğinden yığın eylemlerinin yükseleceği günleri bekleyerek şimdi eylemsiz kalan sol güçler için de geçerlidir. Eğer tüm faşizm karşıtı güçler muhalefeti bugünden yükseltirlerse ve birlik için araliksiz çaba harcarlarsa, halkın hükümeti her olanakla protesto etmesine yardımcı olur, ona arka çıkarlarsa, faşizm o denli çabuk zayıflayacak ve kendiliğinden patlak verecek yığın eylemleri olursa, bunlar o denli etkili bir biçimde faşist rejimi yıkma hedefine bağlanacaktır. 

Bizim tüm muhalefet güçlerini işbirliği yapmaya çağırmamıza, söz konusu güçler ister olumlu bir yanıt versinler, ister vermesinler (bu kendi bilecekleri bir iştir) biz inanıyoruz ki, bu çağrı onların tabanlarının nesnel çıkarlarıyla tam bir uyum içindedir ve o nedenle de onlar bu çağrımıza mutlaka olumlu yanıt verceklerdir. 

TKP MK Genel Sekreteri Kutlu yoldaşın belirttiği gibi, partimizin 5. Kongre çizgisi, yeni parti programımız, girdiğimiz bu ilk önemli savaşım sinavından bütünüyle doğrulanarak çıkmıştır." 

Şimdi yeni sınavlar bizi bekliyor. Diktatörlüğe karşı 25 Mart yerel seçimlerinde oy kullanan 7 milyonu aşkın yurttaşı, ve her yeni zamla, çiğnenen her yeni hakla, Özal'ın maskesinin daha da düşmesiyle bunlara katılan milyonlarca yeni yurttaşı, ulusal, demokratik güçleri somut sınıf savaşımları, yığın eylemleri içinde birleştirmek görevi bizi bekliyor. Bu milyonların taleplerine biricik geçerli yanıtı yalnızca partimizin programı veriyor. Bu program tüm ulusal demokratik güçlerin birliğinin programıdır. Faşizme karşı gerçek alternatifin yaratılmasının ve gerçekleştirilmesinin programıdır. 
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“İki süper devlet ve politikada iki karşıt doğrultu 


Ahmet ALAN 


Bugün nükleer güç sahibi devletlerin elinde birikmiş bulunan silahların yikım gücü, Hiroşima'da 108 bin 956 kişinin canına kıyan atom yangınının 
1 milyon katından daha fazladır. Bilim adamlarının hesaplamalarına göre, 
bu silahların bir bölümünün bile kullanılmasının sonuçları şöyle olacaktır: 
Çıkan yangının dumanı gökyüzünü kaplayacak ve güneş ışığının önünü 90 
oranında kesecek; sıcaklık yazın bile olsa sıfırın altına düşerek deniz, göl ve ırmakların 1 metreye kadar donmasına yolaçacak; yaşamın devamini sağlayan birçok çözümleyici süreci durduracak olan bir "nükleer kış" başlayacaktır. 
Sonra karanlık ve soğuğun yerini başka bir felaket alacaktır: Yeryüzündeki yaşamı güneşin öldürücü ültraviyole ışınlarından koruyan stratosferin ozon tabakasının % 50'si yokolacaktır. Buna radyoaktif zehirlenme eklenecektir.(1) Bütün bunlar kaçınılmazlıkla insanoğlunun yokolmasına yolaçacaktır. Eğer nükleer darbelerin dolaysız etkisi, yıkım gücü altında insanlıktan kalan bir şey olursa. 

İnsanlığın önüne dikilen tehlike böylesine ürkütücüdür. Tehlike somuttur, reeldir. Ama önlenmez değil. Bu tehlikenin gerçeğe dönüşmesi kaçınılmaz değildir. Yeryüzünde milyonlarca insan, silahlanma yarışının tırmandırılması, uzaya da yayılması ile şu ya da bu devletin iradesi içinde ya da dışında nükler bir savaş olasılığının son yıllarda hızla artmakta olduğunu görüyor, derin bir kaygı duyuyor. Hiçbir halk savaş istemiyor. Ama tek başına tehlikenin bilincine varmak, kaygı duymak tehlikeyi ortadan kaldırmıyor. Bu tehlikenin ortadan kaldırılması, nükleer savaşın daha doğmadan ölmesi için,en başta bu tehlikeyi doğuran hazırlayan gücü görmek kadar, bunun üzerini örten, maskeleyen yalanı görmek, antisovyetizm efsanesini boğmak da zorunluktur. 
Bunu yapmadan, tehlikenin nedenlerini, suçlusunun kim olduğunu anlamadan barışı, insanlığın geleceğini korumak olanaksızdır. 

Amerikan yönetiminin silahlanma yarışının tırmanmasındaki, dünya barışının tehlikeye girmesindeki sorumluluğu günümüzde giderek saklanamaz oluyor. Amerikan Savunma Bakanı Weinberger'in, Bizim için uzaya yerleştirilecek bir silah, Sovyetler ile yapılacak bir anlaşmadan daha güvenilirdir" yollu açıklamalar yaptığı bir ortamda, antisovyetizm uzmanları, yığınları, "Sovyetlerin barış görüşmelerine yanaşmadığı anlaşmadan yana olmadığı" yalanlarıyla şaşırtmada büyük zorluk çekiyorlar. Bu nedenle kapitalist dünyanın yığınsa!l iletişim araçlarını denetimlerinde tutan, gerici güçler, bu ülkelerin halklarının Sovyetler Birliği'nin barışçı dış politikasına ilişkin gerçekleri, 


(1) Bak: Bariş ve Sosyalizm Sorunları" (Yeni Cağ") Nisan 1984, "Nükleer tehlike ve politika" başlıklı yazı. 
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Sovyet öneri ve girişimlerini öğrenmememiz için her çabayı göstererek ABD yönetiminin suçlarını ve sorumluluğunu gizlemeye çalışıyorlar. Bunun yanisira "'iki süper devlet" tezi de artan ölçüde öne sürülüyor. 


"İki Süper Devlet" tezinin "Gizi" 


"İki süper devlet" tezi nedir? Barış hareketi açısından bu, silahlanma yarışmdan, dolayısıyle nükleer savaş tehlikesinin ve uluslararası alandaki gerginliklerin artmasından her iki "süper" devletin, ABD ile SSCB'nin, aynı ölçüde sorumlu olduğu imajını yaratan antikomünist. bir efsanedir. Ancak sorun bu kadar basit, bu kadar yüzeysel değildir, İdeolojik-politik planda anlamı, kapsamı çok daha geniş ve karmaşıktır. Çağımızın en büyük antikomünist yalanı olan "Sovyet tehlikesi" uydurmasını, özgül bir konumdan savunmaktır, 

ABD ve SSCB'nin dünyanın en güçlü iki devleti olduğu gerçeğinden hareketle yola çıkan bu tezin "gizi", devlet kavramının sınıfsal özünün boşaltilması çabasında yatıyor. Bu tezi öne süren burjuva idelologlar, tekelci burjuvazinin diktatörlüğü olan çağdaş burjuva devletinin, sosyalist devletten tüm sınıfsal, özlü ve uyuşmaz farklarını gizleyip, emperyalist devlete özgü tüm uğursuzlukların, bu arada militarizm ve saldırganlığın, sosyalist devlete de özgü olduğu imajını yaratmaya çalışıyor. 

Burjuva devletinin olduğu gibi, sosyalist devletin de karakterini, egemen durumdaki üretim ilişkileri ve üretim biçimi belirler, Sosyalist üretim ilişkileri ve biçimi, üretim araçları üzerindeki toplumsal mülkiyet temelinde gelişir. Bu birkaç sözle dile getirilen gerçek, burjuva devleti ile sosyalist devlet arasına eşitlik işareti koymak isteyenlerin en korkulu rüyasıdır. "İki süper devlet''i özdeş gösterme çabalarının boş hayal olduğu asıl burada ortaya çıkmaktadır. Çünkü, sosyalist devletin, sömürücü devlet aygıtının yıkılmasına yolaçan sosyalist devrim sonucunda doğan, 1917'de Büyük Sosyalist Ekim Devriminin utkusuyla ortaya ilk çıkan ilkesel bakımdan yeni tipten bir devlet olduğu gerçeği burada odaklaşır. Tüm önceki devletler, üretim araçlarını elinde bulunduran azınlıktaki sömürücü sınıfın devletiyken, sosyalist devlet ilk kez sömürücü sınıfın varlık temeli olan üretim araçlarını halkin malı yapmıştır, İnsanın insan tarafından sömürülmesine son yermiş, dolayısiyla silahlanma yarışından, savaş hazırlığından kâr eden sınıf ve zümreleri ortadan kaldırmıştır. Hiçbir "tez" bu gerçeğin üzerini örtemez. 

Bilinen bir gerçeği anımsayalım. ABD'de silahlanmanın tırmandırılmasında büyük çıkarları olan çevreler vardır. Bunlar askersel-endüstri kompleksinde birleşmektedir. Öte yandan bu kompleks gibi, dünyayı artık eşi görülmedik bir militarizasyonun eşiğine doğru iten bütün süreçler de, sırf askersel ve endüstriyel olmaktan çıkmıştır. Bunlar kapitalist dünyada artık hükümetleri, bankaları, bürokrasiyi, üniversiteleri, v.b. kapsamakta, bunların da damgasini taşımakta, birçok bakımdan uluslarötesi nitelikler kazanmış bulunmaktadır, ABD'nin bürokrasi aygıtında birçok hanedan bugün, sözün tam anlamıyla, silahlanma yarışının tırmandırılması, Sovyetler Birliği ile ilişkilerin gerginleştirilmesi sayesinde varlığını sürdürebilmektedir. "Tehlike yüklü bulut: Amerikan dış politikasının günümüzdeki gerçekleri" adli kitabında Amerikalı tarihçi ve diplomat G, Kennan şöyle diyor: 


"Askersel harcamaların taşkın akışında, bundan kişisel kâr sağlayanların tümünün yararı vardır. Söz konusu olan yalnız paraları cebe indiren sanayiciler ve bunlardan silah ve hizmet alan Pentagon'lu yutucular değil, ayn! 
zamanda işlerin bu yönde gitmesinden şu ya då bu ölçüde yarar sağlayan herkestir. Militan antikomünizmin yaygaralı sergilenmesini başlıca politik ticaret malı olarak görenler de bunlar arasındadır. Bu kişiler, silahlanmanın kontrol altına alınması için görüşmeler yolundan değil, topyekün bir savaş hazırlığı yolundan gitmemizi tercih ederler"(2). 

Emperyalist devlete egemen olan çevreler için silah üretimi ve ticareti, katmerli kârlar sağlayan "vazgeçilmez" alanlardır. ABD'de en büyük sekiz silah tekelinin kâr oranının 1 yılda % 30 dolayında artış göstermiş olması, silahlanma yarışının tırmandırılmasinın, bunun haklı gösterilmesi için Sovyet tehdidi"'nin öne sürülmesi çabalarının milyarlarca dolarlık "meyvalarıdir", ABD silah ihracatı 70'li yıllarda 12 kat artmış, 1980'de 17,3 milyar dolara ulaşmıştır. 1982'de ise bu 25 milyar dolar olmuştur. Bu ölüm tüccarları, bu gidişin sürmesi için başbakanlardan ve hükümet üyelerinden generallere, gazete patronlarından "teorisyenlere" dek, akılalmaz rüşvetler ve “bağış"lar dağıtmaktadır. 

Oysa Sovyetler Birliği'nde bütün bunların hiçbiri yoktur. Bu sosyalist devlette üretim araçları üzerindeki toplumsal mülkiyet, emekçi halkın politik erki, Marksist-Leninist. partinin yönetimi vardır. Bu toplumda silahlanma yarışı, yayılma ve saldırganlık doğuracak ve uygulayacak hiçbir etmen yoktur. Sahte "'askersel tehdit"'ler ortaya sürmede yararı olan, silahlanma yarışından ve savaş hazırlığından kâr sağlayan sosyal grup ve sınıfların varlığı olanaksızdır. Bu ülkede ne silah fabrikalarının hisse senedi sahipleri, ne holdingler, ne de bunlara danışmanlık yaptıkları için "ödüllendirilen" emekli subay ya da politikacılar vardır. 


Silahlanma yarışını kim başlattı? 


Sovyetler Birliği'nin de ABD gibi saldırgan olduğuna ilişkin savların, "iki süper devlet" tezinin çürüklüğünü, tüm yeryüzünü, reel sosyalizm ülkelerine yönelik askersel üsler ağıyla saranın SSCB değil, ABD olduğu da göstermiyor mu? Amerikalı amiral A.Berg şöyle diyor: "Bizim ordularımız ve üslerimiz, savaş gemilerimiz ve hava kuvvetlerimiz, Sovyet Rusya'ya karşı birer atlama tahtasıdır. Onlar öyle bir biçimde konumlandırılmıştır ki, Rusya'yı fiilen her taraftan kuşatmaktadır. Haritaya bir baktığınızda göreceksiniz ki, bunlar her an kapanmaya hazır timsah çenesini andırıyor."(3) 

Sosyalizm, özü nedeniyle bütün maddesel kaynakları ve kafa emeğinin gücünü, yaratıcı emeğe yönetme amacıni benimsemiştir. Çünkü bu düzen, halk düzenidir. Tüm tarih boyunca savaşlardan en çok zarar gören emekçi yığınların temel çıkarlarının sözcüsüdür, savunucusudur. Sosyalizmin kendi amaçlarına ulaşmak için, halkın mutluluğunu sağlamak için savaşa kesinlikle gereksinimi yoktur. Kapitalist dünya sosyalizm dünyasına, ABD SSCB'ye hiç aralıksız, silahlanma alanında "yarış" dayatmaktadır. Silahlanma yarışında her yeni turun girişimcisi, her defasında emperyalizm ve en başta ABD olmuştur. 
Bu atom bombasının yaratılmasında da böyle olmuştur, saldırgan NATO pak- 


(2) Aktaran, "Komünist", 1980, Sayı 18,s. 83 
(3) agy. 
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tmn kurulmasında da. Atom bombasını ABD 40'lı yılların ortasinda, SSCB sonunda, kıtalararası stratejik uçaklarını ABD 50'li yılların ortalarında, SSCB sonunda, atom denizaltılarını ABD 50'li yılların ortalarında, SSCB sonunda, ayrı ayrı hedefleri vurabilen çok başlıklı roketleri ABD 60'lı yıllatın sonunda, SSCB 70'li yılların ortalarında üretmeye başlamıştır. ABD'nin 60'lı yılların başında yapmaya başladığı ve bugün okyanus ve denizleri dolaşan uçak gemileri ve 70'li yılların sonu-80'lı yılların başlarında ürettiği nötron bombası Sovyetler Birliği'nde yoktur. ABD bugün uzaya lazer vb. ışınlarını kullanan korkunç yeni yığınsal kırım silahları yerleştirmenin yoğun hazırlıkları içindedir. Sovyetler Birliği tüm öteki silah türlerinde olduğu gibi, uzaya yerleştirilecek silahların da*yasaklanması için çalışmaktadır. NATO ile başlayan saldıri bloklari oluşturma çabalarını ABD aralıksız sürdürmektedir, SSCB ise blokların karşılıklı dağıtılmasını önermektedir. 

Sovyetler Birliği'nin silahlanma alanında kesinlikle yarışmak istemediği bilinmektedir. Sosyalist sistemin emekçi yığınların çıkarları açısından kapitalist sistem karşısındaki üstünlüğü en etkin biçimde barış koşullarında, gerçek barışçı gelişmeler ortamında ortaya çikmaktadır, Savaşlar ve silahlanma yarışları sosyalizmin ilerlemesini, tüm üstünlüklerinin en iyi biçimde ortaya çıkmasını engelliyor. Eğer Sovyet halkı, barışçı emekten koparılıp savaşa atılmak zorunda kalmasaydı, silahlanma yarışına zorlanıp da ülke sayunmasına büyük kaynak ve güç ayırmak zorunda bırakılmasaydı, hiç kuşku yok ki, bugün, tüm engel ve zorluklara karşın elde ettiğinden çok daha büyük ekonomik-sosyal güce sahip olacaktı. Ve barış bugünkünden çok daha sağlam bir güvence altında olacaktı. 

“İki süper devlet"'in de, örneğin Yakın-Doğu'nun doğal kaynaklarına göz diktiğini ileri sürenler bile çok iyi biliyorlar ki, sosyalist devletlerin sınırları dışında bulunan enerji ve hammadde kaynaklarına kuvvete başvurarak el koyma niyetleri beslemesi için hiçbir neden yoktur, Sosyalist topluluk, hele hele Sovyetler Birliği kendi topraklarında çok büyük doğal zenginliklere sahiptir. 
Emperyalizm ise baştan beri başka halkların doğal kaynaklarının yağma edilmesi üzerinde yükselmiştir. Bugün Reagan yönetiminin dünyanın dört bir yanında koskoca bölgeleri kendi "yaşamsal çıkar bölgesi" ilân etmesi, silahlı kuvvetlerini, üslerini bu bölgelere yaymış olması, böylesi niyetleri kimlerin beslediğini açıkça ortaya koymuyor mu? 


Barış ve Demoktasi 


Sosyalist ülkeler, ideolojileri ve politikaları gereği, her zaman barışı desteklemiş, korumuş ve savaşa kesinlikle karşı olmuştur. SBKP, sosyalist topluluk ülkelerindeki öteki komünist partileri, bütün eğitim çalışma ve sistemlerini, kendi halklarında enternasyonalist dayanışma, barış ve başka ülkelerin ulusal bağımsızlık ve özelliklerine saygı gösterme duyguları aşılama ve geliştirme temeline oturtmuştur. Eğer "İki süper devlet" de savaş yanlısı ve saldırgan olsaydı, ABD'de, Devlet Başkanının ağzından yığınsal iletişim araçlarına dek her yolla, "siniri" ya da "uzatmalı" bir nükleer savaşın kazanılabileceği açıkça propaganda edilirken, SSCB'de savaş propagandası yasak olur muydu? 
Eğer antikomünist ideologların iddia ettiği gibi, Sovyetler Birliği başka ülkelerin topraklarına el koyma savaşına, başka ülkeleri ezgi altına almaya hazırlansaydı, bütün propaganda ve ideolojik çalışmalarını, tıpkı ABD'deki gibi, kendi halkını öteki ülkelere karşı düşmanlık ve kin beslemeye zorlâr, savaşı 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teşvik eder yönde yürütmez miydi? Oysa Sovyetler Birliği'nde böyle bir şey olanaksızdır, yasalarla kesinlikle yasaktır ve ağır suç sayılmaktadır. Hiç kimse bunun tek bir örneğini bile gösteremez. Sovyet devletinin Anayasası şunu emreder: "SSCB'de savaş propagandası yasaktır, Sovyetler Birliği vatandaşının enternasyonalist ödevi, başka ülkelerin halklarıyla dostluk ve işbirliği bağlarının gelişmesine yardımcı olmak, dünya barışını desteklemek ve güçlendirmektir.” 

V.İ.Lenin şöyle der: "Burjuva devletlerinin biçimleri son derece değişiktir, ama onların özü birdir; Tüm bu devletler şu ya da bu biçimde, ama eninde sonunda kaçınılmazlıkla burjuva diktatörlüğüdür" (Toplu Yapıtlar, Cilt.33. 
s.35). Burjuvazi, devlet aygıtı, eğitim sistemi, seçim yöntemleri vb. ile öylesine karmaşık bağıntılar sistemi oluşturmuştur ki, kapitalizmde devletin politikasına halkın yön vermesi şöyle dursun, etkin, somut katılımı bile söz konusu olamaz. Barış ya da savaş yolunun seçilmesinde, burjuva devletinde halkın söz sahibi olduğu görülmemiştir. Geçmişteki iki büyük dünya savaşının başlatmaya kim karar vermiştir? Elbette, bu savaşlarda ölen emekçiler değildir. Nürnberg'de yargılananlar arasında, halktan bir kişi yoktu. Onlar silah tekellerinin sahipleri militarist generaller ve bunları kapıkulları idi. Bugün Reagan yönetiminin de bu sınıf ve zümreleri, bunların çıkarlarını temsil ettiğini kanıtlamaya bile gerek yok. O yönetim ki, “Amerikan demokrasisi''nin "örnek üstünlüğü" sayesinde, nüfusun yalnızca % 30 kadarının oyu ile işbaşına gelmiştir. Bu % 30'un bile, Regan gibi bir nükleer savaştan yana olduğunu ise kim öne sürebilir ? 

Sosyalizmde, bu arada Sovyetler Birliği'nde ise devletin politikasına halk ve onun çıkarları yön vermektedir. Halk, barış mi-savaş mı sorunundaki seçeneğini, daha baştan sosyalizmi seçerek, barıştan yana koymuştur. Önceleri olduğu gibi, bugün de sosyalist topluluğun, özellikle de Sovyetler Birliği'nin barışçı diş politikasını desteklemek, halkların barış istemini desteklemek demektir. Aynı biçimde, "İki süper devlet'' uydurmasına, antisovyet çığırtkanliğa karşı çıkmak, bunun içyüzünü açığa vurmak da, sosyalizmi, dolayısıyla barışın ta kendisini desteklemek, güçlendirmek demektir. Bu herşeyden önce biz komünistlerin görevidir. Bu görev enternasyonal olduğu kadar, ulusaldır da, Bu diyalektik, atom çağında, topyekün yıkım tehlikesinin insanlığın karşısına dikildiği gönümüzde, her zamankinden daha açık, daha derinlemesine anlaşılmak zorundadır. Elbette bunu emekçi yığınlara, barış hareketine çekil: mesi zorunlu katmanlara kavratabilmek zor bir görevdir, Zordur, çünkü Lenin'in dediği gibi, "burjuva bilim temsilcilerince bilinçli ve bilinçsiz olarak devlet sorunu kadar karmakarışık edilmiş başka bir sorun olmasa gerek" (Toplu Yapıtlar, Cilt 39, 5.66). Bu karmakarışıklık, bilinçli olarak insanların kafasına da yansıtılmış, korku ve önyargılar devletin gücü ve özel çabasıyla beyinlere yerleştirilmiştir, Einstein'in dediği gibi, önyargıları ortadan kaldırmak, atomu parçalamaktan daha zordur. Ama zorunludur, Bu olanakdır da. Çünkü, Lenin'in dediği gibi, demokrasinin varlığı ve yokluğu en çok savaş mı - barış mı sorununda ortaya çıkar, Yaşam hakkını korumak için harekete geçen ve geçecek yığınlar, bu hareket içinde ve komünistlerin ardıcıl çabaları sonucunda "iki süper devlete ilişkin gerçekleri daha açık göreceklerdir. 
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Saldırı kime yönelik? 


Birakalım devrimlerin utkusunu, barış ve demokrasiyi savunmayı bile “Sovyet etki alanına" girmenin ilk adımı olarak göstererek barış ve demokrasi savaşçılarını ürkütmeye, Sovyetler Birliği'nden uzak tutmaya çalışan emperyalist propaganda, artan ölçüde kendi görüşlerini telkin eden bir teknolojiye, insanların duygu ve düşünceleriyle oynama ve gericiliğin eylemleri için elverişli ortam yaratma mekanizmasına dönüşüyor. Bir Amerikalı filozofun, Charles Seely'nin da belirttiği gibi, çağdaş kapitalizm" insanları aldatacak ve ürkütecek son derece ustaca bir propaganda tekniği" olmaksızın varlığını sürdüyemez.(4) 

Günümüzde antikomünistlerin strateji ve taktikleri, daha çok, bütün ilerici ve demokratik güçleri, barış savaşçılarını birbirine düşürme, bunları barışın ve demokrasinin kalesi SSCB'den uzaklaştırma, yalıtlama çabalarına dayanıyor. 
Hiç kuşku yok ku, gericilik bu çabalarında "İki süper devlet" tezinin demokratik güçlerin sıralarında yankı bulmasına büyük önem veriyor. 

Genel demokrasi hareketinin sıralatında,antisovyetizmin bu biçiminin yankı bulmasında, bu harekette yer alan kimi güçlerin kendi sınıfsal konumları gereği burjuva demokrasisini, demokrasinin tek ve en yüksek biçimi olarak tanımlamaları ve bu bağlamda, sosyalist ülkelerde sözümona bir bürokratik sosyalizmin varlığından söz etmeleri büyük rol oynuyor. Sovyetler Birliği'ne yöneltilen bu tür "eleştiriler" aslında emperyalizmin antisovyet stratejisinin cepaneliğinde alınmış ideolojik bir silahtır. Söz konusu çevreler bilinçli olarak (bazıları ise farkına bile varmadan) sosyalist düzende sosyalist demokrasi sistemini canlı bir sistem yapanin ne olduğunu görmezlikten geliyorlar. Onlar, reel sosyalizm ülkelerinde devlet kuruluşları ile devletdişi kuruluşların birlikte çalıştığını, yasaların çıkarılmasına, uygulanmasına ve denetimine aktif katılan toplumsal örgütlerin, özellikle sendikaların tolünü, emekçilerin bireysel olarak da ekonomik ve toplumsal kararlara dolaysız katılımını ve bu karmaşık süreci yöneten, yön veren, onun gelişmesi için sürekli çalışan Marksist-Leninist partinin rolünü bir türlü görmek istemiyorlar. Onlar, sosyalist toplumun oluşup gelişmesinin üretici güçlerin toplumsallaşmasına ve üretim araçları üzerindeki toplumsal mülkiyete uygun yeni politik örgütlenme ve yönetim biçimleri gerektirdiğini, bu arada, daha önce geliştirilen biçimlerin, sosyalist demokrasinin yeni, nitel bakımdan daha yüksek biçimlerine dönüştüğünü de anlamak, kavramak istemiyorlar. 

Söz konusu çevreler, aynı nedenlerden, komünist partilerin politikalarını da objektif bir gözle ele almaya yanaşmıyorlar. 

Komünistlerin, uluslararası işçi sınıfının en büyük kazanımı olan dünya sosyalist sistemine bağlılığı, eskiden olduğu gibi bugün de gerici ideologların başlıca içeriksel saldırı hedefi oluyor. Onlar bu ilkesel bağlılığı çarpıtarak, komünistlerin ulusal güç olmadığı yolunda iftiracı bir sonuç çıkarıp yayıyorlar. 
Komünistlerin ulusal bir güç değil de, yabancı bir gücün ve en başta SSCB'nin çıkarlarının temsilcisi olduğu yolundaki karalamalar, esasta proleter enternasyonalizmini hedef alıyor. Bugün kapitalist ülkelerde komünistlere karşı burjuva ideolojisinin tüm kollarından yöneltilen saldırılar, uluslararası işçi sınıfının temel ilkesi olarak komünistlerce savunulan proleter enternasyonalizmi üzerinde ve söz konusu iftira temelinde yoğunlaşıyor. Bu çevrelerce komünist 


(4) Ch.Seely, Philosophy and ideological Conflict, New York, 1953, 5.308. 
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partilerinin "demokratik özü''nün ölçüsü olarak, başta Sovyetler Birliği olmak üzere, sosyalist ülkeler topluluğundan, bu ülkelerdeki komünist ve işçi partilerinden uzak durup durmadığı, eğer uzak duruyorsa, bu mesafenin ne kadar olduğu sorusu ileri sürülüyor. Bilindiği gibi, genel demokrasi hareketi içinde yer- alan kimi güçler de bu propagandaların etkisi altındadır. 

Gerici ideologlar ve politikacılar, "kendi" tekelci burjuvazilerinin konumlarına dayandıkları ve bu konumları savundukları için şu olguyu çarpıtıyorlar. 
Kapitalizmden sosyalizme geçiş çağında, emperyalizmin oluşmasıyla, sınıf savaşı artan ölçüde uluslararası çapta yürütülmektedir ve bu savaş önce bir, daha sonra da birçok ülkede işçi sınıfı erkinin kurulmasından sonra devletlerarası ilişkiler düzeyine yükselmiştir. Bu olgu yığınların bilincine çelişkili biçimde yansımaktadır. Burada antikomünist politikacılar, kapitalist ülkelerde halk yığınlarının, Sovyetler Birliği ve öteki sosyalist ülkelerin dış politikaları konusundaki bilgisizliğine ya da burjuva yığınsal iletişim araçlarınca çarpık bilgilendirilmesine dayanıyorlar. Ama, özü bakımından barışın korunmasına yönelik olan bu politika, tüm uluslararası işçi sınıfının, bütün halkların, tüm barış yanlısı insanların çıkarların yansıtmaktadır. Bu nedenle de kapitalist ülkelerdeki komünistlerce desteklenmektedir, 

Barış ve demokrasi yanlısı kimi güçlerin antikomünist propagandaların etkisinde kalarak bu gerçekleri görmemeleri, yalnızca genel demokrasi ve barışın korunması davasına zarar vermekle kalmıyor, kendilerine de zarar veriyor. 

Antisovyetizm, kuşkusuz, antikomünizmin çekirdeğidir. Ve antikomünistlerin herşeyden önce Marksist-Leninist partilerden nefret ettiği de doğrudur, doğaldır. Ama, militan antikomünizmin sosyalizm dünyasına, uluslararası işçi ve komünist hareketine saldırılarla yetineceğini sanmak en azından saflık olur, Bu açıdan, emperyalizmin bayraktarlarını ödünlerle yatıştırmak, onların desteğini kazanmak ve bu sâyede de erkte kalmak ya da erke pelmek umuduyla kendilerini antikomünizme, antisovyetizme adayan çeşitli kapitalist ülkelerdeki kimi reformistlerin ve sosyal demokratların saflığına şaşmamak, gerçekten de elde değil, Türkiye gibi ülkelerde de kapitalizmde belli bir "iyileşme" yapmayı hedefleyen reformcu şemaları için antikomünzmden destek arayan genel demokratik hareketin kimi temsilcileri de çok tehlikeli politik düşler görmektedir. Çünkü, emperyalizm, dünya gericiliği bütün hasımlarını aynı anda altedemiyeceğini bilmektedir ve gelecekteki kurbanlarını, komünistlerden ulusal reformist güçlere kadar, belirli bir düzen içinde, bir sıraya dizmektedir. 
Deneyimin ortaya koyduğu gibi, bu sıra somut koşullara göre değişebiliyor da. Emperyalizm, sınıf savaşları içinde, her koşulda önce en çok kin duyduguyla hesaplaşması gerekmediğini çoktan öğrenmiştir. O, çoğu kez, önce öbürlerinden daha kolay ezebileceklerini vurur. 

Herşey bir yana, komünistler, bir genel insanlık sorunu olan dünya barışı- nın korunması savaşımında, silahlanma yarışına karşı çıkan, uluslararası alandaki gerginliklerin artmasından kaygı duyan, yumuşamayı savunan herkesle, tüm öteki konulardaki görüşleri ne olursa olsun, işbirliği yapmaktan yanadırlar. Biz, bizim ilkesel görüşlerimize yönelik, reel sosyalizme yönelik her saldırıya yanıt verme, genel demokrasi ve barış hareketi içinde yer alan güçlerin partimiz ve sosyalist ülkeler hakkındaki yanlış her görüşünü çürütme görevimizle, en geniş barış ve demokrasi güçlerinin birliği için savaşım görevini birbirinin karşısına koymuyoruz tersine bu iki görevin birlikle yerine getirilmesinin "İki süper devlet” tezleri de içinde, antiemperyalizmin her türünü yayanların, insanlık düşmanı amaçlarına ulaşmasının önü ancak ülke içinde ve dünya çapında barış güçlerinin birliği için savaşılarak kesilebilir, 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TKP Programı nda köylü sorunları 
Koray ANTER 


TKP V. Kongresi'nde onaylanan yeni Parti Programı'nda devrimin utkusu için işçi-köylü bağlaşıklığının sağlanmasının zorunluluğu bir kez daha dile getirilmektedir. 

İşçi sınıfının, devrimci öncüsünün bayrağı altında yürüttüğü erk savaşımında, toplumun çeşitli kesim ve tabakalarıyla, şu yada bu biçimde kısa yada uzun erimli güçbirlikleri, eylem birliği ve bağlaşmalar oluşturması bilinen birşeydir. Komünist hareketin ilk programatik belgesi olan Komünist Manifesto'sunda da belirtildiği gibi, komünistler, "her yerde, bütün ülkelerin demokratik partileri arasında birlik ve anlaşma sağlanması yolunda çaba harcarlar".(1) Ne ki, köylülükle oluşturulması gereken, sıradan bir eylem birliği, hatta sıradan bir bağlaşma da değildir; Partinin ve sinifın tüm öbür politik güçlerle oluşturacağı birlikteliklerin yapısını, biçimini ve süregenliğini belirleyecek olan, özel türden bir bağlaşmadır. Bu yanıyla da stratejik bir nitelik taşır, 

Nasıl işçi-köylü bağlaşıklığının perspektifleri Komünist partisinin gücüne, birliğine, önderliğine ve ustalığına bağlıysa; öbür tüm bağlaşmalar da, işçiköylü bağlaşmasının politik tabanına, programına ve gücüne bağlı olacaktır. 
Bu hiç de şematik ve mekanik bir çıkarsama değildir; uzun soluklu politik çalışmanın temel bir vargısıdır. 

Emperyalizm ile sosyalizmin karşılaşmasının global bir nitelik aldığı, devrimci hareketin geçici gerilemeler dışında, genel bir ilerleyiş içinde oldugü, barış için, nükleer yıkım tehlikesine karşı savaşımın evrensel boyutlar aldığı günümüz koşullatında, işçi-köylü bağlaşıklığının politik ve ideolojik önemi daha bir açıklık, daha bir tartışmazlık kazanıyor. 

Ülkemizin de yeraldığı gelişmekte olan ülkeler grubunda bu bağlaşıklığın önemi daha pratik, daha güncel sonuçlar içeriyor. Devrimin politik ordusunun hazirlanmasi sorunuyla dolaysız bağlanıyor. Kararsız, sallantılı kimi kesimlerin ikircimliğine kesin bir darbe indirecek pratik bir eylem olarak önem kazanıyor. Yalnızca, politik erkin ele geçirilmesi anlamında bir sıçrama eylemi olarak değil,uzun ve sürekli devrimci dönüşümler anlamında da devrimin başariya ulaşmasıyla, dolayısıyla ekonomik kuruculuk sorunuyla eklemleniyor. 

Bu bağlamda denebilir ki, işçi-köylü bağlaşıklığı, salt politik erkin ele geçirilmesinde değil, en azından onun kadar, belki daha fazla, erkin elde tutulmasında da önem taşıyor. "Bu geri ülkelerdeki proleter partilerin, eğer gerçekten buralarda ortaya çıkabiliyorlarsa, köylü hareketiyle belli ilişkiler 


(1) K. Marks/ F. Engels, K. Manifesto, S. 87 
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kurmadan ve ona etkin destek sağlamadan, komünist taktikler ve komünist bit politika izleyebileceğini sanmak hayal olacaktır''.(2) 

Öte yandan, köylülüğün tarihsel rolü, politik ve toplumsal çıkarları da onu işçi sınıfına doğru çekiyor. Yaşamsal sorunları, giderek daha fazla, işçi sınıfının sorunlarıyla ya doğrudan çakışıyor, yada onların çözüm biçimine bağlanıyor. 

Ne ki, üretici güçlerin görece azgelişmişliği, kültür düzeyindeki düşüklükler, kimi kör inançlar ve uydurmalar, üretimin toplumsal niteliğindeki görece zayıflıklar, kimi tampon mekanizmalar köylülük üzerinde (frenleyici bir etki yapmaya da devam ediyor. 

İşçi sınıfıyla bağlaşıklığın tarihsel açıdan böylesine önemli, böylesine belirleyici bir rol oynadığı köylülük, ülkemizde somut olarak hangi süreçlerin etkisi altındadır, özlemleri nelerdir, böylesi bir bağlaşıklığın perspektifleri nedir ve Programımız bu olgulara nasıl yaklaşmamızı gerektiriyor? 

Bu ve bunu izleyen yazılarımızda son derece geniş ve kapsamlı olan bu sorunlar üzerinde , anahatlarıyla durmaya çalışacağız. 


1. Türkiye tarımında kapitalist yapının güçlenmesi ve sonuçları 


Kapitalizm, ülke ekonomisinin tümünde olduğu gibi, tarımda da yeni konumlar kazanarak yerini pekiştiriyor, giderek egemen bir nitelik kazanıyor. 
Sanayide anahatlarıyla çoktan tamamlanmış olan bu süreç, tarım kesiminde önemli çelişkilerle, gerileme ve gelgitlerle birlikte ilerliyor, ama herşeye karşın ilerliyor. 

1950 yılları, tarımda kapitalizmin kesin egemenliğini belirleyen yıllar olduğundan, bu dönemin başı ile günümüzdeki durumu karşılaştırmak bu konuda açık ipuçları ve kanıtlar verecektir. 

Tarımda büyüme hızı, 1971-76 döneminde, 1939-48'dekinin üç katını aştı (sirasiyla, yüzde 4,3 ve 1,4). Bu fark; bir yanıyla, yeni toprakların tarıma açılmasıyla açıklansa bile, öte yanıyla, teknolojik girdilerdeki ve emek verimliliğindeki kapitalist gelişmeyle bağlı olan artışla dile getirilebilir, 

Gerçekten, 1950 yılında 14,5 milyon hektar (ha) olan toplam tarla arazisi, 1975'de 24,4 milyona çıkmıştır. Bu "ek" topraklar nereden gelmiştir? Elbette, en başta, kamuya ait mera ve otlakların özel ve güçlü toprak sahipleri tarafından gasp edilip tarıma açılmasıyla elde edilmiştir, Adı geçen yıllar arasındaki dönemde, kamuya ait mera ve otlakların alanının 38 milyondan 22 
milyon hektara inmesi bunun kanıtıdır. 

Olayın öbür yani ise, teknolojik girdilerin ve emek verimliliğinin artışıyla açıklanmasıdır, Tarımdaki temel mekanik çekigücü olan traktör sayısındaki değişmeler, bunun klasik bir göstergesidir: 1950'de 16 bin olan bu sayı, 1975'de 243 bine, traktörle sürülen arazi miktarı da 1,2 milyondan 18,2 milyona (ha) çıktı. Traktörle sürülen arazinin toplam tarım arazisine oranı yüzde 9'dan yüzde 75'e fırladı. Doğallıkla, bu sürecin öbür yanı, hayvan gücü oranının düşmesi oldu: 2,4 milyon olan çift sayısı 1,9 milyona, hayvanla sürülen ârazi de 13,2 milyondan 6,1 milyona (ha) indi. 

Traktörleşmeye (makinalaşmaya) koşut olarak, öbür girdilerin ağırlığında da önemli gelişmeler gözlendi: kullanılan kimyasal gübre miktarı 88 kat, 


(2) V. 1. Lenin, Toplu Yapltlar,c. 31, s. 241-42. İngilizce baski, 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gübtelenen alanın boyutları 134 kat, kimyasal ilaç miktarı 20 kat, DSİ'nin sulamaya açtığı alanın çapı da 2 kat arttı. 

Gerek işgücünün niteliksel özelliklerinin büyük ölçüde iyileşmesi, gerek genel verimliliği artıran etkenlerin sonucu olarak, emek üretkenliğinde bu dönemde belirgin artışlar oldu. Milli Prodüktivite Merkezi tarafından yapılan hesaplara göre 1950-70 arasında emek verimliliği tarımda yüzde 214 arttı; 
başka bir hesaba göre de, tarımsal istihdam başıma üretim endeksi, 1950; 100 
alınarak, 1976'da 256'ya ulaştı. 

Sonuçta, tarımsal üretimde önemli verim artışları gözlendi: 1950-1975 döneminde buğdayda verim 1.8 kat, tütünde 1,1 kat, pamukta 2,7 kat arttı. 

Bu sonuçlar, tarımda nasıl bir yapı değişikliğini nitelemektedir? 

Türkiye'nin tarımsal üretimini inceleyen ABD'li uzman W. Nicholis, 1948-52 yıllarında her 10 traktörün ortalama 34 ortakçı aileyi yerinden ettiğini, kimi bölgelerde bu sayının daha da arttığını yazmıştır. Gerçekten, 1950-70 yılları arasında toplam çiftçi ailelerine göre ortakçı-yarıcı aileleri oranında önemsiz bir azalış olmakla birlikte, topraksız çiftçi ailelerine göre yapılan karşılaştırma, ortakçı-yarıcıların yüzde 42'den yüzde 16'ya düştüğünü göstermektedir. 

Programımızda, "feodal kalıntıların yok olmaya başladığı"(3) konusunda yapılan saptama, bu görünümün özlü bir ifadesi durumundadır. 

Feodal kalıntıların yok olması, köylülüğün ayrışmasıyla atbaşı gitmektedir. 
Tarımda bir köy proletaryasından, bir kır burjuvazisinden ve çoğu küçük üretici niteliğinde olan bir köy küçük burjuvazisinden sözetmek artık olanaklıdır. 


Öte yandan, 1950'de 47 bin km olan ülke karayolları uzunluğunun 1980' de 61 bin km olması; 1945 ile 1980 arasında demiryolu şebekesinde taşınan yük miktarının -hatalı ulaşım ve taşımacılık politikalarına karşın- iki kattan fazla artması ve özellikle de, kamyon sayısının 38 kat fazlalaşması "pazar için üretim" dinamiğini etkileyen birer öğe olmuştur. 

Bunlara nüfus hareketlerini de eklemek gerek: 1950'de nüfusun yüzde 75'i kırsal alanda otutmaktayken, 1975'de ancak yüzde 58'i kırsal alanda yaşamaktadır. İç göçler sonucu, kırsal nüfusta önemli ağırlık kaymaları olmuştur. 

Bir yandan sınıfsal ayrışma, bir yandan artı ürün miktar ve oranının artması, bir yandan kırsal nüfus oranının azalışı ve bir yandan da taşımacılık etkinliklerinin güçlenmesinin mantıksal sonucu iç pazarın genişlemesi oldu: “... Köylülüğün farklılaşması, köylüyü bir yandan bir çiftlik emekçisine, öte yandan da bir küçük meta üreticisine, bir küçük burjuvaya dönüştürerek, kapitalizm için bir iç pazar yaratır"'(4). Program'ın vurguladığı bir nokta da budur. 

Köylülüğün farklılaşmasının bir başka belirtisi, "tarımda ücret karşılığı çalışanların oranının hızla artması"(5) dır. Toprağını yitiren yada marjinal bir parselle kalan köylünün önünde uzanan yol, onun, eninde sonunda bir emekçi, bir proleter olmasıdır. Ama bu, hiç de kısa sürede, doğru bir çizgi üzerinde gerçekleşmez. Proleterleşmenin önünde uzun ve acılı bir dışlanma, kovulma, hiçbir şekilde yalnızca hemen mülksüzleştirme anlamında anlaşıl- 


(3) TKP Programi, TKP Yayınları, Kasım 1983,5. 17 
(4) Vİ.Lenin, Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi, s: 137, 
(5) TKP Programi, 5. 18 
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mamalıdır. Kovulma, aynı zamanda, küçük çiftçilerin yıllarca sürebilen yıkımı, onların çiftliklerindeki durumun kötüleşmesidir. Bu kötüleşme hem aşırı çalışma, hem de artan borç yükünde, çiftçinin kötü beslenmesinde, hayvan yemleme ve bakımında, toprağı işleme koşullarında ve çiftçiliğin teknik duraklamasında, vb. kendisini gösterir". (6) 

Ülkemizde tarımda, genel durum, ücretli emeğe daha geniş bir perspektif tanımakla birlikte, aile emeğinin (ücretsiz emeğin) henüz ezici bir ağırlık taşıdığıdır. 1980 sayımı örnekleme sonuçlarına göre, tarım, ormancılık, avck ve balıkçılık işkolunda, iktisaden faal nüfusun 10,4 milyonu bulduğu, bunun 7,1 milyonunun ücretsiz aile işçisi olarak, 2,7 milyonunun da kendi hesabına çalıştığı, ücretlilerin oranının ise 0,6 milyon olduğu anlaşılmaktadır. Bunda şaşılacak birşey yoktur. Egemen sınıfların, kırsal alanda doğrudan bir mülksüzleşme ve proleterleşme yaratmaktan çok, küçük üreticiliği ,marjinal boyutlarda bile olsa, ayakta tutmaya, böylelikle, bir yandan ucuz ve sürekli işgücü sağlarken, öte yandan, sınıfsal çelişkileri törpülemeye çalışması anlaşılabilir birşeydir; birçok demagojik öğe içeren "orta direği korumak" edebiyatının demagojik olmayan etmenlerinden birisi de budur. "Küçük üretim çok büyük ölçüde ortadan kalktığı zaman, büyük toprak sahipleri, toprak satışıyla yada kiralayarak, onu güçlendirmeye yada canlandırmaya çalışırlar". (7) Ayrıca, kapitalizm öncesi üretim ilişkilerinin, küçük meta üretiminin getirdiği tampon mekanizmalar da sözkonusudur, Programımız, gelişme sürecini tüm bu karşıt yönlü eğilimlerle birlikte değerlendirmekte, başat eğilimi vurgulamakta, ama bunu mutlaklaştırmaktan kaçınmaktadir: Büyük toprakların düzenli ücretli işçi çalıştıran kapitalist işletmelere dönüşmesi uzun ve sancılı bir süreçtir" .(8) 

Ancak, toprak mülkiyetindeki merkezileşme ve yoğunlaşma sürdükçe bu eğilimin süreceği de kesindir. Nitekim kapitalizm koşullarında, işletme boyutlarının artması ölçüsünde ücretli emek oranının da arttığı gözlenmektedir, Akdeniz Bölgesi'nde yapılan bir araştırmada, 1-50 dekar toprağa sahip işletmelerde, kiralanan işgücünün toplam işgücüne oranı yüzde 30 iken, 
200 dekarden büyük işletmelerde bu oranın yüzde 89 olduğu saptanmıştır. 

Tarım işletmelerinin giderek kutuplaşması ülkemizde süregen bir eğilim durumundadır. “Küçük köylülerin topraklarının ele geçirilip yada kiralanarak birleştirilmesiyle oluşturulan kapitalist çiftliklerin sayısı artıyor"(9) denilmekte Parti Programında, Bu gerçeği doğrulayan istatistik veriler pek boldur: 1950.70 döneminde, 1-100 dekar toprağı olan yoksul ve küçük işletmelerin oranı yüzde 84'ten 90'a çıkmış: öysa, 500 dekardan fazla toprağı olan işletmelerin orani yüzde 1,5'dan binde 4'e inmiştir. Ama bu "binde 4", toplam tarım arazisinin sekizde birini elde tutmaktadır! Ve bunlar, genellikle, kapitalist tarım işletmeleridir, "Büyük toprak mülklerinin büyük çoğunluğu bugün sahiplerince yada kiracılarca kapitalist ilişkilerle işletiliyor".(10)Bu "binde 4"'ün zenginliğinin giderek artmasi, tarım nüfusunun geri kalanının, özellikle tarım işçileri, yoksul ve küçük köylülerin yıkımının, yoksulluğunun artmasıyla atbaşı gidiyor. 


(6) V.I. Lenin, Toplu Yapıtlar, c.22,5. 70 
(7) V.1.Lenin,agy,c.â,5. 136 

(8) TKP Programi, s. 19 

(9) agy.s.19 

(10) agy. 5.19 
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Yaşamın çok-renkliliği içinde, türlü biçim ve hızlarda gelişen, ters yönlü eğilimleri de içeren tarımdaki bu sürecin temel niteliğini Program şöyle vurgulamıştır: "Kapitalizm tarımda da egemen oldu".(11) Evet, kapitalizm tarıma da damgasını vurmuş, tarımdaki tüm öbür ilişki biçimlerini ve kalıntılarını belirleyici bir konum kazanmıştır. 

Ama bü, öbür ilişki biçimlerinin birdenbire yokolduğu, ortadan kalktığı, hatta, nicel açıdan, ikinci plana düştükleri anlamına da gelmiyor. Örneğin, “küçük üretim tarımda hala çok yaygındır ve büyük önemini koruyor"”.(12) 


2. Türkiye tarımında kapitalist yapının geriliği 


TKP Programı genelde Türkiye'nin sosyal-ekonomik yapısını, özel olarak da Türkiye kırının üretim ilişkilerini ve egemen üretim biçimini çözümlerken, yalnızca kapitalist bir yapıdan sözetmekle yetinmiyor, üretim ilişkilerinin kimi kesimlerdeki görece gelişmemişliği ile egemen üretim biçiminin görece ileriliği arasındaki diyalektiği gözden yitirmemek gerektiğini belirtiyor. Bu kapitalizmin “temel karakterinin emperyalizme çok yönlü bağımlılık ve görece gerilik"(13) olduğunu saptıyor. 

Türkiye tarımı, bu diyalektiğin en açıkseçik biçimde gözlendiği kesimlerin başında geliyor. Tarımdaki egemen üretim biçimi kapitalizm olmakla birlikte, bu kapitalizm, kapitalizm öncesine özgü pekçok doku ile içiçe geçmiş, alacalı bir mozaik oluşturmuştur, Program'da bu şöyle dile getirilmekte! "Kapitalizmin gelişmesi tarımda, ticarette, para ilişkilerinde ortakcılik, yarıcılık, tefecilik, geçimlik tarım biçimlerinde görülen kapitalizm öncesi, yarı feodal ilişkileri ve yaygın küçük meta üretimini yok etmedi, Bu ilişkilerin öneri azalsa da, varlıkları sürüyor".(14) 

Bu bölümde, sözkonusu dokuları ele almak ve böylece, daha önceki bölümde sergilenen görünümü bütünlemek amaç edinilmiştir. 

Tarım işletmelerinin oldukça büyük bir bölümünün ekonomik olmayan, yalnızca emek-yoğun yöntemleri kabul eden, üreticinin gelişme perspektifini yokeden, 1-20 dönümlük parsel işletmelerden oluşması tarımsal gelişmemizdeki ana kösteklerden birisidir. 


Parsel işletmelerin oranı (1952-1970) 


1952 1963 1970 
Tarım işletmelerine oranı (Ts) 30.6 40.9 48.2 
İşlenen araziye oranı (%) 4.2 70 9.6 


1952 yılında toplam işletmelerin yaklaşık üçte birini bulan parsel işletmelerin oranı, 1970'de işletmeler toplamının yarısına yaklaşmıştır. Toplam işlenen alan içindeki payı, oldukça önemsiz olmakla birlikte, oldukça hızlı bir ilerleme içerisindedir. Bu türden bir "gelişme"'nin kimi özellikleri olarak 


(11)agy.5.17 


(12) âgy.s. 19 
(13) agy.s. 17 
(14) agy. 5.19 
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işlenen alan içindeki payı, oldukça önemsiz olmakla birlikte, oldukça hızlı bir ilerleme içerisindedir. Bu türden bir “gelişme''nin kimi özellikleri olarak şunlar sayılabilir. 

Birinci olarak, bu işletmeler rantabl değildir. Yıllık çalışma süresi ile ölçüldüğünde, yılda 200 saat çalışan bir traktörün saat başı masrafı 32.46 
birim iken, 800 saat çalışan bir traktörünki 14.40 birimdir. Yani, arazi büyüdükçe, saat başı çalışma masrafı azalmaktadır. 40 BG'lik bir traktör 20 
dönümlük bir araziyi yaklaşık 5 saatte işleyebildiği halde, bir çift at aynı işi 
5 günde yapacaktır. Ne ki, ilk 5 saatten sonra parsel sahibimiz traktörünü 
kendisi kullanamayacak, kiraya verecek ya da boş tutacaktır. Ama bu tür işletmelerde en ucuz mal zaten işgücü olduğundan, köylü traktör kullanma gereğini zaten duymayacaktır. Bu ise, tarımdaki üretici güçlerin ve üretim ilişkilerinin gelişimini köstekleyecek, köylüyü atadan kalma yöntemlere hapsetme eğilimi doğuracaktır. 

İkincisi, bu tür arazilerde verim genel verimin oldukça altinda olacaktir ki, teknolojik ve öbür girdilerin azlığından ötürü bu doğal karşılanmalıdır. 
Verim düşüklüğünün genel etkisi üreticinin piyasa koşullarına olan duyarlı lığının azalması, bunun ancak dolaylı yollarla olmasıdır. 

Üçüncü olarak, bu tür işletmeler, yalnızca kendilerine değil, tarımdaki ağırlıkları oranında, genel merkezileşme ve yoğunlaşma sürecini frenleyerek, genel tarımsal gelişime de sekte vurmaktadırlar. 

Dördüncüsü, yalnızca işletme geliriyle geçinmeleri çok zor olduğundan, bu işletme sahipleri işgücü piyasasına da girmekte, ücret düzeyini aşağıya çekmekte, örgütsüz davranışlarını başka kesimlere taşımaktadırlar. 

Tarım arazisinin çok parçalılığı da başka bir gelişme engelidir. Çok parçalilik köylünün rasyonel çalışmasını engellemenin yanısıra, sulamanın ve öbür teknolojik girdilerin etkinliğini azaltmakta, zaman ve toprak israfına yol açmaktadır. Ülkemiz tarımı, bir çok-parçalı araziler tarımı durumundadır. 
1963 yılında ülkedeki tarım işletmelerinin yaklaşık yarısının 6 ve daha çok 
parçalı işletmeler olduğu saptanmıştır. Bu ise toplam tarım arazisinin yüzde TÂ'üne tekabül etmektedir. Hisselilik, miras, ipotek gibi işlemler bu durumu daha da vahimleştirmektedir. Bununla birlikte, özellikle son zamanlarda belli bir toplulaşma eğilimi gözlenmektedir: 


Parça sayısına göre işletmelerin ve bunların elindeki 
toprağın endeksi (1952: 100) 1963 


Parça sayısı İşletme saytsı end. Toprak end. 
1 ` 238 238 
2-3 125 122 

10 ve 107 149 100 


Görüldüğü gibi, 10 ve daha çok parçalı işletmeler artış göstermiş olmakla birlikte, hem bu artış, tek parçalı işletmelerin gösterdiği artışın altındadır, hem de, asıl önemlisi, 10 ve daha çok parçalı işletmelerin altındaki toprak miktarı değişmemiştir, yani bunlar kendi kendilerini yemektedirler. 

Topraktaki tasarruf biçimleri de önemli bir gerilik etkeni olarak görülmektedir, Ülkede, ortakçılık-yarıcılık gibi ortaçağ kalıntısı bir tasarruf biçiminin 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hâlâ görülmesi, yarı-mal sahipliği gibi biçimlere rastlanması bu geriliğin birer göstergesidir. 1970 yılında toplam köylü ocaklarının yüzde 83.5'unda sahiplik, yüzde 11.9'unda yarı- sahiplik, yüzde 1,5'unda kiracılık, yüzde 2,5'unda da ortakçılık-yarıcılık sözkonusudur. Bu oranlar yirmi yıl öncesine, 1950 yılına ilişkin verilerle karşılaştırıldığında, herşeye karşın sahiplik ilişkisinin güçlendiği gözlenmektedir.(yüzde 73'den 83.5'a). Ne ki bu gelişme, ortakçılıkyarıcılık zararına değil, yarı sahiplik zararına gerçekleşmiştir, Ortakçılık-yarcılık gibi asıl geri ilişkiyi simgeleyen tasarruf biçiminin oranı pek değişmemiştir. Mal sahipliğine geçişte hem bir tampon mekanizma olması, hem de kendi başına bile, belirli durumlarda, kapitalist bir ilişkiyi somutlaması açısından kiracılık oranının artması (yüzde 0.6'dan 1,5'a) olumlu olmakla birlikte, oran olarak bunun ağırlığının pek zayıf olduğu açıktır, 

Ortakçılık-yarıcılık ve kimi durumlarda da kiracılık, üretimi arttırma çabalarını frenleyerek, üreticiyi yasal güvencelerden yoksun kılıp, yerel geleneklere ve mal sahibinin tutumuna bağımlı kılatak, planlama ve işletmecilik etkenlerini büyük ölçüde dumura uğratarak, toprağa yapılacak yatırım ve girdileri olumsuz yönde etkileyerek üretim ilişkilerinin gelişmesine sekte vurmaktadır. Makro düzeyde büyük olumsuzluklar içeren ortakçılığın, böylesine uzun bir dönem direnebilmiş olması, bu yapının karmaşık geleneklerle bağlı olmasından, toprak sahipletine belirli yararlar (angarya, vb) sağlayabilmesinden ve ayrıca, kimi durumlarda, üreticiye de -sınırlı, kısa erimli ve mikro ölçekte bile olsa- “yararlar” sunabilmesinden ileri gelmektedir. Ancak bir bütün olarak ortakçılık ilişkisinin,kapitalizm öncesi bir ilişki biçimi olarak, kapitalizmin gelişmesi açısından önemli sorunlar çıkardığı da açıktır. 

Ortakçılik ile tarımsal sermayenin bileşimi arasında belli bir ilişki bulunduğu doğru olmakla birlikte, bunun tersi her zaman doğru olmayacaktır. 
Ortakçı işletmelerde, tarımsal sermaye içinde toprak sermayesinin ağırlıklı olması doğaldır. Doğaldır, çünkü, ortakçı (ya da kiracı) alet-makina yatırımı yahut teknolojik girdi seferberliğinden olabildiğince kaçınacak, toprağı aşırı zorlayacak, ücretli emek ukllanma yoluna ise genellikle hiç yönelmeyecektir. 
İ. Aksöz'ün bulgularına göre, 1960 başlarında, tarım işletmelerindeki sermayenin yüzde 56 kadan arazi sermayesi olup, ölü yatırım durumundadır. 
Alet-makina sermayesinin oranı ise ancak yüzde 6 düzeyindedir. Kapitalizmin görece daha gelişmiş olduğu Ege'de bile 1970'de toprak sermayesi oranının pamuk işletmelerinde yüzde 90, tütün işletmelerinde yüzde 88, zeytin işletmelerinde yüzde 96 olması bu satırların yazarını bile şaşırtmaktadır. 

Kapitalist ilişkilerin ülke tarımında tam ölçekli olarak yaygınlaşmasını önleyen, onu özgül biçimlere yönelmeye zorlayan etmenler arasında ulaşım ve yol ağının zayıflığı da sayılmalıdır. Ülkedeki 36 bin köyden, il merkezine 
30 km. ya da daha uzakta olan 8 bin köyden 3 bini patika ya da hamyolla 
ilçeye bağlanmıştır. Bucak merkezine hamyolla ya da patika yolla bağlı olan köylerin toplamı ise 27 bine yakındır. Bu yollarda, özellikle iklim coğrafya koşullarının kötü olduğu zaman ve durumlarda ulaşım zorlaşmakta ve kimi köylerle bağlantı ise tümden kopmaktadır. Ülkedeki köy yollarının yüzde 25'i orman yollarının ise yüzde 48'i geçit vermeyen yol niteliğindedir. 

Yol şebekesinin yetersizliği, köyün dışa açılmasında önemli bir engel oluşturmaktadır, köy ve köydışı arasındaki mal (işgücü dahil) akımı bundan doğrudan etkilenmektedir. Sözgelimi, köylerimizin 15 bin kadarı, yurtiçi işçi alım etkinliğinin tümüyle dışındadır. Alışveriş merkezi olarak ilçe birimini temel alan köy sayısı 23 bin olduğu halde, alışveriş için başka köylere 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giden köy sayısı ancak 610'dur. Başka köye gidenlerin göze çarpan özelliği, yaya olarak gidenlerin sayısının araçla yada hayvanla gidenlerinkine göre çok fazla olmasıdır. Bu ise, başka köyden alışveriş yapan köylerin bu alışverişinin pek ekonomik bir ağırlık taşımadığını göstermektedir. 

Tarımdaki kapitalizmin gelişmesinin görece geriliğini belirtirken, bunun rastgele bir olgu olmadığını, köye yönelik kredi, girdi ve hizmetlerin düşüklügü vb. ile koşullandırıldığını da vurgulamak gerekir. Bu girdi ve hizmetlerin, daha önce belirttiğimiz gibi, geçmiş yıllarda karşılaştırıldığında önemli artışlar göstermiş olması, uluslararası ölçeklere göre bunların yeterli olduğu anlamına hiç de gelmiyor. 

1976 yılında bile, elektriklendirilmiş köy sayısı 9235 olarak karşımıza 
çıkmakta, kırsal yerleşim birimlerinin ancak yüzde 1'inin elektriklendirildiği anlaşılmaktadır. 

Ülkemizde yaklaşik aynı coğrafi koşullarda bulunan Yunanistan'la yapılacak bir karşılaştırma, tarım girdileri konusundaki geriliğimizi ortaya sermektedir: 


Türkiye Yunanistan 
Kimyasal gübre (kg/ha) 24 84 
Kimyasal ilaç (kg/ha) 1.79 7.08 
Traktör (100 ha başına) 0,79 kk 
Sulanan arazi (toplam ekili alan oranı %) 7.1 18:5 


Öteyandan eldeki toprağın büyüklüğüne, üretilen ürüne ve bölgeye göre girdilerin ağırlığı önemli farklılıklar göstermektedir. Sözgelimi, 1978'de sanayi bitkileri üretiminde gübreleme oranı ortalama yüzde 77 iken, hububat tarımında yüzde 45'dir. Aynı şekilde, kestirilebileceği gibi, işletme boyutlarına göre gübre kullanımı da eşitsizdir. 


İşletme grubu İşletme oranı Tüketilen gübre oranı 
1-40 66 23 
1-100 89 54 


40 dönüme kadar olan işletmeler toplam kullanılan gübrenin yüzde 23'ünü tükettikleri halde, 100 dönüme kadar olan işletmelerde gübrenin yüzde 54'ü tüketilmektedir, 

Ve bölgelere göre de yapay gübre kullanımı önemli eşitsizlikler içerir. 
Çukurova yöresi toplam yapay gübrenin yaklaşık üçte birini tüketirken, Güneydoğu Anadolu bölgesi toplamın ancak yüzde 2'sini tüketmektedir. 

Tarimsal makinalaşma da bu eşitsizliklerden payını almış gibidir. Ege bölgesinde bir traktör ortalama 53,5 ha. alanı işlemek durumundayken, Urfa'da aynı traktör ortalama 460 ha. alanı işlemek zorundadır. 

Köye yönelik tarım kredilerinin yetersizliği de aynı bağlamda yer alan ayrı bir sorundur. 1950-76 döneminde Merkez Bankası'nın tarıma açtığı kredilerin tutarı yaklaşık 7 kat artmış olmakla birlikte, bunlarin toplam M.B. kredileri içindeki ağırlığı pek değişmemiştir. (1950'de yüzde 35, 1976' da yüzde 36) Toplam banka kredileri içindeki tarımsal krediler payı ise, yüzde 32'den 20'ye düşerek, azalmıştır. Dahası, verilen kredilerin tümünün tarımsal amaçlarla kullanılmadığı, yarısından çoğunun tüketinde kullanıldığı da saptanmıştır. 
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Sonuçta ülkede tarımsal vetim, kapitalizmin ilerlemesine koşut olarak önemli gelişmeler göstermekle birlikte, hem bölgesel farklılıklar içermekte, hem de, uluslararası ölçeklere göre genellikle düşük kalmaktadır. 1961-63 döneminde, kimi tarımsal ürünlere göre dünya verim ortalaması ile Türkiye verim ortalaması arasındaki farklarla, 1973-75 döneminde Türkiye ile İtalya verim ortalamaları arasındaki farkların karşılaştırılması, verim gelişme eğilimleri konusunda bir fikir verecektir: 


Ürün 1961-63'de dünya/Türkiye 1975'de İtalya/Türkiye ortalama verim farkı ortalama verim farkı 

Buğday 210 1257 

Tülün a 277 1304 

Pamuk -8&0 -165 


Görüldüğü gibi pamuk dışında hem buğdayda, hem de tütünde elde edilen ortalama verim yalnızca uluslararası düzeyden düşük olmakla kalmamakta, İtalya'nın ortalama verimi temel alınırsa, aradaki verim farklılıklarının giderek olumsuz yönde açıldığını da göstermektedir. 

Bütün bu sayılanlar, tarımdaki kapitalist gelişmenin içerdiği önemli geriliklere ve kapitalizm öncesi ilişki biçimlerine birer örnek olarak alınabilir. 
Ve bu ilişkiler hem tarımsal gelişmenin, hem de ülke ekonomisinin bütününün görece bir gerilik içinde kalmasının, ekonomideki yapısal bunalımın bir etmenidirler. Bu durumdan en çok acıyı üretici köylülük çekiyor. Üretici köylülük, deniliyor Program'da, "aynı zamanda kapitalizmin geriliğinden, feodal kalıntılardan, tefeci-aracı sömürüsünden gitgide ufalan toprak parçasına kölece bağlı kalmaktan dolayı derin yoksul ve acılı bir yaşam sürüyor."(15) 

Biz, devrimci proletaryanın partisi olarak, sonul amacı her türden sömürünün yokedilmesi olan bir parti olarak, köylülüğün kapitalizm öncesi ilişkilere karşı sâvaşımında nasıl davranacağız? Biz bu savaşımı, tartışmasız destekleyeceğiz ve destekliyoruz. Ama burada kalmayacağız. "Proletaryanın partisi, serflik sisteminin tüm kalıntılarına karşı savaşımında köylülüğü yalnızca desteklemekle yetinmemeli, aynı zamanda, onu ileriye doğru da itmelidir".(16) Köylülüğün, tümünü olması bile, önemli kesimlerinin ilerde kapitalizme karşı, işçi sınıfıyla omuz omuza yürümesine yol açacak bir program, bir yaklaşım gereklidir. Ve TKP 5. Kongresi'nde onaylanan yeni Parti Programı, böylesi bir yaklaşımı somutlamaktadır. Programın Ulusal Demokrasi hedefiyle, işçi sınıfı köylülüğe, kapitalizme karşı savaşımda kısmi iyileşmeler getirirken, feodal ve yarı-feodal kalıntılara karşı onun azami istemlerini ileri sürmektedir, "Köylülüğün çıkarları onun işçi sınıfıyla bağlaşıklık içine girmesini zorunlu kılıyor'"(17) 


e 
(15) agy, 5.25 

(16) V.İ.Lenin Toplu Yapıtlar, c.6, 5. 114-İna, baskı 
(17) TKP Programı 5.25 
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Özal'ın ekonomik programıyla 
Türkiye bunalımdan niçin kurtulamaz? S 


12 Eylül 1980'de askersel bir devirme ile erke el koyan militarist generaller, ogün bugündür kendi attıkları ya da arka çıktıkları halk düşmanı her adimi, ülkeyi istikrara kavuşturma amacıyla gerekçelendirmeye çalışıyorlar. 
Oysa dört yıldır ekonomik, sosyal, politik hiç bir alanda istikrar sağlanamadı. 
Bundan daha doğal bir şey de olamaz. Çünkü artık ülkemiz öyle bir dönemeç noktasına geldi ki, başta işçi sınıfı olmak üzere demokratik güçlerin doğrudan yönetmediği hiç bir değişim ülkeye bir istikrar getiremez. Bu, yalnızca işçi sınıfının, ulusal demokratik güçlerin çikar ve istemleri böyle, onlar böylesini uygun görüyorlar diye değil, nesnel olarak başka türlü ülkedeki ekonomik bunalıma, sosyal-politik istikrarsızlığa son verilemeyeceği için böyledir. 

Ama bugün ülkemiz, sahteliği tümüyle ortaya çıkmış bir parlamentoyla ve süngü gücüyle, erkini sürdürmeye çalışan işbirlikçi oligarşinin elinde. Turgut Özal hükümeti ekonomide her alanda köklü değişiklikler yaptığı savını ortaya attı. İzlediği politikayla ekonomik bunalıma son verileceği yolunda bir imaj yaratmaya çalışıyor. Gerçekten de ülkeyi yapısal bir bunalımın açıkca kendini gösterdiği bir noktaya kadar getirip orada tıkanıp kalmış ithal ikameci ekonomik politikanın yerine, dört yıldır, emperyalizmin günümüzde hemen tüm kapitalist ülkeler için, özellikle de gelişmekte olan ülkeler için önerdiği monetarist ekonomik politika yerleştirilmeye çalışılıyor. Bu, burjuvazi içinde karışıklıklara, şaşkınlıklara, etkili etkisiz itirazlara yol açtı. 
Alternatif bir ekonomik politikanın bulunup bulunmadığı tartışılıyor. Bunalım içindeki Türkiye ekonomisinde, bu yapıya sadık kalarak bunalıma alternatif çözüm yolları arayanlar çaresiz görünüyorlar. Burjuvazinin sıralarında bu çaresizlik daha belirgin ortaya çikarken, işçi sınıfının somut çözüm öneriletinin gücü artıyor. 

Neden burjuvazi ekonomik bunalıma geçerli bir çözüm bulamaz? Bunun iki temel nedeni var. Birinci temel neden, çağımızda genel olarak kapitalizmin bunalımlarının artik daha süregen, kalıcı bir hale gelmesidir. Yalnız bizim ülkemizde değil, hemen bütün kapitalist ülkelerde ekonomik bunalımlar artık daha yıkıcı bir hal aldı. İkinci temel neden Türkiye kapitalizminin özgüllüklerinden kaynaklanıyor. Geri ve bağımlı bir kapitalizm egemen ülkemizde, Bu kapitalizmin bunalımı, yalnızca kapitalizmdeki üretim anarşisinden ve kapitalistlerin kar hırsından kaynaklanan bir bunalım değil. Bunlara ek olarak, kapitalizmin yapısal bozukluğundan kaynaklanan bir bunalım. Bu nedenle de yapıyı, onu belirleyen geriliği ve bağımlılığı yok etmedikçe bunalimdan kurtulmak olanaklı değil. Gerilik ve bağımlılık ise erkteki işbirlikçi oligarşinin varlık temeli. İşte bu nedenle işbirlikçi oligarşinin bunalıma "çözüm" diye getirdiği her formül, geriliği koruyan, bağımlılığı daha da artiran bir karakter taşımak zorunda. Öyle de oluyor. Ve işbirlikçi oligarşinin daha çok bağımlılık esasıma dayanan “çözüm” yolu, bunalıma kendi açılarından çözüm arayan, ama yapıya sadık kalmak çabasındaki, köklü dönüşümlere yanaşmayan, bu nedenle de bir çözüm öneremeyen burjuva çevrelerin varlığını da tehdit ediyor. 

İşte ülkemizdeki gelişmeler böylesine karmaşıktır. Bu karmaşık yapı, yalnız burjuva çevrelerde şaşkınlığa yol açmakla kalmıyor. Kimi ilerici demokrat çevrelerde de benzer bir şaşkınlıktan sözedilebilir. Kapitalist gelişmenin, özü değişmeyen mantığının farklı ülkelerde farklı biçimler altında ortaya çıkması, kimileri için şaşırtıcı oluyor. Kapitalizmin daha ileri gelişmesinin “Türkiye'nin modernleşmesini"" sağlayacağını umanlar da yok değil. 

Türkiye'de komünistler, öteki ilericiler 1980'e kadar uygulanan “ithal ikameci” politikayı, montajcılığı sürekli eleştirdiler. Bu yolun ülkemizin gelişmesinin, kalkınmasının önünde bir engel olduğunu söylediler. Neden? 
Gerçekte, montaj sanayi bütünsel bir üretim sürecinin son aşaması. Bu açıdan da çağdaş bir yöntem. İşbölümünün derinleşmesinde çeşitli parçaların birara- ya getirilerek üretimin tamamlanmasında eleştirilecek bir yan olmamalı. Ama eğer parçalar da aynı ülke içinde, dahası aynı büyük kompleks içinde üretiliyorsa. Farklı ülkeler söz konusu olduğunda, iş bölümü eşit haklı bir işbölümü ise. Parçaları üreten ülkelerle, montajın yapıldığı ülkede emek üretkenliği, teknoloji eşit düzeyde gelişmişse. Eğer montaj, gelişmiş ülkenin geri ülkeye kendi hegemonyasını, sömürü amaçlarını dayatmaya değil de, o ülkenin üretici güçlerini geliştirmeye yöneliyorsa. Oysa Türkiye'de söz konusu olan montaj sanayi, emperyalizme bağımlılığın yolundan, geriliğin korunmasının yönteminden başka bir şey değildi. Komünistlerin, ilericilerin itirazlarının nedeni de buydu. Parçaların üretildiği gelişmiş kapitalist ülkelerde bu parçalar gelişmiş bir teknoloji ile ve büyük ölçeklerde üretiliyor. Türkiye'de ise holdingin küçük ölçekli fabrikasında ve geri teknoloji ile montaj işlemi tamamlanıyor. 
Büyük ölçek küçük ölçek karşılaştırması da, üretim ile montaj arasındaki, yüksek teknoloji ile ilkel teknikler arasındaki köklü fark da Türkiye kapitalizminin geriliğini ortaya koyar. Örneğin Koç Holding'te yalnız otomobil üretiminde değil, toplam çalışanların sayısı 26 bin dolayındadır. Ama Koç'un Anadol'unun aslı olan Ford'un yapıldığı fabrikada 380 bin, FİAT'ın yapıldığı fabrikada ise 264 bin işçi çalışıyor. En ileri bir teknoloji ile montaj yapsanız bile, bu teknoloji, üretimdeki ileri bir teknoloji ile kıyaslanamıyor. 
Bütün bunlar geriliğin göstergeleri. Ama bir de aynı montajcılıkta bağımlılığın göstergeleri izlenebilir. Bizim, satıcı firması, reklamı şatafatlı holdingin bu "üretimi" sürdürebilmesi, büyük miktarlarda döviz karşılığı parçaları ithal edebilmesine bağlı. İthal ikameci politika tüm ekonomiyi bu yolla, girdi yoluyla dışa bağımlı hale getirdi. Üstelik geri teknoloji ile üretim hem kalitesiz, hem de pahalı üretim demektir. O nedenle de Türkiye montaj sanayi dış piyasalarda mal satamamıştır, satamaz. İşte tüm bu nedenlerle komünistler, ilericiler montâjcılığa baştan karşı çıktılar. İthal ikameci politikanın ülkeyi bir yere götüremeyeceğini savundular. 

Komünistler, ilericiler, ithal ikameci politikaya karşı çıkarken ülkeyi emperyalizme tümüyle bağımlı duruma getirmeyi amaçlayan monetarist politikaları savunmadılar. Ama şimdi kimileri "işte bizim karşı çıktığımız ekonomik politikadan vazgeçiliyot" diyerek Turgut Özal'ın İMF patentli ekonomik reçetelerinde erdem arama hevesine kapılıyorlar. 

Turgut Özal hükümetinin yapmak istediği ne? Bu hükümet gerçekten 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Türkiye ekonomisini yapısal bunalımdan kurtarmak için mi çabalıyor? 

Özal hükümeti devlet sektörünü tasfiye etmek, onu özel kapitalizmle tam olarak bütünleştirmek istiyor. Emperyalizmle şu ya da bu ölçüde işbirliği yapmayan yerli kapitaliste bile hayat hakkı tanımak istemeyen işbirlikçi oligarşi, devlet sektörünü de kuşkusuz işbirlikçi tekellere ve doğrudan emperyalizme açıyor. 

Özal hükümeti tarımda da "yeni" bir şeyler yapmak niyetindedir. Tarım da, yerli işbirlikçi tekellere ve çok uluslu tekellere açılıyor, Yalnız tarımda değil her alanda, küçük üreticiye esnafa yönelik bir saldırı var, Kimi “akıllı solculara" dur bakalınr bu işte bir iş var, hele biraz bekleyelim" dedirten olgu budur. 

Oysa Özal hükümeti sınırları tümüyle yabancı sermayeye açıyor. Giren girsin çıkan çıksın! Onun parolası budur. Ne girecek? Daha çok bunalım. Ka» pitalist dünyaya kendini koruma önlemlerinin tümünü terkederek kucak açan, üstelik rekabet gücü olmayan bir ekonominin başına ne gelirse, Türkiye ekonomisinin başına da o gelecek. Soru işte buradadır. Diktatörlüğün bu yeni hükümeti çok yapılılığa ekonomiyi tümden tahrip ederek son vermek istiyor. 
Türkiye ekonomisi bunalımdan, çok yapılılıktan kaynaklanan yapısal bunalumdan bu "“yöntem"'le kurtulamaz. Üstelik şimdi Özal hükümeti, emperyalizmin devri bunalımların da eskiye oranla daha süratli ve daha yıkıcı bir biçimde ülkemize taşıyacak kanallar açmış oluyor. Bu görüşlerimizi kanıtlamak için Türkiye ekonomisinin durumunu biraz daha ayrıntılı ele almaya çalışalım. 


Yapısal Bunalım 


Kapitalist bir ekonomide bunalım neden olur? Bu soruya en kısa yanıt, "kapitalizmde bunalım kapitalizm yüzünden olur" diye verilebilir. Üretim araçlatı sahipliğinin özel biçimi ile üretimin toplumsal karakteri arasındaki çelişkidir bunalımın temel nedeni. Tek tek işletmelerdeki üretimin örgütlülüğü ile tüm kapitalist toplumdaki üretim anarşisi belirli aralıklarla buna: lma yol açar kapitalizmde, Bu ekonomik bunalım, üretim ile tüketim arasında, sermayenin üretimi genişletme çabası ile pazarın görece sınırlılığı arasindaki çelişki olarak ortaya çıkar. Ekonomik bunalımı kavramaya çalışırken sektörler arasındaki üretimin oransiz gelişmesini ve özellikle sanayideki I ve TI, sektörler, yani üretim araçları üreten sektör ile tüketim maddeleri üreten sektör arasındaki gelişmenin birbirine uyntayışının kapitalist üretimde genel bir dengesizliği yol açtığı görülmelidir. - 

Marks'ın Kapital'de ele aldığı kapitalist genişletilmiş yeniden üretim şemalarını geliştiren ve 1. sektörü de kendi içinde ikiye ayıran Lenin, genişletilmiş yeniden üretimi şöyle tanımlıyor: "Üretim araçlarını üretecek üretim araçları üretimi en hızlı artar, sonra tüketim maddelerini üretecek üretim araçlarının üretimi ve en yavaş da tüketim maddelerinin üretimi artar”. 
(Lenin. Tüm yapıtlar, e, 1, s. 78) Yani genişletilmiş yeniden üretimin güvencesi, makine yapan makineleri üreten sanayinin varlığı ve bunun üretiminin önde gitmesidir. Kapitalist ilişkileri tüm ekonomide geliştiren budur. 

Türkiye gibi sanayi devrimini gerçekleştirmemiş, sanayileşememiş ülkelere gelince; bü tür ülkelerde sanayide I. sektör ya hiç yoktur ya da çok geri, Zayıf ve tamamen dişa bağımlıdır. O nedenle bu ülkelerde genişletilmiş yeniden üretim kapitalist anlamda bile, (yani oransız gelişmenin sorunlarını devresel bunalımlarla aşabilecek) düzenli bir süreç değildir. I. sektörün yokluğu ise yapısal bunalım demektir, Sistem bozukluğu, bunalımı demektir. 

Türkiye ekonomisinde yapısal bunalım 1970'lerden sonra belirginleşti. 
İşte bu yapısal bunalımın bu günkü temel göstergeleri: Sermaye birikimi sürekli yetersiz düzeyde kalıyor. Yatırımların ulusal gelir içindeki düzeyi 1975'lerden bu yana sürekli geriliyor. (Bak. Tablo: I-II-III) Yatırımlar için gerekli para kolaylıkla bulunamıyor. Bu paranın büyük bir bölümü döviz olarak gerekli. Eğer eşit ilişkiler temelinde dış ticaret yoluyla ve öteki yollarla gerekli dövizi sağlayamıyorsanız, ağır bir bedel karşılığı gelişmiş kapitalist ülkelerden karşılarsınız. Bu ise emperyalizme bağımlılık demektir. Paranın TL olarak gerekli kısmı da bulunamıyor. Çünkü sermaye sürekli daha karlı olan ticarete, spekülatif kazançlara, kaçakçılık vb. alanlara kaçıyor. Banka kredileri de öyle. Bankacılık sistemi toplanan mevduatı büyük holdinglere aktarıyor. Ama bu holdinglerin yeni yatırımları, aldıkları kredilerin yanında devede kulak kalıyor. (Koç ve Sabancı 1983'te 600 milyar lira kredi aldılar. Yatırımlarının toplamı ise 1983 yılında Koç'un 10 milyar lira, Sabancı' nin 0 liradır.) Sonuç olarak artı değerin önemli bir kısmı dışarıya ve egemen sınıfların lüks tüketimine gidiyor. Öteyandan Türkiye'de büyük bir ticaret ve hizmetler söktörü var. Sanayi ile tarim arasında, büyük ve küçük üretim arasında, üretici ile tüketici arasında çok geniş ve çok kademeli bir ticaret sektörü var. (Bak Tablo IV) Bu durum artı değerin önemli bir bölümünün üretici olmayan kesimlerde kalmasına, yatırıma dönüşmemesine yol açıyor, Ürünler tüketiciye gidene kadar çok sayıda el değiştiriyor ve artı değer parçalanıyor. Sanayi ile tarım arasında, sanayinin çeşitli dalları arasında, coğrafi bölgeler arasında, üretim malları üretimi ile tüketim malları üretimi, genel olarak üretim ile tüketim arasında yapısal büyük oransizliklar, dengesizlikler ve eşitsiz gelişim hızları var. Üretim sürecinde enerji sıkıntısı, yetersiz alt yapı ve düşük üretkenlik de bunalımın temel nedenleri arasında. Sanayide kapasite kullanımının % 50 gibi düşük bir düzeyde kalmasi süreklilik gösteriyor. Tarımda üretim artışı büyük ölçüde doğa koşullarına bağlı. İç pazar yalnız üretim malları için değil, tüketim malları için de giderek daraldı. 
Sanayi ürünlerinin dış satımı büyük engellerle karşılaşıyor. Dış satımda artış geçici nedenlere bağlı kalıyor, Dış ödemeler dengesi sürekli büyük açıklar veriyor. Diş borçlar artıyor,(Bak. Tablo V) Sanayi ve tarımda yeniden üretim için gerekli, bulunması zorunlu döviz, borç ve kredi dışındaki yollarla, üretim artışı ve dışsatımla bulunamıyor. Enflasyon ve devalüasyon sürekli birbirini körükleyerek ekonominin bir parçası haline geliyorlar. (Bak. 
Tablo VI) İşsizlik sürekli artıyor, 

Neden böyle? Birbirine sıkıca bağlı iki temel nedeni var. Birincisi kapitalizmin geriliği, ikincisi emperyalizme bağımlılık, Gerilik bağımlılığa yol açtı. Bağımlılık bunalımı derinleştirdi. 


Geriliğin kaynakları 


Türkiye kapitalizminin görece geriliğinin başlıca nedeni emperyalist ülkelerin birinci paylaşım savaşına hazırlandığı koşullarda ortaya çıkabilmiş olmasıdır. Kapitalist üretim ilişkilerinin gelişmesini güçleştiren Osmanlı feodalizminin çözülüşünün görece uzun bir süreçte gerçekleşmesidir. 

Başlangıçta ticarette oluşan burjuvazi tümüyle işbirlikçi bir karakter 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taşıyordu. Bu burjuvazinin feodal ağalarla bağlaşıklığı kesintisiz, yalnız tarihsel dönemeçlerin zorunlu değişikliklerinden etkilenerek ona göre eğilip bükülerek sürdü. 1908 burjuva devrimi de bu anlamda köklü bir değişiklik yaratmadı. Özellikle emperyalizme bağımlılık politikası hükümetlerin resmi politikası oldu. Ulusal kurtuluş savaşı emperyalizme bağımlılığa son vermeye yöneldi. Ne var ki, toprak ağaları erki elinde tutan ulusal burjuvazinin ve bürokratların bağlaşığı oldular. Bu bağlaşıklığın karşılığını da aldılar. 1920' lerden bu yana köklü bir toprak reformu yapılamadı. Tarımda feodalizmin çözülüşü ağrılı sancılı uzun bir süreçte gerçekleşti. Bu durum sanayileşmeyi engelledi. İkinci dünya savaşından sonra yeni sömürgecilik yöntemleriyle etki alanlarını genişletmek isteyen ABD emperyalizmi için Türkiye bu yapısıyla biçilmiş bir kaftandı. 1950'deki erk değişikliği ve soğuk savaş yılları ABD emperyalizmine Türkiye'deki etkilerini çok yönlü artırma olanağını verdi. 
Geriliğin sonucunda Türkiye kapitalizmi gelişmenin kendini dayattığı koşullarda, teknolojiyi ve gerekli sermaye birikimini kendi içi dinamikleri ile yaratamayınca karşısında Marşal planı ile emperyalizmi buldu. Ve 1950'de erke gelen Menderes hükümeti "Küçük Amerika olmak istiyoruz” çığlıklarıyla boydan boya büyük Amerikanın kollarına atıldı. Geçen süre içinde Türkiye gerilikten kurtulamadı, ama her alanda bağımsızlığını yitirdi. 

Geriliğin tarihsel kaynakları özetle böyle. Geriliğin göstergeleri ise, en başta tarımda kapitalizmin geç ve yavaş gelişmesidir. Bu, milyarlaca topraksız köylü , çok az Sayıda mülk sahibi elinde toplanmış çok büyük toprak mülkiyeti ve çok yaygın, parçalanmış küçük toprak mülkiyeti demektir. 
Sanayiinin 1950'den sonraki görece hızlı gelişmesine karşın bir yandan ağırlıklı olarak iç pazara yönelik tüketim malları üzerinde yoğunlaşması, öte yandan gelişen dayaniklı tüketim malları, metal, kimya ve gemi yapım gibi dalların ise tümüyle montajcılık temeli üzerinde gelişmesi de öteki temel göstergelerdir. Bugün bağımlı Türkiye kapitalizmini küçük ölçek ve geri teknoloji karakterize ediyor. Ticaret ve hizmetler sektörünün, sanayide gerçek bir gelişmeye dayanmaması ama ekonomide çok büyük bir yer tutması da gelişmenin önünde esaslı bir başka engel oluşturuyor. 


Bağınılılığın acı sonuçları 


Sanayileşmek için sermayenin birikmesi gerekir. Yeterli sermaye birikimi olmazsa üretim artmaz, sanayi gelişemez. Oysa ülkemizde artı değerin önemli bir bölümü dışalıma gidiyor. Üretimin artırılabilmesi değil, varolan düzeyinde ayakta tutulabilmesi bile emperyalist ülkelerden alınacak makineye, donatıma aramalına hammaddeye bağlı. Kurulu sanayiinin teknoloji gereksiniminin karşılanması da, artan ölçüde döviz harcanması, dövizlerin erimesi demek. 
Üstelik bu saydığımız kalemlerin fiyatları sürekli artıyor. Türkiye ile emperyalist ülkeler arasında eşitsiz bir alışveriş var. "Dışsatımınız başka türlü artmaz" gerekçesiyle dayatılan her devalüasyon Türkiye'nin sattığı malların fiyatlarını düşürüyor.Dışalım kalemlerinin fiyatları ise yine aynı nedenle sürekli yükseliyor. Sonuçta dış ödemeler dengesi büyük açıklar veriyor. 
Üretimin bugünkü düzeyinde kalabilmesi bile yine emperyalist ülkelerden alınacak borçlara bağlı kalıyor. Dış borç yükü sürekli tırmanıyor. Bu kredi ve borçların faizleri de yüksektir. Üstelik Türkiye bu kredileri dilediği gibi kullanma özgürlüğüne de sahip değildir. Krediler ancak kredi veren kuruluşların onayladığı alanlarda kullanılabilir. Bu ise Türkiye'deki yapısal bunalımdan büyük karlar sağlayan emperyalist ülkelere durumu süregenleştirici olanaklar sunulması demek. 

Üretimin yapılabilmesi emperyalist ülkelerden makine, donatım, aramalı, hammadde alınmasına, Know How, patent alımına büyük miktarlarda döviz ödenmesine bağlı. Ama sorun salt döviz sorunu değildir. Türkiye sânayii üretim araçları üreten sektörden büyük ölçüde yoksun. Türkiye sanayiinin I. sektörü, hemen hemen bütünüyle emperyalist metropollerde. Yani Türkiye" de üretim araçları üreten sektör hemen hemen yok. Varolan kısmıyla ise |. 
sektör dışalım yoluyla emperyalist ülkelere bağımlı. Tüketim: araçları üreten bölüm ise ülke içinde. Ekonominin bu iki temel bölümünün böylesine birbirinden ayrılmış olması genişletilmiş yeniden üretimin bağımsız olarak yapılabilmesinin önünde en büyük engel olarak duruyor. Bu sürekli bunalımın yapısal karakterinin en temel nedenlerinden biridir. 

Emperyalizmin ülkemizdeki varlığı çok boyutlu. Onu yalnızca ülke içindeki yatırımlarıyla ya da verdiği borçlarla, kredilerle ölçmek bu nedenle yeterli değil. Kuşkusuz mali bağımlılık ve yabancı sermayenin artan varlığı emperyalizme bağimlıliğin temel göstergeleri. Ama mekanizmalara da dikkat cevirmek, yalnızca nicel büyüklüklerle, oranlarla yetinmemek gerek. Kimi zaman yanılabiliriz. Ülkedeki sermaye büyüklüklerine bakılınca pek büyük oranlarda yabancı sermaye görülmeyebilir. Bu, en başta yabancı sermayenin üstü örtülü biçimde çalışmasına, sayısal verilerin sıkica gizlenmesine dayaniyor, İkincisi, bu güne kâdar mali bağımlılık yani borçlar krediler ve üretimin dışalıma bağımlılığı öndeydi. Şimdi son gelişmeler, bu temel üzerinde yabanci sermayenin kendi dilediği koşullarda daha çok gelebileceğini gösteriyor. Şimdi tablo tamamlanıyor. Bağımlılık daha da perçinleniyor. 


Çok yapılı ekonomi 


Türkiye kapitalizmi, geriliğin ve bağımlılığın kaçınılmaz sonucu olarak çok yapılı.(*) Ne demek çok yapılılık? Kısaca kapitalizm öncesine, kapitalizmin ilk, gelişmiş ve son aşamalarına özgü üretim ilişkilerinin birarada bulunması demek. Bu çok yapılılığa bölgeler arası dengesizliğin eklenmesi demek. En son gelişmiş tekniklerle ilkel yöntemlerin birlikte varolması demek, Ve yabancı sermayenin varlığı demek. Nasıl ortaya çikiyor bu çok yapılılık? Kabaca şöyle: Kapitalizm egemen üretim ilişkisi olarak kendini gösteriyor. Ama kapitalizm öncesi üretim ilişkilerinin kalıntılarını radikal bir biçimde yok edemiyor. Onun gelişmesi bir anlamda ağrılı sancılı bir süreç içinde oluyor. Türkiye'deki çok yapılılığın yapısal bunalımın temelinde de işte bu olgu var. 

5. Kongre'nin onayladığı Mustafa Suphi 100. Yıl Tezleri Türkiye'deki çok yapılılığı şöyle tanımladı: "Türkiye ekonomisi sürekli bir yapısal bunalım, 


(*) Çok yapili ekonomi tanımlaması kimilerine şaşirtici geliyor. BU son zamanlârdâ yapılmış bir tanımlama değildir, Hem kapitalizm, hem de sosyalizmin ilk yıllarını değerlendirenler ekonominin çok yapılılığına dikkat çevirmek gereğini hep duydular, Lenin, "Ayni Vergi Üzerine"! adli makalesinde (1921'de yazılmıştır) o günkü Sovyet ekonomisinin vâpılarını (Rusça uklad) şöyle siralıyordu: "İ- Ataerkil, yani önemli ölçüde doğal köylü ekonomisi; 2- Küçük meta üretimi (bu tahıllarını satan köylülerin çoğunluğunu kapsar) 3- Özel kapitalizm; 4- Devlet kapitalizmi; 5- Sosyalizm " (v.i. Lenin; "işçi sinifi ve köylülük” Sal yayınları. S. 422) 
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(sistem bunalımı) içindedir. 1975'lerden sonra iyice açığa çıkan bu bunalımin temelinde ekonominin çok yapılı karakteri yatıyor. Ekonomi kapitalizm öncesine ve kapitalizmin ilk, gelişmiş ve son aşamalarına özgü üretim ilişkilerini birarada bağrında taşıyor. Üretim ilişkileri tek ve bütünsel bir yapı değil, birbiriyle bağlı olan ama farklı nitelikler taşıyan ayrı yapılar oluştutuyotlar. Her birinin özgül ekonomik yasallıkları olan bü yapılar analiz için şöyle sıralanabilir; Tarımda, ticarette, para işlerinde ortakçılık, yarıcılık, tefecilik vb, görülen kapitalizm öncesi, yarı feodal ilişkiler; Tarımda, zanaatkarlıkta görülen küçük meta üretimi; Kapitalist küçük üretim: büyük yerli kapitalist üretim; tekelci sermaye; devlet kapitalizmi: yabancı sermaye." 
(M.Suphi 100. Yıl Tezleri; Sayfa 38-39; Tez 59)(Bak Tablo VII) 

Bu yapilar süreç içinde daha fazla içiçe geçseler de, devlet sektörü, yapılar arasında görece bir uyum sağlıyor olsa da, genişletilmiş yeniden üretim süreci sürekli tıkanıklıklarla karşı karşıya kalıyor. Bu ise yapısal bunalım demek, Yukarıda göstergelerini sıraladığımız mekanizmalarını kavramaya çalıştığımız yapısal bunalım işte bu çok yapılılığın doğrudan sonucu oluyor. 
Çok yapılılık, bağımlılığın ve görece geriliğin sürekli yeniden üretilmesi demektir. Bağımlılık bu yapı nedeniyle daha da pekişiyor. Kapitalist ilişkilerdeki gelişmeler bu nedenle bunalımın kimi belirtilerinde iyileşmeler ortaya koysalar bile yapısal bunalıma son veremiyorlar. 


Yanılmamak için 


Şimdi bu temelde gene başa dönelim ve Özal'ın ekonomik programının ülkemizdeki çok yapılılığa dayanan yapısal bunalımı aşmayı başarıp başaramayacağı sorusuna kısaca yanıt vermeye Çalışalım. 

Özal'ın politikası, devlet sektörünün üretici güçlerini battal bürokrasinin elinden alıp, "girişimci" özel kapitalistlere, deneyli, yüksek teknoloji sahibi çok uluslu tekellere vermeyi öngörüyor. Tarimda ve zanaatkarlıkta küçük üretimi geriletmeye, bunların yerine bir yandan tarımda yerli ve yabancı tekellerin ortaklığında (örneğin Virjinia tütününde) büyük üretimi geçirmeye, bir yandan da küçük üreticilerin yerli ve yabancı tekellere dikey bağlanmasını, şirketleşecek tarım kooperatiflerinin de bunun aracı haline getirilmesini sağlamaya çalışıyor. “Faturalı yaşam”, "Katma değer vergisi"'vb. uygulamalarla, kredi mekanizması vb. araçlarla, küçük ve orta esnafın, tüccarın gerilemesi, onların yerine süper marketlerin, ticaret tekellerinin ülke çapında- ki şubeler ağını egemen kılmayı tasarlıyor. Bir yandan da kimi "kaçakçılık çabaları"na karşı operasyonlar düzenleniyor. Gerçekten de, bu türden önlemlerle, ekonominin bir dizi "modem" olmayan öğelerinin tasfiye edilebileceği izlenimi uyanabilir. Kimilerini yanıltan Özal politikasından umutla söz etmeye yönelten de işte budur. Ama bu, ister kendini zamana uydurmaya çalışan "akıllı solcu"' için olsun, ister ülkenin sanayileşmesi, kalkınması umudunu bir de Özal'ın kör feneriyle denemeye kalkan iyiniyetli yurttaş için olsun temel bir yanılgı oluyor. Yanılmamak için Özal politikasının hem savlarini gerçek saymaktan vazgeçmek, hem de bu savların arkasını iyice görmek gerekir. 

Bir kere, Özal'ın attığı ve yeni yeni atmaya hazırlandığı adımlar, KİT'lerde çalışan işçilerin yığınsal olarak işten çikarılması, KİT'lerin sağladığı görece elverişli olanaklarla varlıklarını sürdüren çok sayıda küçük ve orta işletmeci- nin, tarımda yüzbinlerce köylü ailesinin, esnaf ve zanaatkatin yıkımı gibi, 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halk düşmanı amaçlar taşıyor. Bu politika bir yanda , çalışan tüm emekçilerin daha da artacak yoksullaşması, işsizliğin daha da artması, öte yanda bir avuç holdingin ve büyük toprak sahibinin aşırı zenginleşmesi gibi sosyal sonuçlar, ulusal gelirin, artan ölçüde büyük bir bölümünün emperyalist metropollere çekilmesi gibi ulusal sonuçlar doğuracaktır. 

İkinci olarak tasfiye edilenin yerine ne konulduğuna, neyin geçirilmek istendiğine bakmak gerek. Sorunun ve Türkiye'nin geleceğinin canalıcı noktası burasıdır. Türkiye sanayiindeki üretimin yoğunlaşmasının en yüksek olduğu devlet sektörü, bu yoğunlaşmayı bir üst düzeye çıkaracaklara mı veriliyor? Kesinlikle hayır. Devlet sektörü tasfiye edilmek isteniyor. Kendi kömürünü, çeliğini, gıda maddelerini, sanayi ürünlerini satacak pazar bulamayan ve şimdi önlerindeki kapılar teker teker açılan emperyalistlerin Türkiye pazarında, kendi elleriyle rakip yaratacaklarına ve rakiplerine hayat hakkı tanıma gibi bir iyiniyet taşıdıklarına kim inanabilir? Tasfiye edilen küçük üretimin yerine büyük üretim mi geçiriliyor? Beş on tarım sanayi kompleksinin dışında gelişecek büyük üretim söz konusu değildir. 


Yatırımların artması bilinçli bir şekilde önleniyor. Tek desteklenen alt yapı enerji vb. yatırımlardır ve bunlar beklenen ortami hazırlayınca yabancı sermayenin büyük yatırımlar yapacağı masalı yaygınlaştırılıyor şimdi. Ama bugün, yakın gelecek için görünen, ulusal sanayiinin, tarımın belli dallarının tasfiye edilmesi ve yerine yerli üretimin değil ithal mallarının geçirilmesidir. 


Üçüncüsü ve en önemlisi, Özal politikası, sanayileşmeyi öngörmediği için, Türkiye ekonomisinde üretim araçları üreten sektörün büyük ölçüde eksik ya da yok olması durumunu, yani ekonominin kötürüm kalması durumunu sürdürdüğü için işte bu temel nedenden geri yapıları da kökten tasfiye edemez. Çünkü bir ekonomi ancak sanayinin öncülüğünde gelişebilir. 
Ancak sanayileşme geri yapıları tasfiye edebilir. Ancak sanayileşme ile ekonominin dış pazarlardaki rekabet gücü artar. Özal programının yaklaşımı ise ekonominin yabancı sermayenin dışımda kalan tüm yapılarına darbeler indirmektir. Büyük kapitalist üretimin gelişmesi bile engelleniyor. Dolayısıyla her alanda üretici güçlerin gelişmesinin önüne yeni engeller konuyor. 

Kapitalizm tarihte üretici güçleri geliştirdiği üretimi toplumsallaştırdığı ölçüde ilerici bir rol oynadı. O bu rolü oynarken bile ekonomide büyük bunalımlara yol açtı. Şimdi Türkiye'de Özal politikası ile hem, zaten bunalumlı bir yapının kimi yaralarına yanlış teşhis konuyor, bu yaralar daha da azdırılıyor, üzerlerine tuz biber ekiliyor, hem de üretici güçlerin gelişmesinin önüne daha çok geçiliyor. Başarıyla gerçekleştirilen bir tek şey var. Ekonomi her bakımdan dışa, emperyalizme daha sıkı bağlanıyor. Ekonominin temeli olan, farklı yapılar arasında görece uyumu zar Zor sağlayan devlet sektörü ise yıkılmak isteniyor. 

Özal'ın ekonomisinde tüccar olmayan, işbirlikçi olmayan kapitaliste de yer yoktur. Bu ekonomi bir bezirganlar ekönomisidir. Özal'ın ekonomik politikası üretim kategorisini dikkate almayan yalnızca dolaşım ve dağıtımdan ibaret bir ekonomik politikadır. Bir ekonomi ise ancak üretim temeli üzerinde ayakta durabilir ve gelişebilir, O nedenle de özal politikası iflasa mahkumdur. 
Ama sonuçla tüm ülke ekonomisi iflasa sürükleniyor, ve en başta işçi sınıfı tüm üretici güçler tahrip ediliyor. 

Bu ekonomik politikanın başarısı işbirlikçi bezirgan kapitalistlerin ""başarılarına” ve emperyalizmin "desteğine" bağlıdır. Öyle olduğu için de başarısızlığa mahkumdur. Usta bezirganlığın en büyük erdem sayıldığı bir ekonomide ne kaçakçılık önlenebilir, ne spekülasyon, ne de sermayenin üretici olmayan alanlara kayması, Köklü ve demokratik bir toprak reformunun Yapıl» madığı ve sanayileşmenin gerçekleşmediği bir ekonomide ne küçük üretim tasfiye edilebilir, ne de öteki modern olmayan yapılar. Unutulmamalıdır ki Türkiye emperyalizme bağımlı olduğu için sanayileşemedi ve sanayileşemediği için çok yapılı bir ekonomiye sahiptir. Bu nedenle yapısal bir bunalım vardır, Emperyalizm bu ekonomiyi “destekledikçe" (gerçekte o yalniz kendi sömürü amaçlarını gerçekleştirmek için destekler") bu ekonomi sanayileşemez, Türkiye, emperyalizme daha sıkı bağlandıkça modernleşmeyecek, tersine dünya kapitalizminin her bir devri bunalımında merkezden kat kat daha fazla bir hızla sarsılıp duracaktır. 

Özal politikasının sonucu yapısal bunalımın, tüm sosyal ve ulusal çelişkilerin daha da derinleşmesidir. TKP MK Genel Sekreteri Haydar Kutlu yoldaş 5. Kongreden sonraki ilk MK Plenumunda şöyle dedi; "Özal hükümeti iflas etmiş bir politikayı şimdi ekonomide yeni bir başlangıç gibi göstermeye çalışıyor. Bu bizce, olsa olsa, sonun, ulusal çapta bir ekonomik çöküntünün ve kaosun başlangıcı olabilir. (...) Özal hükümetinin tüm önlemlerini destekleyen TÜSİAD başkanı Koçman, örgütünün kongresinde "ihracaata dayalı modelin konjonktürel nedenlerle dar boğaza girmesi halinde ekonomide yapilması gereken değişikliklerin genel yapıyı alt üst edecek boyutlara varmaması için hükümet tedbirli hareket etmelidir" diyor. Ne "'model"lerinin başarısına güvehniyorlar, ne de "modellerini" nasıl ayakta tutabileceklerini biliyorlar, Süngüden başka güvendikleri hiç bir şey yoktur”. 

Türkiye'deki yapısal bunalıma ve çok yapılılığa ancak işçi sınıfının, TKP Programıyla gösterdiği yoldan son verilebilir. Türkiye ancak bu yoldan sosyalizme ulaşarak modernleşebilir. 


Tablo 1:*) 
Sabit sermaye yati- Toplam sabit sermaye yatırımları rmlarının GSMH'ya içinde özel kapitalistlerin oranı (75) (**) payı(f4) 
1978 22.3 53 
1979 21.6 50 
1980 19.4 44 
1981 191 39.1 
1982 18.9 43.3 
1983 diğ 39.7 


(*) Öztin Akgüç'ün 12.8.1983 Milliyet gazetesinde yayınlanan “Ekonominin önemli sorunları başlıklı makalesindeki verilerden ve 21.1.1984 tarihli Cumhuriyet gazetesindeki “sabit sermaye yatırımları içinde özel sektörün payı" tablosundan yararlanılmıştır. 


(**) Gelişmiş kapitalist ülkelerde bu oran % 30 dolaylarındadır. 
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Tablo II (*) 
Gayri Safi Milli Hasıla artış hızı: Ya 


1963-1967 (1. Plan dönemi) 6.6 
1968-1972 (2. Plan dönemi) 74 
1973-1977 (3. Plan dönemi) 3.0 
1979-1983 (**) 21 


1979 04 
1980 11 
1981 41 
1982(***) ` 4.6 
1983 3.2 


(*) 12 Mart 1984 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde O. Ulugay'm yazısında yet alan verilerden yararlanılmıştır. 

(**) Bu dönemde 20 yıllık bir aradan sonra ilk kez GSMH artış hızı nüfus artış hızının altına düştü. 

(#*) 1982'de tarımda % 6'nin üstünde bir artış ve dışsatımda % 62'lik geçici bir sıçrama görüldü. 


Tablo IJI (+) 
Nüfus başına GSMH (1968 faktör fiyatlarıyla. TL) 
1978 1979 1980 1981 1982 
4.515 4.419 4.269 4.347 4.444 
(*) Türkiye'nin Ekonomik Göstergeleri 1978-1982 Türkiye İş Bankası 


yayınları. 


Tablo İV (*) 
GSMH'nın sektörler arasi dağılımı: (1982 Cari faktör fiyatlarıyla) 


1- Tarım 1.678.682 “5 20 
2-Sanayi (Madencilik imalat 

sanayi, elektrik, gaz ve su 2.199.443 % 26.7 
3- İnşaat 357.035 “6 
4- Ticaret 1.390.951 %12 
5- Diğer 2.491.514 %35,8 


(©) Türkiye'nin Ekonomik Göstergeleri 1978-1982. Türkiye İş Bankâsı yayınları. 
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Tablo V (4) 
Dışsatim - Dışalım ve dış ticaret dengesi 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Dişsatım: 2.288.2 (O 2.261.2 291011 4.7029 o 5.7460 5.128.0 


Dişalım; o 4.5599.0 5.0694 7.9094 B9334 8.8427 9.2350 D.TicDe: 2.310.8 (O 2.808.2 4.9993 4.2305 o3.096.7 3.5070 


(*) Türkiye'nin Ekonomik Göstergeleri 1978-1982. Türkiye İş Bankası yayınları. (1983 Rakamları Cumhuriyet gazetesinin 4 mart 1984 tarihli sayısından alınmıştır) 


Tablo VI 

Türk lirasının dolar karşısındaki durumu: 
1928 0.75 1980 Ocak 70.00 
1956 2.80 1980 Ekim 84.80 
1959 9.00 1981 Mayıs 100.00 
1970 Ağust. 14.85 1981 Ekim 126,00 
1975 Ekim 15.00 1982 Şubat 146.00 
1976 Ekim 16.50 1983 Şubat 197.00 
1978 Mart 25.00 1984 Şubat 310.00 


1979 Haziran 35.00 


Tablo VII 


Başlıca yapıların GSMH ve sanayi üretimi içindeki payları:(7) 


GSMH içinde Sanayi üretimi içinde 
I- Yabancı sermaye: 10-20 20-30 
Ii- Devlet sektörü: 25-35 35-50 
NE Özel kapitalist sek: 20-30 20-30 


IV- Pre kapitalist sektörler: 2530, ...... 


(Bu tablo DAC bilim adamlarından Reinhard Grienig'in Asien, Afrika, Lateimamerika dergisinin 1983/6. sayısında yayınlanan, "Zur sozialökonomisehen Struktur der ökonomischen Basis von Entwicklungslanderm: einige quantitative Aspekte", “Gelişmekte olan ükelerin ekonomik temelinin sosyal- ekonomik yapısı: Kimi nicel yanlar" başlıklı makalesinde verilen tablolardan yararlanılarak düzenlenmiştir.) 


Ekonomik politikada yeni aşama 
Işık YENİCE 


24 Ocak "paköti", önlemleri, diye bilinen, IMF dayatması ekonomik politika uygulamasının dördüncü yılına girerken, ona karşı tepkilerde nitel bir değişme var, Gerek tepki gösterilen, tartışılan şeyin özü, gerekse de katılanların kapsamı açısından bunu gözlemek olanaklı. Bu,24 Ocak'ın mimarı Özal'ın Başbakan olarak başa gelir gelmez ilan ettiği 24 Ocak paketinin devami anlamındaki, zamlar ve faiz oranları ile ilgili "sıkı para politikası" ya da "kemer sıkma" denilen, "Antienflasyonist" önlemlerle açıklanamaz. Çünkü Özal'ın da söylediği gibi, bu tür önlemler yerel seçimler de hesaba katılarak, şimdilik 24 Ocaktaki kadar bile radikal olmayan bir düzeyde tutuldu. Dört yildir sürdürülen ekonomik politikaya nicel değişiklik getirmeyen onun devami olan bu tür önlemlerin, tartışmaların boyutlarını nitel olarak değiştirdiği söylenemez. Bugün gözlenen tepkiler, üç yıllık tepki birikiminin sonucu, ya da üç yıldır başarısızlığı görülen kimi önlemlerde ısrar edilmesine karşı tepkiler olarak görmek de, eksik bir değerlendirme olur. Böyle bir yaklaşım en azından.dört yıldır bu önlemlerin gerekli ve genel olarak başarılı olduğunu savunan,hatta bunların meyvesini yiyen kimi büyük burjuva çevrelerin son zamanlardaki tepkilerini açıklamaya yetmez. Üstelik, bu çevrelerin istediği kredi faizlerinin, devlet kasasından ucuzlatılması gibi kimi önlemlerin alınmış olmasına karşın, tepkiler sürmektedir. 

IMF dayatması ekonomik politikaya karşı tepkilerdeki nitel değişmenin nedeni, Özal hükümetinin yeni paketinden 24 Ocaktakinden nitelikçe farklı, yapısal bir değişim içeren yeni önlemler çıkmasıdır. Çeşitli çevrelere, "'ulusal sanayi yıkılacak mı?", "sanayi kaka çocuk oldu!", "sanayiciler ve ihracatçı-ihalatçılar, 10-15 tekelin eline mahkum mu ediliyor?" gibi soruları sorduran, işte bu "yeni" önlemlerdir. Bu nedenle, Özal ve çetesinin yeni paketindeki, yapısal bir değişme yönelik önlemleri olumlu göstermeye çalışarak "devrim" diye niteleyenlere karşı çıkmak ne kadar gerekliyse “değişen bir şey yok, 24 Ocaktan beri uygulanan ekonomik politika aynen sürüyor" diyerek, yurt ve halk düşmanı bir yapısal değişimin temellerini atan yeni önlemleri görmemek, küçümsemek de o kadar zararlıdır. Çünkü, halka kemer sıktırma, sermaye birikim modelini değiştirme (enflasyon da bir sermaye birikimi modelidir) gibi 24 Ocakçı politikalara bir hükümet değişikliği ile son vermek olanaklıdır. Ama ekonominin, üretim ve tüketim yapisinı, uluslararası işbölümündeki yerini, yeniden üretim sürecinin, emperyalist merkezlere bağımlılık düzeyini köklü olarak yeniden düzenleme yolunda atılan her adım düzeltilmesi zor ve pahalıya mal olan ekonomik ve politik sonuçlara yol açacaktır. 

Sözünü ettiğimiz, yeni önlemler, yeni ithalat ve ihracat rejimi, Türk Parasını Koruma Kanunu, yabancı sermaye kanunu, KİT'ler ve teşvik tedbirleriyle 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ilgili düzenlemelerdir. Bunlar, projesi İMF, Dünya Bankası gibi merkezlerde, Beyazsaravın direktifleri ile çizilen ve Türkiye ekonomisini başta ABD emperyalizmi ve bir avuç işbirlikçi oligarşi lehine yeniden yapılandırma girişiminin birbirini tamamlayan ilk parçalarıdır. Köklü değişimlere yönelik bu tür önlemleri, yine aynı merkezlerde hazırlanan kısa erimli amaçlara yönelik 24 Ocak paketini "o, yangın söndürme paketiydi" diye açıklarken, "şimdi işi bitirmeye geldim" der ve yeni paketi "bu ekonomiyi batılılaştırma girişimidir" diye savunurken bu gerçeği dile getiriyor. Kuşkusuz, ilk 24 Ocak paketi ile yeni, köklü önlemler içeren bugünkü paket arasındaki ilişki, mimarı İMF'nin ve uygulayıcısı Özal'ın aynı olmasından ibaret değildir. Ve Özal'ın dediğinin tersine "yangın" da henüz söndürülememiştir. "Yangın söndürme", yani “antienflasyonist" önlemler aynen sürüyor. Ne ki, üç yıldır uygulanan 24 Ocak önlemleri ile bunları süngü Zoruyla dayatan militarist generallerin yardımıyla, bugünkü yurt ve halk düşmanı köklü girişimlere bâşlamaya elverişli bir ekonomik, politik ve psikolojik ortam hazırlanmıştır. 


24 Ocak önlemleri neyi hazırladı? 


Üç yılık uygulamanın daha elverişli bir ortam yarattığını söylerken, 
24 Ocak önlemleri ile ulaşılacağı ilan edilen amaca, yani ülkenin içine girdiği derin ekonomik krizden çıkarılması amacına ulaşıldığını elbette söylemiyoruz. Tersine kriz, yapısal nedenlerle birlikte yeniden ve bir üst düzeyde üretilmiştir. Zaten IMF de Özal da ve gerçek amaci gören bir avuç işbirlikçi güç de bunu ne umuyor ne de amaçlıyordu. Ama şunu söyliyebiliriz ki IMF, 24 Ocak paketiyle önüne koyduğu kısa erimli gerçek amaca ulaşmıştır. 

Peki neydi IMF'nin 24 Ocak paketiyle önüne koyduğu kısa erimli amaçlar? 
Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

Birinci amaç, başta ABD, emperyalist ülkelerin içinde bulundukları derin devresel ekonomik krizin yükünü, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin sırtına bindirerek hafifletmeye çalışmaktı. Bir başka deyişle, bir bütün olarak Türkiye ekonomisine kemer sıktırmak, onun dünya kapitalist ekonomisi pastasından aldığı payi, dilimi küçültmekti. Üç yılda doların 47 liradan 350 liraya fırlaması, yani Türk parasının değerinin, dünya piyasalarındaki satın alma gücünün böylesine düşmesi, milyarlarca dolar artan dış borçlar, artan emperyalist, sömürü ve talanın boyutlarını ve hedeflenen amaca ulaşıldığını gösteriyor. Kemer sıktırılan Türkiye üç yıldır, üretim ve yatırımları azaltarak daha az malı, ama eskisinden daha çok dolar ödeyerek ithal etmiştir. 
İç tüketimi kısarak daha çok mali, maliyetinden bile düşük fiyata ihraç etmeye zorlamıştır. 

İkincisi, birinci amaca sıkıca bağlı olarak Türkiye'nin Batı'ya olan birikmiş borçlarıni ödemeye başlamasını sağlamaktı. 1980'de gelişmekte olan ülkelerin, emperyalist merkezlere, başta ABD'ye olan dış borçları 500 milyar doları bulmuş ve çoğu bunu ödeyemez duruma gelmişti. Emperyalizmin yapı kirizi içindeki mali sistemini tam bir çöküntüye uğratma tehlikesi taşıyan bu duruma müdahele etmek, IMF politikasının kısa erimli başlıca amaçlarından birisiydi. İMF Türkiye'de, 24 Ocak politikasıyla bu amacına da ulaşmıştır. Büyümeden vazgeçme, kemer sikma pahasına, Türkiye 1983'de 
1 milyar dolar borç ödemiştir. 1984'de 1,5 milyar dolar, 1985'de 1,8 milyar 
dolar ödemeye hazırlanmaktadır. Yok pahasına, sırf dolar bulmak için yapılan ihracat gelirleriyle ve yüksek faizle, askersel-politik tavizler karşılığı alınanan 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yeni borçlarla borç ödemeye başlayan Türkiye, borcuna "sadık" nâdir ülkelerden biri olmuştur. Ve dünyaya, IMF paketinin Türkiye'deki başarısı olarak ilan edilen ve borç ödemekte "mızıkçılık" yapan diğer ülkelere örnek gösterilmekte kullanılan en önemli yönü budur. (Şunu da eklemek gerekiyor: Gelişmekte olan ülkelerin borçları 1983 sonunda 810 milyar doları bulmuştur. Bu borçlar son bir yılda 110 milyar artmıştır. Üstelik bu, gelişmekte olan ülkelerin bu yıl içinde gelişmiş kapitalist ülkeler bankalarından aldıkları kredilerden tam 21 milyar dolar daha fazla borç ve faiz ödemesi yapmış. olmalarına karşın sözkonusudur. Geçenlerde bu verileri açıklayan Dünya Bankası başkanı Clausen, aynı zamanda durumdan duyduğu huzursuzluğu da dile getirmek zorunda kaldı. İMF'nin amaçlarına ulaşmada emperyalizmin mali sistemindeki krize çözümler bulmada başatısız olduğu görülüyor.) 

Üçüncü amaç, Türkiye ekonomisini başta ABD, empetyalizmin ekonomik, politik, askeri baskı ve dayatmalarına daha kolayca boyun eğmesini sağlamak üzere zayıflatmak ve dışa bağımlılığını arttırmaktı. Üç yıllık uygulama ile bu amaca da ulaşılmıştır. Yapısal nedenlere bağlı olan ekonomik kiriz üç yılda daha da derinleşmiş, ülke ekonomisinin yapısal dengesizliği daha da artırılmıştır. Sanayinin, ulusal temellerini güçlendirmesi önlenirken, var olan temeller aşındırılmıştır. Böylece ekonomi başta ABD, emperyalizm ve işbirlikçi oligarşinin çıkarlarına uygun yeni bir yapılandırılmaya daha hazır, buna karşı direnç gösterme gücü daha zayıf hale getirilmiştir. Çoğu devlet eliyle yapılan ağır, temel sanayi yatırımlarının, hatta iç pazara dönük sanayi yatıyımlarının durdurulması, var olanının sarsılması, sanayiyi ara, temel mal, üretim araci ile beslemeye yönelik kimi özel sektör işletmelerinin iflasın eşiğine gelmesi, KİT'lerden devlet desteğinin çekilmesi, 24 Ocak önlemlerinin, IMF' nin, bu kısa erimli amacı açısından "'başarılarıdır"'. Buna üç yılda görülmemiş ölçüde artan diş borçlar nedeniyle, IMF ve emperyalizmin yapısal değişim projesini dayatmak için daha güçlü konumlar elde ettiğini, Türkiye'nin askersel-politik dayatmalara daha açık hale getirildiğini ekleyelim. 

Dördüncüsü, 24 Ocak IMF paketi ekonomide yapılması planlanan yurt ve halk düşmanı yapısal düzenlemelere ülke içinde destek, temel olacak, kaderini ve varlığını tümüyle bu yapısal düzenlemeler yoluyla başta Amerikan, emperyalist çok uluslu tekellerle kuracağı sıkı işbirliğine bağlamış, bir işbirlikçi azınlığın sivrilmesini amaçlıyordu. Bu amaca da ulaşılmıştır. Bir bölümü 24 Ocak önlemleri ile daha da palazlanan, Koç, Sabancı, Çukurova gibi eski büyük gruplardan, bir bölümü ise 24 Ocak önlemleriyle roket hızıyla yukarı tırmanan ENKA ve benzeri yeni gruplardan oluşan, 10-15 holdinglik bir azınlık öne firlamiştır. IMF, şimdi 24 Ocak vurguncusu bu azınlığın desteği ve işbirliği ile yurt ve halk düşmanı yapısal değişikler için kolları sıvamıştır. Bu azınlık, daha 24 Ocak paketi açıklandığında, onun, IMF'nin öngördüğü yapısal bir değişimin ön koşullarını yaratmayı amaçladığını kavramıştır. Başlangıçtaki kimi ikircimlerine ayak uydurma zorluklarma karşın, başta ABD, emperyalist merkezlerin bunu ne pahasına olursa olsun dayatacağını ve kendileri için başkaca bir seçenek olmadığını görmüş- tür. Ayak uydurmak için ellerini çabuk tutmuşlar ve yapısal değişimlere kendilerini hızla hazırlamaya başlamışlardır. 
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Yeni-sömürgeciliğin "Yeni" yaklaşımı 


Gerçekte, Türkiye ekonomisinde, IMF projesi gereğince ve Özal hükümetinin yeni önlemleriyle uygulamaya konulan yapısal değişim, 1970'li yılların sonunda, 80'li yılların başında, dünya kapitalist ekonomisini yeni koşullara uygun olarak yeniden yapılandırma girişimlerinin bir parçasıdır. Dünya kapitalist sistemi 1980'lere, kapitalizmin genel krizi temelinde ortaya çıkan, gida, para, hammmadde, enerji gibi yapı krizleriyle ve 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en derin devresel krizlerle ulaştı. Başta ABD, emperyalisi ülkelerde gelişme hızları düşmüş, dış ticaret dengeleri bozulmuş, enflasyon süregenleşmiş ve artmıştı. Üretimi bilimselteknik gelişmeler temelinde ve daha az hammadde, enerji tüketecek bir şekilde yeniden düzenlemek, başta rekabet gücü azalmış dallar olmak üzere korumacı önlemlere başvurmak gerekiyordu. Yeni-sömürgeciğin boyunduruğu âltindaki ülkelerde, bağımlı kaptalizmin yatay gelişmesi ise sınırlarına varmış , tıkanma noktasına gelmişti. Emperyalist merkezlerde gelişme hızlarının düşmesi, gelişmekte olan ülkelerin hammaddelerine olan talebi ve onların büyüme hızlarını, döviz girdilerini azaltmıştı. Başta, ithal ikamesi yapan, ithalata dayalı sanayide olmak üzere kapitalist yeniden üretim gerçekleştirilemez duruma gelmişti. 
Buna, emperyalist ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin sanayi ürünlerinin girişine karşı çektiği korunma duvarlarının etkisi ve değirmeni dış borçlarla sürdürme yolunun tıkanmış olmasını da ekleyelim. Çünkü emperyalist merkezlerin, geri dönmesini sağlayamadıkları petrodolarları yeniden devreye sokma olanağı da, yeni borç verme riskine girme niyeti de yoktu. 
Türkiye'nin 1977'den sonra içine girdiği ve 1980 başında had safhaya gelen durum yukarda söylenenin tipik bir örneğidir. 

Tüm bunlar, 1980'lerde hem emperyalist ülkelerin kendi ekonomilerini, hem de merkez-çeper ilişkilerini gelişmekte olan bağımlı ülkelerin ekonomilerini yeniden düzenlemeyi, yapılandırmayı gerektiriyordu. Bu, yenisömürgeci ilişkilerin yeniden yapılandırılması demekti, 1980'lerde başlayan, ancak dünya kapitalist ekonomisinin içine girdiği derin ve uzayan devresel kriz nedeniyle çeşitli geçikme ve aksamalarla yol alan bu yapılandırmanın gelişmekte olan ülkeler açısından ne getireceğini ve ne ölçüde yaşama geçirilebileceğini,bugün kesin olarak kestirmek olanaksızdır. Ne ki, Reagan'ın emperyalist merkezlerle, gelişmekte olan ülkeler arasındaki ilişkilerin ele alındıgı CANCUN konferansındaki şu sözleri bu yapılandırma planının ana yönünu açıklamaya yeter: Gelişmekte olan ülkeler, daha fazla yardım istemekten vazgeçmeli. Bunun yerine pazar ekonomisini geliştirmeli ve özel yatırımları cesaretlendirmelidir. 

Ülkemize gelen IMF ve Dünya Bankası temsilcilerinin ve Özal'ın ağzından da pek sık işittiğimiz bu sözler Reagan yönetiminin üç yıllık uygulamaları ile birlikte değerlendirildiğinde, yeni-sömürgeci ilişkileri ve gelişmekte olan bağımlı ülke ekonomilerini yeniden yapılandırma girişiminin şu tipik özellikleri ortaya çıkıyor: 

Birincisi, devletten devlete doğrudan veya Dünya Bankası, IMF, OECD gibi kuruluşlarca verilen "yardım" kredilerinin miktarı azalmakta bunların rolü değişmektedir. Gelişmekte olan ülkeler (devlete ve özel sektöre) açılan özel kredilerin önemi ve ÇUT (çok uluslu tekeller)'in yatırım ve eylemlerinin rolü artmaktadır. ABD hükümetinin 1984'de vereceği ekonomik amaçlı toplam dış kredinin 5.9 milyar dolar kadar olması ve bunun öncelikle ABD askersel-politik çizgisine "sadiık"'ülkelere verileceğinin resmen ilan edilmesi yukarda söylenenin kanıtıdır. Bu tür kredilerin faizleri düşük tutulmakta, üstü ekonomik, askersel, politik tavizlerle ödetilmektedir. Ekonomik alandaki dayatmalar, ülke ekonomisini belirleme hakkı istemekten, ABD' den mal alma koşulunu getirmeye, ÇUT'lerin eylemi için elverişli yasalar, yatırımlar için gerekli alt-yapı ve "'yapısaluyum" projeleri için zorlamaya kadar uzanıyor, Bu amaçla ABD 1981 yilında dış kredilerin koşullara uygun dağıtım ve kullanımını koordine etmek üzere Uluslararası Kalkınma Ajansını kurmuştur. Bu ajans yalmızea, ABD hükümetinin verdiği kredileri değil, özel sektör kredilerini ve ÇUT'lerin yatırımlarını da yönlendirmektedir. Uluslararası Kalkınma, Ajansina ek olarak kurulan, Özel Yatırım Bürosu yoluyla ise, özellikle askersel-politik önemi olan ülkelerde, ABD hükümetinin kredi verdiği, seçtiği projelere, özel bankaların yüzde 25 oranında katılması sağlanıyor. Gelişmekte olan ülkelere ABD'den özel sermaye ihracını teşvik etmek üzere kurulan OPIC (Denizaşırı Özel Yatırım Şirketi) ise, yapılan özel yatırımları politik risklere karşı sigortalıyor, yatırım finanse ediyor ve yatırım öncesi araştırma yapıyor. Son yıllarda ülkemize ABD'li iş adamı heyetlerinin sık sık gelmesinin ve bunların tarım-sanayi, maden işleme ve benzeri alanlarıyla ilgilenmelerinin OPIC yoluyla örgütlendiği biliniyor. 

İkincisi, Dünya kapitalist ekonomisindeki yapısal kriz ve artan rekabet koşullarında, CUT'lerin, en başta da ABD merkezli olanlarin eyleminde eskisinden farklı olarak gelişmekte olan ülkelerin, mamul madde pazarı, ucuz işgücü ve hammadde kaynağı olarak önemi artmıştır. Bu amaçla, ABD güdümlü IMF yoluyla 

- "Pazar ekonomisini geliştirmek, sanayiyi rekabete açmak" belgisiyle, gelişmekte olan ülkelere sanayiyi koruyucu önlemlerden vazgeçmek, ithalat ve kambiyo rejimini liberalleştirme dayatılıyor. 

- “Özel yatırımların ve sektörün temel alınması" belgisiyle, gelişmekte olan ülkelerde ancak devlet eliyle kurulabilen, modern teknolojiye dayalı, büyük ölçekli, kendi ayakları üzerinde durabilecek, düşey bütünleşmesi olan dinamik, temel sanayi dalları, kısacası rekabet gücü olabilecek, bağımlılığı az, ulusal temelleri olan sanayileşme baltalanıyor. Varolanlar yıkıma mahkum edilir veya yerli-yabancı tekellerin kontrolüne verilirken yenileri engelleniyor. 
Devletin eylemi altyapı ve enerji tesisleri kurmakla sınırlandırılıyor. Dahası, devlet sanayi ve altyapı tesislerine, birikmiş ya da yeni borçları karşılığı emperyalist özel bankaların, CUT'lerin kâr ortağı, hissedar olması sağlanıyor. 
Örneğin, Brezilya ve Meksika'da hidro-elektrik santrallerine, petro-kimya tesislerine, alacaklı ABD özel bankaları, kâr ortağı, hissedar yapılmıştır. 'Mukayeseli üstünlüğü olan, ihracata dayalı sanayileşme"'nin geliştirildiği söylenerek, ÇUT'lerin zaten dünya ticaretini ellerinde tuttukları, maden çıkarım ve tarım-hayvancılık ürünleri paketleme gibi alanlarda yerli ortaklarıyla birlikte yatırım yapması sağlanıyor. Yine ihracata dayalı sanayi kurmak adı altında gerçekte ucuz işgücünden yararlanmak üzere ÇUT başlangıç ve bitiş aşaması emperyalist ülkelerde olan üretim-teknoloji sürecinin, emek yoğun kimi adımlarını parçalarını gerçekleştiren fason sanayiler kuruyor. ÇUT'e ucuz işgücü ve hammadde, doğal kaynak sömürü ve talanı sağlayan böylesi ihracata dönük sözde sanayilerin ürünleri dışında, gelişmekte olan ülkelerden gelen tüm sanayi ürünlerine karşı emperyalist ülkeler tarife ve kotalarla aşılmaz duvarlar örüyorlâr. 

Gelişmekte olan ülkelerin kendi gereksinimlerini karşılamaları, karşılayabilenlerin ise ihracatlarını artırmak üzere sanayileşmeden vazgeçip tarıma ağırlık vermeleri gerektiği öne sürülerek, ABD kredileri ve ÇUT yatırımları öncelikle tarıma yönelmektedir. Silahlanma sanayinden sonra en kârli ve ekönomik riski düşük bir alan olarak öne çıkan tarım ÇUT'e yoğun bir ucuz işgücü, doğal kaynak sömürüsü ve kârlı bir mamul ve teknoloji pazarı sağlamaktadır. Sovyet araştırmacı L.Bagramov, ÇUT'lerin bu alani özellikle tercih ettiğini vurguluyor. Orta ve Latin Amerika, Güneydoğu Asya ve Ortodoğu ülkelerindeki bu tür ÇUT yatırımlarına dikkati çekiyor. Bunun nedenini eski plantasyonlar döneminden farklı olarak, ÇUT'lerin tarım alanında artık toprağa ve sabit sermaye yatırımlarına yatırım yapmak gereği duymamalarına, yerli ortaklarıyla birlikte üreticileri "kontratlı tarım" yapmaya zorlayarak işlerini yürütmelerine bağlıyor (L.Bagramov, "Food and Super Profits", International Affairs, Sayı, 2, 1982). ÇUT'lerin tarım alanındaki eylemleri, işletme sermayesi getirmek, kredi vermek ve pazarlâmadan ibarettir. Bunun karşılığı tarım teknolojisi, araçları, girdileri için kârlı bir pazar yaratmış oluyorlar. 
Dünya ve ülke pazarında kurdukları tekel konumları nedeniyle ve üreticiyi kredi-kontrat-borç sarmalına alarak düşük ürün fiyatları dayatma olanağı elde ediyorlar. Dahasi, böylece gelişmekte olan ülkenin tarim girdileri, ürün tipleri üretim teknolojisi, fiyatlar ve pazarı ile, tümüyle ÇUT'lerin kontrolüne girmiş oluyor. Tarım üretiminin ve ürünlerin yapısı, ülkenin değil kapitalist dünya pazarlarının gereksinimlerine ve ÇUT'lerin kâr amacına göre ayarlanmaktadır. 

Uygulamanın gösterdiği gibi, gelişmekte olan ülkeler kendi halklarının yiyemediği, içemediği lüks tarım ürünlerini ihraç ederken, halkın temel gereksinimlerine dönük buğday gibi tarım ürünlerini ÇUT'lerden ithal etmek durumunda kalmaktadır. Bir bakıma yeni tip "muz cumhuriyetleri" yaratılmaktadır. Geçenlerde Türkiye'de büyük çaplı yatırımlarda bulunacağını ve banka açacağını açıklayan Rockefeller grubu, L. Amerika ülkelerinde "agribusiness" denilen bu tür yatırımlarıyla ün yapmıştır. Bu gruba bağlı International Basis Economic Corporation'ın L.Amerika'daki "agribusiness" işine yatırdığı sermaye on yılda iki katına, kârları ise üç katına çıkmıştır. Gelişmekte olan ülkelerdeki "'agrubusiness""' yatırımlarının % 30'a varan kâr getirdiğini, ABD Tarım Bakanı Orville Freeman açıklamıştır. L.Bagramov, böylesine kârlı olan bu alana son yıllarda silah tekellerinin ve diğer alanlarda uzmanlaşmış ÇUT'in de hızla ilgi duyduklarını belirtiyor. Ülkemizde, F-16 savaş uçakları alımının yapılacağı, G.Dynamics silah tekelinin tarım alanına duyduğu ilgi biliniyor. 

Buraya kadar söylenenler, Özal hükümetinin yıldırım hızıyla uygulamaya soktuğu yeni yapısal değişim önlemlerinin, başta ABD, emperyalist merkezlerce çizilen, yeni-sömürgeci ilişkilerin ve bağımlı ülke ekonomilerinin yapısına yeni bir "çekidüzen verme" planlarına tıpatıp uygun olduğunu gösteriyor. Kuşkusuz yukarda ana hatlarıyla açıklananlar yapılandırma planının genel mantığını ve yönelişlerini ortaya koyuyor. Ülkenin somüt durumu, ekonomik-sosyal yapısı, özellikleri içinde bulunduğu bölge, politik-askersel önemi gözönüne alınarak uyarlanıyor, kimi değişikliklerle dayatılıyor. Dahası çeşitli evrelerden geçilerek, adım adim uygulamaya konuluyor. 

Özal hükümetinin girişimleri böyle değerlendirilmelidir. O, İMF dayatması, yurt ve halk düşmanı yapısal değişim yolündâki her bir adımı, zarar görecek, yıkıma uğrayacak kesimleri ürkütmeden, alıştıra alıştıra atmaya çalışıyor. Hatta bu adımlarla yığınların ivedi gereksinimlerini (konut, ucuz ve kaliteli mal, iş gibi) demagojik biçimlerle bağlayarak, bu gidişe karşı ortak direnmesi gerekenleri birbirinin karşısına çıkarmaya yelteniyor. Bu nedenle 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bugün atılan adımlara bakârak, bunların (Örneğin ithalatta yüksek gümrük ve fonlar) yapisal değişim getirecek çapta önlemler olmaktan uzak olduğunu söylemek, Türkiye'de böyle bir yapısal ER gerçekleşemeyeceği sonucunu çıkarmak tehlikeyi küçümsemek olur. İMF'ye verilen niyet mektubunda bu “engellerin” giderek kaldırılacağı belirtilmiştir, 

Yine yabancı sermayeye sağlanan yeni olağanüstü kolaylıkları, Türkiye'ye şimdiye kadar ÇUT'lerin yatırım ve sermaye ihracı için fazla rağbet etmemesini gerekçe gösterip “gelmezler'' demek doğru değildir, ABD'nin "yeni" yenisömürgeci politikasında ÇUT'lerin artan önemini ve rolünü, emperyalizmin Türkiye'yi Ortadoğu'da yalnız askersel-politik değil, buna koşut ekonomik sıçrama tahfası yapma niyetlerini, politik riski yüksek ülkelere özel sermayeyi ve ÇUT'leti yöneltmek için ABD hükümetinin aldığı yeni önlemleri unutmamak gerekir. 


Kuruyan kaynaklar 


Özal-İMF Programı, halka yeni ekonomik kaynaklar bulmanın tek yolu olarak tanıtılıyor. Oysa, bu program mevcut kaynakların yokedilmesinin ve israfının programıdır. 

Örneğin, Özal politikası, ülkedeki sosyal uçurumu daha da derinleştiriyor, gelir dağılımını işbirlikçi oligarşi yararına hızla daha da bozuyor. Birleşmiş Millet'lerin Latin Amerika ve Asya komisyonlarının çeşitli araştırmaları, gelişmekte olan ülkelerde, yüksek gelir düzeyindekilerin elinde daha çok zenginliğin toplanmasinin, bunların güçlü lüks tüketim eğilimleri nedeniyle ekonomideki tasarrufları yükseltmediğini, tersine daha da düşürdüğünü ortaya koyuyor. Gelir dağılımındaki eşitsizlikler ne kadar artarsa, tasarruf oranı o kadar düşüyor (Economic Survey of Asia and Far East, 1971, s.69). 

Özal politikası temel, dinamik sanayi dallarını geliştirmeyi öngörmüyor. 
Tersine emek üretkenliğinin düşük olduğu, emek yoğun işletmelerin kurulmasımi, fason imalatı ya da tarım sanayini temel alan bir yatırım eğilimini özendiriyor. Sabit sermaye yatırımları düşük tutuluyor. Oysa sabit sermaye yatırımları ne kadar yüksekse, modern teknoloji ne denli gelişmişse, bunlann amortisman: ile biriken fonlar da o kadar büyük olur. 

Özal politikası en başta emperyalizme kapıları sonuna kadar açarak, ulusal fonların dışa çekilmesine hizmet ediyor, Birleşmiş Milletler istatistikleri ÇUT'lerin gelişmekte olan ülkelerden, getirdikleri sermayeden kat kat fazlasını götürdüklerini saptıyor. 1970-1978 yılları arasında ABD ÇUT'leri gelişmekte olan ülkelere 8,7 milyar dolar yeni sermaye ihraç etmiş, buna karşılık 54,5 milyar dolar kâr etmiş (yaklaşık 7 kat) ve bunun 39,7 milyar dolarını (% 73) Amerika'ya transfer etmiştir. Üstelik gelişmekte olan ülkelerdeki sabit sermaye yatırımları içinde yabancı sermayenin payı sürekli düşüyor. Yabancı sermaye en kârlı birkaç alan dışında daha çok yüksek faizli kredi ve borç olarak bu ülkelere gelme eğilimindedir. 

Özal politikasının tek kaynak yaratma aracı vardır: Emekçi halkın kemerlerini daha da sıkmak. 

Öteyandan askersel harcamaların sürekli büyümesi bu yolla yitirilen kaynakları daha da artırmaktadır. Aynı şekilde Özal'ın "serbest piyasa ekonomisi” bizzat bir kaynak israf aracıdır. Her yıl rekabete, kredi ve döviz sikintısına dayanamayıp iflas eden binlerce şirket ve küçük işletme, her yıl yeni kurulan binlerce şirket ve küçük işletme- bunlar büyük kaynak israflarından 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başka nedir ki? Öteyandan Özal hükümeti şimdi biryandan devlet işletmelerini yerli yabancı tekellerin vurgununa, biryandan da sanayiyi bütün olarak yabancı malların rekabetine açarken, yani yıkıma terkederken, Cumhuriyet tarihinin en büyük kaynak israfına yol açiyor. 

Öteyandan şimdi kurulmaya çalışılan ihracata yönelik sanayinin de, yarın, ÇUT'lerin dünyadaki ekonomik konjonktür ya da teknolojik süreçler gereği kendi stratejilerinde yapacakları değişikliklerin, ya da kapitalist dünya pazarında ticaretin daha da daralması sonucu hiçbir işe yaramayacak bir şekilde ortada kalması da şaşırtıcı olmamalıdır. Bu tür ihracata dönük sanayi kurma, tüm umutları buna bağlama, ülkenin kıt kaynaklarını kumara yatırmaktan başka bir anlam taşımıyor, 

Örnekler çoğaltılabilir. Ama şutasi açıktır ki, sözkonusu ekonomik politika ülke ekonomisine ne önemli bir yeni kaynak yaratabilir, ne de mevcut sınırlı kaynakları verimli kullanabilir. Tüm bunları yapabilmek, ekonomiyi ileri yönde yeniden yapilandirabilmek, ancak üretici güçlerin gelişmesinin önündeki engelleri kaldırmakla olanaklıdır. 

Bugün, İME'nin dayattığı bu yapısal değişim modelininin Türkiye'de tümüyle gerçekleşme şansının olup olmadığını tartışmak, hedef şaşırtmak olüt. Çünkü bu yolda atılan en küçük bir adım bile, emperyalizmin ve işbirlikçi oligarşinin konumlarını güçlendirecektir. Ulusal ekonomiye ve emekçi halka giderilmesi zor zararlar verecektir. O nedenle acil sorun bu gidişi durdurmaktır. Bu amaçla en geniş güçleri ulusal çapta direnişe hazırlamaktır Başta işçi sınıfımız, en geniş kesimlere sözkonusu değişimin kendilerine ve ulusal ekonomiye neler getireceğini, bunun ekonominin bunalımıniı çözmek bir yana daha da derinleştireceğini göstermek, ulusal çapta direnişin hazırlanmasında önemli bir işlev görecektir. Gerçek, halktan yana, onun ulusal çıkarlarından yana, en geniş kesimlerin nesnel çıkarlarıyla uyum içinde, ileri yönde tek değişim alternatifi TKP Programı'nda, onun ulusal demokrasi hedefinde ortaya konmuştur. 
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Barışın felsefesi: Teoriden pratiğe 


Barışın felsefesi, yeni bir teorik- politik olgudur ve sosyalist ülkelerin, komünist ve işçi partilerinin uluslararası ilişkilerle ilgili sorunlara yaklaşımını karakterize etmektedir. Bu, dünya politikasının amaçları ve çağdaş insan topluluklarının son derece karmaşık koşullarda barış içinde yanyana yaşama için savaşımının yolları üstüne yeni bir görüştür. 


Savaş ve barışa iki yaklaşım 


Savaşın felsefesi, savaşın kendisi kadar eskidir. Tüm insanlık tarihinde savaş görmemiş, savaşı yaşamamış tek bir kuşak yoktur. Halikarnaslı Herodot'u, tarihin babası olan bu kişiyi anımsayalım. Heredot, 
Helenler ile barbarların kendi aralarında yürüttükleri savaşları 9 kitapta toplamıştı. Onun kanısınca, savaş eskiden beri süregelen bir şeydi ve aynı zamanda insanların bir arada yaşamasının normal durumuydu. 

Ya barışın felsefesi? Yüzyıllar boyunca bunun ilk belirtileri, ya 
Platon ve Kant'ta olduğu gibi, yaşamdan kopuk saf hayallerden ya da 
Hugo de Groot'ta olduğu gibi, iki savaş arasındaki kısa aralıklar döneminde devletler arasındaki ilişkilerin kimi ilkelerinden ibaretti. İşgaller ve halklar arasındaki ilişkilerde dayatmalar madalyonunun arka yüzünü oluşturan bu hayali barış felsefesi- nin temel ilkesini, Romalıların, bu 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büyük politik tanımlama ustaları- nın, “Batış istersen, savaşa hazırlan!" biçimindeki deyimimden dahâ tam olarak kimse dile getirememiştir. 

Karl Clausewitz, Batı'da birçoklarının şimdiye dek adını gururla yineledikleri bu militarizm uzmanı, şu görüşü dile getirdi: "Savaş, politikanın başka araçlarla sürdürülmesidir." Ama hepsi bu kadar. 
Kurbanlardan, yıkımlardan, halkların çektiği çilelerden tek bir söz yok. 
Bu tanımda burjuva morali son derece arı biçimde, demagojiyle bulandırılmamış biçimde ifade edilmiştir. 

Bilindiği gibi V.İ. Lenin, K. Clausewitz'in bu tanımını kullanmıştr. Ama bunu, eski, ömrünü doldurmuş baskı ve savaşlar toplumunu suçlarken kullanmıştır. Lenin, sosyalizmin başlıca ve büyük üstünlüklerinden birini, işte bu alanda, sosyalizmin halkları savaşlardan kurtarmasında, halklara barış ve ahlaksal ilişkiler ve değerler getirmesinde görüyordu. 

Sosyalizm ve onun ideolojisi olan 
Marksizm-Leninizm, savaş ve barış sorunları karşısında kökten değişik bir tutum izliyor. Biz halklar arasında barış politikasını pratikte uygulamakla kalmıyoruz, aynı zamanda barışın felsefesini, tüm dünyada insanların kafalarına giderek daha fazla yer eden bu felsefeyi oluşturuyor, geliştiriyor ve bunun propagandası- 


(*) Sovyet bilim adamı Fyodr Burlatski'nin bu yazısı Bulgaristan Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin teorik organı "Novo Vreme" (Yeni Zamanlar) dergisinin Ocak 


1984 sayisindan Türkçeye çevrilmiştir. 
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nı yapıyoruz. Bizimrtemel ilkemiz şudur: Eğer barış istiyorsan, barış için savaşım ver! Çünkü ancak militarizme karşı ardıcıl savaşım, ancak tüm barışsever halkların, devletlerin ve hareketlerin birlik ve dayanışması insanlığı nükleer yıkımdan uzak- 
İaştırabilir. 

Bizim barış felsefemiz, komünistlerin dünyada barışın korunabilecegine olan inançları neye dayanıyor? 

Birincisi, işçi sınıfının yüce ve soylu amaç ve değerlerine dayanıyor. 
Komünizmin bayrağina EMEK ve 
BARIŞ sözleri bir daha silinmezcesine kazılmıştır. İkincisi, dünyadaki karşılıklı güçler ilişkisinin, yaklaşık askersel dengenin soğukkanlı yapılmış analizine dayanıyor. Bu, dünya savaşını önlemeyi yalnız istenen bir hedef değil, aynı zamanda başarılması olanaklı ve zorunlu bir görev haline getiriyor. Üçüncüsü, termonükleer savaşın niteliğini ve onun tüm insanlığa getireceği yıkıcı sonuçları kavramaya dayanıyor. Bu, en geniş, en değişik barış hareketletinin iradesi ve eylem birliği için temel oluşturuyor. Dördüncüsü, sosyalizmin dünya çapında utkusu için savaşa gerek olmadığı görüşüne dayanıyor. Komünist hareket, "Kızıl Muhafızların" ve "Kızıl Tugayların"' eski ve yeni yöneticilerinin, dünya devriminin yolunun dünya savaşından geçtiği yönünde ileri sürdükleri yabancı ideolojiyi kesinlikle reddediyor. Biz, sosyalizmin mutlaka utku- ya ulaşacağına inanıyoruz ve bunun dünya tarihinin gelişmesinin, kapitalist toplum çerçevesinde verilen smf savaşımının doğal sonucu olacağını biliyoruz, 


Barış içinde yanyana yaşamanın diyalektiği 


İnsanlık ilk kez günümüzde gerçekten bir ortak yazgıyla karşi karşıyadır. Birbirinden en uzak anâkaralardaki halklar arasında sıkı bağlar ve karşılıklı bir bağımlılık oluştu ve hızla gelişti. Sosyalizm dünyası, kapitalizm dünyası ve gelişmekte olan ülkeler dünyası bir gezegende yanyana varlıklarını sürdürüyor, Ve hiç kimse şöyle diyemez: "'Durdurun dünyayı, inmek istiyorum!" 
Bilim adamları ve politikacılar barış içinde yanyana yaşama kavramı üzerinde çok tartışıyorlar. Ama şu tartışma götürmez bir gerçektir: 
Barış içinde yanyana yaşama, nasıl yorumlanırsa yorumlansın, asgari olarak, insanlığın varolmasını öngörüyor. Azami olarak da insanlığın çok yönlü gelişmesini, ilerlemesini öngörüyor. 

Bilim ve teknikte, askerlik alamndaki devrimler, toplumsal devrimler halkların durumunda ve bilincinde öylesine değişimlere yol açıyor ve aym zamanda halkları öylesine sorunlarla karşı karşıya getiriyor ki, bü sorunlar, hangi toplumsal sisteme bağlı olduklarına bakmaksızın, yeryüzündeki tüm uluslar topluluğunun ortak çabalarıyla çözülebilir, 
Bu sorunlara global sorunlar, tüm insanlığı ilgilendiren sorunlar adı verildi. 

Bu konuda başka şeyler de söylenebilir: Çağımızda dünyanın ge lişme diyalektiği yeni bir tarihsel çelişki, tüm çağdaş uygarlığı kapsayan devrimlerin önemli ölçüde önüne geçti, Bilimsel-teknik devrim dünyayı iki sisteme bölünmüş durumda buldu. Bu sistemlerden biri, sosyalist sistem, barış ve ilerleme eğilimiyle organik biçimde bağlanırken, öteki sistem, kapitalist sistem, gerileme ve savaşların kaynağı ve nedeni olmaya devam ediyor. Bu, ağır sonuçlar, kimi alanlarda acıklı sonuçlar doğurdu. Çünkü insanlik toplumu, bir bütün olarak, bilim ve tekniğin başarılarından, üretim ve enformasyon alanındaki başarılardan akıllıca, hakça, salt insancıl amaç- 


larla yararlanmaya hazırlıklı değildi. 

Günümüzde savaş ile barışın diyalektiği şöyledir: Emperyalizm artık savaş sorununu tek başına çözemiyor, sosyalizm ise henüz barış sorununu tek başına çözemiyor. Ne yazık ki, tüm insanlığın başta gelen sorununun, yani bir dünya termonükleer savaşının önlenmesi sorununun çözümü yalnız bize, yani sosyalist sisteme ve tüm barışsever güçlere bağlı değildir. Bu sorunu, günümüz koşullarında, dünyada oluşan güçler dengesinden barış ve bariş içinde yanyana yaşama faktörü olarak yararlanarak, iki dünya sistemi arasında savaşım ve işbirliği koşullarında çözmek gerekiyor. 

Bu bağlamda bir dizi önemli teorik-politik sorun doğuyor. Bunlardan birincisi ve en önemlisi, tüm uluslararası ilişkiler sisteminin hangi yönde geliştiği, dünyada güçler arasındaki oranin ne yönde değiştiği, termonükleer savaş tehlikesine karşı daha etkin bir savaşım vermek için daha neler yapılabileceği sorunudur. 

SBKP'nin 26. Kongresi, karmaşık ve giderek daha da karmaşık duruma gelen uluslararası ilişkiler sisteminin diyalektik analizinin nasıl yapılabileceği yönünde çok iyi bir örnek verdi. Uluslararası ilişkiler sisteminin gelişmesinin ana yönlerini her şeyden önce iki toplumsal sistem arasındaki, sosyalist sistem ile Kapitalist sistem arasındaki savaşım belirlemektedir, Bu savaşımda sömürgecilik boyunduruğundan kurtulmuş ülkeler giderek daha bağımsız ve çoğu kez çelişkili bir rol oynuyorlar. 

Günümüz dünyasında keskin ekonomik, sosyal, politik ve ideolojik çelişkiler var, En yeni yığınsal kirm silahlarına sahip sosyal-politik devlerin karşı karşıya gelmesi hiç bir zaman şimdiki kadar korkunç olmamıştır. Dünya arenasında karşıtların birbiriyle savaşımı, son derece kesin çelişkiler, çağdaş insanlık top- 


lumunun yaşamında göze çarpan ana yönlerdir. 

Ne var ki, insanlık toplumunda sadece karşıtların savaşımının özünü değil, karşıtların bütünlüğünün özünü de görmek, çeşitli güçler arasında 
(bunların birbirine karşıt emelleri ve amaçları olduğunu gözardı etmeden) işbirliği olanaklarını aramak gerek. Dünya arenasında sosyal çelişkiler politik anlaşmaları, uzlaşmaları dıştalamaz. Birbirine karşıt toplumsal sistemlere bağlı ülkeleri bir araya getiren Anti-Hitler koalisyonunün deneyimi bunu gösteriyor. 70'li yıllardaki yumuşama döneminin başarıları da buna tanıklık ediyor. Uluslararası ilişkilerin inişli çıkışlı olmasına karşın, ekonomi, bilim, teknik, kültür, ulaşım, haberleşme alanlarında işbirliği açık olarak genişleme ve derinleşme eğilimi gösteriyor. Ekonomik çıkarlar, ekonomik yarışma- nın karakteri, sosyal ilişkiler alanınüğü isteği, ekonomik, bilimsel, teknik, kültürel ve politik bağların geliştirilmesini destekleyen bir faktördür. 

SBKP'nin 26. Kongresi, kapitalist sistemin sınırları içinde uluslararası ilişkiler sisteminde gelişen karmaşık diyalektik süreçleri de gösterdi. Burada sözkonusu olan ekonomik bakımdan en güçlü kapitalist ülkelerin merkezleri arasında: ABD,: Batı Avrupa ve Japonya arasında çelişkilerin artmasıdır, Kapitalist sistemin bu çelişkileri, çağımızın temel çelişkisi olan kapitalizm ile sosyalizm arasındaki çelişki karşısında ikinci plana geçmekte olsa da, barışsever güçlerin bu çelişkilerden, daha somut olarak da Batı Avrupa ülkelerinin yumuşamanın sürdürülmesinde ve sosyalist ülkelerle işbirliğinin gelişmesinde nesnel çıkarları olmasından yararlanma olanakları vardır. 

Kurtulmuş ülkelerin dünya arenasındaki artan rolü karmaşık ve çoğu kez çelişkili biçimde ortaya 


T1 


çıkmaktadır. Biz "Üçüncü Dünya" 
kavramını kabul etmedik, çünkü kurtuluşuna kavuşan ülkeler genellikle nesnel olarak başlıca iki dünya sisteminden birine katılıyorlar. Ama bu ülkelerin, elbette, kendi özgül çıkarları ve hedefleri vardır. Bu özgüllük, yeni ekonomik düzen için, 
"Kuzey-Güney" sorununun çözümü için savaşımda, gelişmekte olan ülkelerin çoğunun uyguladığı bağlantısızlık politikasında yansımasını buluyor. Bu devletlerin ilerideki gelişmesi sözkonusu olunca, bu ülkelerin bulunduğu bölgelerde yeni ekonomik ve askersel merkezler oluşturulması hele, bu ülkelerden bazılarının nükleer silaha sahip olduğu ya da yakın zamanda bu silahları üretebileceği olgusu hesaba katılırsa, tehlikeli bir 


gelişmedir. 
Çelişkili gelişmelerin bir kaleydoskoptaki renkler gibi değiştiği 


dünyada, insanlığı bu durumdan kurtarabilecek, insanlığın, bir dizi global sorunun, her şeyden önce genel barış sorunuhun çözümüne girişmesini sağlayabilecek güç vardır, Bu güç dünya sosyalist sistemidir. Sosyalizm, yeryüzünde barışın ve ilerlemesinin temel güvencesidir. Nükleer savaşın önlenip önlenemiyeceği, insanlığın günümüzde karşı karşıya bulunduğu tüm diğer sorunların çözümüne başlayıp başlayamayacağı, dünya sosyalist sisteminin başarılarına, girişimlerine, ardıcıl, atılgan barış politikasına bağlidir. 


ABD'nin Jeopolitik teorisinin bunalımi ve yumuşamanın yazgısı 


Dünyadaki gelişmelerin yazgısı, dünya politikasındaki iki doğrultu arasında savaşım tarafından belirleniyor. Bir yanda silahlanma yarışı- nin gemlenmesi, barışın ve yumuşamanın güçlendirilmesi, halkların özgürlüklerinin ve egemenlik haklarının 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korunması doğrultusu, öte yanda yumuşamayı baltalama, silahlanma yarışını tırmandırma, tehdit ve başkalarının iç işlerine karışma politikasi, kurtuluş savaşlarını bastırma doğrultusu. 70'li yılların sonunda ve 
80'li yılların başında meydana gelen gelişmelerdeki tarihsel aşamayı, yumuşama yanlısı güçler ile yumuşamaya karşı olan güçler arasında savaşımın keskinleştiği aşamayı kavrayabilmenin anahtarı buradadır. 

Biz yumuşamanın baltalanmasından, uluslararası durumun hızla gerginleşmesinden doğrudan ABD yönetici çevrelerinin sorumlu olduklarını biliyoruz. Ama ABD'nin yumuşama: 
dan gerginliği artırmaya doğru yönelmesinin nedenleri nasıl açıklanabilir? 

Bu çok karmaşık bir sorundur. 
Ancak şu kesindir: Bu yumuşamaya karşı yönelmenin nedenlerini yalniz öznel durumlarla, daha somut olarak söylersek Beyaz Saray'a yeni-tutucuların, (neokonsetvatiflerin) R.Reğgan'ın başını çektiği açık gericilerin gelmesiyle açıklamamak gerekir. Bu kişilerin Beyaz Saray'a gelişinin de kendi, derinlere inen nedenleri vardır. Bu nedenler, kanımızca, Amerikan jeopolitiğinin bunalımında,bunalımın, iç ekonomik bunalımla çözümü son derece zor olan bir yumak halinde birleşmesinde, Reagan ve ekibinin ise bu yumağı çözmeye değil, şahinlere özgü yöntemlerle ortasından kesip atmaya çalışmasında aranmalıdır. 

ABD'nin jeopolitik bunalımının ana nedeni ise, 70'li yıllarda ABD" 
nin askersel ve ekonomik gücünün dünya ölçüsündeki öneminin azalmasıdır. ABD'ndeki yönetici çevreler bir yandan olayların bu yönde gelişmesine katlanmak istemiyorlar, öle yandan kendilerini bu duruma bir türlü uyduramıyorlar. 

ABD'nin jeopolitik bunalımı, her şeyden önce çağımızın temel çelişkisiyle, yani sosyalizm ile kapitalizm 


arasmdaki çelişkiyle bağlıdır. Beyaz 
Saray, ABD ile SSCB. arasında belii bir aşamada askersel alanda oluşan dengeyi kendisi için acıklı bir gelişme, bir facia olarak gördü. Beyaz 
Saray bu gelişmeden gerekli dersler çıkaramadı. Bunlardan başlıcası şöyle formüle edilebilir: Günümüzde karşı taraf üzerinde askerse! üstünlük sağlama denemeleri anlamsızdır, “her ileriye geçme" deyemesi, dünyada såvaş tehlikesini artırıyor, ama taraflardan hiç birinin güvenliğinin artmasını sağlamıyor. Böylece silahlanma yarışında yeni bir tur başlamış oluyor, çünkü karşı taraf da yeni tehlikeye karşı koyabilmek için çok kısa bir sürede dengeyi sağlayabiliyor. Denge sağlanıyor, ama bu, çok daha yüksek düzeyde cepheleşme, çatışma durumunda bir dengedir. 

Öte yandan yumuşamaya karşı yönelmede kapitalist sistem içindeki çelişkilerin keskinleşmesinin de büyük önemi var. Kapitalist dünya sinirları içinde ABD'nin gücünün görece olarak azalması, 70'li yıllarda iyice kendini hissettirdi. Bu, ABD'nde öfke ve endişe yarattı. (Daha 1979 yılında 9 Ortak Pazar ülkesi gayrisafi ulusal üretim bakımından ABD'yi geçtiler, Japonlar da birçok alanda 
Amerikalıları geride bıraktılar.) ABD askersel güç bakımından bağlaşıklarından elbette çok üstündü. Buna karşın ABD'nin öncülüğü kapitalist dünya sınırları içinde de giderek kuşkuyla karşılanmaya başladı. 

ABD'nin gücündeki bu bunalımın başka bir nedeni de emperyalizm ile kurtulmuş ülkeler arasındaki çelişkilerin keskinleşmesiyle bağlıdır. ABD- nin, enerji kaynakları bakımından önemli ölçüde bağlı olduğu (kullandığı petrolün “e 40'ını bu ülkelerden sağlamaktadır) kurtulmuş ülkeler üzerinde baski yapma olanakları hızla daraldı. Petrol ve petrol ürünleri fiyatlarının uzun süre ve hızla artması (1973-1982 yılları arasında bunla- 


rın fiyatlan 16 kat kr ve buna ek olarak ABD'nin İran'ı yitirmesi, ABD 


ekonomisinin en hassas yerine indirilmiş bir darbe oldu ve Amerikan strateji uzmanlarını neredeyse isterik hale getirdi. 

Jeopolitik bunalıma, ülkedeki ekonomik getileme, enflasyon ve hızla artan işsizlik de eklenince, ABD yönetici çevreleri serseme döndüler, Ama bu durumdan, ülkenin askersel gücünü artırmak ve bu yoldan dünyadaki politik etkilerini yeniden sağlamayı denemek gibi kesinlikle yanlış bir sonuç çıkardılar. 

Askersel harcamaları hızla artırma, onlarca büyük askersel planın yaşama geçirilmesini hızlandırma, yeni komutanlıklar oluşturma, karada, su altında ve havada kullanılan silahların üretimini artırma, silahlanma yarışını uzaya da yayma planları, sosyalist topluluk ülkelerine karşı global bir askersel koalisyon, deyim yerindeyse 
“süper NATO" gibi bir şey oluşturma denemesi, silahlanma yarışını durdurmayla doğrudan ya da dolaylı biçimde bağlı olan tüm görüşmelerde yapıcı olmayan bir tutum izleme, engelleme politikası uygulama-ABD, 
80'li yılların ilk yarısında işte böyle bir politika izliyor. ABD, bugün en azından Sovyetler Birliği'ne "'gücünün üstünde bir silahlanma yarışı" 
dayatmaya çalışıyor, Eğer bunu båşarıyla sona erdirebilirse, "savaşsız savaşı kazanma" olanağı elde edecek ve sonra “kuvvet konumlarına dayanarak" dünyada herkesçe iyi bilinen geleneksel, emperyalist politikasını uygulamak için niteliksel yeni bir temel sağlamış olacak. Bundan başka ABD bir taşla birkaç kuş vurmak istiyor: Hem sosyalist ülkelere karşı baskıları artırmak, hem Batılı bağlaşıkları arasında liderlik konumunu güçlendirmek, hem de gelişmekte olan ülkeleri, özellikle ABD'nin enerji kaynakları sağladığı ülkeleri korkutmak ve etkisi altına almak istiyor. Ne 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var ki, bu yöntemle SSCB ile ABD arasındaki askersel dengenin değiştirilemiyeceği, ABD ile bağlaşıkları arasında ekonomik güçler oranının değiştirilemiyeceği ve enerji sorununun çözülemiyeceği açık olarak görülmektedir. ABD'nin planlarının bir ütopya olduğunu Washington'daki 
“pazu politikası''nın sahipleri de kavriyorlar. Bundan ötürü onlar bu denli sinirleniyorlar, bir uçtan öbür uca gidiyorlar, son zamanlarda da sık sık manevra yapiyorlar, Batı Avrupa resmi çevreleriyle çelişkileri yumuşatmanın ve tüm dünyada şimdiye dek görülmedik boyutlara ulaşan bâtış hareketlerini şaşırtmanın yollarını arıyorlar. 

Gerçek olgular ve veriler karşısında ABD yöneticilerinin, tüm sorunlarını ve dünya çapında karşılaştıkları güçlükleri, Sovyetler Birliği'nin tutumu ve eylemleriyle izah etmiye kalkişmaları saçma ve safca bir tutumdur. Dahası da var. ABD'nin, Sovyetler Birliği'yle, öteki sosyalist ülkelerle, Batı Avrupa'yla ve tüm dünya ile ilişkilerinde bir yandan öbür yana savrulmasına, Sovyetler Birliği'nin ikili ilişkilerin düzeltilmesi, uluslar: 
arasi iklimin iyileştirilmesi yönünde sakin, dengeli, açık, kesin bir programla karşı koyması, ABD yöneticilerine, durumu ciddi ve sorumlu bir biçimde değerlendirme, kendi ülkelerinin ve öteki devletlerin gerçek çıkarlarını gözönünde bulundurarak stratejilerini değiştirme yönünde tarihsel bir olanak sağlıyor. 


"Genel barış" kavramından ne anlamalıyız 


İkinci önemli teorik-politik sorun, savaş ve barış Sorunlarına sınıfsal yaklaşım ile insanlara ilişkin yaklaşımın birleştirilmesiyle ilgilidir. Barışın sınıfsal felsefesi aynı zamanda sosyal ilerlemenin felsefesidir. Halklar her şeyden önce güvenilir, garantili, kalıcı barış istiyorlar, Ama halklar bu Korunan barışın nasıl olacağı. 
haklı ve demokratik mi, yoksa haksız ve baskıcı mı olacağı üzerinde de düşünüyorlar, Toplumsal statüko olamaz, çünkü ne siparişle ne de anlaşmalarla insanlığın gelişmesi durdurulamaz. 

Günümüz dünyasının gerçek çelişkilerinden birisi de, işte burada yatmaktadır. Genel barış, "genel uzlaşma" anlamına gelmez. Genel barış, devletler arasında toplumsal yenilenme amacına ulaşma aracı olarak savaşa başvurmayı ortadan kaldırarak, uzlaşmaz sınıfların olduğu toplumda sınıf savaşımı için, sosyal ve ulusal kurtuluş için alanı genişletiyor. Bunu açık olarak söylerken, biz reel sosyalizmin temsilcileri şunu da belirtiyoruz; Bizim barış felsefemiz, aynı zamanda insana ilişkin amaçların felsefesidir. Termonükleer ve elektronik yüzyıl, genel barışın korunmasini ve yıkıma yol açacak bir çatışmanın önlenmesini, uluslararası degerler hiyerarşisinde, hangi yönden bakılırsa bakılsın, birinci sırada yer alan bir değer haline getirdi. Dünya politikası kendi başına bir olgu olarak, tüm insanlık için yıkım olacak bir nükleer savaşın önlenmesi gibi global amaçlı bir politikadır. 

Sınıfsal yaklaşım ile insana ilişkin yaklaşım arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması için "barış" kavramını daha da açmak gerekiyor. Genellikle devletler arasında barış, uluslar arasında barış, sosyal gruplar ve ayrı ayrı kişiler arasında barıştan söz edilmektedir. Dolayısıyla "barış" 
kavramı, "politika", "erk" vb. kavramlar gibi, çok anlamlılar kategorisine dahil edilebilir, Nükleer savaşın önlenmesi global sorunu üzerinde konuşurken, biz genel batış kategorisini gözününde bulunduruyoruz ve genel barışı, ayrı ayrı devletler, uluslar, sosyal gruplar için önemi olan ve bundan ötürü de kaçınılmaz olarak 


kismi nitelik taşıyan nispi değerlerden farklı olarak, tüm insanlığın başatısi, mutlak değer olarak görüyo- 
YUZ. 

Tüm bunlar gösteriyor ki, barışın tüm biçimlerinin mutlak ya da nispi değeri yoktur. Egemen ulus ile ezilen ulus arasındaki, egemen sınıflar ile ezilen, bağımlı sınıflar, egemen devletler ile bağımlı devletler arasındaki barıştan söz ederken haklı (adil) ve haksız (âdil olmayan) barış ayrımını yapmak yerinde olür, Çünkü haksız bir barışın korunması öyle bir değer taşımaktadır ki, bunu ezilen uluslar ve sınıflar reddetme, kaldırıp atma hakkına sahiptirler, Sosyal baskıyı reddetmek ya da buna başvurmaktan çekinmek her zaman bir erdem, bir iyilik değildir ve dolayısıyla her barış da ulusal politika anlamına gelmemektedir. 

Batı ülkelerindeki gericilerin yaydığı "Kızıl olmaktansa ölmek daha iyidir" formülüne, biz hiç bir zaman 
“Beyaz olmaktansa ölmek daha iyidir” formülüyle karşı koymuyoruz. 
Biz çok iyi biliyoruz ki, böyle bir ikilem yoktur. Genel barış, devletler arasındaki ilişkilerin evrensel ilkesidir. Sınıf savaşimi, ezenler ile ezilenler arasındaki ilişkilerin evrensel ilkesidir. Dünyada genel barıştan daha önemli bir şey yoktur. Öte yandan barış, sosyal ilerlemeyle elele yürüyen bir değerdir. 


Silahlanma yarışı: 
genel ve özel 


Barışın felsefesiyle ilgili başka önemli bir sorun da silahlanma yarışının diyalektiği sorunuyla bağlıdır. 
Burada da iki birbiriyle uzlaşmaz sınıfsal çizgi, yani sosyalist ve emperyalist çizgi çatışmaktadır. Emperyalizm kendisi için çıkış yolunu nükleer silahları ve öteki yığınsal kırım silahlarini üretmeyi hızla artırmada, sosyalizm üzerinde kesin askersel is- 


tünlük sağlamayı denemede görüyor. 
Sosyalizm ise,kendi yolunun ve tüm insanlığın yolunun, silahlanma yarışını gemlemekten, aşama aşama silahsızlanmadan, nükleer silahların ve öteki yığınsal kırım silahlarının yok edilmesi ve tamamen yasaklanmasından geçtiğini görüyor, 

Günümüz aşamasında silahlanma yarışının getirdiği her zamankinden büyük tehlike ifadesini nerede buluyor? Geçen yıl "Spiegel" dergisinin sorularını yanıtlarken Yuri Andropov şunları belirtti: "Şimdiki durumun karmaşıklığı ve taşıdığı tehlike şundan ileri gelmektedir ki, Batı'nın dayattığı silahlanma yarışı görüşmeleri geride bırakmaktadır.” 

Sürekli artan askersel harcamalara, silahların düzeyine ve niteliğine bu açıdan bakmalıyız. Günümüzde silahlanma yarışı süreci öyle nitelikler aldı ki, bu nitelikler yetkili devlet adamlarını ve politikacıları, tanınmış bilim adamlarını, toplumun yaşamına aktif katılan kişileri, bu sürecin kontrolden çıkabileceği yönünde uyarıda bulunmak zorunda bırakıyor. 

Silahlanma yarışının gerçek kaynağı biliniyor. Askersel harcamaları şimdiye dek görülmedik ölçüde artırmaya, 21. yüzyıla dek uzanan askersel programları gerçekleştirmeye 
ABD başladı. Şimdi ABD ilk darbe silahlarını sağlamaya çalışıyor ve bü silahlara dayanarak çeşitli askersel doktrinler ve somut stratejik planlar hazırlıyor. Silahlanma yarışı şimdiki hızla devam ederse, önümüzdeki 15- 
20 yıl içinde dünyada silahlanma 
harcamaları iki katına çikacak, nükleer başlıkların sayısı en azından iki kat artacaktır. Şimdi var olan ve silahlanma yarışı sırasında ortaya çikacak olan öteki yığınsal kırım silahları kullamimasalar da, yalnızca nükleer silahların kullanılması bile dünyamıza onarılmaz zararlar verecektir, 

Bu bakımdan Avrupa'ya yüzlerce orta menzilli Amerikan roketi yerleştirilmesine "yeşil ışık” yakılması özel bir tehlike oluşturuyor, ABD'- nin ve öteki NATO ülkelerinin bu tehlikeli adımına karşı, Sovyetler 
Birliği'nin ve öteki sosyalist topluluk ülkelerinin tutumu biliniyor. “Avrupa'nın şakağına nükleer tabancanın dayanmaması"' için, Sovyetler Birliği, Avrupa'da orta menzilli silahlarla ilgili görüşmelerin başlaması ve tarafların bu görüşmeler sırasında olumlu gelişmeler sağlaması için elinden geleni yaptı. Bununla ilgili olarak daha somut olarak belirtelim ki, SSCB, 
Avrupa'nın tüm nükleer silahlardan 
-hem orta menzilli hem de taktik nükleer silahlardan arındırılması çağnsında bulunarak, Cenevre'deki görüşmelerde, Avrupa'daki nükleer silahlarda (hem roket atıcı rampâ sayısında, hem de nükleer başlık sayısında) İngiltere ve Fransa'nın bu tür silahlarını hesaba katarak, eşitlik sağlanması yönünde anlaşmaya hazır olduğunu bildirdi. 

NATO ülkeleri bu öneriyi duymazlıktan geldiler. Bu ülkeler, Avrupa'ya yeni Amerikan nükleer roketleri yerleştirilmesinin, Avrupa'da ve tüm dünyada oluşan güçler dengesini bozma yönünde bir adım olacağı uyarısını da duymazlıktan geldiler. 
Bu roketlerin yerleştirilmesi, savaş tehlikesinin Avrupa kıtasının eşiğine daha çok yakınlaştırıldığı anlamına gelmektedir. Bu adım, Sovyetler Birliği'ni açık olarak şunu belirtmek zorunda biraktı: Sovyetler Birliği ve onun bağlaşıkları için oluşan yeni tehlike, bu ülkeleri derhal ve etkin karşı önlemler, hem de ABD topraklarını da vuracak karşı önlemler almaya zorlayacaktır. 

Sovyet hükümetinin 28 Mayıs 
1983'te yayınlanan açıklamasında ve 
Yuri Andropov'un 6 Haziran 1983 
günlü konuşmasında bu yönde kesin uyarıda bulunuldu. Bu açiklama ve konuşmada çok geç olmadan, uluslararası durumun tehlikeli gelişmesinin durdurulmasi gerektiği belirtiliyordu. SBKP Merkez Komitesi Genel 
Sekreteri şunu belirtmişti: "Biz, ge lişmelerin buraya kadar gitmesini istemiyoruz. Biz, nükleer tehditin olmadığı bir Avrupa'dan yanayız. 
Önceleri olduğu gibi, şimdi de, iki tarafın da Avrupa'daki nükleer silahlarında en büyük indirim yapmaya başlaması için anlaşmaya hazırnz. Ancak bu anlaşma, dürüst ve eşit haklılık temeline dayanan bir anlaşma olmalıdır". 

SBKP Merkez Komitesi Genel 
Sekreteri ve SSCB Yüksek Sovyet 
Prezidyumu Başkanı Yuri Andropov' 
un 24 Kasım 1983 günlü açıklaması da dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı, Bu açıklamada, Sovyetler 
Birliği, silahlanma yarışının (her şeyden önce nükleer silahlar alanında) durdurulması doğrultusunda ilkesel bağlılığını bir kez daha belirtti. Aynı zamanda bu açıklamada, Sovyetler Birliği'nin Avrupa'da orta menzilli nükleer silahların sınırlandırılması üstüne Cenevre'de yapılan görüşmelere daha fazla katılmasının neden olanaksız olduğu en inandırıcı biçimde ortaya kondu. 
Yeni Amerikan "Euroroketler''inin yerleştirilmeye başlandığı koşullarda bu görüşmeler, ABD'nin ve onun 
NATO'lu bağlaşıklarının Avrupa'da ve tüm dünyada güvenliği baltalamaya yönelik adımlarını gizlemeye yarayabilirdi. ABD ve öteki NATO üyesi devletler, eğer "Euroroketler" 
in İngiltere, FAC ve İtalya'ya yerleştirilmeye başlanmasından önceki duruma geri dönme hazırlığı gösterirlerse, Sovyetler Birliği de bu yönde adım atacaklir, Ve o zaman Sovyetler Birliği'nin Avrupa'da nükleer silahların sınırlandırılması ve azaltılma» 
sı yönünde yaptığı bir dizi öneri yeniden yürürlüğe girecektir. Tersi durumda ABD ve NATO'nun "çift karar''ını uygulamaya başlayan ülkeler, Avrupa'daki yaklaşık stratejik 


dengeyi bozmaya ve askersel üstünlük sağlamaya yönelik sağduyudan yoksun, uzağı göremiyen politikalarının tüm sorumluluğunu taşıyacaklardır. 
Açıklamada bir kez daha belirtiliyordu ki, SSCB ve öteki Varşova 
Antlaşması Örgütü üyesi ülkeler, kendi güvenliklerinin zararına Avrupa'da nükleer silahlardaki dengenin bozulmasına izin vermeyeceklerdir. 

Washington'un tehlikeyi kendisinden uzaklaştırarak, askersel cepheleşmede ağırlık merkezini Avrupa'ya kaydırma planları daha başından beri 
Avrupa kıtasındaki milyonlarca insanda endişe yarattı. Bugün bu endişe açık olarak antisâvaş, antiroket protesto nitelikleri kazandi. Şimdi 
Avrupa kıtasında aktif olarak tehlikenin azaltılması, yumuşamanın, barışın güçlendirilmesi yolları aranıyor. 
Bunu belirtirken şu yanı da vurgulamalıyız: Antiroket hareketleri yanlış yola saptırmak için, bu hareketlerin yalnız ABD'nin politikasına karşı değil, aynı zamanda Sovyetler Birliği'nin politikasına da karşı çıkmaları için, onlara yumuşamanın bunalmindan Sovyetler Birliği'nin de ABD ile “aynı ölçüde sorumlu olduğu"'nu kabul ettirme yönünde büyük çabalar harcandı. Böyle bir yaklaşım, böyle bir tutum, elbette barış güçlerinin güçlenmesine, bu güçlerin uluslararası güvenliğin güçlenmesine yaptikları katkının artmasına yardım etmiyor. 

Silahlanma yarışının sosyal, ekonomik ve politik sonuçları kuşkusuz gelişmekte olan ülkelerde de endişe yaratıyor. Bugün dünyadaki silah satın alımının yarısını bu ülkeler yâpıyor. Satın alnan silahların belirli ülkelere ve bölgelere yığılması, askersel ve ekonomik güç bakımından yeni bölgesel merkezlerin oluşmasına yol açtı. Öte yandan silahlanma yarışı, özellikle gelişmekte olan ülkeler için bir dizi ağır sosyal, ekonomik ve politik sonuçlar doğurdu. 


Bunlar arasında şunları sayabiliriz: 
Ekonomik gelişme perspektifinin giderek kötüleşmesi; özellikle enerji üretimi alanında ve tüketildikten sonra yeri doldurulamayan hammadde kaynakları alanında kaçınılmaz olârak sinırlamalara gidilmesi; bu bölgelerde zenginler ile yoksullar arasındaki kutuplaşmanın artması; gelişme hızlarının düşük olması. Silahlanma yarışı ve gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin refah düzeyleri arasındaki farkın hızla artması, tüm dünyada istikrarsızlık kaynağı oluyor. 


Nükleer yüzyılda güvenlik: 
Bunu nerede arayalım? 


yönelen ve yumuşamaya karşı saldıriya geçen, başımda Reagan'ın bulunduğu ABD yönetimi bu politik doğrultusunun, ABD'nin ve bir bütün olarak Batı'nın çıkarlarını gözönünde bulundurmaya dayandığını ileri sürüyor. Bü bağlamda termonükleer silahlar ile ulusal güvenlik arasındaki ilişki sorunu, termonükleer silahın diyalektiği sorunu özel bir önem kazanıyor. 

ABD'nde, bilindiği gibi, klişeleşmiş ve değişmeyen bir görüş vardır. 
Bu, yalnız Beyaz Saray'da değil, çoğu kez yığınsal bilinçte de görülmektedir. Bu görüş şöyledir: Daha çok nükleer güç, ulusa daha büyük güvenlik sağlamaktadır. Ne var ki, bu görüş tamamen yanlıştır. Kimse şü olguyu yadsıyamaz: Nükleer silahların geleceğiyle ilgili tarihsel seçimin yapıldığı 1945 yılında ABD, tam bir güvenlik içirdeydi. Ve eğer ABD nükleer silah üretiminden vazgeçseydi ve bu yönde Sovyetler Birliği ve öteki devletlerle anlaşmalar imzalasaydı, bu güvenlik belki daha da güçlenirdi. 

Aradan 20 yıl geçti. Nükleer silah üretimi yarışmasının sürdüğü 20 yıl. 
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Ve 1965 yılında Amerikan askersel uzmanları, eğer "karşılıklı atom därbeleri indirilirse'' en az 60-80 milyon Amerikalının öleceği sonucuna vardılar. Atadan bir 15 yıl daha geçti ve bu sayı 120-130 milyona yükseldi. 
10-15 yıl sonra nükleer yıkım tehlikesinin tüm Amerikan nüfusu üzerine olduğu gibi, tüm diğer halklar ve ülkeler üzerine de çökeceğini söylemek için peygamber olmaya gerek voktur. Bu, ABD için olduğu gibi, tüm insanlık için de sıfır güvenlik olacaktır. Başka bir deyişle, tamamen yok ölma mutlak tehlikesi doğacaktır. “genel” bir Yoketsavar sistemin oluşturulmasına yönelmek çikarılan bu sonuca pek bir değişiklik getirmeyecektir. Gerçi bu görüş, 
ABD başkanının çok beğendiği bir görüş haline geldi. Ne ki, ne bu "genel" roketsavar sistem, ne de her hangi başka bir savunma sistemi ABD'ne yüzde yüz güvenlik sağlamayacaktır. 
Bilim adamlarının ezici çoğunluğunun vardığı sonuç budur. Ama bu, mutlaka, stratejik silahlar üretiminin yenidenhızlandırılmasında,uzayın militaristleştirilmesinde nitelik bakımından yepyeni bir aşamanın başlamasına yol açacaktır. Böylece ABD de dahil, tüm dünya için olağanüstü tehlikeli bir durum oluşacaktır. 

Doğu ile Batı'nın birbirine karşı duruşunun belirli bir aşamasında atom bombası ve ulusal güvenlik konusunda basit ve tamamen doğal bir gelişme oldu: Daha çok bomba, daha büyük güvenlik değil, daha az güvenlik anlamına gelmeye başladı. 
ABD, SSCB ve tüm diğer ülkeler ve halklar için daha az tehlike değil, daha büyük tehlike anlamına gelmiye başladı. 

Atom güvenliği, anlamsız bir kavramdır. Taraflardan hiç biri atom bombasi yardımıyla halklarının, kent ve köylerinin, sanayi ve kültürünün başarılarının güvenliğini sağlayamaz. 
Pratikte taraflardan birinin nükleer 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gücünün artması otomatik olarak karşi tarafın da nükleer gücünün artmasmi getiriyor. Ve bu nükleer giç son derece yıkıcı, tamamen yok edici olduğu için, bu gücün her artışı otomatik olarak her iki taraf için, tüm yervüzü nüfusu için tehlikeyi artırıyor. 

Termonükleer silahm diyalektiği, sıtadan bilincin ve geleneksel düşüncenin Zor kavradığı bu diyalektik işte böyledir. Ve ABD egemen çevrelerinin günden güne artan askersel planlarını güvenlik çıkarlarına dayanarak haklı gösterebilmeleri giderek güçleşiyor. Gün geçtikçe Amerikan kamuoyu, bu sis perdesinin arkasında askersel-politik seçkinler zümresinin kendi bencil çıkarlarının, gerçek ulusal çıkarlara karşı olan çIkarlarının gizlendiğini görmeye başlıyor, 


Dünyamızın yarını nasıl olacak? 


Bugünkü güçler dengesine dayalı uluslararası ilişkiler sisteminin bun: 
dan sonraki gelişmesi sorununda da iki birbirine karşıt sınıfsal yaklaşımın varlığı ortadadır. Bunlardan birisi, burjuva yaklaşımıdır. Bu, bloklar sisteminin daha da genişlemesinin, bu sistemlerin dünyadaki tüm devletleri içine alacak biçimde yayılmasını çıkış noktası yapıyor. Bu sisteme 
“çoğulcu” (pluralist) sistem adı vèriliyor ve bunun "iki kutupluluk" 
sistemine kiyasla bazı üstünlükleri olduğu ileri sürülüyor. 

Kimi Amerikalı araştırmacılar (örneğin Kahn ve Winner) Kuzey Amerika, Avrupa, Latin Amerika, Afrika, 
Arap, Hindistan, Çin vb. blokların ortaya çikmasını olanaklı görüyorlar. 
Bunların fantezileri o kadar ileri gidiyor ki, uluslararası blokların sınırları içinde yönetim biçimlerinin ve yönetim organlarının, disiplinin ve iç çatışmaların çözülmesinin kurallarınm nasıl olacağı üzerine fikirler, yü- 


rütme denemeleri bile yapıyorlar. 

Bu “geleceğin tablosu "nda, devam eden silahlanma yarışına dayalı uluslararası ilişkiler sisteminin eksiklikleri ve hastalıkları son derece açık bir biçimde görülmektedir. Bugünkü u- uluslararası ilişkiler sistemi gerçekten de bölgesel askersel-politik bloklar, birlikler oluşturma eğilimini güçlendiriyor. Gelecekte bu eğilimin daha da güçlenmesi, nükleer silahlar üretimi alanında olduğu gibi başka tür silahlar üretimi alanında da silahlanma yarışını çeşitli blokların ve birliklerin sınırları içinde sürdürme tehlikesi yaratıyor. Çoğulcu sistemin oluşması, dünya çapında nükleer çatışma yararına işleyen faktörlerin etkisini güçlendirebilir, nükleer çatışmaya kadar varma eğilimi gösterecek siradan savaşları meşrulaştırma olasılığını genişletebilir, totaliter rejimlerin etkisini artırabilir, politikada mantıkdiışı ve rastlantısal gelişmeleri güçlendirebilir, silahlanma yarışından vazgeçmenin gerçekleşmesi önünde aşılmaz engeller yaratabilir. 

Askersel güçler dengesine dayalı sistemin yapıcı alternatifi, genel barışın korunmasına yardım edebilecek alternatif hangisidir? Böyle bir alternatif, planlanmış genel barıştır,yani dünyadaki tüm ya da çoğu devletlerin uluslararası barışın güçlenmesine ve dünya nükleer savaşının önlenmesine, yavaş yavaş, aşama aşama silahsızlanmaya, nükleer silahların üretiminin ve kullanılmasının tamamen yasaklanmasına yönelik çalışmalar yaptıkları bir durumdur. Başka bir deyişle bu, gerçekten barış içinde yanyana yaşama durumudur. Dünyada böyle bir durumun oluşması için pasif genel barıştan planlanmış barişa yükselecek olan aktif genel barışa 


geçmek gerekiyor. SBKP'nin 24-26. 
Kongrelerince kabul edilen ve geliştirilen Barış Programı işte bunu çıkış noktası yapıyor. 

Büradâ sözkonusu olan elbette en mükemmel modeldir. Bunun pratikte gerçekleşmesi için uzun bir tarihsel aşama gerekecektir. 

Planlanmış barış durumu, iki dünya sistemi arasındaki ideolojik ve politik savaşımın süreceğine ilişkin gerçekçi öngörüye dayanıyor. Bu, yalnızca dünya nükleer savaşına yol açabilecek hareketlerin durdurulması, bunların hukuken yasaklanması ve pratikte gerçekleştirilemez duruma gelmesi anlamına geliyor. Burada sözkonusu olan hareketler her şeyden önce nükleer silahların ve öteki yığınsal kırım silahlatinın kullanılması, bu tür silahların üretilmesi ve denenmesi , saldırgan bölgesel savaşlar tutuşturulması vb. hareketlerdir, 

Dünya çapında mutlaka varolacak olan ideolojik-politik savaşım, iki birbirine karşıt toplumsal sistem arasındaki ekonomik yarışma, uluslararası askersel-politik çatışmalara dönüşmemeli, bunlar halklar arasında savaşla çözülmemelidir. 

Genel barış programının gerçek - leştirilmesinde tutulacak ana halka, silahlanma yarışının durdurulması, nükleer silahlar alanında yavaş yavaş, aşama aşama silahsızlanmaya gidil-- mesi, son çözümde de nükleer silahların üretilmesinden ve kullanılmasından tamamen vazgeçilmesidir. Deneyim çok kez kanıtladı ki, böyle bir programın gerçekleştirilmesi son derece karmaşık ve çok büyük sötumluluk gerektiren bir iştir. Ama insanlığın önünde başka bir seçenek yoktur. 
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PARTİ YAŞAMI 


Siyasi polis ve ajan-provokatörlerin 


eylemlerine karşı savaşım üzerine 
Z.TEKİN 


Uluslararası alanda dengenin ilerici güçlerden yana değişmiş olması çağdaş durumun genel bir niteliğini oluşturur. Politik savaşım bu koşullarda olanca keskinliğiyle sürüyor. Emperyalizm, bilimsel teknik devrimin olanaklarını kullanarak sınıf savaşımında baş vurduğu yol ve yöntemleri daha da geliştiriyor, Emperyalizmin, gericiliğin işçi sınıfına ve onun politik örgütüne yönelttiği saldırının değişmez temel bir gücü olan siyasi polis de etkinliğini aralıksız artırıyor. 

Bugün siyasi polisin, ajan-provokatörlerin eylemlerine karşı savaşım bir BİLİM düzeyinde ele alınmalıdır. Eğer soruna yaklaşımımız, yöntemlerimiz bilimsel değerde değilse, polise karşı alınacak önlemler, amaçlananın tersine, yıkım getirir. Türkiye Komünist Partisi 5.Kongresi'nin "Polise ve Yıkıcı Faaliyete Karşı Koyma Üzerine" başlıklı kararı doğrultusunda çalışma yürütürken, kadroların aydınlatılması ve eğitilmesinde bu anlayış temel olmalıdır. 

Polisle oyun oynanmaz. Düşman son derece ciddidir, tehlikelidir. Kominist partileri bölüp parçalamak ve yok etmekle görevli akıl almaz genişlikte bir polis ağı vardır. Bu karayüzlü makina hergün yalnızca bu amaç için mesai- ye başlar ve gece gündüz çalışır. Dünyanın dört bir yanında süren sınıf savaşımından, devrimcilerin yöntemlerinden dersler çıkarır, yeni yöntemler geliştirir, uğursuz saldırı planları hazırlar, 

Böylesi bir düşmanla başedebilmek için ustalık kazanmak gerekir. Bu savaşta her bir komüniste düşen olmazsa olmaz görev UYANIK OLMAK, uyanık davranmaktır. Ama soruna bir bütün olarak yaklaşıldığında bu yeterli değildir. Savaşım ancak aynı zamanda siyasi polise karşı UZMANLAŞMA temelinde yürütülürse başarıya ulaşabilir. 

Ancak hemen altını çizelim; Pratikte çoğu kez bu iki nokta, bilinçli ya da bilinçsiz, karıştırılıyor. Her komünist, polisin, ajan provokatörlerin genel çalişma yöntemlerini bilmeli, bu konuda bilgisini artırmalıdır. Polise karşı uyanık davranmak, gereken önlemleri almak için bu zorunludur. Ama her partiliyi polise karşı savaşta birer uzman olarak görüp, buna göre çalışma ve savaş yöntemleri önermek; bü da affedilmez bir hata olur. Böylesi bir davranış, usta bir silahşörün karşısına, tabancayı yalnızca kitaplarda görmüş birini, “belki tutturuz" diyerek öne sürmeye benzer. İşte bu, polisle oyun oynamaya kalkışmaktır. Kimileri polise karşı savaş yöntem ve araçları üzerine çok ayrıntılı -şifreler, buluşma biçimleri vb. içeren - materyaller basıyorlar. Bunların militanlar tarafından heyecanla okunduğu kuşkusuz, ama bu yolun polise de zevk verdiği akıla getirilmelidir. Militanların böylesi yayınlar istemeleri anlaşılır nedenlere dayanmaktadır. Fakat biz onlara, böylesi bir savaşın ayrıntılı 


pratik yöntemleri üzerine, örnek göstermek için bile olsa, tek satır yazılı materyal çıkarmanın yalnızca cinayet olacağını kavratmalıyız. Şu yerlerde bulüşma yapmak doğrudur, bu yerlerde yanlıştır türünden uyarılar yayınlamak, buralara yalnızca militanları sürüklemekle kalmaz. Siyasi polise de yol gösterir. Ayrıca bir buluşmanın güvenlikli olabilmesi için özgül koşulların ışığında belirlenmesi gereken bir dizi önlemi de soyut olarak belirlemek olanaksız olduğundan, önerilen yol tümden sakat kalacaktır. Kısacası, militanı her durumda uyanıklığı elden bırakmaması yönünde eğitmek yerine, sıradan bir insan gibi davranmasına engel olacak, mekanik tutumlara itecek türden yarım bilgiler vermek yanlış olduğu kadar zararlıdır da. Bu yöntem asıl önemli olanı, özü örter. Militanların dikkatini pek de işe yaramayan dar pratik önlemlerle sınırlar, yaratıcılığı ve uyanıklığı öldürür. 

Komünist partisinin siyasi polise, ajan provokatörlere karşı savaşı iki yönlüdür, Düşmanı ve amaçlarını tanıtma, yöntemlerini ve bu yöntemlerin özünü açığa vurma, somut yıkım örneklerini, cinayetleri sergileme temelinde geniş bir aydinlatma yürütme; bütün bunlar savaşın bir yönünü oluşturur. Böylesi bir çalışmanın amacı, polise karşı savaşla politik savaş arasındaki bağı göstermektir. Polis ve ajanlara karşı güçlü bir nefret ortamı yaratarak, polisin sızma ve Saldırı olanaklarını daraltmaktır. Polise karşı ideolojik ve moral savaşı güçlendirmektir. Uyanıklık ancak böylesi bir çalışmanın ardıcıl bir şekilde yürütülmesiyle sağlanabilir, Polise karşı savaş, partinin bütününün bir laaliyeti olarak yürütülebilir. İkinci yön ise, partinin siyasi polise ve ajan provokatörlere karşı savaşımının uzmanlık temelinde örgütlenmesidir. 

Hemen belirtelim ki, polise ve ajan provokatörlerin eylemlerine karşı savaşım görevinin birinci yönü atlandığında, ikincisi asla başarılı olarak uygulanamaz, Bu ilke de, partinin bir bütün olarak polise ve onun yıkıcı faaliyetlerine karşı aydınlatılmasında ve eğitilmesinde akılda tutulmalıdır. Eğer parti kadroları örneğin, şu ya da bu temelde bir fraksiyon hareketinin ortaya çıkması karşısında, olaya yalnızca bir görüş ve tutum ayrılığı olarak yanaşıyor, polisin burada önceden ya da sonradan üstlenebileceği işlevlere karşı uyanık durmuyorsa, partinin kendisini polise karşı koruması olanaksızlaşır. Ya da parti bir polisi, bir ajan provokatörü ortaya çıkarıp sergilediği zaman, kadrolarda "kanıt, belge" arama eğilimi gözleniyorsa, parti görevin birinci yönünü yerine getirmiş olmaktan uzak demektir. Böylesi parti içi koşullarda polise karşı korunma asla olanaklı değildir.(*) 

Çeşitli çalışmalardan yaptığımız bu derleme, siyasi polise ve ajan provokatörlerin eylemlerine karşı savaşın birinci yönünü ele alıyor. Yazıda, devrimci hareketin deneyimleri ışığında, savaşın bu yönü yürütülürken göz önünde tutulması gereken en temel ilkeler hatırlatılıyor. 


(*) Partimiz Atilim'da yayinlanan bir yazıyla bu konudaki genel ilkeleri kadrolara ilettiğinde, partimize, onun savaşkan kadrolarına düşmanca tutumunu şimdiye kadar yeterince sergilemiş olan "İşçinin Sesi" grubunun , tam da bu noktalarda gürültü koparması, fraksiyonculukla polis faaliyeti arasındaki nesnel ilişkiyi reddetmeyi savunması ve polis ajanları sergilendiğinde, nefret duymak yerine kanıt istemeyi özendirmeye çalışması (bak İS, sayı 255) ilginçtir. Bu grubun bu gürültülü yayını, onun yalnızca partimizin politikasına va birliğine değil, onun kendisini gizli polise karşı Koruma çabalarina karşı da savaş yürüttüğünü gösteriyor. 
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Devrimci halk hareketi, başlangıcından beri bazen kelimenin tam anlamıyla sırtında şaklayan bir kamçı olan ciddi bir tehlikeyle ajan provokatörler ve polis ajanlarıyla uğraşmaya zorlanmıştır. Devrimci hareketin deneyimi, belirli ülkelerde ve belirli dönemler boyunca ajan-provokatörlerin ve polis ajanlarının eylemlerinin, devrimci hareketlere, partilere ve örgütlere, kontrol edilmez bir biçimde yıkıcı etkide bulunduğunu ve zararlara neden olduğunu göseteriyor. Zaman, sınıf düşmanının, ulusal ve uluslararası düzeydeki gericiliğin, proletaryanın örgütlü hareketine karşı bu taktiklerini “genişlettiğini"' ve geliştirdiğini, hatta tam bir bilim düzeyine yükselttiğini gösteriyor, 

Gericilik, sürekli kullanımda tuttuğu ajan-provokatorlük ve sızma eylemlerini, dönem dönem ana saldırı yöntemi haline yükseltir. 

Çeşitli komünist partilerin deneyimi, hemen hemen her tutuklamada ve yikimda gözle görülür neden olarak ihmalin, dikkatsizliğin ya da yanlış örgütsel faaliyetin yanısırâ, polis ajanlarının eylemlerinin belirleyici rol oynadığını ortaya koyuyor. Ajan provokatörlerin ve polis ajanlarının eylemlerine karşı savaşımın gereği, bu gerçeğin farkında olunmasından kaynaklanır. Ve bu savaşım, doğru yer ve zamanda ve biçimde geliştirildiğinde yalnızca darbeleri, başarısızlıkları, politik yenilgileri ve ihanetleri önlemekle kalmaz, aynı zamanda devrimci partileri başarıya da ulaştırır. Bir sıra provokatörün açık sergilenmesi, partinin örgütsel faaliyetini güçlendirmenin de ötesinde, onun saygınlığını daha da yükseltir. 

Komünist Partisinin önünde ajan provokatörlere ve polis ajanlarına karşı savaşımda yararlanabileceği büyük bir deneyim hazinesi vardir, Herşeyden önce,parti, bunun dikkatlerin en ufak bir azalmasına ya da ihmale ya da iyi niyete hoşgörü tanımayan en üst ve başlıca bir görev olduğu konusunda kendisini eğitmelidir. Çünkü en trajik bir biçimde ispatlanmıştır ki, komünist partisi dikkatini körleştirdiği, ajan provokatörlerin ve polis ajanlarının eylemlerine karşı savaşımı ihmal ettiği ve temel şüphelerin üzerinde toplandığı bireyleri önemsemeye aldırmadığı her seferde, dikkatsizliğini çok pahalıya ödemiştir. 

Ajan-provokatörlerin, uluslararası yanları da olan büyük politik kargaşalıklar yarattığının büyük, küçük birçok örneği vardır. Bunlar, ya bir terör dalgasının östirilmesi ve komünistlere karşı sürek avlarının düzenlenmesi için, ya da bir devrimci örgütü yıkıma uğratmak ve politik çizgisinden saptırmak için kullanılmışlardır. Genel olarak denilebilir ki, ajan-provokatör ve polis ajanlarının eylemleri, günümüzde burjuva devletlerin politik yaşamında önemli bir rol oynamakta ve burjuva devletlerin gizli polisinin çalışmasının karakteristik bir yöntemini oluşturmaktadır. Bu utanç verici yöntemler, çürümüş ve tümü ile kirli kapitalist baskı sisteminin doğası ile bütünüyle uyuşmaktadır. 


2 
İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında birsıra ülkede burjuva rejimler demokratik görünümlerini siyinp âttilar ve burjuvazinin diktatörlüğünün 


açık biçimine, faşizme doğru ilerlediler. Yeni biçime geçiş ile birlikte proletaryayı baskı altında tutacak ve boyun eğdirecek yöntemler derinleştirildi. 
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Burjuva demokrasisinin faşistleştirilmesi süreci, gericilik tarafından ajan: provokatörlerin genelleştirilmiş kullanımına olanak sağladı. Böylece ajan- provokatörlerin ve polis ajanlarının eylemleri, proletaryanının örgütlerinin dağıtılmasında başlıca rolü oynamaya başladı. 

Polis yöntemlerine karşı çıkan birkaç burjuva demokratın sesi zayıfladı ve zamanla tümüyle ortadan kayboldu. İşkencenin "doğu despotizmi "nin bir yöntemi olarak reddedilmesi sona erdi. Diktatötlüklerine karşı çikanların ortadan kaldırılışında bir araç olarak, işkence, burjuva devlet tarafından genel kullanima sokuldu ve bir "sanat" haline getirildi. Suçlular dünyasının ve gangsterlerin yöntemleri burjuva rejimi tarafından devlet baskısının yöntemleri arasına katıldı. Böylece gizli polis içinde en çürümüş ve anormal ögeler, kendileri plütokratik suç canavarının önlerine attığı kemiklere satanlar öne çıktı. Halkın savaşçılarına karşı olan nefretleri ile, kurbanlarının kanları ile beslenenler arttı. Daha yüksek bir maaş ve birkaç sırma için gerçekleri çarpıtanları, sadizmde pis bir rekabet içine girenleri kendine çeken gizli polislik mesleği, cinayet, terör ve işkence ile eşanlamli hale geldi. 

Burjuva demoktasisinin faşistleştirilmesi aynı zamanda gericilere yürütülen simf savaşının vahşiliğini ve zorbalığını da ortaya koydu. Savaş esirleri bile ne işkence görür ve cezalandırılırlar, ne de yenik olarak tanımlanırlar. Buna karşılık halk savaşçıları -sınıf savaşımı esirleri- güvenlik polisinin elinde yenik olarak sayılmak ve işe yaramaz duruma getirilmek için insanlık dışı biçimde işkenceye tabi tutulur, cezalandırılırlar ya da belirli bir suç işlemedikleri halde çoğu kez mahkemesiz uzun yıllar için burjuvazinin kurduğu hapishanelere hapsedilirler. 

Temel olarak polis yöntemleri bugün de değişmemiştir. Gerekli olan bilgilerin toplanması için aralıksız girişimlerin yanına yeni olarak eklenen ve aynı derecede önemli olan, gizli polisin gözleme altındaki örgütün saflarında ajanlar aracılığıyla örgütün politik çizgisini çarpıtmak ve değiştirmek için politik eylemlerini geliştirme girişimleridir. Bu iş için, özel okullarda yetiştirilmiş, deneyimli personel gizli polisin altındadır. Böylesi okullar CİA, İngiliz Entelijans Servisi vb. gibi gizli servislerce düzenlenir. Bu servisler, bu okullarda yalnızca başka ülke gizli servislerinin kadrolarını yetiştirmekle yetinmez, aynı zamanda bu ülkelerde doğrudan kendi denetimlerinde çalışacak personel de seçer ve yetiştirirler. Örneğin, İkinci Dünya Savaşı öncesinde tüm Balkan ülkeleri için ajanların yetiştirildiği böyle bir okul Yunanistan'da Kerkira (Korfu) adasında çalışıyordu. Birçok kez çeşitli hareketler içinde, kendi ülkelerinin gizli servislerinin adına değil de, yabancı bir ülkenin gizli servisleri adına çalişan ajanlar açığa çıkarıldı. Bu uluslararasilaşma emperyalist devletlerin bağımlı ülkelerdeki eylemlerinin hem bir sonucu hem de bir göstergesi olarak kavranmalıdır. 

Polis örgütlerinin uluslararası çapta işbirliği de sürekli olarak sistemli hale getirilmektedir. Daha Birinci Dünya Savaşı öncesinde, şefi Avusturya Dışişleri Bakanı ve politik yöneticisi Prusya İçişleri Bakanı olan bir cins uluslararası polis vardı. Baltık ülkelerinin polis güçleri deneyim ve bilgi değiştokuşunu, "anarşik ögeler” ile ilgili karşılıklı polis dosyaları hazırlanmasını vb. içeren bir pakt bile kurmuşlardı. 

Gizli polisin uluslararsı işbirliğinin çerçevesi içinde, polis şeflerinin ve kadrolarının sık aralıklı toplantıları, ek eğitimi olduğu gibi personel değiştokuşu ya da yer değiştirmesi de yeralmaktadır. Örneğin 1931'de Balkan 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devletlerinin polwik gizli servislerinin yöneticileri Bükreş'te bir çeşit konferans toplam-şlardı. Bir örnek olarak, Atina şehir polis kuvvetlerinin, savaş öncesinde, #skenderiye'deki İngiliz polisinin eski şefi Hallindry'nin yönetimi altında çalıştığından bahsedilebilir. Fas Krali Hasan'in İçişleri Bakanı ve işlediği suçları nedeniyle kötü bir üne sahip olan Onfkir, Fransız polisinin bir kadrosuydu. Yine, 1950-1952 döneminde Atina'daki belirli komünist tutuklamalatın Fransız ve Yunan gizli polislerinin işbirliğinin sonucu olduğu iyi bilinen bir gerçektir, 

Günümüzde, Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun tüm üye ülkelerinden oluşan bir çeşit uluslararası polis gücü yeniden kurulmaktadır. Bu uluslararası polisin karargahı Brüksel'dedir. Telekomünikasyon, elektronik bilgi işlem araçları, spektroskoplar, kimya labaratuarları vb. gibi en son teknik araçlarla silahlanmış olarak burada, AET'ye üye devletlerin çeşitli gizli polis güçlerinin elindeki polis dosyalarının kapsadığı ögeler çözümlenmektedirler. Kişiler ve devrimci hareketler hakkında bilgi toplanmakta, tüm devrimci yayınlar arşivlenmekte, kişiler ve örgütler üzerine raporlar hazırlanarak şubelere gönderilmektedir. Bu uluslararası polis esas olarak, bu örgüt sayesinde Avrupa kıtasında kontrol sağlamak isteyen Batı Alman gizli polisinin işidir. Hatta bu uluslararası polisin Zürih şube bürosu, içinde kişiler, yayınlar ve tüm Avrupa ülkelerinin komünist hareketleri hakkında bilgileri içeren bir kitap bile yayınlamıştır. Bu kitap tüm polis güçlerine, diğer gizli servislere ve Almanca konuşan devletlerin temsilci üyelerine yollanmıştır. Öteyandan NATO içinde barış hareketine ve komünist partilerine karşı faaliyeti koordine edecek organların oluşturulduğu da biliniyor. 
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Bir Komünist. Partisinin ajan-provokatörlerin ve polisin ajanlarının eylemlerinden doğan ciddi tehlikelerin farkında olmasına karşın yine de tehdite karşı savaşımda bir sıra zayıflıklar göstermesi söz konusudur. Çünkü birçok durumda ajan-provokatör eylemlerine karşı çok yönlü, sıkı ve etkin bir savaşın başlatılabilmesi için, önce bir çok engelin ve boş inancın aşılması gerekmektedir. 

Bu zayıflıklar, savaşımın şans temelinde yürütülmesi, kapsam ve zaman açısından sınırlanması ve, bütün üyelerin katılımı ile yürütülecek tüm partinin sürekli bir temel bir savaşımı olarak ele alınması ve ajan-provokatörlerin ve polis ajanlarının eylemlerine karşı savaşımda uzman çalışmanın yanısıra yığınların seferber edilmesinin ihmal edilmesi olarak ortaya çıkar. 

Ajan-provokatörlerin ve polis ajanlarının eylemlerini açık olarak teşhir ve ilan ettiği zaman. bir komünist partisinin prestiji açısından ciddi sorunlar yaratan bir iş yapmış olacağı, bunun üyeler ve genel olarak yığınlar arasındaki sürekli olarak polis ajanlarından korkulmasına yol açacağı bir güvensizlik atmosferi yaratacağı üzerine bir görüş vardır. Bu görüş, teşhir eylemi örgütün uzman örgütlerinin desteği ile ve merkez organın denetiminde yapıldığında doğru değildir. 

Ajan-provokatörlerin ve polis ajanlarının eylemlerine karşı savaşım, sınıf savaşımının tamamlayıcı bir öğesidir. Gerçekte genişliği ne olursa olsun, bu yöndeki çalışmalardan yalnızca gericilik zarar görür, Ve ajan-provokatörlerin ve polis ajanlarının eylemlerinin hiçbir zaman durmayacağı iyice akla yerleştirilmelidir. Onlar burjuvazinin varlığı, proletaryanın devrimci savaşımı 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sürdüğü sürece, son ve tam zafere, sımfların ortadan kaldırılmasına Kadar varolmaya devam edeceklerdir. 

Ajan-provokatörlerin ve polis ajanlarının eylemlerinin ilan edilmesinin işçi sınıfının devrimci örgütlerinin prestijine zarar vermiyeceği iyice anlaşılmalıdır. Devrimci örgütlerin prestijleri asıl, ajan-provokatörlerin ve polis ajanlarının eylemleri gölgede kalmaya terkedilirse, açıkça ilan edilmeyip, sessizce geçiştirilirse ve onlara karşı sistemli bir yığın savaşımı sürdürülmezse zarar görecektir. Sessizliğin birçok şüpheli anlama geldiğini yaşam ispatlamıştır. Sessizliğin, asıl bir sıra sistemli tutuklama ve diğer türden darbeler, sadakatsizlikler ve ihanetler tarafından zorla bozulduğu zaman, hasıl zarara neden olabileceği hiç unutulmamalıdır. 

Komünist Parjisi komplocuların ve anarşistlerin örgütlerinden kökten farklıdır. Komünist partileri doğaları ve yapılan gereği, ajan-provokatörlerin eylemlerine karşı yığınsal bir eylem hattı izlerler, Sımf düşmanının işçi sınıfının devrimci hareketini karalama ve devrimci yolundan saptırma girişimlerini tüm proleter kamuoyuna açıkça duyuran bir savaşım yolundan yürürler. 
Sınıf düşmanı, yöntemlerini gizlemek, yöntemlerinin bütün insanlık düşmanı yönlerinin üstünü mistisizm ile örtmek, ajanlarını korumak ve gizlemek için her nedene sahiptir. Devrimci örgüt ise tersine, halkı yığınlarına, düşmanın ajan-provokatör eylemlerini geniş ölçüde teşhir etmek için ve bu yolla halk yığınlarının ve onların devrimci davalarını korumak için ajan-provokatörlük eylemine katılan tüm bireyleri ilan etmek için kendi açısından tüm nedenlere sahiptir. 

Ajan-provokatörlerin eylemlerine karşı savaşımın örgüt içinden, bir grup kadro ve üye tarafından öne sürülen bir muhalefet tarafından engellenmesi de söz konusudur. Gerçekte bu, ya yoldaşların bir bölümünün yeterli kararblik ve sağlamlıkta olmaması nedeniyle, ya da böyle bir savaşımın başlamasini durdurmak isleyen sınıf düşmanının varlığı nedeniyle böyle olur. Üçüncü Enternasyonal, bir komünist partisinin ajan-provokatör eylemlerine karşı yürüttüğü savaşımın biçiminin, onün Bolşevikleşme derecesinin en iyi göstergesi olduğuna işaret etmişti. 

Bu devrimci kararlılık eksikliği, belirli kadrolarda ve savaşlarla dolu geçmişi olanlara karşı "kör" bir inancın gelişmesine temel olan küçük burjuva öznelciliğinden ve hoşgörü atmosferinden güç almaktadır. Bu öznelcilik, kişilere eleştirici açıdan bakmayı ve dahası onları denetime tabi tutmayı engeller. Böylece ajan-provokatörler ve polis ajanları da kendi “savaşkan geçmişleri" duvarı ardına saklanabilirler. Bu durumda ancak çok sarsıcı olaylar ardından açığa çıkartılabilirler. Bu öznelcilikten kaynaklanan hoşgörü, ciddi hatalar yapmış, hatta düşman önünde teslim olmuş yoldaşlara bile sorumlu görevlerin yeniden verilmesine katkıda bulunur. 

Legal çalışma dönemlerinde ajan-provokatörlerin eylemlerine karşı savaşım, düşmanın güçlü bir vuruşa hazırlanmadığı ve legal eylem döneminin göreteli olarak uzun süreceği gibi görüşleri geliştiren legalistler tarafından da önlenir ya da yâvaşlalılır. Ama tam da böyle dönemler ajanlarını sızdırmak, örgütün zayıf üyelerini ve zayıf noktalarını tespit etmek, bilgi toplamak için, kısacası büyük bir darbe indirmek üzere hazırlıklarını tamamlamak için sınıf düşmanının çalışmalarını yoğunlaştırdığı dönemlerdir. Legal dönemlerde. tutuklamaların olmaması kimseyi aldatmamalıdır. Bu nedenle legal eylem şartlarında tutulması gereken doğru yol, partilerin yığınlar arasındaki çalışmasını geliştirmesini, burjuva demokratik ve parlamenter 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yanılgılara karşı ardıcıl savaşım yürütmesini ve ajan-provokatörlerin ve polis ajanlarının eylemlerine karşı savaşımı etkin bir biçimde örgütlemesini, böylece sınıfı düşmanın hazırlık planlarını bozmasını şart koşar. 
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Polisin devrimci hareketin içine ajanlarını sızdırma taktiği onun sürekli ve temel bir taktiğidir, Burjuva rejiminin bunalımının derinleştiği koşullarda ya da hareket içinde özel durumların oluştuğu dönemlerde bu çabalara hız verilir. 

İlk olarak, amacı, devrimci harekete karşı bir isteri atmosferi geliştirmek, burjuva rejiminin tüm hastalık ve yetersizliklerinin suçunu devrimci hareketin, komünistlerin eylemlerinin sırtına yıkmak ve tutuklamaları başlatmak, düzmece yargılamalar yürütmek, halkin demokratik örgütlerini kapatmak. 
ilerici basını yasaklamak vb. için elverişli zemin hazırlamak olan ajan-provokatör eylemleri tipi akla gelir. Siyasi polisin doğrudan denetimindeki ajan-provokatörler bu amaçla devrimci örgütün haberi ve onayı olmadan, oldu bittiye getirerek ve çoğu kez sorumlusunun araştırılmasına ve belirlenmesine olanak tanımayacak bir ortamla noktalanması için polisçe her yönün önceden düzenlendiği eylemler gerçekleştirirler. Bunlar politik cinayetler, bomba patlatmalar, sabotajlar, fabrikalara sözde zararlar verme, kundakçılık, adam kaçırma, gösterilerde olay çıkartma, sahte belgelerin “açıklanması”, polisin bulması için silah vb. stoklanması ve benzerleridir. 
Burjuva basını da bu tip eylemlerin öne çıkarılmasında istenilen atmosferin yaratılmasına görevini yerine getirir, Ajan-provokatörlerin bü tip eylemlerinin yalnızca "ideoloji"leri ve "örgütsel yapıları” bu tip girişimleri adeta besleyen örgütçüklerle sınırlı olduğu yanılgısına düşülmemelidir. Sınıf konumu ve yığın bağları güçlü örgütlerde de bu tür ajan-provokatör eylemleri olabilir. Asıl hedef bu örgütlerdir. Tüm bu türden ajan-provokatör eylemlerinin -faaliyet alanı olarak ister örgütçükleri, isterse sınıf örgütlerini seçmiş olsunlar- bütünüyle devrimci hareketi vurma amacını taşıdığı akılda tutulmalıdır. 

İkinci olarak, parti birimlerinin yeniden örgütlenmesi ve sağlamlaşması dönemlerinde, ya da fraksiyon kavgalarının ve çeşitli gruplaşmaların ortaya çıktığı durumlarda uyanıklığı artırmak şarttır. Özel şartları olan bu dönemlerde sınıf düşmanı, hareketin saflarına ajan provokatörlerini ve polis ajanlarını sızdırmak, değişik yollarla, zayıf üye ve kadrolar aracılığıyla örgütlerin içine girmek ve onları kendi araçları haline dönüştürmek için çalışmalarını en yüksek dereceye çıkarırlar, 

Ajan-provokatörlerin üstlendikleri eylemlerin, belirli alışılmış biçimlerin ötesinde değişik biçimleri vardır. Genel olarak polisin politik provokasyon sistemi bir bütün olarak aşağıdaki gibi özetlenebilir: 


l- Devrimci hareketi tasfiyeye çalışmak 


Bunun için esas olarak kullanılan yöntem, partinin politik çizgisinin ve yönetiminin gözden düşürülmesidir, Ajan-provokatör, örgütün politik hattıni çarpıtmaya, kölülemeye ve yanlış yorumlamaya olduğu kadar, parti içinde parti yönetimine karşı bir ruh hali geliştirmeye, parti yönetimine karşı çeşitli yalanlar ve sahte görüşler yaymaya yönelik bir çalışma yürütür, Yönetici kadronun otoritesini yıkmaya çalışır, aynı zamanda bir bütün olarak örgütün otoriteden ve yöneticilik yeteneğine sahip yoldaşlardan yoksun olduğu görüşünü yaygınlaştırır. Kötüleme, sadece yönetici kadrolar ile sınırlı kalmaz, aynı zamanda genel olarak bütün örgütü, “tarihi görevler''le başa çıkamayacak, kısır ve somut politik bir hat çizmekte yeteneksiz bir organizma olarak göstermeyi de kapsar. Son olarak, ajan-provokatörler işlerini, doğru bir politik çizginin benimsenmesine yol açabilecek her hangi bir olanağı da yokederek tamamlar. Böylesi ajan-provokatörler, örgütün politik hattının benimsenmesi ve başarıya götüreceği öngörülen ögelerin korunması sürecinde ortaya çıkarlar. 


, 2- Farklılıklar yaratmak 


Örgüt içinde fraksiyon çalişmalarına yol açacak gruplaşmalar yaratmak yöntemi ile gerçekleştirilir. Ajan-provokatörler biçimi doğru eleştirileri ele alır ve büyütürler, karşıt görüşleri abartır ve genişletirler, önemsenmeyen belli hataların ve başarısızlıkların önemlerini ve sonuçlarını abartırlar. Böylece gruplaşmaların oluşması için yolu hazırlarlar. Birçok durumda, düşman bu gruplaşmaların arkasına gizlenir ve kavganın gelişmesini kışkırtır. Ayna zamandâ, fraksiyon kavgalarının doğası, polisin örgütün içine daha çok ajanprovokatör sızdırmasını kolaylaştırır. Fraksiyon kavgalarının dolaysız olarak gizli polisçe yönetildiği durumlar üzerine iyi bilinen birçok örnek vardır. 
Ajan-prövokatörlere karşı savaşım ile ilgili bir broşürde, komünist partilerin Üçüncü Enternasyonale verdikleri raporlardan çıkartılmış iki özel örnekten bahsedilir: Bir seferinde bir olayda tutuklandıklarında yoldaşlara polisin sorgulaması sırasında şu belirtildi: “Samimi olmak gerekirse, bizi neden düşmanınız olarak kabul ettiğinizi anlamıyoruz. Rakip fraksiyonu yok etmede size yardım etmedik mi ve onun üyelerinin çoğunu tutuklamadık mı?" 
Bir başka olayda da, polis gizli bir toplantının yapılmakta olduğu özel bir evi kuşattı. Katılanlar gitmeye başlayınca, polis bir fraksiyonun üyelerini tutukladı, diğetlerinin ise serbestçe gitmesine izin verdi. 

Bu taktik polisin kendisi tarafından doğrulanmıştır. Güvenlik polisi kitaplarının birinde, bir baş-ajan-provokatör, "başarılarından şöyle sözeder: "Çeşitli zamanlarda diğer fraksiyonları güçlendirmek ya da zayıflatmak amacıyla bir fraksiyonun kadrolarını tutuklar ve yerinden ederdik. Çeşitli zamanlarda, aşırı güçlenen fraksiyonların kadrolarını tutuklar ve diğerleri- nin kadrolarını serbest birakırdık." 


3- Yoldaşları kötülemek 


Bunun için, şu veya bu yoldaşların polisle ilişkisi olduğu, hatta örgütün bütün olarak, polis tarafından, ya da herhangi bir gizli servis tarafından yönetildiği türünden yalanların yayılması, esas olarak kullanılan yöntemdir. 
Ajan-provokatörlerin buradaki amaci, bir taraftan üyelerin güvenini yıkmak, partiyi tasfiye etmek, öte yandan ise kendi polis ajanının eylemlerini gizlemektir, 

Bu yöntem çoğunlukla, soruşturmaların yürütülmesinin güç olduğu ve böyle bir yalanın yankılarının ve sonuçlarının büyük olacağı illegalite dönemlerinde kullanılır, Yine bu yöntem, komünist partisinin politik yenilgilerinin hemen ardından gelen, kafa karışıklıklarının ve şaşkınlığın sürdüğü dönemlerde de kullanılır. Bu türden ajan-provokatör eylemlerinin kadrolara, parti yönetimlerine ve hatta uluslararası proletaryanın yöneticilerine kârşı kullanılmış olduğunu gösteren bir çok örnek vardır. 

Ajan-provokatörlere göre, Stalin Ohrana'nın, (*) Lenin ise Alman gizli polisinin ajanıydı. 

Bu tür ajan-provokatör eylemi, komünistlere karşı gizli polisçe ve ajanprovokatörlerce kullanılan çok tehlikeli bir oyundur. 


4- Yasal gerekçelerin yaratılması 


Burada amaç, devrimcilerin mahkum edilebilmesi, yayınlarının dağıtımının yasaklanması, örgüt çalışmalarının yasaklanması vb. için, burjuva adaletine yardımcı olacak yasal dayanaklar uydurmaktır. Genel olarak yasal gerekçeler, halk savaşçılarının yargılandıkları mahkemelerde iddia makamının sözde tanıkları tarafından seslendirilir. Esas olarak ya gizli polis ya da ajan-provokâtör olan bu tanıklar, cezaların, mahkeme kararlarının, yasaklamaların vb. 
dayandırıldığı sahte itiraflar ya da sahte kanıtlar yaratırlar. Bu "kanıtlar" uydurma raporlardan, hayali hikayelerden, aslı olmayan olaylardan, çarpıtılmiş örgüt kararlarından, anarşist eylemlerden, sahte bildirilerden, başka “örgüt"lerce yayınlanan bildirilerdeki ihbarlardan, ya da polisin "ortaya çıkarması" için ajan-provokatörlerin yerleştirdiği silah, belge vb.lerinden oluşabilir. 


5- "Parti dışardan yönetiliyor" 


Bu, genel olarak tüm dünyadaki gerici güçlerin bilinen, eski şarkısıdır. 
Bu yöntem işçi sınıfının örgütlü öncüsünü, yabancı bir devletin ajanı ve hizmetkarı olan bir örgüt olarak gösterecek türden yalanlar üretmek ve yaymaktan oluşmaktadır. Komünistler, "Moskova ajanları" olarak ve partinin eylemleri de daima sözde "'yabancı elemanların, ya da "Ruble" karşılığı "kendini satanların” işlevi olarak damgalanır. Bu türden provokasyonlarda kullanılanların başında, Maocular, Troçkistler, "bağımsız komünizm" yanlıları ve gizli polisin sağ kolu olarak davranan "hareketin bağımsızlığının" çağdaş "teorisyenleri" gelir. 


6- Terörist eylemler 


Bunun için genel olarak kullanılan yöntem, terörist eylemlerin suçunu komünistlere yüklemektir. Ajan-provokatörler partiyi terörist eylemler yapmaya itmeye çalışırlar. Bunlar darbecilik teorisini, yani proleteryanın ve bağlaşıklarının iktidarı ele geçirmelerinin sınıf savaşımının uzun ve sürekli gelişimin sonucu değil de bir "'ani silahlı saldırı", cinayetler, kamu binaları- nın kundaklanması, bomba patlatılması vb. gibi bir sıra terörist eylem yolu ile gerçekleştirilecek bir tür "darbe" sonucu olacağı teorisini geliştirir ve yayarlar. Ajan-provokatörler komünist partisinin örgütlerini terörist eylemler gerçekleştirmeye itmeyi çoğunlukla başaramazlar ve bu nedenle bireysel, temelde en deneyimsiz ve heyecanlı devrimcileri ikna etmeye çalışırlar. 
Sınıf düşmanının bu provokasyon yöntemine en büyük yardım, kendilerini 


(*) Çarlık gizli polisi 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solcu diye tanıtan ve kendi politik geri kalmışlıklarının ve yetersizliklerinn yerine, bomba kullanmadaki ustalığı ve sabırsızlıklarını geçirmek isteyen komplocular ve anarşistler tarafından sağlanır. 


7- Ana örgütsel çizgileri çarpıtmak 


Ajan-provokatörler örgütsel ana çizgileri çapıtarak, örgütü, eyleme çağrıldığı sırada tam o anda felç etmeyi amaçlarlar. Esas olarak yığınsal toplantılarda, gösterilerin, grevlerin, yürüyüşlerin örgütlenmesi ile ilgili toplantılarda, grevler ve işi durdurmalar sırasında, örgütlerin genel kurullarında, seçimler sirasında vb. komünistlerin tutumları ile ilgili ana çizgileri çarpıtırlar. 
Yeraltı şartlarında ise, ajan-provokatörler bildiri, kitapçık ve propagandanın diğer biçimlerinin dağıtılması, slogan yazılması vb. gibi özellikle dışa dönük çalışmada, örgütsel ana çizgileri çarpıtmak için özel çaba gösterirler, Öyle ki, bu eylemler bile bile yanlış yapılır; örgütün politik çizgisini yönlendiren sloganların dışında slogan yazılması, ya da bu eylemleri yürüten yoldaşların gereksiz ölçüde tehlikelere atılması vb. gibi. 


8- Olay çıkartmak 


Bunun için genel olarak kullanılan yöntem gösterilerde, genel toplantılarda, örgütlerin genel kurullarında, işçi kongrelerinde, grevci işçilerin gösterilerinde ya da grevci işçilerin bir fabrikada ya da greve başlayacak bir işkolunda yaptıkları toplantılarda vb. açik çatışmalar yaratmak, olay çıkartmaktır. 
Böylece bir yandan genel olarak toplantılar kötülenir ve sallantılı ögeler terörize edilir, cesaretleri kırılır. Öte yandan da, polise ateş açma, müdahale etme ve toplantıları dağıtma, tutuklamalara girişme gerekçesi verilir, ya da, yargıçlara örgütleri yasa dışı ilan etme veya seçim sonuçlarını erteleme vb. gerekçeleri yaratılır. 

Olay çıkartmak için ajan-provokatörler ve iyi bilinen gerici polislerin yanısira, ayrıca çeşitli açık faşist örgütler ya da sözde devrimci örgütler gizli polisin hizmetinde seferber edilir. Tabii ki bu örgütler sadece olay çıkartmada değil, aynı zamanda, örgütlerin bürolarına saldırılar düzenlemede komünistlere karşı "cezalandırma timleri" vb. kurmada, komünistleri “fiziki” olarak yoketmede, bildiri dağıtma vb. eylemlerini engellemede de kullanılır. 


9- Provokasyon amacı ile bölünmeler yaratmak 


Provokasyon amacı ile bölünmeler yaratmak, gizli polisçe olduğu gibi diğer gerici ajanlarca da yakından gözlenen bir amaçtır. "Devrimci propaganda",yapan "devrimci" yayınlara vb. sahip polis-ajan örgütlerin kurulması, ya da harekete katşı sert bir darbe olduğunda ve örgüt zor bir dönemden geçmekteyken, hareketin "yönetimini" ele alacak alternatif “yönetim organları"nın oluşturulması yaygın olarak kullanılan yöntemlerdir. 

Bu provokasyon yöntemi kafa karışıklığı yaratmayı, bir dönem için partinin saflarındaki namuslu savaşerlerini, savaştan geri tutmayı, tuzağa düşürmeyi vb. amaçlayan çok karmaşık bir yöntemdir. Bölünmelerin yaygın biçimi işçi sınıfının örgütlü hareketine karşı, ikinci bir devrimci” örgütün kurulmasıdır. Bu tür bölünmeler yalnızca ikinci ya da üçüncü bir "parti"'nin, ya da ikinci, hatta üçüncü bir "yönetimin" yaratılması ile sınırlı değildir. 
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Bu, aynı zamanda proletaryanın örgütlendiği her yerde ve her düzeyde, örneğin birliklerde, sendikalarda, derneklerde karşıt örgütlerin yaratılmasını da içerir. 

Provokasyon amacı ile bölünmeler yaratmanın bir başka biçimi de "yönetim organları" içine engellemede bulunmak için, gizli polisin adamlarını sokmasıdır. Bu durumda gizli polis, proletaryanın çıkarlarının düşmanı olan kendi çizgisini ağır bastırmak üzere örgütü bir bütün olarak kontrol etmeye uğraşır. Bunun olanaksız olduğu ortaya çıktığı zaman, ya da bunu gerçekleştirmenin olanaksız olduğu dönemlerde ajan-provokatörler, muhbir olarak çalışırlar, fraksiyoncu olarak davranırlar, çalışmaları sabote ederler, örgütün politik çizgisini çatpıtırlar, vb. 

yice bilinmelidir ki, örgütlerin ya da yönetim organlarının polisçe engellenmesi olanakları özellikle parti içi bunalım dönemlerinde ve parti örgütlerinin yeniden örgütlenmeleri sırasında ortaya çıkar. 

Ajan-provokatörlük ve polis ajanlığı, zamanla gericilerce çok karmaşık bir mesleğe dönüştürüldü. Ajan-provokatörler ve polis ajanları daha da karmaşık görevler üstlenmeye başladıkça baskıcı polis yöntemlerinin yozlaşması ve kokuşması özellikle bağımlı ülkelerde daha da ilerledi. Bu o dereceye varmıştır ki, gizli polisten nefret eden namuslu halk bile gizli polisin dolaylı ya da dolaysız sorduğu "masum" ve "basit" bilgileri vermekten kaçınmayı çok zor olarak görmektedir. 

Polis casusluk aygıtında 3 tür, ya da tip ajan-provokatör ve polis ajanı ayırdedilebilir: a) Şartların oluşturduğu ajan-provokatörler, b) düzenli muhbirler ve c) uzmanlar, 

Birinci tip, gizli polisin kıskacına düşenler ve konuşanlar arasından seçilir. 
Bunlar satın alınanlar ya da uygulanan baskı ve işkence altinda çözülen unsurlardır. Gizli polis kurbanlarından sırlar elde etmede çok çeşitli yönteme sahiptir. Polisin kıskacına düşenler politik tartışmaya girişen, çok "dostça" bir komiser ya da savci ile karşılaşabilirler. Kendi durumlarını "tehlikeye atarak" gözaltındaki devrimciye sigara ve yiyecek veren, ya da dışarıdan ya da bir başka "tutuklu''dan mesaj "iletmek" için "sessizce" yanma sokulan kimisinin "iyi adam", "anlayışlı", hatta "ilerici" diye adı çıkmış polislere 
1. Şubeden geçmiş birçok devrimci raslamıştır. Ya da para veya serbest bırakılma önerisi vb. ile karşılaşabilirler, ya da hücre hapsine atılmak ve tekrar işkence görmekle tehdit edilmiş olabilirler. Her üç yöntem de, genellikle gizli polisçe bir yandan tutuklularla "ilgilenme" yöntemi, öte yandan da personel elde edilmesi yöntemi olarak birlikte kullanılır, Polis tutukluyu "bir kereye mahsus olmak üzere" işbirliğine girmesiyle kurtulacağına ikna etmeye çalışır. Ama bir kez bu tuzağa düşüldü mü, en ufak gibi görünen bir konuda bile olsa bir çıkar alış-verişine girildi mi, polisin tutukluyu istediği zaman kullanacağı, istediği zaman da fırlatıp atacağı ajana dönüştürmesi fazla zaman almaz. Nazi Almanya'sının merkez polis arşivlerinde bulünan yerel güvenlik güçlerince "düşman" olarak bilinmeye devam öden, hatta yıllarca toplama kamplarında tutulmuş, işkencelerden geçirilmiş polis ajanlarını gösteren belge ve evraklar bunun örneklerini oluşturur. 

Polis ajanının ikinci tipini, daha sürekli bir biçimde çalışan ve istihbarat servisinin bir kadrosu haline gelmiş olan muhbirler, maaşlı ajan-provokatörler oluşturur. Bu tip polis ajanı her meslekten ve her örgütten kadroya alınır. 
Bu tür polis ajanları, kişiler ve politik çalışma yürüttükleri bölgedeki durum üzerine gizli polise sistemli olarak bilgi verirler. Onlar, bazen göze batmaz, 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gölgede kalan insanlardır, Bazen de en "aktif" kadrolar ya da üyelerdir, belirli “yetenekleri” ve belirli "başarıları" nedeniyle ön plana çıkarlar. Bu sonuncular en tehlikeli tipten ajan-provokatörlerdir. Kendi açısından gizli polis bunları çeşitli yollarla, örneğin bunlara sıradan bir iş bularak elde tutmaya büyük dikkat sarfeder. Bu ajanlar kendi ortamlarında açığa çıkmamak için, az çok siradan bir hayat yaşarlar, davranışlarına dikkat ederler. üye olarak çok aktiftirler ve özellikle "yiskli"' görevler sırasında yokluklara, zorlüklara gerçek devrimcilerin yaptıkları gibi katlanmasını ve zamanı geldiğinde “güvenilir olarak hatırlanmayı bilirler. 

Polis ajanının üçüncü tipi, çoğunlukla örgüt üyesi olmayan ama onun çevresinde bulunan "özel teorisyen" uzmandır. Bu uzmanın işi, gizli polisin bu harekete olduğu gibi, çevredeki örgütlere karşı da politikasını belirlemek üzere, hareketin durumu ve yönetimi üzerinde politik raporlar hazırlamaktır, Bu tip uzman ajanlardan biri, bir örgütte çalışıyorsa, örgütün politik çizgisini saptırma ve sabote etme, örgütte yanlış bir çizgiyi hakim kılma vb, görevi ile bir politik provokatör olarak da çalışır. Bu tip polis ajanları doğal olarak sınırlı sayıdadır ama, verebilecekleri zarar çok geniştir, 

Doğaldir ki, bu üç temel tip polis ajani ve ajan-provokatörden başka, fabrika, sendika, gençlik örgütleri vb. gibi özel alanlara yollanan başkaları da vardır. Hatta bunların bazıları dinamit ve silah kullanmada, sabotajlar vb. düzenlemede, hatta gerilla savaşının örgütlenmesi ve yürütülmesi ile ilgili konularda uzmandırlar. 
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Ajan-provokatörlere ve polis ajanlarına karşı savaşımı güçlendirmek komünistlerin, işçi sınıfının öncü örgütünün başlıca ödevlerinden biridir. 
Sorunun tümüyle anlaşılması için, her savaşeri, her komünist, ajan-provokatörlerin ve polis ajanlarının eylemlerine karşi kesin zaferin, proletaryanın kapitalist sisteme karşı zaferi ile aynı zamanda gerçekleşeceğinin bilincine varmalıdır. Ancak burjuva egemenliğinin kaçınılmaz yenilgisi sonunda, ajanprovokatör eyleminin sonul ortadan kalkışı ilan edilebilir. Gericiler varoldukça, bunların hareketin içine polis ajanı ve ajan-provokatörler sokma girişimlerini artırdıkça, gerçek bir tehlike oluşturan provokasyon potansiyellerinin de artacağı anlaşılmalıdır, Ama aynı zamanda bu potansiyellerin mutlak bir gerçeklik oluşturmadığı da kavranmalıdır, Devrimci hareketin ajan-provokatörlerin ve polis ajanlarının eylemine karşı savaşımını bu potansiyelleri gerçekliğe dönüştürecek her olanağı ortadan kaldıracak bir şekilde yürütmesi olanaklıdır. 

Kimileri için ajan provokatör ve polis ajanlatına karşı savaşım tümüyle, ya da hemen hemen tümüyle ajan provokatörlerin ve polis ajanlarınn saptanması ve bireyler olarak cezalandırılmalarından oluşur. Bu görüş, ajan-provokatör eylemlerine karşı savaşımın tek yöntemi olarak öne sürüldüğü için tümüyle yanlıştır. Buna rağmen tabii ki bu meselenin bir yanını ve önemli bir yanını oluşturur. Ajan-provokatörün ya da polis ajanının açığa çıkartılmasi örgüt içindeki tüm yoldaşlarda bunlara karşı derin bir nefret ve öfke doğurur, Ama eğer ajan-provokatörlerin eylemlerine karşı savaşım bütünüyle belli bir ajan-provokatörün cezalandırılmasi ile sınırlanırsa bu bağışlanmaz bir hata olur, Ajan-provokatörlere ve polis ajanlarına karşı savaşım, temel olarak üç amaca yönelik, bir sıra koruyucu önlemin alınmasını kapsar. 
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1- Tüm çalışmanın, legal ve illegal eyleminin kesin ayırımı temelinde örgütlenmesi, 

2- Parti güvenliğinin gereken önlemlerle ve gizlilik kurallarına kesin uyularak örgütlenmesi, 

3- Tutuklanan yoldaşların gizli polise ve mahkemelere karşı davranışları için somut kuralların belirlenmesi ve yaygınlaştırılması. 

Örgüt için ajan provokatörlere ve polis ajanlarına karşı savaşımda en iyi ve en etkin araç, örgütün kendisinin "yığınsal" bir karakter kazanmasıdır, Tüm üyeler ve kadrolar, canlı bir biçimde örgütün politik yaşamına, kararların uygulanmasına olduğu kadar polilik çizginin belirlenmesine de katılmalıdırlar. Bu bir tür ön koşul olarak örgütün, doğru bir örgütsel çalışma yürütmesini ve üyelerin politik çizgisinin biçimlenmesine katkıda bulunabileceği ve bir sapma olmaksızın bu çizginin kesin olarak izlenmesini denetleyebileceği bir yapıda olmasını gerektirir. Bu aynı zamanda üyelerin ideolojik ve politik gelişmelere özel bir dikkat sarfetmesi gerektiği anlamına da geliyor. 

Zaman zaman yapilan hatalar, bir an önce düzeltilmek üzere eleştiri ve özeleştiri temelinde ele alınmalı ve bunlardan gerekli dersler çıkarılmalıdır. 
Özellikle hatalar ile ilgili olarak, örgütün yeteneklerini ve zayıf noktalarını ortaya koyan kollektif bir yargıya varılmalıdır. Bu türden bir yol tek tek örgütün her üyesi için de izlenmelidir. Yönetim, kararlarının üyelerce mekanik olarak uygulanması ile savaşmalı, kararların anlaşılmasına ve bilinçli olarak uygulanmasına katkıda bulunmalıdır. 

İllegal çalışmada tutuklamalar sonrasında ya da koşullar gereği yeniden yapılandırma ve yeniden örgütlenme dönemlerinde sorumlu organlar dikkatlerini çok daha fazla artırmalıdırlar. İllegal çalışmada, çalışmanın aşırı merkezileşmesi önlenmelidir. Öyle ki, çeşitli çalışma düzeyleri sadece bir yoldaşın elinde yoğunlaşmamalı, kesin bir işbölümü takip edilmeli ve merkezi yönetimin her hangi bir tehlikeyle karşılaşmaması ve tüm tehlikelerden uzak olması için çaba sarfedilmelidir. İllegal çalışmada, sorumluluk vermekten başlayan ve çalışmanın tamamlanmasıyla biten bit çalışma denetiminin özel önemi vardır. Ahlak ve devrimci içtenlik, yetenek ve deneyim, kararlılık ve cesaret, karakter sağlamlığı ve amaca bağlılık, işte bunlar, herhangi birine güven gerektiren bir görev verilmeden önce incelenmesi gereken özelliklerdir. 
Yönetim organları kadroları ve üyeler ele alınırken bu özellikler sürekli ve sıkı bir biçimde ayrıntılı olarak incelenmelidir. Yeniden yapılandırma ve yeniden örgütlenme dönemlerinde, düşmanın ajanlarını aramıza sokma sızdırma girişimlerini ancak, kişileri ve şartları en ince ayrıntılara kadar inceleyerek, gizlilik kurallarına en kesin bir biçimde uyarak boşa çıkarabiliriz. Örgütsel desantralizasyon ilkesinin uygulandığı, bir örgütün, bir aygıtın diğerinden ayrı tutulduğu dönemler işte bu dönemlerdir. Koşullar bunun gerçekleştirilmesini ne kadar zorlaştırıtsa zorlaştırsan, kişilerin soruşturulması ayrıntılı bir biçimde hiç bir tereddüte yer bırakmayacak şekilde sürdürülmelidir. Açıklığa kavuşturulmamış hiç bir nokta kalmaladır. 

Ajan-provokatör ve polis ajani eylemlerine karşı sistemli bir savaş için bir dizi etkin önlemin alınması gerekmektedir. Bu önlemler şunlardır: 


1-Tutuklamaların çözümlenmesi: 


Tutuklanma olduğu zaman, tek tek tutuklamaların tüm olası kalkış nöktaları ve nedenleri incelenmeli ve aynı zamanda olay tüm yönleriyle çözümlenmelidir. Bu bağlamda bazı kişilerde görülebilecek olan, tutuklamaları bütünüyle yapılan hatalara ya da gizli polisin takiplerine yükleme eğilimi ile savaşmalıyız. Bu konu ile ilgili olarak söylenebileceklerde hiç bir tutuklanmanın asla kaza nedeniyle olmadığı, hakim çizgiyi oluşturmalıdır. Tutuklama olaylarını incelerken, aynı zamanda tutuklamanın çevresindeki tüm olaylari da incelemeliyiz. Açıktır ki, her tutuklamadan sonra örgütün üyelerinin bilgilendirilmesi yönünde ve darbenin etkilerini olanaklı en alt düzeyde sınırlayacak şekilde, uygun önlemler alınmalıdır. Bir tutuklamanın çözümlenmesi bizi daima tüm örgüt içinde yaygınlaştırılacak olan dersler çıkartmaya yöneltmelidir. s 


2- Çalışmanın denetimi 


Çalışmanın denetimi, iş bittikten sonra değil, çalışma sürecinde baştan sona, sabit ve kesintisiz bir biçimde, sürekli olarak uygulanmalıdır. Böylece denetim ne derece doğru bir politik ve örgütsel çizgi izledikleri açısından tüm sorumluluk alan yoldaşlara uygulanır ve tüm çarpıtma ve yanlış yorumlama girişimlerinin baştan önü alınmış olur. Denetim tüm çalışma düzeyleri- ne yayılmalı ve gizlilik gerektiren işlerde daha da sıkı uygulanmalıdır, 


3- Önerilerin çözümlenmesi 


Sorumlu parti organları her zaman, tüm öneri ve taslakların partinin politik hattına ve örgütleme ilkelerine uygunluğunu kontrol etmek zorundadır. 
Bunların bazılarının uygulanmasının partiyi, politik olsun, örgütsel olsun doğru yoldan çıkmaya götürüp götürmeyeceğinin belirlenmesi için verilen tüm öneri ve taslaklar kararlılıkla çözümlenmelidir. 


4- Merak ve gereksiz konuşma 


İllegal örgütte, örgütün çalışmaları ve işlemesi konusunda aşırı meraka karşı özel bir dikkat ayırmak gerekir. Aynı şey üstlendikleri güvenlik gerektiren görevler üzerine gevezelik eden yoldaşlar için de geçerlidir. Bu durumda yönetimin görevi, bir yandan bu iki öldürücü zayıflıkla savaşta tüm yoldaşları eğitmek, öte yandan sınıf düşmanının örgüte girmesi için “açık kapı" olabilecek bu merak ve gereksiz konuşma olaylarini dikkatle incelemektir. 


5- Özel yaşamın denetimi 


Genel olarak şunu söyleyebiliriz ki, parti üyeleri için "dokunulmaz", “gizli” vb. anlamında bir özel yaşam söz konusu değildir. Örgüt her üyesinin özel yaşamını, ilişkilerini, aile ortamını, geçim araçlarını, genel olarak yaşam biçimini incelemelidir ve burada devrimci bir örgütün üyesi olmakla uyuşmayan şeyler olup olmadığını kesinlikle saptamaya çalışmalıdır. Parti yaşamında kendini göstermeyen belirli zayıflıklar, özellikle özel yaşamda ortaya çıkar. Gizli polisin örgüte sızmasının emin bir yolunun "kişisel zayıflıklar" olduğu bilinmelidir. 


6- Ajan-provokatörlerin çalışma yöntemlerinin incelenmesi Ajan-provokatörler ve polis ajanlatına karşı savaşımın daha etkili hale 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gelmesi için, üyelerin illegal çahşmanın ana yöntemleri konusunda eğiltilmesinin yanısıra, yönetim de kendi payına, düşmanın provokasyonlarını yürütmede kullandığı yöntemleri açığa vurmalı, yaygınlaştırmalı, bilinir kilmalidir. Bunun için yalnızca olayın genel olarak bilinir hale getirilmesi yeterli değildir. Aynı zamanda belirli provokasyon olayları özel olarak incelenmeli, somut dersler çıkarılmalı ve bu dersler yaygınlaştırılmalıdır, 


7- Ajan- provokatörlerin ve polis ajanlarının halka açıklanması 


Kişi olarak ajan-provokatörlere karşı savaş, bunların isim olarak tanıtılmaları yolu ile açık bir biçimde yapılmalı ve geniş olarak yayınlanmalıdır. 
Şimdiye kadar devrimci hareket, bu çizgiyi kararlılıkla izlemiştir. Rusya'da devrimin zaferinden hemen önceki dönemde, Bolşevikler polis ajanlarını sadece isimleri ile, bunun yanısıra fotoğrafları ile açıklamakla kalmadılar, aynızamanda onları yok etmek için halka çağrıda da bulundular. Ajan-provokatörlerin ve polis ajanlarının halka açıklanması, örgütün bunlardan temizlenmesini, bunların işe yaramaz hale getirilmesini, yalıtlanmasını ve halkın neftetinin bunlara yöneltilmesini amaçlar. Yoketme dendiğinde, açıktır ki bu, her namuslu insanın temel bir görevi olarak öne konmaktadır. 


8- Poliste, mahkemede tutum 


Tutuklanan komünistlere olduğu gibi, tutuklanan diğer devrimcilere karşı da sınıf düşmanının kullandığı provokasyon araçları çok çeşitlidir. 
Tutuklamadan sonra çok zor ve tehlikeli bir savaşım başlar, gizli polisin eli- nin altında olan tüm araçları kullanır. Bütün bu provokayonlarla başa çıkması ve bu savaştan galip olarak ayrılması için, komünistin belirli bir tutumu israrla koruması ve bir sıra kurala sonuna kadar sadık kalması şarttır. 

Komünistler tutuklandıklarında, ayık kafalı, kendini toparlamış, ciddi ve kararlıdırlar, Kışkırtıcı değillerdir, ilke ve ülküleri ile ilgili herşeyde savaşkan ve bükülmez tutumlarını korurlar. Poliste ve savcıda genel ve temel kural şudur: Çalışmalar hakkinda, yoldaşlar hakkında, evler, adresler, buluşma yerleri, baskı makinaları vb. gibi örgütle ilgili tüm sorularda, karşı delillerle, inkarı mantıksız gelebilecek delillerle de karşılaşılsa bile, diğerleri itirafta bulunsa bile itirafta bulunulmaz, Komünistler, yürütülen sorgu ile ilgili gözükmese bile, yöneltilen tüm sorulara bir kaç sözcükten oluşan alışılmış cevaplar vermekle yetinirler. 

Çiğnenmez kural şudur: Somut suçlamanın dışında hiç bir konuda görüş, tutum belirtilmemelidir. Güvenlik polisinin önünde, deyrimci eylemler sergilenmez. Ataklık, cesaret, düşmanı küçümseme komünistlerin erdemleridir, ama onlar bunları gizli polisin önünde sergilemezler, gösteriş yapmazlar, bunları dayanıklılık ve direngenlik (göstererek ortaya koyarlar. Unutulmamalıdır gizli polis, elindeki tüm araçları kullanan rakip bir düşmandır. 

Mahkemeye çıkmak ayrı bir aşamadır. Sivil ve askeri mahkemelerin amacının, bir yandan komünistleri "yargılayarak" gelecekteki devrimci çalışmalarının önüne geçmeye çalışmak, öte yandan da kitleleri terörize etmek olduğunu bilmeliyiz. Mahkemelerde takınılacak doğru tutum, tüm olarak gericilerin bu planlarını engelleyecek yönde olmalıdır. Sivil ve askeri mahkemelerde cezaların daha önce belirleneceği ve şu ya da bu itiraf ile değişmeyeceği açıkça bilinmelidir. 
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Bu nedenle komünistler mahkemelerde sınıf düşmanını suçlayıcı, amaçlarını ataklıkla ve bükülmezlikle koruyan, halkın davasının zaferine olan inançlarını duyuran, dava konularını ve burjuva sisteminin çağ dışılığını lanetleyen bir tutum geliştirirler. Komünistler savunmalarını büyük ölçüde suçlamalar üzerine ve daha az olarak burjuva hukuk biçimleri üzerine kurarlar. Politik savunma hiç bir zaman avukata bırakılmamalıdır. Savunma âvukatlarının davanın politik özünü çarpıtan bir tutuma girmelerine izin verilmemelidir. Aynı şey serefli yaşamı üzerine, "iyi aile geçmişi üzerine" ve benzeri ifade vermelerinde de söz konusudur. Böyle ifadeler provokasyon oluştururlar, politik kişiliğin aşağılanmasını amaçlarlar ve bu nedenle açıkça reddedilmelidir. Genel olarak savunma, savunma biçiminde değil, saldırı biçiminde ve suçlama üzerinde yürütülmelidir. 

kokok 


Devrimci bir örgüt, adına layık olabilmek için, ajan-provokatörler ve polis ajanları ile savaşmalıdır. Her savaşeri, her devrimci kendini üstlendiği görevlere layık bir savaşçı olarak her adımda yeniden ispatlamalı, halkın davasına ve onun sonul utkusuna olan inancını sürekli pekiştirmelidir. Her saniye, her saat onların düşünceleri ve iradeleri şu bilinçle silahlanmalıdır; 

Asla dikkat ve gizlilik kurallarını çiğnememeli ve unutmamalıyım. Ben, savaşımın benden istediği gibi, halkın davasının utkusunun bir savaşçısi, yetkin bir Bolşevik, yetkin bir örgütleyici ve illegal eylemci olmalıyım. Bu nedenle düşmandan daha zeki, daha becerikli ve daha kurnaz olmalıyım. 
Onu yenebilmek için, görevimi tam olarak yerine getirebilmek için, devrimci hareketin bir savaşeri olarak savaşımın kurbanlarının kutsal anısı omuzlarımdadır. Halkımızın umudu olma bizi sorumlulukla dolduruyor. Halkın davasının güçlü bir kalkanı ve sivri bir mızrağı olmalıyım. 
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Uzlaşmaz çelişkiler, direnç ve birlik 
Mehmet TEZCAN 


Bu yazıyı başlıca iki düşünceden hareketle kaleme alıyorum. Birincisi, TKP 
5. Kongresiyle başlayan yeni atılım dönemimizde, partimizin yaşanmış deneyim birikimine katkıda bulunabilmektir. İkincisi, ülkemizin en bunalımlı, fırtınalı döneminde TKP'nin bir savaşeri, bir insan olarak yaşadığım süreçleri, olguları ana hatlarıyla anlatmak düşüncesidir. 

1981 yılı bir sonbahar gecesi gece sokağa çıkma yasağı başladıktan biraz 
sonra kapımız çalındı. Kapıyı açtığımda içeri 5 kişi birden daldı. “Polis” dedi ve ekledi, "A.yı tanır misınız. Dediğine göre siz B.kodlu TKP üyesisiniz." Böyle bir durumla karşılaşabileceğimizi aylardır hesap ediyordum. 
Şaşkınlığım çabuk geçti. Birbuçuk saat süren aramadan sonra eşime kimseye haber vermememi söyliyerek beni beraberlerinde götürdüler, Yanlarına torbalara doldurdukları kitaplarımı da almışlardı, Eşsiz güzellikteki bir İstanbul gecesine çıktık. Yıldırım hızı ile Gayrettepe'ye geldik. Yolda bir iki soru ve bir dizi hakaretten başka birşey yapmadılar. Arabadan indirerek Gayrettepe'nin yan taraftaki kapısından içeri soktular. Burada otomatik silahlı siviller nöbet tutuyor. "Yüzünü duvara dön ve bekle" dediler. Bekledim. Yarım saat sonra (X) yoldaşı getirip yanıma diktiler, Gözaltı denilen 
cuntanın işkencehanesinde 29 gün kaldım. Ben şanslılardan sayılırım. 100 
günden çok kalan ve sonra yine buraya getirilerek yine 60-90 gün işkence görenlerin sayısı az değil. 


"Gözaltı" 


"Gözaltı"; burjuva hukukundaki eşdeyiminden türemiş olmasına karşın faşizm koşullarında niteliksel bir farklılık var. "Gözaltı" cuntanın tüm halkımıza karşı saldırıda kullandığı geniş baskı cihazının odak noktasındadır. 
Bu, diktatörlüğün, yurtseverlere kısa bir zaman dilimi içinde öldürücü bir darbe indirmek ve bunun sonuçlarını almak için, şiddetini en yoğunlaştırdığı sürece verdiği isimdir. "Gözaltı" faşist cuntanın hukuk ve insanlık dışı saldırılarının en iğrenç biçimlerine yapıştırılmış bir utanç yaftasıdır. 
Cunta, iç ve dış tepkileri hesaba katma , insanlık dışı girişimlerini hukuka sığdırma zorunluluğunu görüyor. Ama cuntanın yaptıklarının içine sığacağı bir hukuk sistemi de yoktur. Bu temelli eksiklik cuntayı gizlenmeye zorlamaktadır. İşte bu yüzden "gözaltı"'na cuntanın "ini de diyebiliriz. 
Özetle söylersek; sıkıyönetim yasasının anayasa düzeyinde işlev gördüğü kaba kuvvete dayanan bu ortamda, MİT'in doğrudan denetimi ve katılımı ile, asker ve sivil siyasi polisin aracılığıyla, cuntanın zorla işkencehanelere kapattığı politik muhaliflerine karşı baskı ve tehditlerden başlayarak, ruhsal 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ve fiziki işkencelere, fiziksel olarak ortadan kaldırmaya varan, hukuk dışı en şiddetli saldırısını yönelttiği uygulamalar bütününe "gözaltı" denmektedir, 

Siyasi polis işkencehanesine getirilmekle başlayan "yazılı ifade" alınması sürecine "gözaltı süresi" ismi veriliyor, Yazilı ifadenin alınmasından sonra tutuklular siki yönetim makamlarına teslim ediliyorlar. Cunta yüzünü ancak bu evrede açık gösterebilmektedir. "İfade" denen yazılı belge, siyasi polisin bu sürede varmayı amaçladığı, cunta yargılama hukukunun çıkış noktasıdır. 
Cunta yargısı buna dayanıyor. İfade, bir bakıma yurtseverlerin işkencede verdikleri savaşımın yazilı belgesidir. İşkence altında yürüyen sorgunun polisin istediği ölçüler içinde dışa yansıtılmasıdır. "İfade" zihinsel bir ürün olduğu için, siyasi Polis elindeki tüm araçları, tutsakların zihinsel bütünlüğünü parçalamak, bildiklerini, saklamak istediklerini zorla çekip almak için seferber etmektedir, Bu anlamda işkence polisin elinde güçlü bir silahtır, aynı zamanda zayıflığının da bir işareti ve onun en zayıf yanıdır. 


Hemen "Çözmek" 


“Gözaltına"'-genellikle-politik bakımdan aktif, hareketli savaşçılar düşmektedir. Bunlar, ya polisin faaliyetleri gereği önceden tanıdığı, takip altında olan ya da yapilan ihbarların değerlendirmesi sonucu ortaya çıkarılan yurtseverlerdir. Polis ele geçirdiği yurtseverleri hemen "'çözmek” istemektedir. Böylece yeni izleri vakit geçirmeden bulmak için vargücüyle saldırır. Yakalanan yüzlerce yurtseverle yaptığım konuşmalarda, onların hiç beklemedikleri anlarda yakalandıklarını öğrendim. Yani onlar böyle bir karşılaşmaya, somut olarak hazırlıklı değilken girmektedirler. Bu bakımdan üstünlük polistedir. Yakalanan yurtsever için durum bir anda kökten değişmiştir. Yaşam bir yerde kesintiye uğramıştır. Zihnine bir anda yüzlerce ve yüzlerce düşünce dolar. Tüm bunları polis bilmektedir. Hırçın bir şekilde içinde bulunduğu ortamdan kopardığı tutsağı "dağıtmak" amacı ile genel saldırıya geçer. Bunun asil anlamı, tutsağın kişisel bütünlüğünü ağır darbelerle bozmak, onu içinden çıkılmaz bir duruma getirip istediği doğrultuda harekete zorlamaktır. İnsan kişiliğini oluşturan alanlara her araçla en şiddetli saldırı sürerken bir yandan da sorgulama yapılmaktadır Bu süreçte tutsağın tüm varlığını yaşam korkusu ile doldurmak amaçlanıyor. Bu yüzden işkence "kaba dayak" denilen uygulama ile başlıyor. 
Bu uygulamaya işkence timinin bütün elemanları katılıyor. Büyük gürültüler, her türlü aşağılayıcı sözler yanında, kişinin sosyal ve ulusal kökenine , yaşına, cinsiyetine, evli-bekar oluşuna, toplumsal işlevine, bilinç düzeyine göre farklılıklar gösteren tehdit ve küfürler eşliğinde yürütülüyor. İlk başta direnen tutsak aile fertlerine de işkence yapılacağı tehditi ile karşılaşıyor. Yurtsever, yakınlarının can güvenliğinin sorumlusu dutumuna itiliyor. Tutsağın temel değer yargılarında yer aldığını hissettikleri duyarlı alanları sıklıkla kullanıyorlar. "Erkekliğinin kaldırılacağı", "Karısının ırzına geçileceği" söyleniyor. 
Örneğin, başta işkencelere dayandığını anlatan A., iki noktada artık kendini kontrol edemez hale geldiğini söyledi. Birisi, karısının ırzına geçilme tehditi, ikincisi, kendi ırzına geçileceğinin söylenmesi ve bunun tatbikatına copla en iğrenç bir biçimde başlanmasıydı. İşkencenin şiddeti, yaşamı tehdit eden düzeye doğru artırılmaktır. Bunlar falaka, askı, elektrik şoku, soğuk şoku, ellerin ayakların ezilmesi, ırza geçme, kafaya şiddetli darbelerle beyin zedelenmelerine yol açma, felç ve ölüme yol açan her tür uygulamalardır. 
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Ruhsal işkence 


Ruhsal işkence ise daha uzun bir süre içinde, şiddetin eşliğinde uygulamyor. İlk 4-5 günlük şiddetli işkencede "çözülmeyen" tutsak birkaç hafta süreyle iyice zayıflatılmaya çalışılıyor. Burada en önemli halkayı, zihinsel faaliyetin daraltılması safhası oluşturuyor. Görme işlevinin ileri derecede dâraltılması, duyma duygusunun garip sesler, feryatlar, alabildiğine görültü gibi tanıdık olmayan tonlarla şaşırtılması, koku alma duygusunun pis kokular içinde işlevini yitirmeye itilmesi, tad alma duyusunun tek yanlı ve soğuk yiyeceklerin etkisiyle niteliksel olarak zaafa uğratılması. dokunma duyusunun pislik ve bitlerle azaba dönüşmesi, mekan darlığı ile derin hislerde ortaya çıkan bozulmalar, biyolojik ritimlerin bozulması...Tüm bunlar zihinsel işlevlerin nicelik ve nitel olarak bozulmasının nesnel koşullarını oluşturmaktadır. Tutsaklar bu koşullar altında kendilerini "sanki boşlukta gibi” hissettiklerini sık sık yineliyorlar. Bu boşluk daha önce tanımadığımız, yeni koşulların ürünü yeni duygu ve düşüncelerle doldurulacaktır. Polis bunu bilmekte ve bu süreci kendi istemleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışmaktadır. Bu süreç bir bakıma o zamana kadar biçimlenmiş kişiliğimizin tümüyle sınanma sürecidir. Bu koşullarda darbelere dayanamayan bir kişilik yapısı dağılmakta; yeni sağlıksız yapılanmalar ortaya çıkmaktadır. Buna yozlaştırma da denebilir. Sinavi veren yapılar ise nitelik olarak bir üst düzeye yükselme olanaklarına kavuşmaktadır. 


Amaç 


Faşist cunta halkımızın örgütlü gücünden korkmaktadır. Bu nedenle de cunta yargısının özünü örgüt yargılamaları oluşturmaktadır. "Gözaltında" yöneltilen soruların odak noktası örgütle ilgili sorulardır ve işkencelerin en insanlık dışı biçimleri bu konularla ilgili olarak uygulanmaktadır. 

Faşist cunta, “gözaltı” aracılığı ile tek tek yurtseverleri muhalefet konumlarında artık kalamaz duruma getirmeyi amaçlamaktadır, Örgütsel ilişkilerin taşıyıcısı olan yurtseverler üzerindeki uygulamalarla, örgütleri dağıtmak, örgütlü muhalefete darbe indirmek istemektedir. Gözaltını bir yandan da toplumu sürekli baskı altında tutmak, yığınları yılgınlığa itmek ve korku salmak için kullanmaktadır, İşkencecileri kovuşturma masalı bunun aracıdır. 
Ulusal hakları için direnen Kürt halkına karşı bu uygulamalar yığınsal kırım düzeyine yükselmektedir. Gözaltında ve sonra da cezaevlerinde Kürt Ulusal hareketinin temsilcilerinin onlarcası yok. edilmektedir, Cunta"gözaltı"'ndaki uygulamalarıyla, işçi sınıfının istemleri ve Kürt halkının ulusal istemleri doğrultusunda yürütülen muhalefet hareketine yeni katılmaları önlemeyi amaçlamaktadır. "Gözaltı" uygulamaları faşist cuntanın başlıca erk yöntemlerinden biridir. 


Direncin kaynağı 


Düşmanın üstün konumlarından başlattığı saldırı karşı konulmaz bir saldırı değildir. Düşman bir sürü eksiklikler taşımaktadır. O, tarihsel olarak üstünlüğünü çoktan yitirmiştir. Bunun için de alabildiğine gaddardır. Ama belirleyici olan, bizlerin yeterince hazırlıklı olup, olmadığımızdır. Asıl mesele, Nazım yoldaşın dediği gibi "esir düşmekte değil teslim olmamakta"'dır. 
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Sınıf savaşçısının, yurtseverin her anlamda hazırlıklı olması teslim olmama- nın önkoşuludur. Düşman hepimizi ortadan kaldıracak güçte değildir. Buna Hitler katilinin bile gücü yetmedi. Teslim olmakla canını kurtarmak arasında doğru orantı olduğu doğru değildir. Tek kesin doğru varsa, o da ancak, teslim olmayanların ölmedikleridir. Polis, teslim olanın yüzüne de, arkasından da "içini boşalttık” diyor. 

Polisin amansız saldırıları karşısında konumlarını sarsilmadan koruduklarına tanık olduğum C. yoldaş gibi, değişik politik guruplardan D. ve E. gibi devrimciler, yurtseverler direnişlerinin kaynağını, ulusal ve uluslararası devrimci hareketin kahramanlık dolu geçmişine ve bugününe olan derin güvende bulduklarını kendileri anlattılar. Proletarya enternasyonalizmi ruhunda yetişmiş" ya da onun etkisini duymuş insanlarda düşmana duyulan nefret, her türlü işkencenin vereceği acıdan kat kat fazladir. Acıya dayanamıyacağını anladıklarında teslim olmak gibi bir düşüncenin kafalarında hiç yer tutmadığını, yalnizca ölmeyi özlediklerini kendilerinin anlatımından ve öz deneyimimden biliyorum. 


FEE 
Selimiye 


Bir minibüsle Selimiye'ye getirildik. 8 kişiyiz. Bizi topluca çayhane gibi kullanılan izbe bir yere aldılar. Diğer gelenlerle 30 kişi kadar varız. Halimiz perişan. Dik durmaya çalışıyorum. Bir kaç saat konuşma fırsatı bulduk. 
Selimiye kışlası, 1.Ordu karargahı, askeri yargının 1. Ordu bölgesindeki merkezi ve bir zindan. 12 Eylül'den hemen sonra işkencehane de buradaymış. Bizim götürüldüğümüz dönemde cunta bu insanlık dışı uygulamaları gözlerden uzak tutmak için işkencehaneyi Boğazın öte tarafına yerleştirmiş. Evraklarımız Adli Müşavirliğe gitti. Orada bir karara varılacak, Cunta burada karşımıza, kara cüppesi ve elinde kılıcı ile çıkıyor. Adalet dağıtacakmış. Bir asker elinde dosya ile geldi. Bazı isimler okudular. "Bunlar evlerine gidebilir". Bizden kimse yok. 10 kişilik bir hücrede 12 gün kaldıktan sonra askeri savcının önüne dikildik. Rütbesi binbaşı, kibar görünüşlü, Aynı gün nöbetçi hakimin karşısına çıkarıldık. Buna "tutuklama hakimi" deniliyor. 
Tek tek sordu "parti üyesi misiniz? “Hepimiz "Hayır" dedik. “Eylemleriniz nedir?" "Bizim eylemlerimiz insan olduğumuzun bilinciyle davranmaktır". 
Sıra bana gelince "malesef sizi de tutuklayacağım, baksanıza ne çok kitabınız var. Bende ses yok. Tüm bunların önceden planlandığını bilmek için bilge olmaya gerek yok. Aşağı indirildik. Saçlar kesildi. Artık tutuklu statüsündeyiz, Biz kidemsiz erlermişiz, askerlere, tutukevi personeline "komutanm” diyecek, esas duruşa geçecekmişiz. Bunu bize anlatan bir yandan da copu indiriyordu. Tutuklular koğuşunda 90 kişi bir aradayız. Selimiye'ye gelişimden 38 gün sonra askeri tutukevine götürüldüm. 

Diger bölgelerde Selimiye gibi bir ara durak yok. Yurtseverler işkencehanelerden doğrudan askeri tutukevlerine alınıyor. Selimiye artık sürekli bir tutukeyi de değil. Yargı öncesi, işkence sonrası İstanbul'un değişik askeri tutukevlerine (o sevkedilme yeri, toplama kampı. Selimiye, genel olarak cunta ile halkımız arasındaki çelişkilerin en sivrildiği bu savaş alanına özgü bir uygulamadır. Cunta hukukuna kuşkuları dindirebilmekte bir ara 


durak, Zaman kazanma aracı olarak düşünülmüş ya da zamanla bu işlevi 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almıştır. Cunta İstanbul'da işkencehahe ile arasına böyle bir uydurma duvar çekmek istemektedir. İşkencehane ile Selimiye arasındaki yalnızca biçime dayalı uygulama farklılıklarının, yakınlarımızın, avukatlarımızın bile kafalarını karıştırdığını iyice hatırlıyorum. "Gözaltında"ki yurtseverler bir an önce Selimiye'ye gitmek, işkencehaneden kurtulmak isterken, Selimiye'nin cuntanın insanlık dışı uygulamalar bütününün önemli bir parçasi olduğu gerçeği gözden kaçabilmektedir. "Faşist generallerin istememesine rağmen, utanmaz polisin işgüzarlığından kaynaklanan bir işkence vardır." Bu fikir beslenmek istenmektedir. Bu sinir tanımaz bir utanmazlık örneğinden başka ne olabilir? 

Selimiye işkence ile tutukevi arasında bir ara halkadır. Daha çok ideolojik saldırıya dayalı, uzun erimli uygulamanın giriş kapısıdır. Artık kaba kuvvete dayalı, keyfi uygulamaların askersel biçimleri kendini göstermeye başlıyor. 
Girişte dayakla karşılanan yurtseverler, askeri eğitim, marşlar, asker yaşamının katı biçimleriyle baskı altında tutuluyorlar. Yaşam koşulları ileri derecede bozuktur. Cuntanın adli müşaviri "burada insan yatmaz" kanısını bizim de duyabileceğimiz şekilde itiraf etmişti. İşin özü, cunta burada askeri görünümü altında bize gücünü çıkar yolun kendisine karşı muhalefetten vazgeçmek olduğunu göstermeye çalışıyor. Bunu yaparken ideolojik baskılarını yoğunlaştıriyor. Bu konuda cuntanın Selimiye'de başarı kazanma şansı yoktur. Yurtseverlerin her bakımdan cunta personelinden üstünlüğü, birçoğunu etkilemeleri ile sonuçlanıyor. Selimiye'de yurtseverlerin, başlarına geleni dışarı yansıtma, somut istemler çerçevesinde bir kamuoyu oluşturma, cuntanın gizlerini açığa vurma gibi yapabilecekleri birçok şey vardır. Bu işlerin bir plan dahilinde uygulanması, çeşitli politik guruplar arasında anlayış ve eylem birliği bu işlerin temelidir. 


Özel askeri tutukevi 


Yığınsal tutuklamaların yapılmasına bağlı olarak İstanbul'da 6 özel askeri tutukevi bulunuyordu. 2 sivil cezaevinin de bazı koğuşları özel bölüm haline getirilerek politik tutuklulara ayrılmıştı. Özel tutukevlerindeki tutuklular 3 bölümdür. Sol görüşler, sağ görüşler ve kaçakçılar. Metris Cezaevinde Dev-Sol ve TKP-ML çoğunluktaydı. Davutpaşa'da DİSK yöneticisi sendikacılar ve TİP davası sanıkları, Alemdağ ve Hasdal'da başta Dev-Yol olmak üzere birçok politik grup ve örgütten tutuklular vardı. Kaçakçılar Selimiye'de tutulurken sonra Kabakoza nakledildiler. Sağ görüşlüler Maltepe'de, Sağmalcılar'da toplanıyor. TKP davası sanıkları ise Kabakoz ve Metris'te bulunüyordu, Bu tutukevletinden Kabakoz ve Hasdal 12 Eylül'de kuruldu. Digerleri 12 Mart döneminden kalma yada eski sıkıyönetim uygulamaları sırasında kurulmuş. 

Beni,Kabakoz'a götürdüler. Tutukevi deniz kuvvetlerine bağlı bir birliğin (alay) olanakları içinde kurulmuş. Kabakoz, İstanbul'un Asya yakasında, Karadeniz'e yakin bir semt olan Beykoz'un kuzey doğusunda, 25- 
30 km. uzaklıkta. Kabakoz, Boğazın Karadeniz çıkışının hemen ağzındaki 
askeri bölgeye verilen isimdir. İsminden anlaşılacağı gibi bu bölgede önceleri çobanlar yaşarmış. Beykoz aşağıda, kıyıda, Kabakoz tepeler üstündedir. Duyduğum, burada bir ABD dinlenme üssü olduğu ve alayın bunu korumakla görevli olduğudur. Alay deniz piyade taburlarından oluşuyor. Bu taburlardan bir bölüğü yeni açılan tutukevini gözetlemekle görevlendirmişler. Askerlerin 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kaldığı ana bina tutukevi haline getirilmiş. Ana binanın altı çamaşırhane, Burası 12 Eylül'den sonra ilk aylarda işkencehane olarak kullanılırmış, Tutukevi müdürü üsteğmen Mehmet Aygüvenir, Üsküdar'a kadar olan bölgede operasyonlar yapar, tutsakları buraya getirir, işkence yaparmış. Bazı DİSK sendikacıları, TİP üyeleri, Paşabahçe şişe fabrikasından sendika militanları burada işkence görmüş. 

Çamaşırhane 200 metrekare genişliğinde. "Gözaltı"'na alınanlar zorla çalıştırılarak, koğuşlar, demir parmaklıklar yapılmış. Buraya 60-110 kişi tıkıyor. Bu bölüme "Kamara Koğuşu" deniliyordu. "Kamara"nın üstündeki daha geniş olan koğuşa ise "Yeni Koğuş" adı verilmişti. Burada tutuklu sayısının 150'yi aştiği oldu. 

Tutukevine yeni getirilenler iki haftalık karantina dönemlerini ortaçağ zindanlarının aynısı yerlerde geçirmek zorundaydı. Bu zindanlar, kâlorifer dairesinin bulunduğu yerde. Küçük olanı "Demirkapı", daha büyücek olanı ise "Kalorifer", Pişmanlık duyanlar ve benzerlerinin tutulduğu "Revir” küçük bir koğuş olarak kullanılıyor. 12 Eylül'ü izleyen bir yılda ise buradaki tüm bölümlerde 300 tutsak vardı. Yatak ise hemen hemen yoktu. 
Tuvalet dışarda ve tutsaklar 24 saatte bir geceleri gözleri kapalı tuvalete götürülüyormuş, Bize, "iyi zamanda geldiniz" dediler, Yatak demek zor olsa da herkese bir ranza çok şeydi. Tuvalet hemen arkaya yeni yapılmıştı. İki tuvalet, iki lavabo. Elektrik gün boyunca yok. İzbe yer gündüzleri bile karanlık. 
Su saatle veriliyor. İki haftada bir banyo. Biz buna "askersel Türk hamamı" diyoruz. Koğuşun toplam sekiz küçük penceresi var. Devamlı açık tutuyoruz. 
Yoksa insan havasızlıktan bunalabilir. Percereler kat kat tellerle çevrili, önlerinde 24 saat nöbet var. Koğuşta 4 bölme var. Herbiri 40'ar metre kare. Her 
25 kişiye bir masa, iki bank. Yemekler de burada yeniyor. İsıtma ilk kış hiç 
yoktu. İkinci kış ısıttılar, Koğuşun demir parmaklıklı bir bölümü nöbet yeri; ailelerimizle görüşme yeri yapılmış. Bu bölümde çay ocağı var. Koğuşta ocak vb. olmadığı için çayı buradan içiyoruz. İzbenin en iyi yanı bu, 8'den 21'e kadar çay var. Yemekler diğer cezaevleri gibi değil, yenecek gibi. 
Kantinde alacak şeyler var ama çok pahalı. Tüm mektuplarımız kontroldan geçiyor ama veriliyor. İşkencehane olarak başlayan Kabakoz, 1,5 yılda İstanbul özel tutukevleri arasında ötekilere göre oldukça rahat bir yer oldu. 
Ağustos 1983'te kapatıldı. 

Ankara Sıkıyönetim Mahkemelerinden birinin sivil yargıcının şu sözü gazetelere geçmişti: "Bu tutukluluk denen şeyin ne anlama geldiğini allah bilir". 
Özel askeri tutukevleri, hepsi 1930'lardan kalmış tutukevi tüzüklerine bile uydurulamıyor. "Özel" deyimi ile, "her tutukevindeki uygulamadan, o tutukevinin yönetimi sorumludur" anlayışı simgelenmektedir. Tutukevleri arasında uygulama birliği, komutanların haftalık toplantıları ile sağlanabiliyor. 
Tutukluluk hali 1402 sayılı sıkıyönetim yasasına da sağmamaktadır, Özel askeri tutukevleri, MİT'in gözetiminde, bazı durumlarda doğrudan uzun süreli işkencehanelerdir. MİT, siyasi polis, tutukevlerini, yurtseverler üzerinde deneyler yaptığı, onların davranış biçimlerini günü gününe saptamaya Çalıştığı laboratuvarlar haline getirmiştir. Başlıca hedefleri ise, faşist cuntanın aktif karşıtlarını (aile bağlarına varana kadar sarsarak) toplumsal bağlarından iyice koparmak, yurtseverleri yalıtlamak, inançlarını sarsmak, çeşitli vaadlerle kendi yanına çekmeye çalışmak, yurtseverlerin yeniden toplumsal yaşama dönmelerinin yollarını iyice daraltmaktır. Buna çalışırken gruplara ve kişilere ayırımlı yaklaşımı becermede küçümsenmeyecek deneyimleri olduğunu 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da gösteriyorlar. Elbette bunlar faşist cuntanın istekleridir. Cunta bunları geçici güç konumlarından dayatmaya çalışmaktadır. Ama bu işin de iki yanı vardır ve yurtseverler zaman içinde, tüm bu oyunları altetmeyi başaracak olanaklara sahip olduklarını ve bunu kullanabileceklerini gösteriyorlar. 


Uzlaşmaz çelişkiler 


Tutukevi yaşamı sınıfı toplumun toplumsal bozukluklarının tümünü birden, en yoğun, en çarpıcı biçimler altında barındıran bir alan, Tutukevi yaşamı dış ve iç etmenlerin doğrudan etkisi altında, tutukevi idaresi ile tutuklular grubunun karşılıklı etkileşimini yansıtmaktadır. Hareketin bu biçiminin ortaya çıkış noktası -yukarıdaki genel çerçeve içinde- idare ile tutuklular arasındaki uzlaşmaz çelişki, antagonizmadır. Bu yüzden sorunun tek bir kökten çözümü vardır; o da koşulsuz genel aftır. Antagonizmanın bu biçimi de diğerleri gibi sıkı sıkıya erk sorununa bağlıdır. Bu yüzden tarih boyunca her toplumsal köklü dönüşüm sürecinin ilk istemlerinden biri, politik tutukluların, genel olarak hapishanelerin boşaltılması istemi olmuştur. Şimdi ülkemizde de bu böyledir. Bu görev, faşist diktatörlüğe karşı yürütülen savaşımın genel görevleri arasında yer almaktadır. Tutsakların savaşına gelince; onlar kendi cephelerinde azımsanmayacak başarılar elde ederek genelde yürütülen savaşa katkıda bulunuyorlar, kendi somut koşulları içinde zorbaların oyununu bozarak, daha elverişli konumlara geçmek, giderek karşıtlarına güçlü darbeler indirmek yolundan yürüyorlar. Tutukevi yaşamında günlük yaşam, dışardan, doğrudan cunta tarafından belirleniyor. İdare bunu sağlamak için daima kaba kuvvete başvuruyor. Kaba kuvvet uygulaması emir-komuta Zinciri içinde olmaktadır. Emir -komuta zinciri egemen sınıfın bekçiliğine yönelik bir işlev olduğundan kendi içinde yine zora, kaba kuvvete dayalıdır. Tutuklulara zorbaca davranan asker ve gardiyanlar arasındaki ilişkiler kendi içlerinde yine zora dayalıdır. Tutukevi idaresinin zayıflığı cuntanın zayıflığının aynıdır. Kaba kuvvete dayalı ilişkilerin yarattığı iç karşıtlıklar, yine önemli görüş, çikar ayrılıkları, kişisel vb. ayrılıklar vardır. 
Antagonizmanın diğer yanını oluşturan tutsaklar grubu zora dayalı olarak dışardan belirlenmiş bir gruptur. Kendi aralarında toplumsal, politik, ideolojik, örgütsel vb. farklar, ayrılıklar vardır. Bu farklılıklar dışarıdan getirdikleri farklılıklardır. Buna tutsaklık koşullarında yapılacaklar konusundaki farklar da eklendiğinde zorluklar artmaktadır. 


Ana sorun: Bölünmeyi önlemek 


Kabakoz'da, tutukluların kendi içlerinde bir yapı oluşturarak somut Çi karları doğrultusunda ortak hareket etmelerini zora koşmak, hatta olanaksızlaştırmak için, idare tutuklularla kendi arasındaki ilişkileri düzenleyecek kişileri kendisi seçmekteydi. Resmen görevlendirilen tutuklu temsilcisine "kidemli" denmektedir. Kabakoz'da kıdemlilerin tutukluları dövmek, ceza vermek gibi yetkileri vardı. Kidemliler genellikle kaçakçılardan, sağ görüşlülerden seçilmekteydi.Ama tutukluların çoğunluğunu temsil eden bir mekanizma da vardı, Böylece ikili bir yönetim oluşmuştu. Resmi “kıdemliler heyeti" ve bu ikincisi. Bu ikincisi ("İstanbul tutukevlerinde radikal gruplar tarafından, kendi deneyimleri temelinde oluşturulmuştu. Daha sonra, TKP tutuklamalarının başlamasıyla gelen tutsaklar ve işçi sınıfının değişik örgütlerinden gelen tutsaklar da katıldı. Başlangıçta herkes kendi politik görüşlerinden hareket ediyordu. Kaba kuvvet ve keyfiliğe karşı tek bir savaşım biçimi ile karşılık vermekten başka yol pek düşünülmüyordu. Bu durum düşmanın kendi içinde birlik sağlamasından başka sonuç vermiyor, onun işini kolaylaştırıyordu. Oysa, öyle koşulları paylaşmak durumundaydık ki, bunların en kısa zamanda değiştirilmesi gerekiyordu. Ve bu bizim ortak hareketimizin nesnel koşulu olmakla kalmiyor, ortak eylemi bir zorunluluk, acil bir zorunluluk haline getiriyordu. Diğer farklılıklar nesnel olarak ikinci planda kalmakla birlikte bunlar nesnel olanın önüne çıkarılıyordu. 

Öte yandan kaçakçılar ve sağ görüşlüler kendilerini güvende hissetmiyor, idareye yakın duruyorlardı. Onları nötralize etmek, içlerinden bazılarının önyargılarını yıkmak pekala olanaklıdır. Bizim deneyimiz bunu gösterdi. 

Tutsakların oluşturduğu büyük grup içinde küçük gruplar yer alıyor. Bu aynı politik akımlardan insanların kendi içlerinde bir araya gelmelerinden oluşuyor. Bunların belirgin özelliği kendi içlerinde bir yapı oluşturmaları. 
Grup üyeleri genel olarak pasif izleyici durumda ve çoğunlukla sadece kendi grup üyeleriyle ilişkide. Bu durum iletişim düzeyini daralttığından , tüm tutsaklar arasında karşılıklı ilişkilerin gelişmesini önlemekteydi. Tutsaklar subjektivist bir yaklaşımla sadece "komün" ilan etmekle işi halletmenin olanaksız olduğunu kendi deneyimlerinden gördüler. Ortak yaşamın en üst biçimlerinden biri olan komün", salt isteme bağlı olarak kurulamaz. O, ancak ortak amaçlar doğrultusunda, ortak davranış temelinde ve ortak eylemler aracılığıyla, zaman içinde üretilebilir. Komün, yaşamın tüm alanlarında hemen hemen hiç bir önemli karşıtlığın kalmadığı bir gelişimin ürünüdür. 

Ben, "Nerede bir yoldaş varsa, Parti oradadır" düşüncesiyle hareket ettim. 
Tutsaklar içinde poliste konuşmamış bir kişi olarak parti faaliyetlerini, koşullara uygun olarak düzenlemeyi üstlendim, Bir süre sonta aynı durumdaki (X) yoldaş ta bana katıldı. Önemli girişimlerde bulunduk. 


Çözüm: Eylem birliği 


Komünistler olarak tutsaklar grubunun içindeydik. Sekter konumlarda 1srar edenlere prim vermeden ve de dışlama çabalarını boşa çıkararak, tarafsız konumlara da düşmeden tüm gücümüzü başlıca iki alana topladık. Birincisi baskının, haksızlığın her biçimine karşı koymak, idareyi teşhir etmek. Bunu yaparken diğer tutukluların idareye karşı savaşımına destek olmak; bu süreçte doğru bir savaşım anlayışını yerleştirmekti. Böylece tutsakların savaşımını örgütlemeye talip bir güç olarak ortaya çıktık. İkincisi, ve en önemlisi idareye karşı savaşımda başarının vazgeçilmez koşulu olan tutukluların eylem birliği ve çok yönlü ilişkiler sorununu zaman geçirmeden ele almaktı. Bu uğurda çaba göstermekti. 

Bunu başarmanın önüne birçok engel çikti. Kimi grupların yönetimleri grup üyelerine bizimle konuşmama emirleri verdiler. Tehditlerde bulunanlar bile oldu. Bunlara ve benzeri uygulamalara karşın, özellikle "gözaltında" birlikte olduğumuz farklı politik gruplardan yurtseverlerle ve diğer politik tutuklularla yakın ilişkimiz sürdü, 

Uzun, sabırlı çabalar sonunda koğuşun iç yaşamını tüm tutukluların aktif katılımıyla yeniden düzenledik. Tüm tutsakların çıkarlarını gözeten bir yapıya kavuşturduk. 

İdare bu üstünlüğe dayanamadı, gerilemeye başladı, hatta kendi içinde parçalandı. Mevcut hukuktaki haklarımızı kısıtlama olmadan kullanmaya başladık. Koğuşumuzdaki bu gelişmeler tim tutukevini etkiledi. Biz de onların savaşımını çeşitli yollardan destekledik, Antisovyetik konumlarda olanlar, maocular iyice yalıtlandı. Aralarında çatışmalar çıktı. Bunları koşulsuz işbirliğine çağıracak kadar güçlüydük. Aralarından katılanlar oldu. Bu arada diğer cezaevlerinde başlatılan eylemleri, oralardaki uygulamaları protesto ederek destekledik. İsrail'in Lübnan'a saldırısını, ABD saldırganlığını protesto eylemleri düzenledik. 

En dikkat edilmesi gereken alan, tutukevi yönetimiyle ilişkiler alanıydı. 
Bir yandan faşist diktatörlüğe karşı uzlaşmasızlığı ayakta tutmak, bir yandan da birliğimiz ve gücümüz sayesinde yönetimden koparabildiklerimizi korumak ve artırmak. Tüm bunları yaparken tutsakları düşmanın olası bir oyununa, saldirısına karşi uyanık tuttuk. İdarenin cuntanın bit parçası olduğunu sürekli yineledik. Tutukevinde yapılan aramaları önceden haber alabilmemize rağmen, her an uyanık durduk. Diğer tutukevleriyle karşılaştırıldığında daha "'rahat" bir ortamda yaralarımızı sarmaya çalışırken, özellikle genç, deneyimsiz arkadaşların gelişmesine önem verdik. Bizim Diyarbakır, Mamak ve benzeri tutukevleriyle karşılaştırılmayacak bir avantajımız da vardı: radyo. Diş dünyada ve ülkemizde olup bitenleri anlamak için Moskova radyosu her koğuşta sürekli olarak dinleniyordu. TKP radyoları gizli olarak dinlenebiliyordu. Radyolardan gelenler, tartışmalara bir temel oluşturuyordu. Bütün bunlarla birlikte tutukevinde geliştirdiğimiz pratik, hepimizi geliştirici bir deneyim oluşturdu. Bu gerçeği tüm politik gruplar, tutsak yurtseverler belirtiyorlardı. Bu eylemlerimiz içinde yurtseverler arasında kalıcı dostluklar, kalıcı savaş arkadaşlıkları doğdu. Ortak pratiğimizde, tutsaklar idarenin saldırılarını püskürttü, iç yaşayışın düzenlenmesinde idarenin etkisi en aza indirildi. Koşulların elverdiği ölçüde kültürel, politik, ideolojik faaliyet yürütebildik. Tutukevi idaresi üzerinde tutsaklar bir baskı unsuru haline gelebildi. 


kkk 


Savaşım sürüyor 


Tutsak edilmemden tam 18 ay sonra ilk kez yargıç karşısına çıkarıldım. 
Tahliye istemim reddedildi. Üç ay sonra ise tahliye edildim. Cunta, mahkemesiz, savunmasız kestiği,peşinen çektirdiği cezayı şimdilik kaydıyla yeterli bulmuştu. 

Tutukluları hemen bırakmıyorlar. Tutukevinden Gayrettepe'ye götürülüyoruz. Tutsaklık süresince, Sıkıyönetim Yasasına dayanarak her en tekrar işkenceye çekilme tehditi altında tutulan yurtseverler, tahliye olurken de Gayrettepe'ye götürülüyor. İşkenceyi uygulayan genç cellat geldi. Cunta en çirkin, en iğrenç yüzünü bir kez daha hatırlatıyor. Siyasi polis isterse tutsağı alıkoyabilir. Yeniden işkence tezgahına alabilir. 

Bir araba ile semt karakoluna götürüldüm. Buralarda yapılan işlemlerden 
sonra, ancak bir yakınımın kefaletiyle serbest bırakıldım. Bir kış akşamı, 21 
ay sonra eve döndüm. Partimiz ve özdeneyimim bana her koşulda savaşmanın olanaklı ve zorunlu olduğunu öğretti. Şimdi geride kalan tutuklu yoldaşlar, ilericiler, yurtseverler canlarını ortaya koymuş, savaşıyorlar. Hemen tüm tutukevlerinde direnişler oluyor. Kendi deneyimimden çikarak anlıyorum ki, dalga dalga yayılan bu direnişler, içerde birliğin sağlamlaştığının, ortak savaş 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temellerinin güçlendiğinin, düşmanın bölme taktiklerinin zayıfladığının da bir işaretidir. 

Zindan koşullarını yaşamış, o deneyimi etinde, kemiğinde duyan bana ve benim gibi serbest olanlara herşeyden önce tutuklu ve yakınları ile dışardan dayanışmayi örgütlemek için çalışma görevi düşüyor. Bu dayanışmayı geniş güçlerin birliğine dayandırmak, tutukevleri deneyiminin de bize öğrettiği gibi en etkili silahtır. Bu uğurda çaba harcamak en önde gelen görevimizdir, 

TKP 5. Kongresinin, "tutuklu yoldaşları zındanlarda polisin, cuntanın pençesine terketmeme"' karari ruhunda, Tutuklu ve Yakınları ile Dayanışma Karatını yaşama geçirmek için, zındanların boşaltılması, genel politik af için aralıksız çalışma herkesten önce bana ve benim gibi yoldaşlara düşüyor, 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OLGULAR, GÖRÜŞLER, DENEYLER 


BİLANÇOLU ÇALIŞMA 


İlimizde 12 Eylül sonrası gençlik çalışmamız iyice kısırlaşmıştı. Tutuklamalar, bir çok arkadaşın yeni yapılanmada yer almasını engeleyecek ölçüde deşifre duruma düşmeleri, aramalar nedeniyle zorunlu göçler, kimilerinde ise görülen yılgınlık ve çekimserlik bu kısırlığın başlıca nedenlerini oluşturuyordu. 

Diri ve açığa çıkmamış bir kaç arkadaşımız vardı. Ama onlar da deneyimsiz ve yeterli teorik olgunluktan uzaktılar. Üstelik onlarla da zorunlu olarak aylar süren bir bağ kopukluğu olmuştu. Bağlar kurulunca genç ama inançlı ve kararlı bir arkadaşla neler yapılabileceğini konuştuk. Bu arkadaş bağsız geçen süre içinde gösterdiği çabalarla, direngenlik ve girişimle haklı bir güven kazanmıştı, Konuşmada, planlı ve programlı bir çalışmaya hemen geçilmesi konusunda hem fikir olunduğu ortaya çıktı. Çalışma yöntemimiz öyle olmalıydı ki, bir dönem sonunda ne kazandık, ne kaybettik, gücümüz neydi, ne elde ettik, potansiyel ve olanaklarımızı ne ölçüde değerlendirebildik, eksik ve hatalarımız ne oldu, bunları gidermek için neler yapmalıyız; bu ve benzeri soruların yanıtını bulabilmeliydik. Biz bu çalışmamızı "bilançolu çalışma" olarak adlandırdık. 

Öncelikle güvenlik ilkelerini gözönünde tutarak çalışmalarımıza Katabileceğimiz arkadaşları tesbit ettik. Onlari da bu çalışma yöntemi üzerine bilgilendirdik ve önerilerini aldık. Böylece kollektif bir yöntem oluşturduk. 

Çalışmaya katılan her arkadaştan, kendine uygulayabileceği, gerçekçi bir çalışma programı hazırlamasını istedik. Her arkadaşın programı şu sorulara yanıt getirecekti: 

a) Programımız... aylık olacaktı. 

b) Arkadaş, dönem sonunda örgüte (söz konusu örgüt, parti değil, gençlik örgütlenmesidir) kaç kişi kazandırmayı hedefliyordu? 

c) Kaç kişiyi düzenli yayın okuyucusu haline getirmiş olacaktı? 

d) Sempatizan diyebileceğimiz kaç kişiyle düzenli ilişki sağlamış olacaktı? 

e) Dostluk ve arkadaşlık bağları ne ölçüde genişletilmiş olacaktı? 

f) Liselerde hiç bir bağımız kalmadığından, özel olarak liselerden yeni arkadaşlar edinebilir miydi? 

g) Bu çalışmalarda başlıca ağırlığı işçi gençliğe ayırabilecek olanaklara sahip miydi? 

Güvenlikli yol ve yöntemlerle bir araya getirdiğimiz bu programlardan örgütün genel çalışma programını belirledik. Örgütsel görüşmelerimiz bu programın uygulanması üzerine oluyordu. Çıkan eksik ve hatalar tek tek arkadaşların gelişmeleri, sorunları, tepkileri ele alınıyor değerlendiriliyordu. İleri fırlayan ya da gerileyen arkadaşlar kimler, bunun nedenleri nedir, bunlardan ne gibi dersler çikarabiliriz, nelere dikkat etmemiz gerekir ve benzeri soruların yanıtlarını beraberce arıyorduk. Okunan kitapların, son politik gelişmelerin ve partinin görüşlerinin tartışılması, bize ne gibi görevler düştüğü de gündemimizde yer alıyordu, 

Çalışmalar ilerledikçe iyimser ve çoşku dolu duygular tüm arkadaşları sardı. Bunun kaynağı neydi? Güzel şeyler yaratmak, inancımız doğrultusunda çevremizdeki yaşamı, yaşamları sesiz sessiz değiştirmek; iş yapmak. İşte kaynak buydu. 

Dönem bittiğinde bilanço elimizdeydi. (Rakamlar gerçek değildir, ama hedeflenen ile gerçekleşen arasındaki oranı doğru olarak yansıtmaktadır.) 

1) 7 kişi ile başlamışken sayımız 13'e ulaşmıştı. (Hedef 14 kişi idi) 

2) 15 sempatizan hedeflemiştik, bu rakam 20'ye ulaşmıştı. 

8) Çalışmalarımıza bir liseli arkadaşı da katmıştık. 

4) Başlarken fabrikalardan hiç bir arkadaşımız yoktu, oysa şimdi biri örgütte çalışan, biri sempatizan iki arkadaşımız büyük bir fabrikada işçiydiler. 

5) Sempatizanlar ve yeni kadrolar, genç, açığa çıkmamış arkadaşlardı. 
Bunün bugün olduğu kadar gelecek için de büyük önemi vardı bizim için. 

6) Böylesi bir çalışma ile herşeyi denetleyebiliyorduk. Çalışmanın gereklerini yerine getiremeyenler kısa zamanda kendilerini belli ediyorlardı. 

Bu çalışmalardaki olumlu ve olumsuz yönleri gözönünde tutarak ikinci bir çalışma programı hazırlıyoruz. ilk programda özellikle ideolojik-politik eğitim ile ilgili çalışmalar eksik kalmıştı. Şimdi bü eksiği de gidereceğiz. 


E.A. 


DENEYLER VE ÖĞRETTİKLERİ 


19 Şubat 1984 günü TKP'nin Sesi yayınlarında yer alan İzmir'den bir yoldaşın mektubunu ve bu mektupta yer alan "5. Kongre, kafamdaki son güvensizlik kalıntıları da silip götürdü'' cümlesini hepimiz dinledik. Bu cümlenin uyarısıyla, yaşadığımız, belki de bir çok yoldaşın daha yaşadığı, Parti yaşamuımızda bizleri olgunlaştıran kimi deneylerimizi aktarmak istiyoruz. 

Bugün partimiz ağır terör altında savaşıyor. Partimiz polisin aralıksız saldırılarını, ajan provokatörlerin yıkıcı çalışmalarını fraksiyoncuların partiyi parçalama çabalarını başarıyla göğüslemiştir. Ne ki, bunlar bizi gevşetmemelidir. Bugün geriye baktığımızda, sallantı geçiren, inancı yara alan yoldaşlarımızın da, dimdik bu saldırılara karşı duran yoldaşlarımızın da çikaracakları ve tüm partiye maledecekleri deneyleri aktarmalarının ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. Bu, bundan böyle karşılaşacağımız saldırıların etkisini en aza indirmek için gerekli olan olgunluğu, ditengenliği ve esnekliği göstermeyi bilmek için de gereklidir. Bu konuda bizim deneylerimiz şunları gösterdi: 

Birincisi, kafası karışan, sallantı geçiren, yoldaşlarımızın bu duruma gelmesinde özellikle yaşanan yerel sorunların derin etkisi vardır. Ne ki, biz komünistler sorunu genel içinde ele alabilmeli, genelden özele yaklaşmayı becerebilmeliyiz. Sorunlarımıza yaklaşırken, bir bütün olarak partinin durumunu gözönüne almamazlık etmemeliyiz. Merkez Komitemizin 4. Kongre ile 5, Kongre arasındaki yarım asırlık bir dönemin sorumluluğunu üstlenerek gösterdiği onurlu davranışı kendimize kılavuz edinmeliyiz. 

İkinci olarak, kişiye güven ile partiye güvenin özdeşleştirilmesi yanlıştır. 
Sorumlu yoldaşların idealize edilmesi, partiye duyulan güvenin sarsılmasında 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önemli rol oynamıştır. Hiç bir komünist salt kişilere olan güveninden dolayı savaşımın içinde değildir. Elbette her komünistin yaşamında örnek kişilerin önemli bir yeri vardır ve olacaktır. Ama komünist Ahmet'in, Mehmet'in peşinden değil, Marksizm-Leninizm'e inandığı,partiye güvendiği, bağlandığı için savaşmalıdır. Yaşadığımız deneyler gösterdi ki, parti içinden polis, ajan-provokatör, kariyerist, fraksiyoncu çıkabiliyor, O halde bize düşen görev her zamankinden daha çok Marksizm-Leninizini öğrenmek, Parti program ve tüzüğüne sarılmak, polisin oyunlarına karşı uyanıklığı elden bırakmamak ve partililik ruhunu yükseltmektir, 

Üçüncü olarak; polisin, ptovokatörlerin, fraksiyoncuların yarattığı ortamda ayyuka çıkan dedikodu ve yalanlar, hata ve eksikliklerin sömürülmesi. 
kişilerin karalanması, küçük burjuva tepkilerin kışkırtılması çabaları, çoğu yoldaşta çeşitli izler bırakıyor. Örgütü dağıtmaya yönelik saldırının psikolojik, moral cephesini oluşturan bu yöntemler kimi zaman etkili olabiliyor. Bu ortamda kafası karışan bir çok yoldaş konuyu, olayı kendi kendine tartışıyor, bilinçli olarak ortaya atılmış sahte ya da çarpıtılmış verilere dayanarak yorumlar yapiyor. Ve sonuçta saldırıyı yöneltenlerin amaçlarına varmalarına yardımcı olacak şekilde, örgütten uzaklaşarak kendi kendilerine, sözde bağımsız ama gerçekte düşmanın yarattığı veri ve zemin temelinde sonuçlara varıyor, kararlar alıyorlar, En basitinden en karmaşığına sorunları ancak partiyle tartıştığımızda en doğru kararları verebiliriz. Tek başımıza, bir sonuca vardıktan sonra bunu partiye bildirmek "formalite yerine getirmek" mantığıdır ve bu mantık parti ruhuna, parti kavramına aykırıdır. Partiye karşi açık davranmaktan kaçınmak, sorumlu olunsun olunmasın bu tür bir parti içi ortamın oluşmasına katkida bulunmamak yalnızca parti düşmanı amaç taşıyanların işine yarıyor. 

Dördüncüsü; sorunlara gerek yaklaşım aşamasında, gerekse çözümleme ve sorunların çözümüne yönelme aşamasında, parti belgelerinin ayrıntılı incelenmesi ve öğrenilmesine gereken dikkatin verilmemesi, bu belge ve kararların okunması, etüd edilmesi ve ideolojik düzeyin yükseltilmesinde kişisel sorumluluğun gereklerinin yerine getirilmemesi de, yoldaşların partinin eksik ve hatalarının giderilmesinde yapabilecekleri katkıyı azaltmaktadır. 

Şimdi geçmişte sallantı geçirmiş, ama Partimizin yorulmaz takipçisi olduğu halkın davasına inancını yitirmemiş yoldaşlara yukardaki deneyleri gözönünde tutarak yaklaşmak, onlara yardımcı olmak her komünistin götevi olmalıdır. 5. Kongre başlı başına bir güven ortamı yaratmıştır. Yoldaşlarımızın "Kongre'de kendilerini bulmalarına" yardımcı olalım. Ama tek tek ağaçlara bakmaktan ormanı görmeme yanlışına da düşmemeliyiz. Partiyi güçlendirmek en temel görev olarak önümüzdedir. Unutmayalım ki, halkımız, bağrında elimizi uzatmamızı bekleyen binlerce yeni savaşçıyı yetiştiriyor. 


9 EYLÜL 


KOMÜNİST BİR AJİTATÖRÜN 24 SAATİ 


"a. Son söz olarak da; ajitasyon propaganda alanında çalışan bir komünistin bir ayı, bir haftası, bir günü nasıl geçiyor, bunu öğrenmek isterim. Ben günümü anlatayım. Her sabah ilk işim hemen gazeteleri okumak, notlar çıkarmak, gerekli kupürleri kesip biriktirmektir. Bunlardan her hafta ya bir yazı hazırlamak, ya da bir konu anlatmak için yararlanırım. Günde iki kez radyo 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dinler, notlar alırım, 15 günde bir tüm radyo, gazete yayınları doğrultusunda hazırladığım notları genelleştiririm. Yoldaşlara iletirim. Yığın çalışması ile ilgili öneri ve programlar hazırlarım. Kesinlikle programlı çalışırım. Elbette kitap okurum. Doğaldır ki, çoğu kez örgütsel işler de var. Sık sik bir önçalışmayla belirlenmiş adreslere telefon ederek partinin güncel konulardaki görüşlerini iletir, tepkileri izlerim. Otobüste, dolmuşta, trende, insanların konuşmalarına kulak verir, onlarla sohbetlere girerim. Bu hiç de zor ve gizliliğe aykırı değildir. Her gün yarım saat spor yaparım. Olanak buldukça roman okurum, Ayrıca bir işte calışıyorum. İnanın bir gün yetmiyor. Ama, savaşımın bunları gerektirdiğine inanıyor ve uyguluyorum. 


5 S. YAZ 


SEÇİMLER ÖNCESİ PARTİLERE YAKLAŞIRKEN 


Geçenlerde bir aile toplantısında eşimin, arkadaşımın eşine "siyasi partiler mi? Boş ver hepsi birbirinin aynı" demesiyle bir tartışma açıldı. Diktatörlük altında seçime giren partiler sonuçta icazetli partilerdi. Şu ya da bu ismi almaları, farklı şeyler savunuyor olmaları yalnızca görünüşteydi. Onlar faşist cuntanın izni ile yasallaşmışlar, yine onun izni ile seçimlere giriyorlardı. 

Soruyu çevirip arkadaşıma yönelttim. Sorunun biraz daha bilimsel ele alınabilmesi için şöyle sordum; siyasi partileri birbirlerinden ayıran temel özellikler nelerdir? 

Arkadaşımın yanıtı, eşiminkinden fatklıydı, ama o da vardığı sonuçla eşimin görüşünü paylaşıyordu. Sorunun yanıtını günümüz Türkiye'sinde yerel seçimlere katılan partilerle sınırladı. Arkadaşıma göre varolan siyasi partiler burjuva partileriydiler. Onlar burjuvazinin değişik kesimlerinin temsilcileriydiler. Kimileri ise emperyalizmin ve oligarşinin yedek gücünü oluşturuyorlardı. 

Her iki yanıt da doğruları belirli oranda yanıstıyordu. Ancak her ikisi de sorunun yanıtını oluşturmu yordu. 

Örneğin, eşimin "bütün burjuva partileri aynı hepsi de icazetli" yargısı, 
6 Kasım seçimleri için gerçeği yansıtıyordu. ANAP, HP ve MDP cuntanın 
icazetli partileriydiler. Faşist diktatörlüğe kılıf giydirmenin, yığınları "demokrasiye dönülüyor" aldatmacasının birer aracıydılar. Bu nedenle 6 Kasım seçimlerinde "üç partiye de vur" dendi. Oysa şimdi durum farklıdır. Parlamentodaki üç partiye karşı üç muhalefet partisi seçimlere katılıyor. Bunlar da ötekilerinin aynısı dersek, tüm demokrasi güçleri yanında bu partilere de uygulanan baskı ve zorbalıkları ne ile açiklarız? 6 Kasım'da değişik siyasal eğilimlerin temsilcileri diye halkın karşısına çıkarılan ANAP, HP ve MDP'nin başlarının bu kez birbirlerini hemen hemen hiç eleştirmeyip, parlamento dışı burjuva muhalefet partilerine elbirliği ile yüklenmeleri, bu partilerin "12 Eylül öncesi nifak partileri" yakıştırmalarıyla kapatılmasını istemeleri görmezlikten gelinebilir mi? TKP, ANAP için Cumhuriyet tarihinin en anti- ulusal partisidir diyor. ANAP'ı bundan daha iyi tanımlayan bir saptama yoktur. Bu, ANAP, emperyalizmin, işbirlikçi oligarşinin gelmiş geçmiş en hâs partisidir demektir. Emperyalizm Türkiye için "Büyük Türkiye" programını istemiyor. Öte yandan DYP'nin emperyalizmin ve tekellerin çıkarlarını kollamak için ortaya çıktığı bir gerçektir, Ama şurası unutulmamalıdır, emperyalizmin ve tekellerin temsilcisi olmak başka şeydir, olmayı istemek başka şey. Kuşkusuz emperyalizm ve işbirlikçi oligarşi demokrasi, barış ve bağımsızlık istemleri doğrultusunda halkın baskıları arttıkça, DYP ya da bir başkasını yedek piç olarak öne çıkarabilir. O nedenle DYP emperyalizmin ve işbirlikçi oligarşinin yedek gücüdür demek doğruları içermekle birlikte gerçeği tüm yönleriyle yansıtmıyor. 

Örneklemeye devam edersek; HP ve SODEP arasındaki benzer ve farklı yönler ne olarak beliriyor? Siyasi partileri ayırmada en temel ölçütümüzle, hangi sınıfın çıkarlarını ifade ettiklerini ele alırsak, ikisi de burjuva partileridir. Programatik amaçları açısından bakarsak, her ne kadar biçimlenmiş programları yoksa da sosyal demokrat olduklarını öne sürmelerine karşın, burjuva reformist partiler nitelemesi daha uygun olur, Çünkü onlar kapitalist düzenin reformlarla daha da "insancıllaştırılabileceği''nden söz eden partilerdir. Kapitalizm asıl kalmak koşuluyla, devlet sektörünü güçlendirerek, planlı birekonomik politika izleyerek, mevcut yasalardaki değişiklerle, toplumsal yaşamın daha da demoktatikleşmesiyle, sosyal refaha ulaşılabileceği görüşünü yayıyorlar. Ve sosyal demokrat partilerden kökten farklı olarak işçi sınıfıyla sosyalizm amacıyla bağları yok, böyle bir program ve hedefleri olduğunu sözde olsa da açıklamış değiller. Bir partinin kimliğini ele veren ölçütlerden biri de, dedikleriyle yaptıkları arasındaki ilişkidir. Her ne kadar bu partilerin ikisi de dediklerini uygulayacak koşullardan uzaklarsa da, aynı ölçüt bir bakıma her tür politik hedeflerine varmada izledikleri politik ve örgütsel taktik ve yöntemlerde kendini ortaya koymaktadır. Halkçı Parti'yi SODEP'ten ayıran ve onu cunta partisi olarak ele veren de izlediği taktik ve kullandığı yöntemlerdir. Halkçı parti, üç partinin de kadroları, milletvekili adaylari tek tek faşist cunta tarafından siyasal geçmişleri, dünya görüşleri didiklenmiş ve ayıklanmış ondan sonra seçime katılma olanağı bulmuş olmasına karşın, 6 Kasım seçimlerini demokrasiye dönüş olarak değerlendirmektedir. 6 Kasım seçimleriyle oluşmuş, izinli parlamentonun savunuculuğunu yapan bir politik hat izlemektedir. O her Lurlü ekonomik ve sosyal sorunun çözümü için böylesi bir parlamentoyu göstermektedir, Parmak hesabına dayalı bir muhalefet, iktidar olmamak için özel çaba sarfediyormuşçasına bir tavır, her söz ve davranışıyla cuntayı ve 12 Eylül'ü aklamaya çalışmak, antikomünist ve anti-SODEP bir tutum. İşte HP'yi ele verenler sunlardır. 

Kuşkusuz, SODEP'in de safları antikomünizme açıktır, Ancak, SODEP 
6 Kasım seçimleriyle oluşturulmuş bir parlementoya ve oluşturma yöntemlerine demokratik demiyor. 12 Eylül'den bu yana çıkarılan yasaları antidemokratik buluyor. 25 Mart seçimlerini burjuva demokrasisine geçişin bir başlangıcı sayıyor, yerel seçimler sonrasında bir erken genel seçim zorlaması hesabi içinde. Bu tutum ve yöntem yalnız SODEP'in değil, parlamento dışı burjuva muhalefet partilerinin ortak yanını oluşturuyor. O nedenle, seçim kavgasında nesnellikle, faşist diktatörlüğün parlamento partileriyle, burjuva muhalefet partileri arasında bir kavga ortaya çıkıyor. Cunta partileriyle, bürjuva muhalefet partileri arasindaki kavganın varlığı, ilerici güçlere faşist diktatörlüğün yıkılması, ulusal demokrasinin kurulması yönündeki savaşımda yeni olanaklar açıyor. 


20 Mârt 1984, Ali SUVAT 
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YEREL SEÇİM SONUÇLARI ÜZERİNE 


“Yerel Seçimler" yapıldı. Ülkemizin siyasal yaşamında önemli bir olay olan bu "seçimler''in sonuçlarını neden-sonuç bağlamında incelemek, demokrasi kavgasında ileriye yönelik sonuçlar çıkarmak bakımından zorunludur. 

"Seçimlerin" iki önemli sonucu vardır. Birincisi ve en önemlisi, ne biçimde olursa olsun rejim karşıtı konumda yer alan ve sol güçlerin halkı seçimlerde desteklemeye çağırdığı burjuva muhalefet. partilerinin ve bağımsız adayların, yığınların % 42.74 gibi yarıya yakın çoğunluğunun oyunu almış olmasıdır. 
Bu olgunun demokrasi güçleri açısından önemi nedir? Kısaca söylersek, bu, özünde cuntaya, faşist diktatörlük rejimine hayır diyen dev bir yığını ifade eder, Bu konuya tekrar döneceğiz. 

İkincisi ise cunta partilerinden dışarda başta ABD olmak üzere uluslararasi finans kapitalin, içerde işbirlikçi oligarşinin bir numaralı tercihi ANAP'ın 
6 Kasım'da aldığı oy oranını yaklaşık olarak koruması, buna karşılık diğer 
iki cunta partisinin ağır bir yenilgiye uğramasıdır. 

Bu sonuçlara yol açan başlıca etmenler nelerdir? 

Birincisi, seçimlerin faşist diktatörlük koşullarında, demokrasinin kırıntısının olmadığı koşullarda, terör ve baskının her türünün doruğuna ulaştırı)- dığı koşullarda yapılmış olmasıdır. Sol güçler bir yana, burjuva muhalefetin bile üzerinde baskı ve terör yoğunlaştırılarak bir yandan seçim çalışmaları engellenmiş, diğer yandan da butjuva muhalefetinin seçimlerden kazançlı çıkması durumunda nelerin olabileceği yığınlara "ikaz" edilerek göz dağı verilmiştir. 

İkincisi, sol güçlerin ortaklaşa olarak halk yığınlarına onların uğrunda savaşa atılabilecekleri bir demokratik alternatif sunamamalarıdır. 

Üçüncüsü, cunta partilerinin ve özelliklede ANAP'ın seçimleri kaybetmesi durumunda siyasal, ekonomik ve sosyal dengelerin altüst olacağı, istikrarın bozulacağı ve tekrar ülke yaşamına generallerin müdahalesinin "artacağı", her şeye yeniden başlamak gerekeceği ve "demokrasiye geçiş sürecinin" duracağı hatta tersine döneceği yolunda cunta ve cunta partileri, özellikle de ANAP çevreleri tarafından yığınlara siyasal şantaj yapılmasıdır, Söz konusu çevrelere bu konuda dar da olsa bir manevra alanı sağlayan etmen, 6 Kasım' dan sonra gerçek gücü elinde tutmalarına karşın generallerin ülke yaşamına kabaca karışmalarının, politik olarak geri kesimlerde ANAP iktidarının demokratikleşme sürecinin başlangıcı olabileceği yolundaki burjuva ve küçük burjuva hayalleri güçlendirmesidir. Öte yandan yığınlar açısından gerçek bir alternatif yoksunluğu, istikrarın bozulacağı şantajı karşısında boyun eğmeyi getirmiştir. 

Dördüncüsü, bürjüva muhalefetin kararsız, cuntayla uzlaşmaya her an hazır, güven vermeyen tavrı ve demokratik bir alternatif sunmadaki acizliğidir. Öte yandan yığınların, bugünkü rejimi bağrından çıkaran 12 Eylül öncesinin güdük burjuva demokrasisine dönmek istememesi, yığınlara bundan ileri birşey vadedemeyen burjuva muhalefetin gücünü sınırlamıştır, 

Bir başka önemli neden, baştâ ABD egemen çevreleri olmak üzere uluslararası finans kapitalin Özal'ı açıktan desteklemesi ve bunun ANAP ve cunta çevrelerince yığınlar arasında dış ilişkilerin düzeleceği yolunda sahte umutlar yaymada kullanılmasıdır. 

Bir başka neden, gerek partimizin programının ulusal demokrasi hedefinin yığınlara maledilmediği, gerek sol güçlerin demokrasi ve bunalımdan çıkış 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için ortak bir program sunmadığı, gerekse burjuva muhalefetin yine aynı şekilde alternatif göstermediği koşullarda, Özal hükümetinin özellikle ekonomik programının,devlet aygıtında,bürokraside yaptığı düzenlemelerin vs.birer ''devrim" olarak lanse edilerek yığınlar için sahte bir umut kapısının aralanmasıdır, 

Bir başka neden, muhalefeti bölme, sol güçleri yığınlardan yalıtlama taktiği ve bunun uzantısı olarak yapilan antikomünist provokasyonlar ve arkasından ayyuka çıkarılan kaba antikomünist propagandadır, 

Bir diğer neden, çeşitli burjuva reformist çevrelerden, özellikle de yeni bir parti kuracakları öne sürülen çevrelerce bu koşullarda bir şeyin yapılamayacağı, gelecek seçimlerin beklenmesi gerektiği vs. yollu umutsuzluğun ve pasifizmin yayilmasıdır. 

Bir başkası, yerel yönetimlerin çalışabilmesi için siyasal iktidarla bağlı olması gerektiği şeklindeki kanıdır. 

Ve sonuncusu, özellikle büyük kentlerde yoksul gecekondu halkının tapu verileceği vaadiyle alçakça kandırılarak büyük ölçüde desteğinin alınmasıdır. 

Bunları daha da uzatmak mümkündür. Barış ve demokrasi güçlerinin işte bu zaafları, cunta partilerini ağır bir yenilgiden kurtarmıştır. İşte cunta partilerinin, daha açıkcası ANAP'ın desteğini aldığı yığınlar, belli başlı olarak bu sahtekarlıklarla ve böylesine çürük, böylesine ilkel, böylesine geleceği olmayan sahtekarlıklarla kandırılmışlardır. Bunların yığınlarca anlaşılmasının uzun sürmeyeceği görülecektir. 

Fakat her şey bir yana, tüm bu sahtekarlıklara, zayıflıklara karşın, biçimi ne olursa olsun özü itibarıyla cuntaya, faşist diktatörlük rejimine hayır diyerek, oyunu cunta partileri dışındaki burjuva muhalefet partilerine ve bağımsız adaylara kullanmış % 42.74'lük dev bir yığın vardır. İşte barış ve demokrasi kavgasında yakalanması gereken ana halka budur, Barış ve Ulusal Demokrasi için, bunalımdan çıkış için, faşizmi yerle bir etmek için her şeyden önce cuntaya karşı savaş düzenine sokulması gereken güç budur, ANAP yalıtlandıkça bu yığın daha da genişleyecektir. Öyleyse sol güçler, barış ve demokrasi güçleri hep birlikte bu yığınlara seslenmeli, onlara uğrunda savaşa atılabilecekleri demokratik bir alternatif oluşturmalı, faşizme karşı ulusal direnişi hazırlamalıdırlar. 

3 Nisan 1984 


Not: % 42.74 oranı, kullanılan oyların yaklaşık % 10'luk bölümünün henüz değerlendirmeye dahil edilmediği veriler üzerinden hasaplanmıştır. 


H. BORA 


ROBERT STRAUSZ HUPE VE 
AMERİKAN EMPERYALİZMİ 


Amerika'nın Ankara'da resmi bir görevlisi var. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi. Adı Robert 12 Eylül'den bir kaç ay sonra göreve başlayan bu adam kimdir? Dünyaya, iki karşıt sisteme bakışı, barıştan anladığı nedir? En önemli yanlarıyla tanıtmaya çalışalım: 

Robert Strausz Hupe bir sosyologdur. Ancak politika, uluslararası ilişkiler, özellikle de savaş ve strateji konularında uzmandır. Kendisi Amerikan Savaş Bakanlığı Pentagon'un ve Dışişlerinin gözdelerindendir, Kaba bir antikomünist, azilı bir sosyalist sistem düşmanıdır. Amerikan emperyalizminin en 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önemli stratejilerinden, savaş kuramcılatındandır. Bu yönde çeşitli makale ve kitapları vardır. 

Yaşı yetmişi aşkın bu gerici ideolog, Robert Strausz- Hupe, "The Zone of İndifference" adlı kitabında uygarlık havarisi kesilip Amerika'nın dünya egemenliği çabalarını haklı çıkarmaya çalışıyor. Aynen şöyle yazıyor: "Eğer ABD'nin gücü olmasaydı, Batı kültürü çoktan yok olmuş olacaktı. Amerikan hegemonyası, onun hayatta kalmasının önkoşuludur". (New York, 1952, s. 149) Bu yaklaşımını başka bir yazısında da sergiliyor: "Amerika bugüne kadar hareket serbestisine sahipti. Geçen iki dünya savaşında değil yalnız istediği tarafa katılma, aynı zamanda savaşa katılmama olanaklarına da sahipti. 
Bugün artık bu olanakları ve serbestiyi kaybetmiştir. Savaşa katılmama kararı artır Amerika'nın elinde değildir". (The Diminishing Freedom of Choice, 1960, s. 42-44). Hupe önemli bir gerçeği dile getiriyor burada; Amerikan emperyalizminin saldırgan, savaşçı doğasını sergiliyor. 

Şimdi de Amerika'nın Ankara büyükelçisi Robert Straüsz-Hupe'un, ABD Dışişleri Bakanlığı Dış Servisler Enstitüsü tarafından onaylanmış "A Forward Strategy for America" (Amerika İçin İleri Bir Strateji) adlı kitabındaki görüşlerine bakalım. Hupe, kitabı kendisi gibi sivil militarist sosyolog Stefan T. 
Possony ve albay William B, Kintner'le birlikte hazırlamış. Hupe ve arkadaşları, kapitalizmin komünist dünyaya karşı girişilecek bir savaşla kurtulacağını, böyle bir savaşta en büyük ödülün" ulus olarak hayatta kalmak" olacağını söylüyor.(age., s. 315) Çağdaş Malthuscu görüşlere katılarak, nüfusun yaşam araçları üretiminden hızlı artması gibi bilimdışı tezden hareketle, "nüfus baskısını”, çağdaş savaşların nedenlerinden biri olarak göstermeye çalişiyor. 

Yine aynı kitaptan, Strausz-Hupe'un ilginç görüşlerini sergilemeyi sürdürelim: Hupe, özellikle Güney Doğu Asya, Ortadoğu ve Latin Amerika ülkelerindeki "ulusal hükümetleri", "bu ülkelerin komünistleşmesi yolunda atılmış adımlar" olarak görüyor ve şöyle diyor: "Bu cins hareketlerle savaşmak için özel silahlı kuvvetler kurmak gerekiyor. Tabii bu devrimci hareketleri sosyal- ekonomik tedbirlerle önleyebilseydik daha iyi olurdu... Fakat maalesef bugünkü koşullarda Amerika'nın doğrudan doğruya silahlı müdahalesinden başka yol kalmamıştır... Askeri tedbirler yanında politik ideolojik savaş şekillerini de sürekli olarak uygulamamız gerekiyor. ... özel birliklerin savaş uçakları, helikopterler, kimyasal silahlar, tanklar, çeşitli makinalı tüfekler ve nihayet taktik atom silahlarıyla donatılması zorunluluğu vardır. Bu silahlarla donatılmış özel askeri birliklerin ödevleri şunlar olmalıdır: 

- Yerel silahlı kuvvetlerin denetleyemediği partizan bölgelerinde polis ve jandarma görevi yapmak. Yerel kuvvetleri eğitmek. 

- Partizanlara karşı sınırlı savaş operasyonları yürütmek. 

- Stratejik yerleri ele geçirmek ve elde tutumak." 

ABD Ankara Büyükelçisi Robert Strausz- Hupe, Kintner ve Possony'den yaptığımız bu alıntı, Amerikan emperyalizminin ulusal bağımsızlık çı, demokratik, devrimci hareketlere karşı kimyasal silahlardan nükleer silahlara kadar her tür kırım silahına buşvurabileceğini sergilemesi açısından önemli. Hele egemenliği altındaki ülkelerin ordularını böylesi görevler için, yani kendi halkını kirmak için yetiştirmek gibi düşünceler 1947'den bu yana Türk Silahh Kuvvetlerinin Amerika tarafından eğitiliyor olmasıyla birleşince, sorun daha ciddi ve çarpıcı oluyor. Bir çok gelişme aydınlığa kavuşuyor. 

Bu sözde diplomatın görüşlerinin aynılarını, Genel Kurmay Başkanlığı'nın 1965'te yayınladığı, David Galula'nın “Ayaklanmaları Bastırma Hareketleri" 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adlı kitabında ve yine Kontrgerilla'nın kurucusu, "Özel Harp Dairesi" Başkanı Tümgeneral Cihat Akyol'un hazırladığı, Mart 1971, 237 sayılı Silahlı Kuvvetler Dergisi eki "Gayri Nizami Kuvvetlere Karşı Harekat" adlı kitapta rastlamak pek şaşırtıcı olmuyor. Zira bu, sömürüye, baskıya, emperyalist saldırganlığa karşı ulusal ve sosyal kurtuluş savaşı veren halklara karşı uygulanan bir “Özel Harp"tir. Ve Robert Strausz — Hupe gibi emperyalizmin gözü dönmüş, insanlık düşmanı savaş kuramcıları tarafından geliştirilmiş bir savaş biçimidir. 

Strausz- Hupe; "Türkiye'nin .. bir Ortadoğu gücü ve NATO ülkesi olarak dünya kamuoyundaki gerçek yerini almasını istiyoruz... Siz bize yardım edin, biz de size". (15 Ocak 1984, Tercüman) diyordu. Böylece, Amerika'nın “Yardım ve Kıbris sorunu ile ilgili tutumunun ancak, Türkiye'nin Ortadoğu' da daha aktif politik ve askersel rol üstlenmesiyle değişebileceğini anlatiyor: du. 

Kimi gün Amerika'da "Türkiye'nin Amerikalı Dostları(!) Derneği'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları üzerine, kimi gün İstanbul Marmara Üniversitesi'nde Demokrasi ve özgürlükler üzerine konferanslar veren Strausz-Hupe, bir süre önce ABD'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, REMO (Reorganizasyon ve Modernizasyon) Planı gereğince yaptığı yardımın az bulunması üzerine "artık yavaş yavaş sıkılmaya başladım", Amerika'yı "takdir edin, hayran olun" diyerek, gerçek yüzünü açığa vürdü. Yakında Türkiye'deki Amerikan Birleşik Devletleri Büyükelçiliği görevinden ayrılacağı söylenen Pentagon'un bu has adamının gerçek yüzünü tanımak, tanıtmak gerek. 


26.3.1984 Arif SAYDAM 


DENEYLERİMİZ 


5. Kongre sonrası artık dostun da düşmanın da gördüğü, hissettiği canlılık MK 1. Plenumundan sonra yeni bir aşamaya gelmiştir. MK 1, Plenumu 5. 
Kongre kararlarını daha da somutlayan, bu kararların yaşama geçirilmesinin yollarini aydınlatan kararlarla hepimize güçlü silahlar vermiştir, Şimdi tüm parti bu silahlarla savaşımın içindedir. 

Bu çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla ben de kimi deneylerimizi, bunlardan çıkardığımız dersleri aktarmayı yararlı gördüm. 

İki yılı aşkın bir zamandır yurtdışında bir Kuzey Avrupa ülkesinde buluhuyoruz. Bulunduğumuz ülkeye geldiğimizde yalnız yoldaşlarımızda değil, bizim dışımızdaki ilericiletde de şu düşünce egemendi: Bu ülkedeki Türkiyeli göçmen işçiler çok geri düzeydedir. Onların arasında çalışmak olanaksızdır. Saptamanın birinci bölümü gerçekten de doğruydu. Bulunduğumuz ülkedeki göçmen işçiler özellikle kırsal alanlardan gelmişlerdi. Ayrıca çoğunluğunu, ülkemizin dinsel bakımdan bağnaz bir yöresinden gelenler oluşturuyordu. Ama saptamanin ikinci bölümü tamamen yanlıştı.Önümüzde birbirine bağlı üç temel görev bulunuyordu: 1) Göçmen işçilerin güvenini kazanmak, 2) Ülkedeki Türkiye'li öteki ilerici insanlarla ilişkileri canlandırmak ve onları yavaş yavaş da olsa bu çalışma içine çekmek. 3) Politik polisin faaliyetlerine karşı uyanıklığı gündemden indirmemek. 

Ancak bu temel sorunların çözümü için özellikle örgütlenme yapımızın gözden geçirilmesi gerekiyordu. Nerede örgütlenmede zayıflıklar varsa, orada parti çalışmalarının aksadığını pratik başımıza vura vura öğretmişti. 
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Özellikle örpütlenmede şablonlardan kaçınmanın, gücü belli noktalara yöneltmenin yararlarını zamanla daha iyi gördük ve öğrendik. 

Geçen iki yıllık çalışma, göçmen işçilerin güvenini kazanma yolunda bize zengin deneyimler kazandırdı. Çalışmaya başlarken, önümüze hedef olarak önce şu Soruların yanıtlarını bulmayı koymuştuk: 1) Ülkede bulunan göçmen işçilerin geldikleri yöre ve Türkiye'deki sosyal durumları, aile yapıları, hisimlıkları, büyük aileler, aralarındaki ilişkiler vb., hakkında daha ayrıntılı bilgiler. 
2) Ülkedeki ve buradaki sorunları. 3) Bu ülkede çalışma alanları, işkolları, sendikalaşma durumları, politik partilere karşı yönelimleri, bu yönelimler üzerinde etkide bulunan etmenler, vb. 4) Bu ülkedeki politik partilerin, sendikaların göçmen işçi politikalarının incelenmesi. 

Bu sayılanların #ümünü bize sağlayacak yazılı kaynaklar, elbette yoktu. 
Varolan kaynaklardan yararlanmakla birlikte, asıl, göçmen işçileri varolan örgütlerinde tanımaya yöneldik. Zamanimızı onlarla birlikte geçirmeye başladık. Gerektiği zaman tavla, domino oynadık, onlar nasıl yaşıyorsa bizde öyle yaşadık. Aslında bir yandan biz onları tanırken, onlar da bizi tanımaya başladı. "Vatan haini , "ülke kaçkını" olarak damgalanmaya çalışılan bizlerin hiç de öyle insanlar olmadığımızı yakından görmeye,anlamaya başladılar. 
Elbette bu süreç içinde onların sorunlarına kayıtsız kalmamak, verilen sözleri tutmak, yapamayacağımızı kestirdiğimiz işlerde açık davranmak, onların dilinde konuşuyor olmak yakınlaşmayı hızla artıran etmenler oldu. 

Bütün bunların yanı sıra, eskiden beri bu ülkede oturan ilericileri de etkilemeye çalışıyorduk. Onlarda yerleşmiş olan perspektifsizlik ve yılgınlık bizi çok zorladıysa da, içlerinden çalışmalara çekebildiklerimiz oldu. Bu insanları kazanmak yaşadığımız ülkeyi daha iyi tanımada bize önemli olanaklar açtı. 
Onların deneyimleri ve çevreleri ile bizimkileri birleştirerek etkinliğimizi kat kat artırdık. 

Artık açıklıkla şunu söyleyebiliyoruz yoldaşlar: Bu ülkede dün hiç olmadığımız göçmen işçiler arasında (-kimi yörelerde dernek yöneticisi, kimi yörelerde dernek militanı olarak.) konsolosloğun yoğun çabasına, komünist sıfatının bir suçlama aracı olarak kullanılmaya çalışılmasına karşın, bizi yönetici olarak görmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu noktada şu somut sonucu rahatlıkla çıkarabiliriz, yıllardır antikomünizmle beslenmiş, geri düzeydeki bu yığınlar bizlerin şahsında komünistleri, partimizi tanıyorlar. 
Varolan değer yargılarını bizlere bakarak yeniden gözden geçirmenin, sınamanın gereğini duyuyorlar. Geliştirilen sıcak ilişkiler, onların sorunlarını kendi sorunlarımız olarak ele alan bir yaklaşım, bunlara birlikte çözüm arama ve bulma; bunlar, aramıza, biz politik göçmenlerle göçmen işçiler arasına dışardan dikilmiş olan duvarları tuğla tuğla yıkıyor. 

Partimizin yığınlar içinde olması, ancak bu özveri ve esneklik isteyen ama tek geçerli çalışma yöntemiyle olanaklıdır. Yurtdışında da daha güçlü TKP yaratmada parti örgütlerine olduğu gibi tek tek yoldaşlarımıza da büyük görevler düşüyor. Yaşamın her alanında örnek insan olmak, çalışmak, çalışmak, daha çok çalışmak gerekiyor. Öyleyse yoldaşlar, haydi yığınların içine.. 


Gözlem ULAK 
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